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Eğer genel olarak GamePro'nun tüm 
editörlerine ulaşmak istiyorsanız mektup gamepro.com.tr adresine yazabilirsiniz. 

YAZI TESLİMİ: Eğer GamePro'da yayınlanmasını istediğiniz makaleleriniz varsa bize gönderebilirsiniz. Elektronik olarak gönderilen makalelerin MS Word veya MS Word tarafından açı 
labilecek bir formatta olması gerekmektedir. GamePro'da yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarna aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu 
ilan sahiplerine aittir. 
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GamePro dergisinin bir yıllık yurtiçi abonelik bedeli 
27,000,000 TL'dir. Yurt dışı abonelik bedeli 100 $'dır. 
GamePro'ya abone olabilmek için derginin içinde yer 
alan abone formunu doldurup posta ile bize yollayabilir veya (212) 454-2188'e faks çekebilirsiniz. Her türl 
abonelik şikayetiniz, adres değişikliği ve aboneliğin 
uzatılması işlemleri için lütfen Abonelik Departmanı 
ile görüşünüz. 
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GamePro, bir International Data Group, Inc. (IDG) 
yayınıdır. Merkezi Boston'da bulunan IDG, bilgi teknolojisi konusunda dünyada en geniş kitleye ulaşan 
kuruluştur. BT sahasında dünyanın en önde gelen yayıncılık, araştırma, konferans ve fuarcılık şirketi olan 
IDG, 75 ülkede 290 bilgisayar gazete ve dergisi ile 
700 bilgisayar kitabının yayıncısıdır. Ayrıca IDG, 55 
ülkede 225 Web sitesini içinde barındıran IDG.Net 
www.idg.net vasıtasıyla Internet kullanıcılarına en 
büyük teknoloji ağını sunmakttadır. Her ay 75 ülkede 
go milyondan fazla kişi IDG'nin 290 dergi ve gazetesinden en az birini okumaktadır. 
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rkiye'de sektörel yayıncılığı başlatan 
ve bu alanda 20 yıldır öncülüğünü sürdüren İhlas 
Magazin Grubu (IMG)'nun yayınıdır. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 ayrı dilde 20 basılı 
elektronik yayın ile faaliyet gösteren IMG'nin ürünleri, yılda 6 milyonu aşan bir okuyucu kitlesince takip edilmektedir. Genç ve profesyonel kadroların 
dinamizmiyle giderek büyüyen İhlas Magazin Grubu, Uluslararası, Sektörel, Aktüel ve Bilişim olarak 
4 ana başlık altında yayıncılık yapmaktadır. 
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beklediğimiz oyunlar. İçimizi 
kemiren belirsizliklerden bir 
nebze de olsa kurtuluyoruz. 
Önümüzdeki yıl oyun 

dünyasına damgasını vuracak 
oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 
burada ... 


Cöinhbat Flight 
Simulator 2 


16 Half-Life 

1998 yılının en iyi PC 
oyunu halen gündemde. 
Şimdi konsol oyuncuları da 
bu muhteşem oyundan 
nasiplerini almaya 
hazırlanıyorlar. 

PC cephesi de boş durmuyor. Tüm zamanların/en 
iyi oyunlarından Half Lifi / 
ile ilgili haberler bu says 
falarda. Me 
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22 Flight Simulator | 
Her açıdan kendini yenilemiş | 
bir Combat Flight Simulator 
tekrar karşımızda. İyi bir 
simülasyon için hazırlanın! 
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PROSTRATEJİ 
REHBERİ 


Final Fantasy IX (PlayStation) 
1 04 İşte geçen ay ilk bölümünü verdiğimiz 


Final Fantasy IX rehberinin ikinci bölü- 
G) mü. Bu bölümde oyunun son iki 
CD'sinde size yol göstermeye devam ediyoruz. 


40 Escape From 
Monkey Island 


Efsane oyun Monkey Island, serinin yeni oyunu Escape From 
Monkey Island ile monitörlerimizi şenlendirmeye hazırlanıyor. 
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a) Tomb Raider: Chronides, Zeus, Blair Witdı, Rune, Insane, 4x4 Evolution, Sacrifice, 
Sheep, Cose Combat: Invasion Normandy, Train Town Deluxe 
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Pokömon Puzzle League, Alone in the Dark: The New Nightmare, 


Indiana Jones And the Infernal Machine, Dragon's Lair, Spider-Man, 
The Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror, Marvin Strikes Back!, 
Who Wants To Be A Millionaire 2, Star Wars: Obi-Wan's Adventures, Power Spike 


ze 
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Onimusha: Warlords, Evil Dead: Hail to the King, Winback, Peacemakers, 


World's Scariest Police Chases, IllBleed, Lotus Extreme Challenge, Seadoo Hydrocross, 
Orphen: Scion of Sorcery, Guilty Gear X, Battle Buddies, Gran Turismo 3 


3) © 
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Unreal Tournament, Smuggler's Run, Time Splitters 


Driver 2, Raycrisis, Gundam Battle Assault, The Mummy, 007 Racing, 
Looney Tunes Racing, Backstage Assault, Resident Evil: Survivor, WF Smack Down 2 


Shenmue, Capcom vs. SNK, Jet Grind Radio, Sega Marine Fishing 


Hogs of War, SSX, Tony Hawk's Pro Skater 2, Swing Away Golf, 

Jarrett & Labonte Stock Car Racing, Midnight Club: Street Racing, 

F355 Challenge, Power Rangers Lightspeed Rescue, San Francisco Rush 2049, 
Muppet Race Mania, NCAA GameBreaker 2001, Alien Resurrection, 

Project 1.G.I, FIFA 2001, Crimson Skies, Sheep, No One Lives Forever 


Tuna'nın PS2 ve Tekken Tag Tournament saplantısı 
devam ediyor. Konsol dünyasından haberler, Internet 
Konsol Merkezi ve Top 10 Oyun Ağı. 


Evet, hep FPS, hep Counter ama bunlar vazgeçilmezlerimiz. Sarp, artık RTS demenin zamanı diyor. Bu 
konuda bir röportaj da köşede bulacaklarınız arasında... 


İnternet gibi uçsuz bucaksız bir dünyada bizim gözümüze çarpan Web sitelerini sizler için incelemeye devam ediyoruz. 
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“deli-prof” kolları sıvadı ve biraz (ne birazı ya, bir de 
çok olsaydı ne olurdu Allah korusun) beyin cimnastigine hazırlanıyor. 


Yemek yemeği hatta nefes almayı unutaraktan FAPL 
ve FIFA 2001 oynamaya devam. Potaların gizli kralları için de NBA 2001 dimdik karşımızda. Hee, unutmadan, Endi'yle Con da artık bize katılıyor. 


Yeni nesil konsol Fırat64'ün yorumlamasıyla, ilk bölümdeki test sürüşünden sonra sıralama turlarına geçiyoruz. 


Spielberg, Er Ryan'ı Kurtarmak, savaşın karanlık yüzü, Command & Conguer... Heyy Alp, orada mısın? 


2001 OCAK 
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Ii BaşBaşa 


EDiTÖRDEN 
Ters Köşeye Yatmak 


Geçtiğimiz ay PlayStation konusunda sizlere erken 
bilgi verememenin acısını halen yaşıyorum. Sony 
Türkiye distribütörü ile devamlı kontakt halinde 
olmamıza karşın onlar bile PlayStation 2'nin piyasaya çıkışı konusunda tatminkar cevaplar veremiyorlar ve satışların en erken Ocak ayında olabileceğini 
söylüyorlardı. Ancak bizleri dergiyi matbaaya gönderdikten sonra gelen bir basın bülteni ile PlayStation 2'nin Internet üzerinden (www.sony.com.tr) 
satışa sunulduğunu ve fiyatının da 360.000.000 TL 
olduğunu öğrenmiş olduk. Ne yazık ki dergi matbaada olduğu için herhangi bir değişiklik yapma 
şansımız kalmamıştı. Herneyse, nihayet beklentiler 
sona erdi ve neredeyse GamePro yayın hayatına 
başladığından beri devam eden PlayStation 2 muamması da sona ermiş oldu. 

Son zamanlarda sizleden gelen eleştirilerin odak 
noktası PS2, Dreamcast ve X-Box konsolleri hakkında gerek benim, gerekse editörlerimin yazdığı 
fikirler oldu. Şunu belirtmek istiyorum, GamePro 
dergisi olarak herhangi bir konsol, oyun ve platformu destekleme gibi bir misyonumuz yok. Ancak 
bizlerin de şahsi fikirleri ve beğenileri olacaktır. 
Zaten bu şahsi fikir ve düşüncülerimizi yazdığım 
için bizlere editör sıfatı veriliyor. Ouake Ill, Daikatana, Tomb Raider, Championship Manager incelemelerimizden memnun kalmamış olabilirsiniz ancak 
bu incelemelerde yanlış bir tespit bulamazsınız. 
Yalnızca şahsi görüşümüz bazı arkadaşlarımızın düşüncelerine ters gelebilir ki bu da gayet normal. 

Gelelim dergiye; her sene olduğu gibi bu sene- 
de sizlere 2001 yılında çıkması muhtemelen olan 
oyunlar ile ilgili olarak ayrıntılı bir dosya konusu 
sunduk. Muhtemel diyorum çünkü geçtiğimiz sene 
sunduğumuz dosya konusunda yer alan Oni, Loose 
Cannon, Warcraft vs gibi oyunlar ertelemeler yüzünden yine dosya konumuzda yerlerini aldılar. 
Oyun dünyası hızla değişiyor ve oyunların hangi tarihlerde çıkacağını tespit etmek gerçekten de çok 
zor. Hatta artık oyunların hangi platformlar için çıkıp, hangilerini için çıkmayacağını tahmin etmek bile zorlaşıyor. Tüm bunlara rağmen elimizde bulunan en sağlıklı bilgiler ile dosya konusunu 
hazırladık. 2001 yılında bizleri nelerin beklediğini 
rahatça görebilirsiniz. Son birkaç husus: Tekken 
Tag Tournament posterini nihayet verdik; dergi fiyatını daha makul bir seviyeye indirdik; 2001 yılı 
takvimi verdik. Yeni yılda görüşmek üzere... 


Murat YILDIZ 
myildiz&gamepro.com.tr 
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Sim Gamepro ve Murat abi. 
Öncelikle Ramazan ayının herkes 
için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.(Özel Otlukbeli 
Lisesi 10 Fen sınıfından Atilla, 
Bodyguard'ı Kürşat, Dinçer, Nafiz 
ve öğretmenlerine (Alaattin bey 
ve Velibey özellikle) selamlarımı 
yolluyorum) 

Önemli bir mevzuya değinmek istiyorum.(Bu nedenle umarım mailim yayınlanır) Ne olacak halimiz? 
Çeklerin, Rusların küçücük firmaları dahi o kadar güzel oyunlar yapabiliyorken (ÖR:HARD TRUCK 
1-2) biz niye uyuyoruz? Kim bu gidişe dur diyecek? (A.B.B. abinin bu 
konudaki çalışmaları maalesef yeterli olmadı.Yine de teşekkürler!) 
Sizden ricam bu konuda geniş bir 
çalışma başlatmanız! Tüm okuyucuların bu konuda bilinçlenmelerini sağlamanız. Bu hepimizin sorunu, ülkemizin sorunu! Bakın 2001 
yılına giriyoruz; Ben Erzincan'da 
oturuyorum. Lise 2.ci sınıf öğrencisiyim. İleride Donanımcı yada 
oyun yapımcısı olmak istiyorum. 
Ülkemizi kalkındırmak biz gençlerin elinde. Fakat öncelikle bilinçlendirmek gerek. Bunu siz ve sizin 
gibi dergi ve kuruluşların yardımıyla gerçekleştirebileceğimize 
inanıyoru. Madem oyun kavramı 
ülkemizde her geçen gün yaygınlaşıyo, neden bunu bir temel üzerine oturtmayalım?? Neden kendi 


yaptıklarımızla övünmeyelim biz- 
de? Beni anlayacağınıza inandığım 
için bu yazıyı Gamepro'ya gönderme isteği duydum. Ben bir DC 
Kullanıcısıyım (şu an için) fakat 
bence bu dile getirdiğim mevzu 
DC, PS2, Gamecube... kavgasın- 
dan çok daha önemli!!! Anlaşılmak 
dileğiyle, yayın hayatınızda başarılar dilerim. 

GreenXBeret — ihsan 


Merhaba İhsan, 


Gönderdiğin mektup ile çok güzel bir 
konuya değinmişsin, teşekkürler. Öncelikle şunu hatırlatayım, uzun zamandır 
oyunyap(Degroups.com tartışma listesinde, oyun yapmak isteyenler birbirleri 
ile mesajlaşıyorlar. Şimdilik yalnızca 19 
üyesi bulunuyor ancak oyun yapımcılarının birbirinden haberdar olabilmeleri 
için en uygun yöntem olarak görünüyor. 
Oyun yapımı ile ilgilenen tüm okuyucularımızı wWww.egroups.com adresine giderek “oyunyap” grubuna üye olmaya 
davet ediyoruz. Gelelim Türkiye'ye neden oyun yapılamadığına veya yapılan 
oyunların neden çok satmadığına. Öncelikle şunu artık iyice kavrayalım, eğer bir 
işe zaman, emek verecek ve birşeyleri 
feda edecekseniz, bunun sonucunde elinizde maddi olarak birşeylerin gelmesini 
beklersiniz. Türkiye'de oyun yapılamayışının tek nedeni bence satış kaygıları. 
Kopya oyunlar bu kadar yaygınken yalnızca oyun değil, yazılım sektörü Türkiye'de kesinlikle gelişmez. Öncelikle bunu düzeltmek için kavga vermemiz 
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gerekiyor ki, GamePro zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. 


Öte yandan Rus veya Çek'lerin yapmış oldukları oyunlar genelde firma bazlı değil. 
Yani bir grup arkadaş bir araya geliyorlar, 
birşeyler yapıyorlar ve daha sonra bunu 
büyük oyun firmalarına sunuyorlar. İşte 
Türkiye'deki ikinci mesele, bu arkadaş veya çalışma grubunu oluşturabilmek. Bunun 
için sözüne sadık, bu işe gönül vermiş, 
azimli programcılara, grafikerlere, senaristlere vs çok iş düşüyor. 


İSTANBUL'DA BİR ÇİNLİ 


Merhaba GAMEPRO calisanları, 
Derginizi begenerek aliyorum. Umarim bu maillimi yayinlarsiniz. Size 
bir kac sorum olacak: 

I. PS2 oyunlarini tanitmaya basladiniz, ilerde PS oyunlari tanitmaya devam edecekmisiniz? 

2. CD'lerinizi plastik kutu- 
nun icinde vermeyi hic dusundunuz mu? Yabancidan 
gelen dergiler CD”lerini kutunun icinde veriyorlar da. 

3. PS?'de cip var mi? Yoksa 
orjinal oyun mu almak zorundayiz? 

4. PS2 alinmali mi? Yoksa 

PS ile idare etmeliyiz? 

5. Sifre bolumunu daha cok 
ilgi gosterirseniz sevinirim. 

6. THE SIMS:LIVIN” LARGE oynunda bir sürü yeni eşya ve meslek gibi seyler cikacak dedi ama sadece bir 
iki tane yeni esya cikmis neden acaba? 
Simdilik sorularim bu kadar. 

Yuan Zhiming/ İstanbul 


Merhaba Yuan, 


İsminin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. 
Dolayısıyla sana Yaaan diye sesleniyorum, 
kusura bakma. Gelelim sorularının cevaplarına. 


I. PlayStation için çıkarılan oyunları elbette tanıtmaya devam edeceğiz. Ancak bu 
ayki dosya konumuzda belirttiğimiz gibi 
baba oyunların birçoğu artık PS2 için hazırlanıyor. Umarız milyonlarca PlayStation 
ve yeni PS One sahiplerini mutlu edecek 
oyunlar hazırlanır ve bizler de bunların incelemelerini yayınlarız. 


2. Ne yazık ki kutulu olarak vermemiz 
maliyetleri artıracaktır. 
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3. PS2 de çip var. Mesela grafik işlemcisi 
Emotion Engine var, sonra değişik ses 
yongaları var. Ehehe.. 


4. Bu bir tercih meselesi. Ancak PS2 için 
çıkarılması düşünülen oyunlara şöyle bir 
göz attığımızda ve gittikçe gelişmiş olan 
grafik dünyasına baktığımızda PlayStation'ın artık ömrünü doldurduğunu görüyoruz. 


5. Olur. 


6. Aslında oyunun yenilik kapasiteleri oldukça fazla. Daha 
değişik eşyaları Internet'ten indirebilirsiniz. 


cGRanD TURiSMS 2 ÇIKMIŞ 


Merhaba GAMEPRO'cu kardeşlerim 
GAMEPRO çalışanları ve Murat Abicigim. Konuya geçmeden önce tüm GA- 
MEPRO'cuların YENİ YILINIZI kutlarım. Şimdi konuya geçelim; 

Benim hem PC'im hemde PSX'im var. 
Ama bu aralar babam derslerden dolayı PSX oynamama izin vermiyor o 
zama pc ile yetiniyoruz nolucak işte. 
Zaten şunun şurasında yarı yıl tatiline 
ne kadar kaldi ki canım. Size bazı sorularım olucak. Dino Crisis'in PC versiyonu var mı? Bide geçen gün oyun 
cdsi (pc için) almaya gittiğimde bide 
ne göreyim ki, saatlerce psx de başından kalkmadığım Grand Turismo ?'nin 
PC versiyonunu gördüm ve dayanamayıp aldım. Oyun bilgisayara yüklenme- 
den çalışıyor daha sonra psx deki gibi 
bir menü çıktı ve japonca. Grafikleride 
kötü buna ben bir anlam veremiyorum benim bildiğim GT2'nin pc versiyonu yok siz bunun hakkında bana bir 
açıklama yapabilir misiniz? 
Ben bir Midtown Madness hayranıyım 
grafikleri kötüde olsa şehirde dolaşmayı çok seviyorum MMZ2 nin çıktığını 
duyunca çok sevimdim yeni arabalar, 
yeni şehirler ve daha iyi grafikler 
bekliyordum. Oyunu bulamadığım 
için çekim CD'si aldım. Eve gidip 
oyunu yükledim ve oyunun start 
tuşuna bastım bekle babam 
bekle oyun çok geç açıldı sizce 
bu neden olabilir. Bi de geçen ayki 
controller dayanıklılık testi çok harikaydı. Devam etmenizi çok isterim. 
İçine pc controllerlarınıda alırsanız 
çok mutlu olurum. Yoksa siz bana 
hangi game padi ve force feedback 
direksiyonu önerirsiniz. 
Onur AKTÜRK/ANKARA 


Merhaba Onur, 


Grand Turismo, Medal Of 
Honor, Residen Evil: Nemesis...vs bu oyunların hiçbirinin PC 
versiyonları çıkmadı. Öte yandan 
oyun dükkanlarının PC raflarında bu oyunları görebilmenizin sebebi, içlerine Bleem 
programı konulmuş PSX oyunları olmaları. 
Bunları satın aldığınızda aslında bir PSX 
oyunu satın almış oluyorsunuz. Dolayısıyla 
PC'ye çıktığına emin olmadığınız hiçbir 
PSX oyununu almamanızı tavsiye ederim. 
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nightmare 
Creatures oyununu alan arkadaşlar CD 
kutusunun arka tarafına baktıklarında büyük bir süprizle karşılaştılar. Dergimizde 
yapılan inceleme yazısı, aynen dergideki tasarımı ve resimleri ile CD'nin tanıtım yazısı yerine kullanılmıştı. Aynı olay bu ay PC 
Games Life dergimizin başına geldi ve 
GUNMAN oyunun arka kapağını dergideki inceleme yazısı süsledi. Bu tip işlerle 
hiçbir ilgimiz olmadığın belirtmek istiyorum. Sorunun devamına gelince, aldığın 
oyun kopya olduğu için bu tür problemler 
çıkarabilir. Çünkü CD sürücün bunu okurmakta zorlanır. Orjinal CD'ler kullanmanızı işte bu yüzden tavsiye ediyoruz. 
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PS2 VARAN 2 


Merhaba Murat Abi.Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. 

1-) PS2 ne zaman mağazalara dağıtılacak? 

2-)32 MB GeForce 2 MX bana kaç sene gider? 

3-) Tam sürüm PC oyunu vermeyi düşünmüyormusunuz? 

4-) PS 2'nin upgrade özelliği var mr? 

5-) (Bu Bir Arkadaşımın TEPKİSİ) Aralık 2000'deki Dreamcast Fanatiği benim 
herşeyim olan Sony'den özür dilemesini istiyorum.Tuna Abi olmazsa derginin 
yüzüne bakmayacakmış. Bakmazsa 
bakmasın. Çok da tınnn!!!. O kadar yüreği varsa e-mail veya ev adresini versin. Sony her zaman Sega'dan daha üstündür. Hiçbir zaman Sony'nin 
kapasitesine ulaşamaz. 

Fuat Coşkun 


Merhaba Fuat, derhal sorularının cevaplarına geçiyorum. « 


I. PS2 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de yalnızca İnternet üzerinden verilen siparişler ile müşterilere ulaşıyor. Şu anda magazalarda satılması konusunda herhangi bir 
bilgi yok elimizde. 


2. Muhtemelen birkaç sene gider. Öte yandan bu sorunun diğer boyutu, “acaba oyun 
yapımcıları daha ne kadar yüksek konfigürasyon isteyen oyunlar çıkaracaklar” olmalı. 
Yani iki sene sonra piyasaya sürülen oyunların birçoğunu oynarken ayarları minimuma getirmek zorunda kalabilirsin. 


3. Şimdilik düşünmüyoruz. 


4. Muhtemelen evet. Ancak bu PC'lerde olduğu gibi toplam bir terfi değil, aksesuarlar 
ile daha iyiye gitme. Mesela Creative'in 
sunduğu ses sistemi, sabit disk, klavye, modem vs gibi yeni aksesuarlar alarak PS2'nin 
özelliklerini genişletebileceksiniz. 


5. Bu konuyu artık uzatmayalım. Bir konsol 
sisteminin taraftarı olma özelliği sanırım 
yalnızca Türkiye'ye mahsus bir olay. 


YayınamMazsan 
KÖPRÜDEN Atlayacam... 


Öncelikle GamePro'yu yayınlayan ve 
yazılarıyla güzelleştiren herkese teşekkürler. Sizin sayenizde hem konsol dünyasını hem bilgisayar oyunlarını görüyo- 


Fikirleriniz Bizim İçin Önemli! 


Bu dergi sizlerin, dolayısıyla içinde neler bulunmasını istiyorsanız bize yazın. Mektuplarınızı, 
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MEKTUPLARINIZI ALDIM 


Murat Kantar (Kırıkkale), Tolga Kayabaş (Güzelyalı), Cem Aşkun (Yakacık) Hüseyin Biçer (Isparta), Ercan Barak (Darıca), Suat Sarıcı (Çekmeköy), Sedat Sarıcı 
(Pendik), Hasan Şabanlar (K.K.T.C), Nurullah Karapınar (Afyon), İlker Aslan 
(Malatya), Deniz Kabasarı (Isparta) ve daha niceleri... Metuplarınız elime geçti 
ve hepsini okudum. Fırsat buldukça cevap göndermeye çalışıyorum ancak zaman 
bizlerin en büyük sıkıntısı ve ne yazık ki tüm mektuplara cevap gönderemiyorum. Hepinize teşekkürler, bizlere mektup göndermeye devam edin. Her ay emailler ile beraber mektupları da yayınladığımı belirteyim. Hepinizin ellerine, 


gözlerine sağlık, tekrar teşekkürler. 


ruz. Bende hem PC kullanıcısı hem 
PSX kullanıcısı hem de GamePro fanatigi olarak bu mesajımı yayınlamanızı 
istiyorum. Hayata gözlerimi yummak 
istemiyorum genç yaşta. Atarim kendimi boğaz köprüsünden haa! Gelelim kısa lafın uzununa... sorularım şunlardır. 
Bu arada benim adim Deniz Can soyadim Erkan 

I. Oyun sunuculari acsaniz? 

2. Sizce ps2 mi daha mantikli bilgisayar 
mı neden ps2 bu kadar isteniliyo da pc 
o kadar deger gormuyo aslinda pc al- 


mak daha mantikli degil mi? hem pc de 
net e baglaniliyo/ hemde oyun oynaniliyor. Hem de ps2 den daha yuksek kaliteyle. Sizce ps2 ...MI ACABA? 

3. Nintendo Gamecube tutulacak mi 
Türkiyede, alınmali mi? 

4. Biraz daha online gaming sayfalarina 
yer ayirirmisiniz? Team Fortress ve 
Half Life sunuculari var mi sanane com 
dan baska tr de 

5. Bu size son sualim. Yari yariya joker 
hakkinizi kullanabilirsiniz (bayat espri) 
psx de yada pc de hic Star Wars oyunlari cikacak mi? Hayraniyim da starwarsun? 

DENIZ CAN ERKAN 


GamePro Dergisi 

İhlas Medya Center, 

29 Ekim Cad. No: 23 
34530 Yenibosna/İstanbul 


Merhaba Deniz, 


Fanatiklerimiz genelde köprüden atlamıyorlar bilesin. Mesela dergiden 5-10 tane alarak bizlere olan bağımlılığını gösterebilirsin. 
Hatta almışken bir de fotoğraf çektir yayınlayalım. Bakalım kim daha çok fanatik. Herneyse derhal sorularının cevaplarına geçiyorum. 


1. Şimdi bu kadar kişi halen Web siteniz niye test yayınında diye bağırırken sen tutmuş oyun sunucusu açın diyorsun. Şimdilik 
kalsın, almayalım. Öte yandan yakında online olarak yarışmalar ve turnuvalar düzenleyeceğiz. Bekleyin. 


2. Bence hepsi de mantıklı. Bilgisayarımda 
yazılarımı yazıyor, İnternet'te bağlanıyor ve 
PS'de çıkmayacak strateji oyunlarını oynuyorum. Öte yandan bilgisayarın karmaşıklığından uzak olarak PlayStation'da eşimle 
Test Drive'da kapışıyoruz, Video CD izliyoruz. Tüm bunlar tercih meselesi. 


3. Nintendo aynen Sega gibi Türkiye'de faal 
distribütörü olmayan bir sistem. Dolayısıyla 
biraz şansız gibi görünüyor. Tavsiyem, biraz 
parası olan Nintendo'nun Türkiye distribütörlüğünü alsın. En azından Pokemon çılgınlığından para kazanma şansınız var (gaza getirip, piyasayı hareketlendirelim). 


4. Bu konudaki sorularını Sarp Erdağ'a sorabilirsin. 


5. Bak bu ikinci TV yarışma şovu esprin 
dikkat et. Star Wars oyunları çıkmaya devam ediyor. Obi Wan'dan sonra yeni oyunlar çıkacak sanırım. Ama ben artık pek tutmuyorum. Luke Skywalker'dan sonra 
beşyüz tane karakter girdi işin içine. George Lucas para hırsı ile güzelim efsaneyi habire ısıtıp ısıtıp önümüze sunuyor. 


Veya, mektup(Ogamepro.com.tr 

e-mail adresine gönderin. 

Tüm mektupları yayınlamamız imkânsız ve özel 
olarak cevaplar gönderemiyoruz. 
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Oddworld serisi Sony'den Microsoft'a döndü: 
İM U n €C hs 9 Munch's Oddysee sadece Xbow'ta. 
icrosoft, Oddworld serisiyle ilgili olarak Infogrames ile bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. Buna göre, Odd- 


j e serisi dahilinde şirket tarafından yayınlanacak dört oyun Xbox için özel olarak hazırlanacak. Odd- 
Yysee world Ouintology'nin (Dörtleme) ilk oyunu daha önce PlayStation 2 için hazırlanacağı açıklanan Munch's Oddy- 


see olacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oddworld Inhabitants başkanı Lorne Lanning, 


amaçlarının her zaman sınırları zorlayan oyunlar tasarlamak olduğunu söyledi. Sunduğu 
ğ grafik gücü ve ses kalitesiyle Xbox'ın bu amaçlarına en uygun sistem olduğunu belir- 
ta ten Lanning, böylelikle hayal ettikleri dünyayı ve zengin karakterleri ekranlara 


yansıtabileceklerini ifade etti. 


PlayStation için yapılan iki oyun da dahil olmak üzere, Oddworld serisi 


ilk Bi - ii Yi v Munch ve Abe 

ie pis ni beri dünya çapında # miyon adet satma başarısını A h Şİ oldukça hareketi 

gösterdi. Yeni jenerasyon konsol- < ve yerlerinde 

lardan Xbox, 733 MHz işlemci, bona ilem 
Sb Sie Ama bu sefer 

64 MB bellek, 8 GB kapasiteli PS2'den, Xbox'a 


bir sabit diske sahip olacak ve 17 ' 5 ii doğru gidiyorlar. 
2001'in son aylarında piyasaya 


Resident Evil'in 
mis i sürülecek. 
aşlıyor 


İlk Mortal Kombat filminin 
yönetmeni Paul Anderson, 
Capcom'un ünlü oyunu Resident Evil temel alınarak gerçekleştirilecek sinema filminin 
yönetmenliğini 
ve yazarlığını 
v yapmayı kabul 
? etti. Böylece 
» yal Night of the Liv hi © ving Dead'in (Yaşayan Ölülerin Gecesi) 
yazarı George Romero ile yapılması düşünülen anlaşmadan vazgeçilmiş oldu. Çekimlerine Ocak ayında başlanan projenin bütçesi ; 
ise yaklaşık 40 milyon dolar. | oyununadı New Legends. Gelecek zamanda, dere. 
Mahkeme Bekleniyor beyliklere bölünmüş olan Çin'de geçen hikayede 
Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Indianapolis ken- Soo Krallığı, Xao Gon tarafından kontrol edilen şeytatinde, şiddet içeren oyun bulunan jetonlu ma- ni uygarlığa karşı kahramanca bir mücadeleye hazırlanıyor. 
kineleri yanında bir büyüğü olmayan 18'yaşın- Unreal Tournament grafik motoru kullanılan, New Lei 
dan küçük kişilerin kullanması konusunda bir gends geleceğin teknolojisiyle eski Çin'i aynı potada başarılı 
yasak getirilmişti. Ayrıca bu makinelerin üze- bir şekilde eritecek gibi gözüküyor. Oyuncular çeşitli silahları ay. 
rinde uyarı ibaresi bulunması ve diğer oyun EŞ z : & İTİ 
ç nı anda kullanabilecekleri gibi, ilerledikçe çok daha farklı silahlar 
bulunması da aynı yasakta yer alıyordu. Yasağa da elde edebilecekler. bad Xbox'ın iie nez “ zamanlı 
karşı açılan davanın sonucu ise önümüzdeki olarak hazırlanıyor. : 


günlerde belli olacak 


neymar YA ABD'de Satışa Sunuldu 


Aralık ayında üretmeye başladı. AIBO 2nd Ge- 


makinelerinden ayrı olarak kapalı bir mekanda 


p BD'de, Avrupa ve Türkiye'den yaklaşık bir ay önce piyasaya çıkan PlayStation 2 mağazaların önünde kuyruklar oluş- 


Meratleni Ga GeKünmaik ale iyiclak entegre asına neden oldu. İnsanlar çıkış gününden yaklaşık 24 saat önce kuyruk oluşturmaya başladılar. Rekor ise San Fran- 


dijital kamera, farklı karakter özellikleri suna e : re ie i a p 
Linki e Cisco'da bir mağazanın önünde 28 saat öncesinden kamp kuran Paul Krivola'nın oldu. Ancak bazı mağazalara az sayıda PS2 


bellek kartları ve PG arayüzü bulunmakta dağıtımı yapılması sebebiyle ilk gün birçok kişi evine mutsuz bir şekilde dönmek zorunda kaldı. İlk planda 500.000 adet olarak yapılan dağıtıma her hafta 100.000 adet 


daha eklenecek. Avrupa ve Türkiye'de ise 24 


Ayrıca AIBO ses komutları tanıma özelliğine 


TY ahip ve üz- 


erinde altı adet 


NN LED bulunuyor. 


Kasım'dan itibaren satışa sunulan ürün, ülkemizde www.sony.com.tr adresine yapılan başvurularla satıldı. Siteye zamanında kayıt yaptırmayanlar ise içinde bulunduğumuz ocak ayına 


kadar beklemek zorunda kaldılar, Anlaşılan o 


ki firma, ülkemizdeki talebin ne kadar olacağını tahmin edemediğinden, üretim sıkıntısı çek- 


Sony, San Francisco'daki PlayStation satış noktası önünde biriken yaklaşık 500 
kişiyi kontrol altında tutmakta zorlanmadı. tiği cihazı depolarda tutmak istemiyor. 
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Bir Kez Daha James Bond 


lectronic Arts, James Bond oyunlarını oldukça sevmiş olacak ki bu oyunlardan bir tanesi daha yine şirket tarafından hazırlandı ve siz bu dergiyi 
okuduğunuz sıralarda da piyasaya sürülmüş olacak. 007 Racing, adından da 
anlaşılacağı üzere bir yarış oyunu. Ama bu kadarla kalmıyor tabi ki. Müthiş 
bir şekilde silahlandırılan BMW 73 ve Aston Martin DBS gibi süper araçlarla yerden havaya roket atarak düşmanlarınızı altetmeye çalışıyorsunuz. Sadece roketler size yetmezse yola yağ bırakabilir, diğer araçların lastiklerine 
zarar vermek için çivi dökebilir, mayın yerleştirebilir veya makineli silahlarla 
onları etkisiz hale getirebilirsiniz. Oyunla ilgili ilk açıklamalarda oyunda çeşitli James Bond filmlerinden alınan toplam 14 görev bulunacağı da belirtilmiş ve oyunun Amsterdam, Monte Carlo, New York ve Güney Amerika gibi mekanlarda 
geçeceği açıklanmıştı. 

Oyunda araçlar dört noktalı fiziğe göre modelleniyor ve dış görünümle birlikte performansı da etkileyen 
hasar modellemesi bulunuyor. Ayrıca oyunun splitscreen multiplayer modu da mevcut. 

Electronic Arts, hatırlayacağınız gibi 007 Racing'den 
önce PlayStation ve Nintendo 64 için The World Is 
Not Enough 007'yi piyasaya sürmüştü. Oyunun PC ve 


PS2 versiyonları ise önümüzdeki yıl hazırlanacak ve alı- 


nan bilgilere göre Ouake Ill Arena motoru kullanılacak. 


abırsızlıkla beklediğimiz Duke Nukem Fore- 
S.. hakkında bazı gelişmeler var. Ümitlenmeyin, oyunun çıkmasına daha uzun bir süre var. Vereceğimiz haber ise oyunun yayın haklarının 
Gathering of Developers'a geçmesiyle ilgili. Gathering of Developers'ın bağlı olduğu Take 2 Interactive ile Duke Nukem'in eski yayıncısı Inforgrames arasında yapılan anlaşma sonucunda 
Gathering, Duke Nukem Forever'ı yayınlayacak. 
Take 2 ise PC ve konsollar için daha önce yayınlanan ve gelecekte hazırlanacak olan bütün Duke 


Nukem oyunlarının yayın hakkına sahip oldu. 


Duke Nukem Forever, Infogrames'in satın aldığı GT Interactive tarafından yayınlanacaktı. Şimdi, Gathering of Developers'ın piyasaya süreceği oyun 3D realms tarafından geliştiriliyor ve 2001'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. 

Duke Nukem Forever uzun süredir merakla beklenen bir oyun. Bu sebepten oldukça karlı bir yatırım olduğu söylenebilir. Infogrames'in, Duke Nukem gibi karlı bir 
markayı neden elinden çıkarttığı konusunda bir fikri olmadığını ifade eden Gathering yöneticisi Mike Wilson, 
bu durumdan oldukça hoşnut olduğunu söyledi. 

3D Realms, Duke nukem Forever'ın üzerinde birkaç yıldır çalışıyor ve projeyi meraklı gözlerden saklıyor. Firma yetkilileri oyunun ne zaman hazır olacağı 
konusundaki sorulara ise bittiği zaman şeklinde cevap 
veriyorlar. Gathering of Developers, oyunun sadece 
PC versiyonunu piyasaya sürecek, ancak 3D Realms, 


Macintosh için de bazı planları olduğunu ifade ediyor. 
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Toy Story Racer 


Traveller's Tales tarafından PlayStation için 
geliştirilen ve çocukları hedefleyen Toy 
Story Racer, kart-tarzı bir yarış oyunu. Oldukça renkli ve parlak grafiklere sahip olan 
oyunun frame rate'i ise oldukça akıcı. Bu 
akıcılık iki oyuncunun desteklendiği multiplayer modunda da kaybolmuyor. 

Filmin fanatikleri oyunda da birçok tanıdık sima ile karşılaşacaklar. Tabii ki bu yüzler arasında Buzz Lightyear ve Woody de 
var. Ayrıca filmde kullanılan mekanlar kullanıcıların yarışacakları pistler olarak seçilmiş. 
Toy Story Racer görünüş itibariyle küçük, 
hareketli bir Indy 500'e benziyor, ama power-up'lara da sahipsiniz. Oyun gelecek se- 


ne başlarında piyasaya sürülecek. 


Project IGI Tamamlandı 


Eidos Interactive, yılbaşına yetiştirmeye çalıştığı oyunu için hummalı bir çalışma içerisindeydi. Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan 
Tomb Raider: Chronicles ve Hitman: Codename 47 ile birlikte Project IGI: I'm Going In de satılmaya başlandı. 

Project IGI askeri tabanlı bir FPS ve İskandinavyalı oyun geliştirici Innerloop tarafından geliştirilmiş. Oyun, komando rolündeki oyuncunun, Doğu Avrupa topraklarındaki düşman üslerine gizlice süzülerek 
oynadığı geniş mekânlar çizmek için, değiştirilmiş bir uçuş simülasyonu motoru kulla- 


nıyor. 


Yeni Power Rangers Oyunu 


THO ve Saban Entertainment geçtiğimiz 

günlerde yaptıkları bir açıklama ile Game 
Boy Color ve PlayStation'lar için piyasaya 
sunacakları Power Rangers: Time Force'u 
duyurdular. 

Şubat ayında Fox Kids tarafından gösterime sunulacak olan televizyon serisiyle aynı 
konuyu işleyen oyunda kahramanlarımız zaman içinde seyahat ederek kötü güçlerle 
mücadele ediyorlar. 

Oyunda Ranger ya da Megazord olarak 
oynama imkânı sunulduğu gibi, farklı ayarlar yapma ve zaman aralıkları kullanma fırsatı da veriyor. Time Force'un 2001'in 
sonbaharında pazara sürülmesi planlanıyor. 
Fakat oyun hakkındaki ayrıntılar ve oyunun 
diğer platformlara uyarlanması konusu daha belirli değil. 

Ancak oyun, geçtiğimiz sene Nintendo 
64, PlayStation ve Game Boy Color için piyasaya sürülen Power Rangers: Light Speed 


Rescue'nun izini takip edeceğe benziyor. 
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Half-Life, PlayStation 2'de 


Half-Life: Opposing Force ve Dreamcast için 
Half-Life'ı geliştiren Gearbox'ın şimdiki projesi 
oyunu PlayStation 2'ye taşımak. 

ierra, Half-Life'ı Dreamcast'ten sonra PlayStation 2 platformuna taşımak için 
e başlattığını açıkladı. 2001 yılı içinde tamalanması planlanan Half-Life'ın 
PS2 versiyonuna single player'ır'yanısıra yeni cooperative, deathmatch ve multiplayer modlarının eklenmesi planlanıyor. Sierra'dan yapılan açıklamaya göre PS2 
versiyonda silah ve karakter sayısı artırılıyor, yeni teknolojiler ekleniyor, çok sayıda ve çeşitte level'lar bulunuyor. 

Half-Life'ı PS2 platformuna dönüştürme işlemi Gearbox Software tarafından 
gerçekleştiriliyor. Gearbox aynı zamanda Half-Life: Opposing Force'u ve Half- 
Life Dreamcast versiyonunu hazırlayan yazılım firması olarak da biliniyor. Gearbox yetkilisi Randy Pitchford konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Gearbox, Valve ve Sierra, oyunu PS2 konsoluna taşıma konusunda 
fikir alışverişine I999'un Kasım ayında başladı. Şubat 2000'de Sony ile anlaşma 
yaptık ve Nisan'da da PS2 yazılım geliştirme araçlarını aldık. 


Half-Life'ı PS2'ye taşıma düşüncesi birçok açıdan akıllıca düşünülmüş bir fikir. 


Öncelikle bize Valve'ın ortaya çıkardığı bu müthiş oyunla çalışma fırsatını veriyor. Searbox Software'in geliştirdiği Half-Life: Opposing Force. 
Ayrıca PS2 gibi bir platform için Half-Life'ı geliştirmek yüksek bir satış ve kâr rakamı da vaat ediyor. 


Çoğunuzun bildiği gibi Half-Life'ı Dreamcast için hazırlamaya .&.. , — 


devam ediyoruz. Ancak PS2 ve Dreamcast yapı olarak birbirin- 


den oldukça farklı. PS2, oyun geliştiricilere yeni render teknolojileri ve eşi görülmemiş bir doldurma oranı sağlıyor. Ayrıca Half- 
Life gibi bir oyun için oldukça önemli olan yüksek bellek miktarı 
yine bu konsolun bize sağladıklarından. 


Şimdilik oyunla ilgili ayrıntılardan ve yapılacak değişikliklerden 


fazla söz etmek istemiyoruz. Ancak Half-Life'ı yeniden canlandıracağımızdan emin olabilirsiniz. Şu kadarını söyleyebilirim ki Konsol FPS'lerinde kontrol oldukça önemli bir konu. 


özellikle multiplayer mod'unda birçok yenilik planlıyoruz. Oyun- 


GE cular, birbirleriyle mücadele etmenin yanısıra, aynı takımda cooperative şekilde oynamanın zevkini yaşayacaklar.” 
Dreamcast için hazırlanan Half-Life, Sega'nın iyi bir satış 


rakamı beklediği oyunlardan. PlayStation 2 için geliştirilen oyun sayısı her geçen gün artıyor. Bunların arasına Half-Life'ın da katılması bu 


konsola olan ilgiyi artıracaktır. 


LucasArts'tan Star Wars: Galaxies 


ucasArts, EverOuest'i geliştiren Verant Interactive'in üzerinde çalıştığı oyunun adını açıklandı: Star Wars; 


Galaxies. RPG tarzındaki online multiplayer oyunun www.starwarsgalaxies.com adresli Web sitesi de kısa süre önce açıldı. Meraklılar sitede oyunla ilgili haberler bulabilir ve yapımcılar hakkında bilgi edinebilirler. 

Lucasarts Başkanı Simon Jeffery, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Web sitesi açılışının bir Star 
Wars: Galaxies topluluğu oluşturmak için önemli bir olduğunu söyledi. Star Wars: Galaxies binlerce insanın 
aynı anda klasik Star Wars evrenini çeşitli savaşlar, görevler ve becerilerle keşfetmesini sağlayacak. LucasArts 
tarafından yayınlacak olan oyun www.station.sony.com web sitesinde oynanabilecek. Beta testlerinin 2001 sonunda başlaması beklenirken, oyunun çıkış tarihi olarak 2002 yılı gösteriliyor. 

Everguest ve Ultima: Online ile karşılaştırıldığında Star Wars: Galaxies'in en önemli 


özelliği acemi oyunculara da sesleniyor olması, Sıkı oyuncular oyunu yüksek zorluk dere- O LucasArts'ın PlayStation 2 için yayınlayacağı bir diğer Star 
N celerinde oynarken, acemiler de oyuna katılıp (Wars oyunu Starfighter. 
MARE oldukça eğlenceli vakit lb Bölüm ya da karakter çeşitliliği hakkında fazla bir açıklama yam) e | pılmasa da LucasArts yetkililerinin üzerinde en çok durdukları konu bu. Ayrıca LucasArts, Star Wars 

markasına da oldukça güveniyor ve sadece bunun bile şimdiye kadar multiplayer online oyun zevkini 
tatmamış kişileri cezbedeceğini düşünüyor. 

Star Wars: Galaxies projesi üzerinde çalışmakta olan Verant Interactive'le de çok iyi anlaştıklarını 
belirten şirket yetkilileri, programcı ve tasarımcıların birer Star Wars hayranı olmasının oyuna çok 


şey katacağını ifade ediyorlar. 
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Ş” ars Episode I: Obi-Wan birçok oyunseverin merakla beklediği Obi-Wan'a Elveda, 
Ancak Sadece PC İçin 


de yeni jenerasyon platformlardan biri için hazırlanabileceğini, ancak şirketin PC oyun sektö- 


oyunlardan biriydi. LucasArts'ın yayıncılığını yapacağı oyun için öngörülen 
çıkış tarihi 2000 yılıydı. Ancak bu tarih daha sonra 2001 yılına ertelenmişti. 
Şirketin son yaptığı açıklama ise Obi-Wan'ı sabırsızlıkla bekleyen oyunseverleri hayal kırıklığına uğratacak cinsten. 


LucasArts, Star Wars Episode |: Obi-Wan'ın iptal edildiğini, oyunun ileri- 


ründeki çalışmalarının hiçbir şekilde değişmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Detaylı bir inceleme ve uzun tartışmalardan sonra LucasArts Entertainment Company, 
Star Wars: Obi-Wan PC oyunu geliştirilmesiyle ilgili olan çalışmalarını durdurma kararı almıştır. Bugünün teknolojisi oyunun planlanan şekilde geniş kapsamlı ve detaylı bir şekilde yapılmasını engellediği gibi, LucasArts'ın yüksek kalite standartlarına uymadığı da görülmüştür. 
LucasArts şu anda oyunun yeni jenerasyon konsollardan birine uyarlanması konusunda planlar yapmaktadır. 

LucasArts, PC platformu için oyun geliştirme çalışmalarına bütün hızıyla devam etmektedir. Verant Interactive, BioWare Corporation gibi şirketlerle yapılan çalışmalar bunun en büyük göstergesidir. Bize her zaman destek olan tüketicilerimize teşekkür eder, ilk amacımızın 
onlara yüksek kaliteli ve eğlenceli oyunlar sunmak olduğunu ifade ederiz.” 

LucasArts'ın Star Wars serisi, Monkey Island serisi ve Grim Fandango gibi tanınan ve sevi- 


len ürünleri bulunuyor. 


Ençok Satan Pr Oyunları 


En Çok Satan Oyunlar: Eylül 2000 


Ençok Satar Konsol Oyunları 


En Çok Satan Oyunlar: Eylül 2000 


Sıra İsim Platform Yayıncı Sıra İsim Yayıncı 
I Madden NFL 2001 PlayStation EA Sports 9 l The Sims Livin Large Expansion Pack Electronic Arts 
2 NFL2KI Dreamcast Sega 6 7 Microsoft Age Of Empires Il: 
: basin ğ vag z a ü : sağa id N 
3 Tony Hawk's Pro Skater 2 PlayStation Activision 2) zle eld Mile 
e in a 3 Thesi Electronic Art 
4 Tony Hawk's Pro Skater (| PlayStation Activision ) BEYA eee 
i Eğ , e | 4 — MP RollerC T Hasbro İnteracti 
5 Gran Turismo 2 PlayStation Sony © gl Ve ER AMLAR 
ye i : vi © 5 Diablo 2 Havas Interactive 
6 Mario Tennis Nintendo 64 Nintendo : : 
N Sip i e 9 ş 6 Sim Theme Park Electronic Arts 
7 Spider-Man PlayStation Activision : : 
e 204 7 Madden NFL 2001 Electronic Art: 
8  JamPack Summer 2K PlayStation Sony 2 setidir reis KO 
d g ön w j 8 Who Wants ToBeA 
r ars il İl 
Millionaire 2nd Editi D 
Episode |: Racer Nintendo 64 LucasArts © erki çam siri 
9 Microsoft Age Of Empiresİl: Age of Ki Microsoft 
10 “Spöz Oğs PlayStation Take 2 o) icrosoft Age mpires ge of Kings icrosoi 


10 Starcraft Havas Interactive 


Yeni Çıkan Patch'ler 


Kaynak: NPD TRSTS Video Games Tracking Service 


Sacrifice Beta Patch Version 1.0 

Shiny Entertainment tarafından hazırlanan Sacrifice patch'i Sacrifice Beta 
Patch Version 1.0 adını taşıyor. www.shiny.com/techsupp/index.htm adresinde 
bulabileceğiniz patch'de potansiyel D3D problemi düzeltilirken, oyunun 
multiplayer özelliklerine de bazı kolaylıklar getirilmiş. 

Escape From Monkey Island v1.1 Update 

Escape From Monkey Island v!.I1 Update, adından da anlaşılacağı üzere oyunu İ.İ versiyonuna yükseltiyor. Grafik kartı seçimi, oyun içi sesler ve oynanış sırasında karşılaşılan bazı problemler bu patch'de ele alınan konular ara- 


sında. support.lucasarts.com adresinde bulabilirsiniz. 


Crimson Skies v1.02 patch 


Crimson Skies vl.02 patch'i www.microsoft.com/games/ redir/d patch.asp adre- 


sinde sizi bekliyor. MSN Gaming Zone'da multiplayer oyun sırasında bazı 
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oyuncuların bağlantıdan düşmesi gibi multiplayer sorunlarına çözüm getirilme - 
sinin yanısıra, görev yükleme süresini kısaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmış. 
Delta Force Land Warrior Patch 

Novalogic tarafından hazırlanan Delta Force Land Warrior patch'inde Internet bağlantısı yavaş olan oyuncuların performansını artırmak için yapılan geliştirmeye ek olarak, silah kullanımıyla ilgili bazı sorunlar ortadan kaldırılıyor. 
Patch'e www.novalogic.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Baldur's Gate Il Patch 

Beklenen Baldur's Gate Il Patch'i en sonunda çıktı. Oyunla ilgili çıkan ilk 
patch olduğu için şikayet edilen ve eksikliği duyulan birçok alanda gelişme 
sağlanmış. Oyun içi hatalar, grafik problemleri, yeni opsiyonlar bu patch'de 
üzerinde çalışılan konular arasında. Söz konusu patch'e 


www.bioware.com/bgate2/bg2patch.shtml adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Satışa Sunuldu 


formansını ve frekans ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artırıyor. İşlemci ayrıca, 


Intel, masaüstü bilgisayarları gelişiminde yeni bir çığır 
açması beklenen Pentium 4 işlemcisini pazara sundu. 


| .5 ve 1.4 GHz sürümleri ile seri üretim yapılan dünyanın en hızlı işlemcisi ünva- 


nını kazanan İntel Pentium 4, üç boyutlu grafik, ses, video aktarımın- 
da hız performansı en üst seviyeye çıkartırken, masaüstü kullanıcılarını en modern İnternet 
teknolojilerinden yararlandırıyor. Pentium 4 işlemcisi, Intel'in yeni Netburst mikro mimarisinin 
bir eseri. Bu mimari, üç boyutlu grafik ve modern 
Internet teknolojilerinin yanı sıra video ve sesi sıkıştırma- çözme için yeni performans seviyeleri sağlıyor. Bu teknoloji, 1996'da Pentium Pro işlemcilerin- 
de kullanılan P6 mikroişlemcilerden beri, Intel'in ilk 
masaüstü işlemci mikro mimarisinin 
ürünü. İntel Netburst mikro mimarisi, Hyper Pipelined Technology'yi 
kullanıyor. 

Teknoloji, Pentium |ll işlemcile- | 
rin P6 mikro mimarisinin genişliği- 


ni iki kartına çıkarıyor, işlemci per- 


Xbox için 


ALU'yu (Aritmetic Logic Units -Aritmetik Lojik Birimleri) çekirdek frekansın iki 


katı hızda çalıştıran Rapid Execution Engine (Hızlı Uygulama Motoru) özelliğini de içeriyor. 

Pentium 4 işlemci platformu, yüksek performanslı 
Intel i850 çipsetine dayanıyor. Intel i850 çipsetinin çift 

RDRAM bellek sırası, Pentium 4 işlemcinin 400 MHz'lik 
sistem veri yolu ile bir çift oluşturup saniyede 3.2 GB 
veri aktarabiliyor. 

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Intel Başkan Yardımcısı Paul Otellini, Pentium 4 işlemciyi ATX tipin- 
de destekleyen Intel Desktop Board D850GB'nin de 
hazır olduğunu açıkladı ve şöyle devam etti: “Pentium 4, işlemcinin sağlayacağı performansı en iyi, PC 
meraklıları ve güçlü sistem kullanıcıları değerlendirecektir. Bununla birlikte Pentium 4 işlemci, günümüz bilgisayar kullanıcılarının en çok ihtiyaç 
duydukları interaktif oyun oynama, video ve 
MP3 dosyalarının çözülmesi veya Internet içeriği gibi talepleri 


karşılamak için tasarlanmıştır.” 


Araçları 


riterion Software, 3D oyun geliştirme yazılımı olan RenderWare3'ü Xbox'a 
taşımayı planladığını duyurdu. Konami ve Sierra daha önce, kendi Xbox oyunlarını geliştirmede Render Ware3 yazılımını kullanabileceklerini duyurmuşlardı. 
RenderWare geçtiğimiz birkaç yıl boyunca geniş kabul görmüştü. Bunun sebepleri arasında yazılımın, geliştirici kişi başına 1000 dolara lisanslanabiliyor olması 
da var. |999'dan bu yana 220'nin üstünde stüdyo tarafından lisanslanan yazılımı 
kullanan firmalar arasında Interplay, Activision ve Ubi Soft da bulunuyor. 
Criterion Software'in Başkanı Lau-Kee yaptığı açıklamada, “Xbox'ın video ve 
konsol oyunları piyasasında önemli bir yer tutacağına hiç kuşku yok. Criterion'da 
tamamıyla, Xbox için yazılım geliştirenlere gerekli en gelişmiş araçları ve geliştirme ortamlarını sunmaya odaklandık. Böylelikle onlar da en gelişmiş ve hayal edilebilecek en etkileyici oyunları sunmaya odaklanabilirler.” dedi. Render Ware3'nin 


Xbox için olan versiyonu Şubat 2001'de hazır olacak. 


TE e 
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Trickstyle, 
PlayStation 2 
platformuna 
Renderware 3 ile 
taşınıyor. 
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Satın Aldı 


ransız yayıncı İnfogrames Enterta- 
İP meni Hasbro İnteractive'i 100 
milyon dolarlık bir anlaşma sonucunda 
satın aldı. Yapılan anlaşmaya göre Infogrames, oyuncak yapımcısı Hasbro'dan 
satın alınan Hasbro İnteractive'in bütün 
kontrolüne sahip olacak. Bunun içinde 
MicroProse ve onun Civilization, Falcon, RollerCoaster Tycoon gibi oyun- 


ları ve Atari markalı oyunlar da bulunu- 


HASBRO 
İnteractive 


lan anlaşma, Infogrames'in performansına bağlı olarak 5 yıl daha uzatılabilir. 


yor. İnfogrames ayrıca Hasbro'nun 
interaktif kart oyunları, multiplayer 
oyun Dungeons&Dragons ve oyun 


portal'ı games.com'un haklarına da sa- 


hip oluyor. 15 yıl gibi bir süre için yapı- 


Satış işlemlerinin tamamlanması için iki ay gibi bir süre gerektiğini söyleyen Infogrames sözcüsü Tom Richardson, bu süre sonunda Hasbro'nun üzerinde çalışmakta olduğu projeleri değerlendireceklerini belirtti. Bu projeler arasında birkaç 
kez ertelenen X-Com: Alliance da bulunuyor. 

Infogrames, dünyanın en büyük oyun yayıncısı olma stratejisinin bir adımı olarak GT İnteractive ve Accolade'i satın almıştı. Hasbro Interactive ise bunun son 
ve belki de en önemli adımı oluyor. 
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Microsoft'tan Yeni Yatırımlar 


icrosoft, satın aldığı oyun geliştirici firmalarına bir yenisini daha ekledi. Wing Commander'ın babası Chris Roberts'ın kurduğu Digital Anvil'i alan yazılım devi, kendini iyice garanti altına alıyor. 

Anlaşmaya göre şirket Digital Anvil'in birkaç yıldır üzerinde çalıştığı uzay savaş oyunu Freelancer'la 
birlikte geliştirilmekte olan bir Xbox oyununun haklarını da elde etmiş oldu. Digital Anvil'in tüm kontrolüne sahip olan Microsoft, daha önce FASA Interactive, Bungie ve Access Software'i satın almıştı. 
Yazılım devinin bütün bu uğraşılarının sebebi ise Xbox piyasaya sunulduğunda elinde yeteri kadar oyun 
bulunmasını sağlamak. 

Digital Anvil, 1996 yılında Chris Roberts ve Tony Zurovec tarafından kurulduğunda Microsoft da 
bu şirkete belli bir yatırım yapmıştı. Ancak Roberts ve arkadaşları o zamandan günümüze sadece bir 
oyun gerçekleştirebildiler. O da başarılı bir oyun olmasına rağmen beklenen ilgiyi görmeyen Starlancer'dı. Şirket tarafından geliştirilen bir diğer oyun Conguest: Frontier Wars'ın ise yine Microsoft tarafından yayınlanması bekleniyordu, ancak Microsoft daha sonra bundan vazgeçti. Conguest: Frontier 
Wars ve bir diğer oyun Loose Cannon'ın haklarını hâlâ elinde bulundurduğunu söyleyen Chris Roberts, bu oyunları başka yayıncılara pazarlamaya çalışıyor. 


Microsoft oyun yayıncılığı yetkilisi Ed Fries konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Digital Anvil ça- 


Digital Anvil'in geliştirmekte olduğu Freelancer, 2001'in ikinci yarısında tamamlanacak. 


lışanlarına her zaman için güvendiklerini söyledi. Ancak Digital Anvil konusunda biraz fazla istekli davrandıklarını itiraf eden Fries, hatalarının çok fazla şeyi aynı anda 


yapmaya çalışmak olduğunu belirtti. 


Biyolojik Savaşlar 


ed Storm Entertainment yeni bir oyunla geliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada Real-Ti- 
R.. Strategy türünde hazırlandığı belirtilen oyunun adı Bio-Strike, konusu ise oldukça ilginç. 
Az miktarda bilgi edinebilmemize rağmen, bunun geleneksel RTS'den biraz daha farklı bir çizgide 
olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıllarda Japonya metrosuna yapılan zehirli sinir gazı saldırısı beklenmedik ve oldukça şaşırtıcıydı. Teröristlerce gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin zarar 
görmesine neden olan bu saldırının daha büyük ölçekli olarak yapıldığını düşünmek bile istemeyiz. Red Storm ve Holistic Design'ın sunduğu Bio-Strike'ın konusu da buna benzer bir ortamda 
gelişiyor. Oyunda, bir genetik araştırmalar labotuvarının yöneticisi olarak, ölümcül bir virüsle mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Sahip olduğunuz güvenlik güçleriyle diğer şirketleri ele geçirmek ve bu virüsü kimin ürettiğini bulmak en önemli göreviniz. Tabi ki zaman aleyhinize işliyor. 


Tom Clancy'nin Power Plays serisi dahilinde yakın zaman içinde piyasaya sürülen Bio-Strike adlı 


kitabında da benzer bir konu işleniyor. Böylece Bio-Strike, Politika ve ruthless.com'dan sonra bir oyunla bağlantısı olan Power Plays serisinden üçüncü kitap oluyor. 


Bio-Strike'ı Red Storm'la birlikte geliştiren Holistic Design şimdiye kadar, Fading Suns, Emperor of the Fading Suns ve Machiavelli the Prince gibi başarılı oyunlara 


imza attı. Baş programcı Ken Lightner da bu projelerin birçoğunda yer aldı. Oyunun 2001 Mart'ında raflardaki yerini alması bekleniyor. 


Fufbol Şöleni 


ralık ayı Ma en yoğun yaşandığı aylardan biri- 
As. Takımlar artık kendilerini bulmuş ve ister Tür- 


kiye, ister Şampiyonlar Ligi olsun oynadıkları liglere 
ısınmışlardır. Futbolseverler de bu dönemde takımların 
motivasyonuna uyum gösterirler. Ancak Aralık ayı 
oyunseverler açısından çok daha farklıdır. Futbolu seven, sevmeyen çok sayıda oyunsever Aralık ayının gelmesini iple çeker. Bunun sebebi ise artık EA Sports'un 
bir klasiği haline gelen Fifa serisinin piyasaya sunulmasıdır. Futbolu sadece izleyerek tatmin olamayan biz 
oyunseverler, kendi başarılarımızı ve şampiyonluklarımızı bu oyun sayesinde yaşıyoruz. Fifa'nın bu yılki versiyonu 2001, bazı eksikleri olsa da bize yine kendini sevdirmeyi bildi. 

Gerçek oyuncuları bir tek oyun hiçbir zaman memnun edemez. Şöyle gü- FIFA 2001 


Croatia 447 » 5677 Turkey 


zel bir FPS oynamayalı da uzun süre geçtiğinden No One Lives Forever'ın ilaç gibi geldiğini söylersek yanlış olmaz. Artık FPS'lerde de kadın kahramanları gör - 


meye başladık. NOFL'deki güzel Kate Archer da bu kahramanlara iyi bir örnek. Kadın kahraman demişken Lara Croft'u unutmamız büyük haksızlık olur. 


Tomb Raider: Chronicles için her ne kadar iyi eleştiriler gelmese de Lara hayranları için Tomb Raider serisi vazgeçilmez olmuştur. Bizim de bu duruma kayıt- 


sız kalmamız mümkün değil tabi ki. 
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h alf-Life'ın konusu, gizli bir yerlerde çalışan bilim adamlarının bir yanlışlık sonucu insanoğlunun yaşamını tehdit edecek olan yaratıkların dünyaya gelmesini sağlayan kapıyı açmalarını konu 
alıyor. Gerçek dünyada buna benzer bir olay yaşanıyor — bu sefer Teksas'daki bir yazılım firması, en 
çok beklenen oyun konsolü için PC'nin hit oyunu 
Half-Life'ı hazırlıyor. Ancak bu kez giz bozuldu ve 
gerçekleri GamePro'dan dinleyebilirsiniz. Yeni 
Dreamcast versiyonu (bundan sonraki sayfalarımıza bakabilirsiniz) bir yana, Sony oyuncuları şu ana 
kadar yapılmış en iyi Half-Life oyununu oynayacaklar. Endişelenmeyin, yeterince kaos ve ölüm bizleri 
bekliyor. 


life nedir? 


Eğer 50 yayından fazlasının 1998 yılının en iyi oyunu seçtiği PC oyunu 
Half-Life'ı halen oynamadıysanız, mükemmel bir PC oyunundan mahrum 
olmuşsunuz diyebiliriz. Sıradan bir first person shooter olmaktan öte 
Half-Life'da, araştırma asistanı Gordon Freeman olarak devletin en gizli 
laboratuarlarında hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. New Mexico, 
Black Mesa çölünün derinliklerinde beyaz önlüklü bilim adamları bilinmeyen bir amaç için testler yapmaktadırlar - birşeyler yanlış gidiyor ve 
artık hayatta kalma mücadelesi vermeye başlıyorsunuz. Artık terk edilmiş üssü vahşi yaratıklar basıyor. Paniklemiş bilim adamları (tabii arta 
kalanlar) sizlere biraz yardımcı oluyorlar ve kısa bir süre sonra ortalığı 
temizlemek için ordu geliyor. Ancak kimin tarafını tuttukları pek belli 
değil — sonucun nereye gittiğini 
tahmin etmek güç? 


JERİN GÜREV 


Klasik dünyayı kurtaran adam senaryosu gibi görünebilir ancak ke- ? 
sinlikle değil. Diğer Ouake klonlarının aksine Half-Life'ın asıl üstün 
olduğu yön değişik silahları veya 
güzel grafikleri değil — öte yandan 
bunlar da oyunu bir numara yapan 
faktörler arasında bulunuyor. Ancak oyunu asıl bir numara yapan 


Montague izliyorlar. 
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Birçok canavar PS2 donanımında gezinmeye başlamış bile (Sony kontrol cihazına dikkat). 


Gesrbox mühendisi Steve Jones (soldaki) Half-Life'ı 
Play5tation 2 Development Kit üzerinde test eder- 
ve bu kadar çok ödül kazanmasını ken diğer mühendisler Sean Reardon ve Mitchael 


Half-Life'ın PS2 için hazırlandığını 
bilmiyor muydunuz? Aslına bakarsanız hiç kimse bilmiyordu. GamePro, PS2 için gelen bomba 
oyuna bir bakış atma şansı buldu. 
Yaşayacağınız büyük serüvene dalmaya hazır olun. . 


dan ElEKİRO 


sağlayan, oyunun derinliği, görev sinematikleri 
ve sizi kendine bağlayan kurgusu. Gearbox'ın 
sahiplerinden biri olan Randy Pitchford, oyunu PlayStation 2'ye aktarırken işte bu hususu 
korumaya özen gösteriyor. 

“Half-Life'ın ilerleyebilmesi için yeni nesil 
donanımlara ihtiyacımız var” diyor Hak) 
PS2'ye çeviren ekibin koordinatörü 
ve ekliyor “Valve (oyunun PC yaj 
Gearbox'daki ana felsefe şudur: eğer 
sini yapamıyorsan, hiç yapma daha 
fe'ın İM versiyonu siker! 


EN 
— 
eğ 
pa 
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ve konsol oyuncularının Half-Life: Blue Shift'i sevebilecekleri tek yönti 
Ancak PS2 versiyonu olağanüstü. PlayStation 2 teknik olarak SEGA'nı 
Dreamcast'ini solluyor ve bizler PlayStation 2'nin bu avantajlarını sonu ğ 
kadar kullanıyoruz.” Gn 


net göRünün 


Dreamcast için geliştirilmiş olan Half-Life oldukça 


iyi olmasına karşın, PlayStation 2 ni” 
versiyonunda, orjinal Half-Li- i 
fe'dan alınıp geliştirilmiş bir- İ 
çok öge bulunacak (bun- ç 
lar arasında bir grafik 
yenilemesi de Jj 
bulunuyor). » / 
k 
a j 
: 
; : 
» ae, i 
ğe e Mi N 
TR 


PlayStation 2 modelleri daha fazla detaya sahip ola- 
«aklar — dikkat ederseniz bilim adamlarının önlükleri 
ayrı olarak modellenmiş ve artık dalgalanacaklar. 


“Yaptıklarımızı gö düğünüzde yüzünüzde belirecek mimikler bizler 
için en büyük or Pitchford. 

cü bizlere muazzam şeyler yapabilme imkanı sağlıyor — mesela bilim adamlarının poligon sayılarını dilediğimiz kadar artırabiliyor ve böylece gözlerini bile hareket ettirebilecekleri yüz hareketleri sağlayabiliyoruz. Half- 
Life'ın temel k Koral ii ve Dayama dayandığı kin v— içerisindeki 


cast V ii yapamadığımız çevre dekoru değişikliklerini bile yapıyoruz; Pitchford, Half- 
i versiyonunda grafiksel olarak bir doruktan bile bahsediyor. 
rak'nasıl Dreamcast versiyonunun kendine has bir ekstra hikayesi varsa (Blue 
a kendine has bir tek kişilik hikayeye ve özel bir multiplayer moduna sa- 
yine Black Mesa'daki olayları konu alan paralel bir senaryo olacağını söylü- 
oyun olacağı gerçeği dışında (Sony'nin Internet planlarına göre online ola- 
) Gearbox detayları şu anda saklı tutuyor. 


half-life 


sın, PS2 için geliştirilen Half-Life çok güzel gelişiyor. 
asa değişikliklerden, oyunu bir klavye ve mouse ile oyar birim bağlantılarına kadar herşey mükemmel çalışı- 
2000 yılının başlarında başlanmıştı ve piyasaya çıkış tarihi 
01 yazı gerçek gibi görünüyor. 
kler ortaya çıktığı için Teksas'lı firma yapılanları gizlemiyor. 


"ın Dreamcast versiyonunu tanıtmak için kendi ofisimizde basın 
başlamıştık. O esnada PS2 geliştirme araçları ofisimizin her tarafında 
rkes bunlarla ne yaptığımızı sorup durmuştu.” 


PS2 versiyonunda yüz efektleri dramatik olarak geliştirilmiş. 
Burada güvenlik muhafızı Barney'in ifadeleri görülüyor. 
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Bir aâkör görüntüsünün PC. 
den Dreamcast ve ardından 
P52'ye doğru gelişimi 
oldukça etkileyici. PS2 için 
oyunun ne kadar değiştirildiği belli oluyor. 
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Sıradısı Bir 
Half-Life . 


Dreamcast için geliştirilmiş Half-Life basit bir uyarlama değil — orjinal PC oyunun yeniden 
inşaası ve yepyeni bir Dreamcast macerası. GamePro oyunun yapımıcısı Gearbox'ın yardımı. 
ile oyunun derinliklerine bir yolculuk yapıyor. (nn E&lEKİR0 


TT n asıl Half-Life PC'ler için firts person shooter oyunlarının yeni bir 
tanımını yaptıysa, Dreamcast için Half-Life, PC oyunlarının konsollere nasıl uyarlanması gerektiğini gösteriyor.” Bunlar Half-Life Dreamcast 
geliştirici ekibin koordinatörü olan 
Pitchford'un ağır sözleri ve şu ana 
kadar yapılmış PC-Konsol uyarlamalarına bakacak olursak haklı tarafın o olduğunu görüyoruz. Half- 
Life konsol dünyasına aktarılması 
oldukça zor bir oyun ancak Pitchford ve Gearbox Studios'daki ekibi 


(ayrıca onlara destek olan Half-Li- i 
fe'ın orjinal yapımcıları Valve ve Blue Shif'te Barney baz bilim adamlarını 
bulmalı ve Black Mesa'dan kurtulmalıdır. 


Kaliforniyalı Captivation Studios) 
diğerlerinin başarısız oldukları işin üstesinden gelecekler gibi görünüyor. 


: : Portallar, bilim ve dome aman Allahım! Dreamcast için geliştirilen Half- 
yeni DİR life Life'da birçok sürpriz var ve bunların hepsi iki farklı oyunda sunuluyor. 
Pitchford'un sırrı oyunculara beklentilerini sunmak değil, bunları aşmak. Bu hikayede arada sırada yalnızca bir karakter doğrudan devreye gire- 


Öncelikle Dreamcast için geliştirilen Half-Life'ın iki hikayesi bulunuyor. Or- © cek: Aslında oyundaki amaç ve bitirmeniz gereken görevler orjinal oyun- 
“(0x İinal Half-Life hikayesinde Black Mesa araştırma üssünde © dan oldukça farklı. “Oyunun bitişi oldukça ilginç,” diyor Pitchford “özellikle 


çalışan asistan Gordon Freeman olarak, bir kaza so- O orjinal Half-Life'ı bitirmiş olan oyuncular süprizle karşılaşacaklar”. 
nucu kötüye giden boyutlararası deneyin sonuçlarının 


| Ortasında kalıyorsunuz — tam ortasında. Onlarca kat iLeRlemek ERdEMdİR 


aşağıda kaldığınız için çıkış iy para, sağ kalar- Senaryoları paylaşmak yerine, her iki oyununda ortaklaşa sahip olduğu bir 

mini an Mr pi popniz yok detay olacak: Ouncuların heyecanlarını devamlı zorlayacak bir ilerleyiş ve 
lama Mv eşleri a e ancak akıcılık. “Halife içerisinde kalbi zorlayan birçok anlar olacak” diyor Pitchvay Say ir ii agi olmasın ford. “yeni birşey görmeden bir dakikadan fazla ilerlemek veya yeni göreve 
a kinci gi bi > e başlamak neredeyse imkansız. İşte bu anları gece yatarken düşünecek veya 

KE ale bn e a e ertesi gün arkadaşlarınıza anlatmak için sabırsızlanacaksınız. Tek oyunculu 

# meydana gİYOE ancak tarimen oyun modunun deneyimi müthiş olacak — birçok oyuncu daha çok oyna- 
7 ie, başka bir bakış açısından: Çok çak iste yecek” 

* ii © sevilen güvenlik muhafızı Bar- s SEL 
ney Calhun'u oynuyorsunuz. İğ - 
, Gordon Freeman'ın en azın- 

« dan esaslı bir zırhı ve kolej 

* — eğitimi vardı: Ancak zavallı 
— Barney tüm bu kötülüklere 


4 Standard bir koruyucu ye- ş > 1 4 i 

lek, basit bir tabanca ve in i > 
kıvrak zekası ile karşı Mz t 

koymak zorunda. Gordon'un günü kölü demi ancak El yıkamak gibi günlük olağan olaylar 


Barney öncelikle atış talimine gidiyor. o hem Half-Life hem de Blue 5Shift'e detay katıyor. 
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(6) HALF-LIFE 


İster Gordon Freeman ister Barney Calhoun olarak 
oynayın, aynı tehlike ile karşı karşıyasınız - canadalar. 


“Daha fazla şeyi çok daha ucuza elde edeksiniz — şu anda bir Dreambilirsiniz. Pitchford devam ediyor, “Half-Life 


birçok konsol-oyuncusu ısrarla kendi sistemleri için 
Onlara bunu sunabildiğimiz için çok mutluyuz ve bu- 


& oyun. pm Shife'i oynarken yaşadığınız deneyimin en güzel 
detaylar olacak. Elbette güzel modellenmiş yüzler ve gerçekçi tex- 


rini yıkamaları veya parasını içecek makinasına kaptıran bilim adamlarının 


ocak. Küçük şeyler, mesela bir çalışanın ayakkabısını bağlaması, büyük pat- 
— lamalar veya aniden yapılan saldırılar kadar sizleri: şaşırtacak. Sanal bir 
ai hapsolduğunuzu zannedeceksiniz. 
© Elbette bu dünya yalnızca görsel değil. Hem Half-Life hem de Blue 
Shift mükemmel ses detayları ile göze çarpıyor. Patlamalar dehşet verici 
ve silahların sesleri gerçekle birebir. Daha da etkileyici olan — tabii bir 
konsol oyunu için — oyunun kontrolleri. Gamepad'in standart ayarları 
muazzam rahattı — nişanlama analog çubukta idi ve hareket etmek 
için X, Y, A ve B düğmelerini kullanıyorsunuz. Zıplama düğmesine 
iki kez bastığınızda daha yükseğe 
sıçrıyorsunuz ki PC versiyonunda 
bu hareketi yapmak biraz daha 
zordur. Eğer 3 standart ayardan 
biri size uygun gelmediyse kendi 
ayarlarınızı yapabilir veya bir Dreamcast klavye ve mouse'u ile ay- 


© Half-Life ve Blue Shift'teki süprizlerin 
- hepsi memnun edici değil ancak hepsi de heyecan verici. 


8100 | nie m 
Half-Life'ın deneyimli oyuncuları Gordon Freeman'ın nereye gittiğini bilirler...ancak ya Barney'e 
ne olacak. 
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Half-Life Dremcast versiyonu, PC versiyonuna 
ödül kazandıran herşeye sahip: karakterler ve fa- 


ildiğiniz düşünülürse, standart bir PC'den ne kadar 


ondan fazla PC kullanıcısı tarafından çok beğenildi. 


 ture'lar göreceksiniz — tamamen yeniden yapılmış özel Dreamcast oyuncu 
modellerini söylemeye gerek yok. Ancak muhafızların lavaboya gidip elle- 


“otomatı yumruklaması gibi gerçek yaşamdan sahneler sizi heyecanlandıra- 


—— 
Li © 2 & &  &E  . | 


Bazı dürümlarda Half-Life ve Blue Shift kesişiyor. 
Mesela Gordon ve Barney'in sabah işe başlarken 
birbirleri ile karşılaşmaları gibi. 


nen PC'deki gibi oynayabilirsiniz. Bu 
fonksiyonellik oyunun daha başlarında eklenmişti ve mükemmel çalışıyordu. 


derin MAVİ 


Hemen hemen bitmiş bir oyun, rafta bulunan bir PS2 versiyonu ve , 
ufukta görünen multiplayer odaklı H in Bari hem de Gordon dehşet 


bir Dreamcast versiyonu ile, yapım- silahlara kavuşuyor ancak cephane 
cılar konsol oyuncularını aynen daha kısıtlı. 


önce PC oyuncularına yaptıkları gibi devamlı tetikte bekletmek istiyorlar. 
Zaten birçok konsol sahibi oyunun sistemleri için çıkışını dört gözle bekliyordu. Beklentilerin ötesindeki materyaller, 120'den fazla bölüm ile 
Pitchfor Dreamcast oyuncularını cezb edeceklerine inanıyor. “Başarılı eğlence her zaman takdir edilmiştir” diye iddia ediyor. “İnsanlar kaliteli bir 
oyun oynadıklarında, ilgileri çok çok çok uzun sürecektir. 


İREANCASİ ORANAİİK JEĞİŞİKLİKLER 
- PC versiyonu grafikleri (soldakiler) Dreamcast versiyonunun grafikleri 
(sağdakiler) yanında sönük kalıyorlar. Crowbar'daki çiziklere, askerlerin 


a 


MM 


tiplerine yüz modellerine dikkat edin. 


HALF-LIFE 


-.i Bitmedi! 


—, & j 
UT N reamcast ve PlayStation 2'deki bunca gelişmenin ardından geliştiricilerin PC'ler için boş durduğu- 
i 4 nu düşünemezsiniz. PC'nin özellikle online kabiliyetlerinden sonuna kadar faydalanmaya niyetli 
Half Life mod geliştiricileri her gün yeni bir mod geliştiriyorlar. Valve'ın Counter Strike 1.0'ı resil za ÜÇ men desteklemesinin ve piyasaya yeni sürdüğü Half Life paketlerinin içine dahil etmesinin ardın- 
— dan Half Life'ın çoklu oyunculu modlarında tam bir patlama yaşandı. 
A ) Fakat GamePro'nun Counter Strike oynarken savaş alanına dönen ofisinde en çok beklenen 
, online şenlik Team Fortress 2. Neredeyse her ay haberlerini verdiğimiz Team Fortress 2'nin çık: 


masına az bir zaman kaldı. Half Life motorunun çok geliştirilmiş bir versiyonunu kullanan, sadece 
online oyunlara yönelik olacak Team Fortress 2'de koca bir savaşın içinde, belli görevleri olan bir 
askeri oynayacaksınız ve eğer takım oyununun kurallarına uymazsanız sürüden ayrılan koyun gibi ölüp 
& pa 
Tabii ki, oyun tarihindeki en derin ve kurgusu 
//. en mükemmel hazırlanan oyunlardan biri olan 
* Half Life'ın geleceğinin sadece online oyunlarla 
# sınırlı olduğunu söylemek büyük hata olur. 
— Half Life'ı bitiren her oyuncu Half Life 2'yi sa- 
# bırsızlıkla beklemeye başlamıştı ama ortalıkta 
Fe Half Life 2 ile alakalı söylentinin dışında pek bir 
— şey yok. Çoğuasılsız olan söylentiler arasında en 
güvenilir olan Valve'ın şu an Half Life 2 için bir hazırlık takımı oluşturduğu yönündeki söylentiler. Half Life'ın yapımında görev alan çoğu Valve çalışanı Team Fortress 2 üzerinde çalışırken bir kısmının da Half Life 2 ile 
ilgili yoğun bir çalışma yürüttükleri haberi sıkça konuşulan 
iddialar arasında. Fakat hepsi bu kadar. Henüz ne Valve'dan yapılmış 
resmi bir açıklama var, ne de basına dağıtılmış görsel tasarım çalışmaları. 
| Half Life tadında bir heyecan arayanlar için ise İnternette rahatlıkla 
| | — bulabileceğiniz tek kişilik Half Life görevleri mevcut. Boyutları birkaç 
yüz KB ile 40-50 MB arasında değişen bu görev paketleri amatör geliştiricilerin tasarladıkları senaryolara dayanıyor ve çoğu görsel ve duysal 
olarak yeni hiçbir şey vaad etmiyor. 
Daha önce oyun modları dosya konusunda da bahsettiğimiz tek kişi- 


MS ği 
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lik ücretsiz görev paketleri arasında en sürükleyici olanlar They Hunger, Redemption ve 
Xen paketleri. Yeni görseller ve sesleri de beraberinde getiren bu paketlerin dışında Half o 
Life için yapılmış şüphesiz en profesyonel görev paketi Opposing Force. 

Yapım aşamasındaki bir diğer Half Life paketi ise The Matrix. Bunu ilk defa burada 
okuduysanız, evet, yanlış okumadınız: The Matrix. Ünlü filmin senaryosunu takip eden 
The Matrix paketi hem tek kişilik görevleri, hem de çoklu oyuncu modlarıyla heyecanla- Çi 
.namamızı sağlayacak kadar iyi görünüyor. Morpheus, Neo, Triniti ve ajanlar mükemmel 

bilim kurgu filmin heyecanını yeniden yaşatmak için geri dönüyorlar. ii ) 

Gunman i ise geliştirilmiş Half Life motoru kullanan Si bir ii fırtınası. Gun- | V/ 4 | İ | İ 


— man'in yapımcısı Rewolf Software, > 
© Gunman'i ilk geliştirmeye başladığın- Ai, siuitlan önce 
mutlaka üirayın 


da sadece Half Life için İnternet'te 
ücretsiz dağıtılacak bir görev paketi ; 
yapmayı tasarlıyordu. Fakat teknik j )V LI ı | 
imkansızlıklardan dolayı önce Valve'dan Half Life kodlarını satın alarak köklü bir takım değişikliğe giriştiler. Ardından proje iyice büyüdü 
ve ortaya tek başına koskoca bir 
oyun çıktı. YI 0 Po| | ) | | i 

Gunman uzayda, dinazorların ve GM EE — diz | 
yırtıcı hayvanların istilası altındaki bir > Ii Donanım incel 
gezegende geçiyor. Texas kovboyla- i 
rına benzeyen Gunman'lerin, tıpkı al i| ma 
Half Life'daki gibi bir deney sonucu 
kontrolden çıkan yaratıklarla mücadelesinin işlendiği Gunman, sürükleyiciliği ve kurgusundaki derinliğiyle MİN 5 | | / | t ” 
Half Life adına yakışır bir kaliteye v “ 
ve Her gü üng İİ orleniyor. 
motorunu epey değiştirmiş. Ölüm-  £ Mi vi | 4 
den kaçacağınız pek çok açık meka- e e z F Y4 DI , 
nın yanında Gunman'deki dinazorlar n — : ! y N di 
da göz kamaştırıcı görünüyor. Örneğin oyunun daha başlarında e Jurassic 
Park'tan fırlamışa benzeyen dev bir dinazor sizi mideye indirmek için defalarca hücum PC, Play sui ni, 
ediyor. İnsan rakipleriniz ise şapkaları ve silahları ile vahşi batıdan fırlayıp gelmiş gibi ve PlayStati İON 2 


öy pe eleri, hileler, 
ön inceleme ğin 
Uslan çözümler. 


|) 


| Tartışma forurgam 


her biri Half Life'dan alıştığınız yapay zekadan daha iyi bir zekaya sahip. DreamCast 
Half Life'ı PC ortamında, diğer konsollara göre daha renkli günler bekliyor. Özellikle . i e 

gelişen donanım teknolojileri ve artan yazılım desteği sayesinde Half Life heyecanını | umu ir Merlin la 

pek yakında daha gerçekçi bir şekilde hissedeceğiz. Tek yapmanız gereken sabırla bek- | | | VU 
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dosya konu 
y su : MIcrosorT COMBAT FLIGHT SIMULATOR 2: PACIFIC THEATER 


Cöinbat Flight 


Simulator 2 
Pacific inheater 


Bir zamanlar güçlü rakiplerinin 
gölgesinde kalmış olan 

Combat Flight Simulator, her açıda 
kendini yenilemiş olarak tekrar 
karşımızda. Microsoft başarılı 
simülasyon oyunlarına bir yenisini 
eklemiş gibi görünüyor. 
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Uçuş simülasyonları Microsoft'tan 
sorulmaya başlandı. Sivil havacılık simülasyonları ile ismini duyuran firma, 
iki yıl önce piyasaya sürdüğü Combat 
Flight Simulator ile tarihi uçak savaş 
sümülasyonları işine girmiş oldu. Aslında çok başarılı bir giriş olduğu söylenemez. Aynı dönemde piyasaya çıkmış 
olan European Air War ve Jane's 
WWW Fighters oyunları daha iyi gra- 


fikleri ile Combat Flight simulator'u (O Rakibin hiç şansı yok. Bu açıdan kurtulması 
imkansız. 


geride bırakmışlardı. Şimdi ise karşımızda tamamen yenilenmiş bir oyun bulunuyor. Combat Flight Simulator 2 her yön- 
den atasını geride bırakıyor ve rakiplerini silip süpürüyor. 


Gerçek Simülasyon 
Microsoft Flight Simulator serileri gerçek birer uçuş simülasyonu olma özelliklerine 
sahiptiler. Esen rüzgar, havada uçuşan kıl, tüy uçağınızın uçuşu- > 
na etki eder, sizler birçok uçuş cihazı ile uğraşmak zorunda kalırdınız. Ancak iş savaşa gelince Microsoft simülasyon özelliklerinden uzaklaşmaya başladı. Combat Flight Simulator'da bu 
eksikliği gerçek simülasyoncular oldukça hissetmişti. Ardından 
gelen Crimson Skies'da bırakın simülasyon özelliklerini, havada 
otomobil kullanmak gibi bir duygu yaşamıştık (yine de güzel bir 
macera, tavsiye ederim). Microsoft nihayet özüne döndü ve bizim gibi simülasyon sevenleri düşünerek Combat Flight Simulator 2'ye daha gerçekci uçuş sistemi yerleştirdi. En büyük zor- sa 
luk derecesinde en baba simülasyoncu bile bir miktar Kokpit görünümü artık çok daha iyi. Sıkı atışlardan sonra rakibinizi parçalara ayızorlanacaktır. Uçakların uçuş özellikleri arasındaki farklılıklar rabilirsiniz. 
aynen birinci oyunda olduğu gibi güzel yerleştirilmiş. Japonya'nın ünlü Zero'su ile Z © 
muhteşem manevralar yaparken Wildcat'in hızına hayran olacaksınız. 

Öte yandan acemi kullanıcılar da düşünülmüş. Eğer Combat Flight Simulator 2'yi 
havada geçen savaş oyunu tadında oynamak istiyorsanız zorluk derecesini en düşüğe 


EE 


getirmeniz yeterli olacak. Artık elinizde farklı isme sahip bir Crimson Skies 
var diyebiliriz. En azından başarılı bir 
simülasyoncu olmanın ilk adımlarını atmaya başlarsınız. 


Muhteşem Grafikler 


İlk oyunda sevemediğimiz tek şey 
kötü grafikler olmuştu. Duman 
efektleri iyiydi ancak patlamalar fela- z 
ket kötüydü. Uçak modellemelerine ( Patlama efektleri artık mükemmele yakın. 
diyeceğimiz yoktu ancak kullanılan texture'lar berbattı. Combat Flight Simulator 
2 tüm bunları yeniden ele almış. Öncelikle artık uçakta mümkün olduğunca daha 
fazla poligon kullanılarak hareketli tüm parçalar modellenmiş. Flapların hareketini 
net olarak görebiliyorsunuz. Texture'lar konusundaki gelişme ise inanılmaz. Gerçekciliği neyin artırdığını nihayet Microsoft da keşfetmiş ve uçaklara biraz kir eklemiş. Star Wars filmlerine bakacak olursanız, kullanılan tüm malzemelerde kir, 
pas, yamukluklar, çizikler olduğunu görürsünüz. İşte bu filmin gerçekçiliğini artı- 


ran çok önemli bir unsur olmuştu. Combat Flight Simulator I'de uçaklar fabrika- 
dan yeni çıkmış oyuncaklar gibi görünüyorlardı. Pacific Theater ise artık daha 
gerçekçi uçakları bizlere sunuyor. Metallerin texture'ları artık daha gerçekçi ve 
uçaklar çok daha iyi görünüyorlar. Öte yandan artık daha gerçekçi hasar modellemeleri görebiliyoruz. Daha önceki oyunlarda yalnızca motorun arkasından dumanın geldiğini görüyorduk. Artık bazı parçalarınız kopabiliyor veya delikler oluşabiliyor. Ayrıca bu durum aynen birinci oyunda olduğu gibi uçuş özelliklerini 
fazlasıyla etkiliyor. Eğer çok fazla hasar aldıysanız uçuşunuz gittikçe bozuluyor ve 
muhtemelen yere inmede büyük problem yaşıyorsunuz. Bu tip grafiksel gelişimler oyunun oynanabilirliğini de artırmış. Suya düşen mermilerin bıraktıkları izler mükemmel. 
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Taktikler 


Oyun birinci dünya savaşının yalnızca Pasifik savaşlarını konu ediyor. Dolayısıyla yeryüzü modellerinin birçoğu 
denizden oluşuyor. Ancak ortaya serpiştirilen adalar ortamın monotonluğunu büyük oranda gideriyor. Deniz 
haricinde göreceğiniz tek şey kumsallar ve ormanlar. 
Dolayısıyla deniz, kumsal ve orman üçlüsü mümkün olduğunca kaliteli yapılarak oyunun grafiksel kalitesi artırılmış. Dikkati çeken bir diğer husus ise kokpit içi görünüm. Combat Flight Simulator'da gördüğümüz basit 2D 
kokpit yerine artık daha başarılı bir kokpit tasarımı gelmiş. Grafikler konusunda tek problem sinematik görüntüler diyebiliriz. Oyunun başlangıcında bizleri karşıyalan 
adaya düşme sahnesi, yıllar öncesinin çizgi romanlarını hatırlatıyor. Ara görevlerde de bu tip sinematiklerin ku 
lanılması biraz garip olmuş. Render edilmiş 3D animasyonlar daha güzel görünürdü. 


Oyunun konu aldığı Pasifik savaşları 1942 ila 45 yılları arasında Amerika ile Japonya arasında geçmişti. Kariyerinize ister Japon, isterseniz Amerikan pilotu olarak başlıyorsunuz. Görevler tamamen lineer olarak hazırlanmış. Yeni br kampanya başlattığınızda görevleri sırasıyla bitirmeniz gerekiyor. Simülasyon oyunlarının anlatırken sık sık ismini andığım Super EF 2000 (1995 yapımıdır artık bulamazsınız) benzeri dinamik 
kampanyalara sahip uçuş simülasyonlarını özlemeye başladık. Bu tip simülasyonlarda size verilen toprak parçasını korurken değişik görevlere çıkıyorsunuz ve görevde- 
ki başarınız bir sonraki görevlerinizin biçimini etkiliyor. 
Herneyse, Combat Flight Simulator 2 bizlere yeterince 
görev sunarak bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor. 
120'den fazla görev için uçuşa hazırlanın. Görevler içerisinde önemli üsleri bombalama, hava savaşları, konvoylara saldırma gibi değişik amaçlar bulunuyor. Ancak 
burada çok ilginç bir ayrıntı var. Tarihi bir savaş konu 
alındığı için oyunun sonu tarihe uygun olarak bitmek 

ğ durumunda. Dolayısıyla Amerikan pilotu olarak görevleri yerine getirdiğiniz müddetçe bir sorun yok. En sonunda savaşı kazanıyorsunuz. Ancak eğer Japon pilotu 
olarak göreve başlar ve tüm görevleri başarı ile bitirir, tüm Amerikan uçaklarını yere çakıp, deniz taşıtlarını 
okyanusun dibine gönderseniz bile, sonunda kaybediyorsunuz. Çünkü tarih affetmiyor. 
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Etrafınıza Bakın 

Üç boyutlu ortamda hızlı hareket 
eden nesneleri algılamak çok kolay 
değildir. İşte bu pilotlar ile uzmanlar arasındaki farkı ortaya koyar. 
Dolayısıyla devamlı gözünüz etrafı 
tarasın ve düşmanların yerini tespit 
etmeye çalışın. 


Sürpriz Yapın 

Aşağıdan veya arkadan yanaştığınızda düşman sizi göremez. Ancak bu 
durumda siz hız kaybetmiş olursunuz. Bunun yerine arkanıza güneşi 
alın veya bulutların arasından fırlayarak gelin. Hem hızınız daha iyi 
olacak, hem de düşman sizi yine 
fark edemeyecektir. 


Hızlı Dönüşler 

Daha hızlı dönüşler yapabilmek 
için daha yavaş uçuyor olmanız lazım. Eğer hızla U dönüşü yapacak 
olursanız daha geniş bir daire çizerek dönersiniz ki bu durumda düşman çoktan pozisyon almış olur. 


Düşmana Doğru 
Dönün 

Düşmanın geldiği yöne doğru dönmeye gayret edin. Böylece size 
ateş edebilmek için yeterli açıyı yakaladığında siz de ona ateş edebilecek duruma gelirsiniz. Tam ters istikamatte dönecek olursanız 
düşmanınıza iyi bir fırsat vermiş 
olursunuz. 


Dikkatli Atışlar 

Düşmana arkadan yanaşıp ateş etmek çok kolaydır. Ancak yanlardan 
yanaştığınızda tam üzerine ateş 
ederseniz isabet ettiremezsiniz. 
Çünkü mermiler düşmana ulaşırken, onun uçağı da biraz mesafe 
kaydeder. Dolayısıyla mermilerinizi 
düşman uçağı ile buluşturmak için 
biraz öne ateş edin. 
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Bu küçük detaydan sonra şu küçük bilgiyi de verelim, oyunda ikinci dünya savaşının efsanevi pilotları da yer alıyor. Mesela Japon pilotu Saburo Sakai (64 uçak düşürmüş, helal olsun) veya Amerikan pilotu Joe Foss (topu topu 26 uçak düşürmüş, 
hakkaten fosmuş) olarak göreve başlıyorsunuz. Her iki pilot da oyun yapılırken büyük katkıda bulunmuşlar ve oyunun teknik ve tarihsel danışmanlığını üstlenmişler. 
Bu arada geçtiğimiz 22 Eylül 2000 tarihinde oyunun yapımı sonlanırken Saburo Sakai 82 yaşında Tokyo'da vefat etti. Hem Sabura Sakai, hem de Joe Foss ile yapılmış 
röportajları http-//www.microsoft.com/games/combatfs2 adresinde okuyabilirsiniz. Bu 
röportajda dönemin iki ünlü pilotunun ağzından savaş taktiklerini ve ilginç olayları 
dinleyebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse, Sabura Sakai ağırlık yaptığı gerekçesiyle uçağından radyoyu söktüğünü söylüyor. Uçaklar havalandıktan sonra birbirleri ile 
iletişimleri kalmazmış ve hatta el işaretleri bile kullanmazlarmış. Sabura Sakai, Amerika'nın başarısının burdan geldiğini, takım oyununu iyi oynadıkları için, birebir savaşlarda çok daha iyi olan Japon pilotlarını yenebildiklerini söylüyor. 

Oyundaki görevlerin çeşitliliğine ne yazık ki uçakların sayısı ulaşamıyor. Oyun 
esnasında birçok rakip uçakla karşılaşıyorsunuz. Ancak kullanabildiğiniz yalnızca 7 
Parçalanan rakibiniz arkasında dumanlar bırakarak yere doğru ilerliyor. uçak bulunuyor. Bu uçaklar ise P-38F, F4F-44 Wildcat, FGF-3 Hellcat, FAU-LA 
Corsair, ASM2 Zero, A6M5 Zero ve Nik2 George. Uçakların çeşitliliğin bu kadar az olması kötü olmuş. Oyunda karşılaşacağınız birçok rakip savaş 


uçağı ağzımızı sulandırırken onlarla ne yazık ki uçamıyoruz. Ancak Combat Flight Simulator'un 
geliştirilebilir özelliği umut verici. Birkaç ay sonra ek paketler veya download edip kurabileceğimiz yeni uçak modelleri ile karşılaşabiliriz. 

Oynanış zorluğunu değiştirebilmek güzel bir özellik. Oyun okyanusun ortasında geçtiği için uçağınızı sağ salim indirebileceğiniz yalnızca uçak gemileri bulunuyor. Dolayısıyla hareket halinde olan 
bu gemilere uçakları indirmek biraz zor. Bazı görevler havada biterken, bazı görevler uçağınızı yere z 
indirmenizi isteyebiliyor. Dolayısıyla yere iniş manevralarını iyi çalışmak zorundasınız. Size yardımcı ü 
olan tek şey ise ekranınızın sol üst köşesinde beliren bayrak sallayan eleman resmi. Bu resim sayesinde hızlı mı yoksa yavaş mı yaklaştığınızı, yüksekliğinizin yeterli olup olmadığını görebiliyorsunuz. 

Campaign modu haricinde oyunun değişik oynanış stilleri sayesinde oynama süresi artırılmaya 
çalışılmış. Aynen Combat Flight Simulator 1'de olduğu gibi havada biraz gezintiye çıkabilir veya sizin belirleyeceğiniz miktarda uçak ile havada kapışabilirsiniz. Bunun haricinde tarihi görevleri yeri- 

GRAFİK amm 2 


ne getirme şansınız var. Ayrıca oyun beraberinde gelen 
Mission Builder sayesinde kendi görevlerinizi inşaa et- 


me imkanınız bulunuyor. Tabi yalnızca tek bölümlük e m 


miş. Hareketli her parçanın modellenmiş olması, daha başarılı texture'lar 
göz dolduruyor. Ayrıca daha gerçekci 
hasar efektleri ve patlamalar sayesinde oyunun görselliği artırılmış. 


görevler değil başlı başına yepyeni bir Campaign oyununu bile inşaa edebiliyorsunuz. 

Oynanış konusunda tek eksik yan ise Multiplayer kısmı olmuş. Multiplayer oyunda yalnızca Deathmatch ve 
takım olarak karşılaşmalar yapabiliyorsunuz. Yani aynen 
Crimson Skies'da olduğu gibi bir görevi ortaklaşa bitirme şansınız yok. Oyun 8 kişiye kadar Internet üzerinden 


Aynen Crimson Skies'da olduğu gibi 

başarılı radyo konuşmaları dikkati çekiyor. Arka plan müzikleri konmamış. 
) Ateş etme, motor gürültüsü, patlama 

Japonca Anlamıyorum gibi ses efektleri başarılı bir şekilde ya- 

Oyundaki sesler tek kelime ile mükemmel. Combat Flight Simulator'un ses efetkleri zaten gayet başarılı idi. Aynı ka- pılmış. 

liteyi CFSİI'de de görebiliyoruz. Homurdayan motor, patlamalar, çarpışmalar, parçalanan metaller ve uçağınızın de- 


oynanabilme desteği sunsa bile, görevleri arkadaşlarınızla 
beraber bitirebilme seçeneğinin olmaması çok can sıkıcı. 


vasa toplarından gelen gümbürtü sizi oyuna iyice kaptırıyor. Crimson Skies'da elde edilen başarılı radyo konuşmaları KONTROL 45 
da aynen CFSİİ'ye eklenmiş durumda. Ancak artık herkes kendi anadilinde konuşuyor. Amerikalı pilotlar dönemim Özelleştirilebilir oyun zorluk derecesi 


havasına uygun olarak birbirleri ile haberleşirken, Japon pilotlar kendi dilleri ile biribirlerine sesleniyorlar. Hele J- O Sayesinde kontrollere acemiler ve uzpon'ların devamlı azarlar gibi görünen tonlamaları harika. Peki ne dediklerini nasıl anlıyoruz? İngilizceniz varsa kolay, anlar kolayca adapte olacak. Klavye- 
çünkü oyun boyunca Japon'ların konuşmaları İngilizce altyazılar il e ar na 
: R NE ii olmuştur ve yine öyle. Daha etkili 
olarak geçiyor. Crimson Skies'da arka planda çalan neşeli müzik- İD dala iv li 
lerden CFSİİ'de iz yok. Aslında arka plan müziklerinin olmaması e GE EN MİMİ 
daha iyi olmuş çünkü diğer ses efektleri ve konuşmaların boğul- ş gi 
maması sağlanmış. Ayrıca motorun tempolu gürültüsü sizi oyunun EF 7dNIXTe- 4.5 
havasına sokmaya yetiyor. Aslında buna tam olarak eğlence de- 
Oyunun kitapçığından bahsetmezsek olmaz. Kutu beraberinde O pemez. Bu oyunu oynadıktan sonra 
310 sayfalık bir kitap geliyor. Kitap içerisinde oyunun detaylı tanı- — başarılı bir uçuş deneyimi yaşamış ola- 


tumı haricinde ikinci dünya savaşındaki uçaklar hakkında ayrıntılı caksınız. Değişik multiplayer seçenek- 
<İ bilgiler bulunuyor. Ayrıca oyun esnasında ihtiyaç duyacağınız ekst- leri daha eğlenceli oynanış biçimleri 
ra taktikleri de burada bulabilirsiniz. Cİ katabilirdi. 
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ıl 1968'di... Arthur C. Clarke ve Stanley 

Kubrick birlikte “2001: Bir Uzay Macerası'na imza attılar o yıl. Bu film tipik bir bilim 
kurgu filmiydi şüphesiz, ancak Arthur C. 


Clarke'ın bu filmin senaryosuna malzeme 
olan romanında, fantastik öyküsünün 2001 yılında geçtiğini öngörmesi filme bir tür kehanet kimliği kazandırmıştı. Doğaldır ki; kehanetler ancak ait oldukları zaman gelip 
çattığında geçerliliklerini yitirirler. Bu satırları 2001 yılında yazıyoruz ve henüz dünya 
teknolojisi, uzayın derinliklerine seyahati 
mümkün kılacak düzeye erişmiş değil. Burnumuzun dibinde sayılabilecek Mars'ın kızıl 


di Pp 


kumlarına bile adım atabilmiş değiliz | 


OYUNLAR 


R 


Fırat AKYILDIZ 


t e C. Clarke'ın 1968'deki “2001'de Dünya” Hasan BAŞARAN 
vizyonu “Dünya'da 2001”i yaşadığımız bugün 
ne yazık ki fos çıkmış durumda. Bunun yanında, insanlık bugün Arthur C. Clarke'ın vizyonunda yer almayan bambaşka alanlarda 
yepyeni rotalar çiziyor kendisine. Tıpta, genetikte, iletişimde, eğlence sektöründe ve daha 
pek çok alanda büyük gelişmeler elde ettik, 
ediyoruz. Tüm bu gelişmeler uzaya açılmaya 
yeterince hazır olmadığımız içindir belki. Belki de dünyayı ve “insan”ı fethetmeden, uzayı 
fethetmeyi düşlemekle hata yaptık. Kim bilir... Biz en iyisi 2001'de oyun dünyasında 
ulaşmış olduğumuz noktaya bir göz atalım 
hep beraber. Bakalım 2001'de hangi oyunlar 


bekliyor bizleri. 
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Alone in the Dark 4: The New Nightmare 
Yapımcı: DarkWorks Yayıncı: Infogrames 

Bir korku klasiği olan Alone in the Dark 4, şüphesiz 2001'in en çok beklenen oyunlarından. Yeni oyunda eskiye göre önemli değişiklikler var. Bu 
değişikliklerden en çok göze çarpanı ise grafikler. Gördüklerinize kesinlikle inanamayacaksınız. Fotoğraf kalitesindeki karanlık ortamlar, sadece ekran görüntülerine bakınca bile insanı ürpertmeye yetiyor. Özellikle gölgelendirmenin çok iyi kullanılması, atmosferin yoğun olmasını sağlıyor. The 
New Nightmare'de, serinin önceki oyunlarında baş rolü üstlenen Edward 
Carnby'nın dışında yeni karakterler seçebileceksiniz. Oyun her ne kadar 
gerilim üzerine kurulmuş olsa da, ara sıra klasik adventure öğelerine de 
rastlayacaksınız. Bulmacalar ise oldukça zorlayıcı olacak. Diğer yandan 
karşılaşacağınız devasa örümcekler, zombiler ve yarasalar sizi bir an bile 
rahat bırakmayacaklar. Ortamlarla etkileşim içine de girebileceksiniz. 
40'ın üzerindeki silah sayısı ve karakterinizin 100'den fazla ölüm şekli, 
oyunu ilgi çekici yapan ayrıntılardan. DarkWorks'ün yapımını üstlendiği 
Alone in the Dark: The New Nightmare, çok yakında uykularınızı kaçırmaya geliyor. Hazırlıklı olun. 


Commandos 2 

Yapımcı: Pyro Studios Yayıncı: Eidos Interactive 

Commando, strateji sevmeyen oyuncuları bile günlerce esir aldı. Pyro 
Studios'un yapımcılığındaki mükemmel oyun, iyi grafikleri, basit oynanışı 
ve en önemlisi oyuncuya yaşattığı heyecanla kendisini sevdirmeyi başardı. 
Bu kadar çok sevilen bir oyunun devamının yapılması da çok normal. 
Commandos 2'de, bir devam oyunundan beklediğinizin daha fazlasını bulacaksınız. Oyundaki en köklü değişiklikler, hareketli kameralar, kapalı 
alan görevleri, gece görevleri ve geliştirilmiş yapay zeka. Bunlar oyunun 
yapısındaki önemli farklılıklardan, ancak gelişmeler çok fazla. Yeni eklenen 
karakterler oyunun havasını değiştirmiş gibi gözüküyor. Mesela Natasha 
sizin için düşmanları oyalayacak ve daha geniş bir hareket alanına sahip 
olmanızı sağlayacak. Olmadık yerlere saklanabilme özelliğine sahip olan 
hırsız ise, sizin için gizli belgeleri ve anahtarları çalacak. Oyunda artık tüm 
komandolarınız yüzebilecek ve araç kullanabilecek. Tropik bölgede geçen 
görevlerde fil bile kullanacaklar. Yeni oyunda, komandolar hava koşullarına göre kıyafetlerini değiştirecekler. Commandos 2'de 12 ayrı görev bulunacak. Gece görevlerinin yanı sıra, ağırlıklı olarak su altında geçen görevler de oyuna heyecan katacak. Grafiklerdeki gelişme ise inanılmaz. 
Commandos'un grafikleri zaten mükemmeldi. 3D hızlandırıcı kart olmadan daha iyisini beklemek haksızlık olur diye düşünüyorduk, ama görünen 
o ki, beklediğimizden fazlasını yapmışlar. Yine 3D hızlandırıcı kart desteklenmiyor. Buna karşın grafikler görebileceklerinizin en iyisi. Commandos 
2 ile Mart ayında kucaklaşabileceksiniz. 


Need for Speed: Motor City 


Yapımcı: Electronic Arts Yayıncı: Electronic Arts 

Electronic Arts'ın Need for Speed klasiği Motor City ile sürüyor. Yeni 
oyun, serinin diğer oyunlarından daha farklı. Bunun nedeni de, Ouake 3 gibi 
yalnızca online olarak tasarlanması. Bu sayede yarışları, online bir gazete 
aracılığıyla takip edebileceksiniz. Yarışı kazanırsanız, gerçek zamanlı olarak 
adınızı gazetede görebileceksiniz. Kazanacağınız parayla da aracınızın özelliklerini yükseltebileceksiniz. Tüm bunların yanında, net üzerinden araba 
alıp satabileceksiniz ve diğer yarışçılarla arabasına bahis oynayabileceksiniz. 
Oyunun bir diğer ilgi çekici yanı ise, tüm arabaların 30'lu 40'lı yıllardan alınmış olması. Motor City'de arabanızın ince ayarlarını yapabileceğiniz bir garajınız da bulunacak. Bunun yanında oyun içinde bulunan benzin istasyonlarından da benzin alabileceksiniz. NFS 5'in grafik motorunun kullanıldığı 
oyunda, grafikler de oldukça geliştirilmiş. Özellikle araba içi kamerası, serinin diğer oyunlarından çok daha başarılı. Need for Speed: Motor City, online oyuncular için 2001'in ilk çeyreğinde geliyor. 
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Return to Castle Wolfenstein 

Yapımcı: ID Software Yayıncı: Activision 

İlk FPS'miz Wolfenstein geri dönüyor. id Software yapımı olan bu oyun, zamanında tam bir devrim gerçekleştirdi. 3D grafikler, o zamana kadar bilgisayar ekranında sadece iki kare bir çizgi adamlar gören bizi sudan çıkmış 
balığa çevirmişti. Oyunun yeni versiyonu da en az ilki kadar mükemmel 
olacağa benziyor. Oyunun yapımcısı yine id Software. Yeni oyunda Nazilerin ünlü Wolfenstein kalesine geri döneceksiniz. Ouake 3 motorunun geliştirilmiş bir versiyonunun kullanılacağı Return to Castle Wolfenstein'da haritalar oldukça karanlık olacak. Unreal'da olduğu gibi, açık alanlarda geçen 
bölümlere de rastlayacaksınız. Karşınıza çıkacak olan düşmanlar ağırlıklı olarak Nazilerden oluşsa da, zombi gibi gerçek dışı düşmanlarla da savaşacaksınız. Oyunda geliştirilmiş bir yapay zeka kullanılacak ve sessizlik önemli bir 
yer tutacak. Bunların yanı sıra, fizik modellemesi es geçilmeyen olaylardan 
biri. Çok oyunculu oyunlar için de gereken destek sağlanacak. Return to 
Castle Wolfenstein, 2001 yılında ortalığı dağıtacak gibi gözüküyor. 


Stupid Invaders 

Yapımcı: Gaumont Studios Yayıncı: Ubi Soft 

2001'in en eğlenceli oyunlarından biri olacağa benzeyen Stupid Invaders, 
alışılmışın dışında bir adventure. Oyunda Stereo, Gorgeous, Candy, Etno 
ve Bud adlarındaki 5 aptal uzaylıyı yöneteceksiniz. Bu uzaylılar gerçekten de 
çok kafasızlar. Sadece tiplerine bakınca bile bu anlaşılıyor. Karşılaşacağınız 
bulmacalar oyunun eğlenceli yapısına uygun olacak. Stupid Invaders 3D bir 
dünya da geçecek. Buna rağmen, kontrol Monkey Island 4'de olduğu gibi 
klavyeyle sağlanmayacak. Grafikler üzerinde özellikle uğraşan yapımcı Gaumont Multimedia, 500'den fazla sıra dışı arkaplan hazırlamış ve bunlar tam 
anlamıyla mükemmel görünüyor. Escape from Monkey Island'ı oldukça zorlayacağa benzeyen Stupid Invaders için biraz daha beklemeniz gerekecek. 


Duke Nukem Forever 

Yapımcı: 3D Realms Yayıncı: Gathering of Developers 

Uzun zamandır beklenen ve çıkış tarihi belli olmayan Duke Nukem Forever, en sonunda 2001'de geliyor. 3D Realms'in yayınladığı ekran görüntüleri gerçekten inanılmaz. Yapımına Ouake motoruyla başlanan, ardından Unreal motoruna geçilen oyunun grafikleri, kesinlikle şimdiye kadar yapılanlar 
içinde en iyisi. 3D Realms, oyun hakkında dışarıya pek bilgi vermiyor ama 
yeni oyunda yalnız olmadığınızı, yanınızda size yardımcı olacak bir bayan karakter bulunduğunu biliyoruz. Bunun dışında Duke yine bildiğiniz Duke. 
Oyunun Mayıs ayında çıkmasını bekliyoruz ancak daha çok bekleyebiliriz. 


Myst 3: Exile 

Yapımcı: Presto Studios Yayıncı: Mattel Interactive 

Tam bir adventure klasiği olan Myst de 2001'de devamı yapılan oyunlardan. 
Myst'in kendine özgü tarzı Exile'da da korunmuş, ama buna karşın köklü 
bir değişiklik var; 360 derece kafanızı çevirebilme imkanı. Yani artık sabit 
arkaplanlar yok. Atlantis'te olduğu gibi istediğiniz yere bakabileceksiniz. Bu 
özelliğin eski oyunlardaki atmosferi bozmayacağı, yapımcı Presto tarafından 
özellikle belirtiliyor. Üstelik sistem gereksinimleri de pek yüksek olmayacak. Yeni oyunda 5 ayrı zamanda yolculuk yapacaksınız. Exile'ın zor bulmacaları, yine sınırlarınızı zorlayacak. Müzikler ise oyunun atmosferini sağlamlaştıracak. Myst 3: Exile, 4 CD olarak piyasaya sürülecek. Efsaneyi bekleyin. 
Sizin için geri geliyor. 
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caksınız ancak bununla kısıtlı kalmayacaksınız. Yoldan geçen diğer araçları 
da çalabileceksiniz. Tüm araçlarda kokpit kamerası bulunacak. Her ne kadar iyi bir iş yapacak olsanız da, yanlış hareketlerinizde polisler peşinizde 


düşecek ve heyecanlı kovalamacalar yaşayacaksınız. Çetin çatışmalarla karşılaşacağınız oyunda, çevreye vereceğiniz zararlar da alacağınız paranın düşmesine sebep olacak. Oyunun size verdiği farklı bir özgürlük var. Bunlardan 
biri, istediğiniz zaman arabanızdan inip silahınızı kullanabilecek olmanız. Yalnız silahınızı kullanırken de çevredeki insanlara dikkat etmek zorunda kalacaksınız. Size verilen özgürlüklerden bir diğeri ise, oyun alanınız. O kadar 
geniş bir hareket alanına sahip olacaksınız ki, bazen yolunuzu bile kaybedeceksiniz. Bunların yanı sıra, arabanızdan inip suçluya kelepçe takabileceksiniz. Geliştirilmiş bir grafik motorunun kullanılacağı oyunda, çözünürlük 
1600x1200'e kadar çıkabiliyor. Loose Cannon, 2001'in ortalarında şehri 
dağıtmaya geliyor. 


Mafia 


Yapımcı: Illusion Softworks Yayıncı: Take 2 

2001'in en çok beklenen oyunlarından biri de Mafia. 1930'lu yıllarda, ufak 
bir Amerikan kasabasında geçen üçüncü kişi gözünden oynadığınız oyunda, 
Salieriler adındaki mafya babasının emri altında olan Tony'yi yönetiyorsunuz. Bu durumda normal bir iş yapmanız beklenemez. Sizi 20 kadar pis görev bekliyor. Bunların arasında haraç toplamak, uyuşturucu satmak, adam 
öldürmek ve soygunlarda gözcülük yapmak gibi birçok görev bulunuyor. 
Polislerin de sürekli peşinizde olduğu düşünülürse, işinizin hiç kolay olmadığı anlaşılıyor. Oyundaki her şey, 1930'un Amerika'sını gerçeğine yakın olarak yansıtmayı başarmış gibi görünüyor. 60'tan fazla klasik aracı kullanabileceğiniz oyunda, hasar modellemesine özellikle önem verilmiş. Grafikler 
oyunun bir diğer dikkat çekici yanı. Gerçekçi kaplamalar ve ayrıntılı karak- 


ter tasarımları, şehrin havasını size tam olarak verecek. Mafia, Nisan ayında 


ortalığı kana bulayacak. Anarchy Online 


Yapımcı: FunCom Yayıncı: FunCom 

Ufukta Everguest ve Ultima Önline'a dişli bir rakip olarak beliren Anarchy 
Online, belki multiplayer alanında bir çığır açmıyor, ama bize yakın gelecekte oyun dünyasının hangi yöne doğru şekilleneceğini gösteren büyük ipuçları veriyor. 50000 oyuncunun İnternet üzerinde, sanal bir oyun evreninde 
interaktif bir yaşamı paylaşmasına izin veren AO, programcılar tarafından 
sürekli olarak eklenecek yeni özelliklerle asla eskimeyeceğini şimdiden garanti ediyor. Bunun yanında her oyuncunun farklı bir oyun deneyimi yaşamasına imkân tanıyacak kadar geniş bir alternatif portföyüne sahip. Bütün 
RPG oyunları gibi lineer olarak şekillenen ve AO evreninin ana hatlarını ortaya koyan esas öykü, lineer olmayan ve birbirinden bağımsız yüzlerce alt 
öykü ve görevle beslenerek görülmemiş bir zenginlik kazanıyor. Üstelik 
FunCom, AO'ya sürekli olarak yeni alt öykü ve görev takviyesi yapacağına 
da söz veriyor. Grafik alanında da rakiplerinden tartışmasız üstün olan Anarchy Online, şimdilik Online RPG zirvesine aday tek isim gibi görünüyor. 


Loose Cannon 

Yapımcı: Digital Anvil Yayıncı: Microsoft 

Microsoft'un yayınlayacağı Loose Cannon, gelecekte geçen bir action oyunu. Hafızasını kaybetmiş Ashe adında bir ödül avcısını canlandıracağınız 
oyunda, adı Bishop olan yasadışı bir çetenin liderini arayacaksınız. 20'den 
fazla görevin arasında, suikast, rehine kurtarma ve benzerleri bulunacak. İlk 
bakışta GTA'nın 3D halini hatırlatan Loose Cannon, Philadelphia, Los Angeles, Houston, San Francisco, Dallas, Austin, Washington, Sacramento ve 
New York olmak üzere 9 farklı şehirde geçiyor. Oyundaki şehirler gerçeklerine birebir uygun hazırlanmış. Ulaşımınızı size verilen arabayla sağlaya- 
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Yapımcı: Bungie Yayıncı: Gathering of Developers 

Uzun zamandır reklamı yapılan oyunlardan biri olan Oni, en sonunda 
2001'de geliyor. Oyun üçüncü kişi gözünden bir action. Oni'de suçlulara 
karşı savaşan bir ajan olan Konoko'yu yöneteceksiniz. Dövüş sahnelerine 
ağırlıklı olarak rastlayacağınız oyunda, çok hızlı davranmanız gerekecek. Silahınız olmadığı zamanlarda yumruk veya tekmenizi kullanabileceksiniz. Zaten oyunun en ilgi çekici yanı da bu olsa gerek. Karakterinize verilen hareket özgürlükleri, oynanabilirliği eğlenceli bir hale getiriyor. Çevrenizdeki 
birçok objeyi, istediğiniz zaman kullanabilecek olmanız da Oni'nin bir diğer 
özelliği. Genel olarak atari salonlarındaki Hagar tarzında bir oyun görüntüsü çizen Oni, kafa göz dağıtmak isteyen oyuncular için vazgeçilmez olacak. 


Hidden and Dangerous 2 

Yapımcı: Illusion Softworks Yayıncı: Take 2 

99 yılının başarılı savaş-strateji oyunu Hidden and Dangerous, ikincisiyle 
devam ediyor. Oyunun ikincisi, birincisinden çok da farklı olmayacak. En 
önemli gelişmeyi grafiklerde göreceksiniz. Yüzey kaplamalarının yüksek 
seviyedeki ayrıntısı, oyuna ayrı bir hava katacak. Özellikle fizik modellemeleri çok gerçekçi olacak. HD2'de İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hitler'e karşı görev alacaksınız. Dokuz senaryo doğrultusunda-23 görevin 
bulunduğu HD, çoklu oyuncu mod'u için 5 tane de özel harita içeriyor. 
Bunların yanında tek kişilik oyunlar için de birincisinden daha iyi bir yapay 
zeka kullanılacak. HD, savaş-strateji oyunlarını sevenler için Nisan ayında piyasaya çıkıyor. 
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Anachronox 

Yapımcı: ION Storm Yayıncı: Eidos 

Daikatana ile adını duyuran ION Storm, action/adventure role playing adında yeni bir türle geri geliyor. Gelecekte geçen Anachronox'da, meydana 
gelmesi yakın olan Galactic felaketinin arkasındaki gerçeği bulmak için birçok yeri dolaşmanız ve karşınıza çıkan düşmanlarla savaşmanız gerekecek. 
Oyunda, gerçek ve sıra tabanlı olmak üzere iki savaş sistemi kullanılacak. 
250 milyona yakın kombinasyonu bulunan Elementor silah sistemiyle, kendi 
silahınızı yapabileceğiniz oyunda, senaryo sürprizlerle dolu olacak ve bu sayede tempo hiç düşmeyecek. Anachronox'da Stiletto Anyway, Grumpos 
ve John Siyvester adındaki 3 karakteri aynı anda yöneteceksiniz. 2 CD'den 
oluşacak oyun, 100'den fazla bölüm içerecek. Oyunun ilginç yanlarından biri de Ouake 2 motoruyla hazırlanıyor olması. Bu yönde grafikler de Ouake 
2'yi oldukça hatırlatıyor. Anachronox, bize yeni bir tür kazandıracak. 


Fate of Dragon 

Yapımcı: Overmax Studio Yayıncı: Eidos 

Yapımı Overmax Studio'ya ait olan Fate of Dragon, 2001'deki en iyi strateji oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Oyunda, 3 farklı krallıktan istediginiz birini seçebileceksiniz. Tüm krallıklardaki birimler gerçekleriyle aynı 
olacak ve bu krallıkların kültürleri oyuna birebir olarak yansıtılacak. Ülkenizin gelişiminde üretim yapısı, ticaret, fen ve teknoloji gibi etmenler önemli 
bir yer tutacak. Bunların yanında, politik kontrolünüzü yapacağınız stratejik 
ittifaklarla sağlamaya çalışacaksınız. Oyunu 8 kişiye kadar da çok oyunculu 
olarak oynayabileceksiniz. Daha çok ağır strateji oyunlarından hoşlananlara 
yönelik olan Fate of Dragon, yakın bir gelecekte sizle buluşacak. 
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The Real Neverending Story Warcraft 3 

Yapımcı: Discreet Monsters Yayıncı: Discreet Monsters Yapımcı: Blizzard Yayıncı: Blizzard 

The Real Neverending Story, fantastik bir adventure oyunu. Atrejuy adlı Blizzard, Diablo 2'yi abartılı bir şekilde geciktirerek uyguladığı işkenceyi yekarakteri yöneteceğiniz oyunda, amacınız şeytani bir güç tarafından tehdit terli bulmamış olsa gerek, Warcraft 3'ü de bir türlü bitirmiyor. Gerçi beedilen Fantasia dünyasını kurtarmak olacak. Fantasia dünyası, Howling Fo- tasını İnternet'teki gönüllü “game tester”larına emanet edebildi ve bunların 


rest, Swamps of Sadness, Land of Ghosts, Enigmatic Games of the Sout- anlattıkları sayesinde neredeyse Warcraft 3 oynamış kadar oluyoruz. Blizhern Oracle ve Childlike Empress" Ivory Tower adlarında 5 farklı adadan zard'ın şimdilerde bug ayıklamakla meşgul olduğu, gelen haberler arasında. 
oluşuyor. Oyunun belirli bir başlangıcı ve sonu olmasına karşın, siz farklı Bu da oyunun 2001'de kesinlikle piyasada olacağını gösteriyor. Warcraft 
yollardan oyunu bitirebileceksiniz. Bununla doğru orantılı olarak, istediğiniz ( 3'ün genel özelliklerinde geçen seneden bu yana herhangi bir değişiklik gö- 
yere gitmekte özgür olacaksınız. Oyunu oynarken, çoğu zaman kendinizi ze çarpmıyor. Oyun hala RPS (Role Playing Strategy) formatını koruyor an- 
bir masalın içinde gibi hissedeceksiniz. 3D olarak hazırlanan oyunu, sadece O cak kendi ortaya koyduğu türde ilk olma fırsatını kaçırdı. Çünkü Warlords: 
mouse ile rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Bulmacaların ise oldukça Battlecry ve Tzar: Burden of the Crown gibi birkaç oyun, her ne kadar 
zorlayıcı olacağını da belirtmeliyiz. The Real Neverending Story, bu yılın en o RPS olarak lanse edilmemiş olsalar da Warcraft 3'le aynı türlerden sentezilginç adventure oyunlarından biri olacak gibi gözüküyor. lenmişler ve çoktan piyasaya sürülmüşlerdi. Warcraft 3, RTS dünyasının 


şiddetle ihtiyaç duyduğu yenilikçi devrimi gerçekleştirebilecek mi bakalım. 


03 Arena Mission CD 

Yapımcı: Activision Yayıncı: ID Sofware Emperor: Battle of Dune 

id Software, O3 Arena ile birlikte FPS'ye multiplayer damgasını vurdu ama Oo Yapımcı: Westwood Studios Yayıncı: Electronic Arts 

bu şekilde görev tabanlı ve öyküsü olan oyunların özlemiyle yanıp tutuşan Neredeyse bir kült haline gelen, ünlü bilimkurgu romanı Dune, bir kez daha 
büyükçe bir kitleyi de elinin tersiyle itmiş oldu. Oyun dünyasının bu “yalnız o Westwood'un ellerine düştü. Emperor: Battle of Dune tamamen üç boyutlu 
kovboy”ları, 03 Arena'yla birlikte büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradılar. bir RTS olacak. Oyuncular Harkonnen, Atreides ve Ordos güçlerinin yanın- 
Bu arada başlardan beri O3 Arena için ayrı bir görev paketi geliştirileceği da 5 alt klandan birini seçebilecekler. Bu da şüphesiz oyuna büyük bir zenginhakkında ortalıkta söylentiler dolaşıyordu ve nihayet bu paket kesinlik ka- lik kazandırıyor. Yapılan açıklamalara göre, oyun 33 farklı haritada 100'ün 
zandı. Ancak paketin ne zaman piyasada olacağı henüz belli değil. Aslına ba- ( üzerinde lineer olmayan bölümden oluşacak. Bunların yanında hem oynanışta 
karsanız paket hakkında ne Activision ne de id Software adamakıllı bir bilgi o hem de kontrollerde 3D RTS dünyasına birçok yenilik getirmeyi vaat ediyor. 
vermedi şimdiye kadar. Her zaman ki gibi bekleyelim ve görelim. Bakalım Westwood ilk defa bulaştığı 3D RTS işini kıvırabilecek mi? 
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Yapımcı: Bungie Yayıncı: Microsoft 

Bungie tarafından, Oni ile hemen hemen aynı zamanlarda start verilen Halo'nun, 2001 gelip çatmadan sonlandırılması bekleniyordu ancak her iki 
oyun da ister istemez 2001'e sarktılar ve hâlâ bir belirsizlik sözkonusu. 
Özellikle Halo'nun akibetinin ne olacağı henüz tam anlamıyla kesinleşmiş 
değil. Halo o kadar karizmatik bir oyun ki, Microsoft'u Bungie firmasını satın aldırtacak kadar büyüleyebildi. Tabi bu da ister istemez oyunun kaderini 
bir anda değiştiriverdi. Sonuç olarak, Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre, Halo öncelikli olarak X-Box için düşünülüyor ve ancak X-Box versiyonu piyasaya sürüldükten sonra PC versiyonu üzerinde çalışılacak. Anlaşılan 
binlerce kişiyi karşı karşıya getiren online ve “gerçekçi sanallıkta” savaşlara 
katılabilmek için uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek. 


Simon the Sorcerer 3D 

Yapımcı: HeadFirst Productions Yayıncı: AdventureSoft 
Adventure'ların el üstünde tutulduğu zamanlarda Monkey Island, Gabriel 
Knight gibi başyapıtların yanında yerini alan Simon the Sorcerer, uzuuunca 
bir aradan sonra bıraktığı yerden devam ediyor. Adventure dünyasının büyücü ufaklığı Simon da bütün geri dönen kahramanlar gibi zamana ayak uydurmaya karar vermiş ve üç boyutlu olmuş. Üç boyutlu grafikler Prince of 
Persia 3D'de kullanılan Netlmmerse 3D adlı grafik motoruyla inşa ediliyor. 
Yapımcının söylediklerine bakılırsa, oyun klasik adventure yapısından biraz 
koparılarak platform ve arcade öğeleriyle donatılmış. Bu da doğal olarak 
oyunun hedef kitlesini en az dört kat artırıyor. Çok yakında Simon, çizgi 
film renkleri ile örülü kocaman bir dünya da yeni macerasına atılacak. 
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Max Payne 

Yapımcı: Remedy Entertainment Yayıncı: Gathering of Developers 
Üçüncü kişi bakış açısıyla oynanan bu katıksız action, PC'cilere neredeyse 
unuttukları bir aksiyon-macera ziyafeti yaşatmak için enerji depoluyor şu 
sıralar. Max Payne, olağanüstü grafik motoru sayesinde John Woo filmlerini 
ya da Matrix gibi son dönem Amerikan aksiyon filmlerini aratmayacak, filmvari sahnelerle bezenmiş büyüleyici bir görsel şölen vaat ediyor. Oyundaki 
bütün modellemelerde, çevre tasarımlarında görülmemiş bir ayrıntı zenginliği göze çarpıyor. Ayrıca bütün silahlar hiçbir oyunun erişemediği bir gerçekçiliğe sahipler. Max Payne, öykü tabanlı single player mod'unun yanında 
kusursuz ve tastamam bir multiplayer mod'unu da beraberinde getirecek 
ve emin olun 2001'in en büyük hitleri arasında yer alacak. 


Command & Conguer: Renegade 

Yapımcı: Westwood Yayıncı: Electronic Arts 

Strateji oyunlarında efsane olan Command & Conguer, 2001'de karşımıza 
çok farklı bir şekilde çıkıyor; saf bir action oyunu olarak. Üçüncü kişi perspektifinden oynayacağınız Renegade, sizi her zaman uzaktan yönettiğiniz savaşların tam ortasına bırakıyor. Yani artık kumandan değil, sade bir ersiniz. 
Oyunda, Command & Conguer serilerindeki tüm araçları kullanabileceksiniz. Haritalar oldukça geniş olacak. Grafiklerdeki ayrıntıya şaşıracaksınız. 
Yüzey kaplamaları ve karakterlerin fizikleri, aynı tarzdaki diğer rakiplerine 
fark atacak gibi gözüküyor. Command & Conguer: Renegade, nereden bakarsanız bakın 2001'in en sağlam oyunlarından biri olacağa benziyor. Bekleseniz iyi olur. 
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Startopia 

Yapımcı: Mucky Foot Yayıncı: Eidos 

Urban Chaos ile müthiş bir çıkış yapan Mucky Foot'un ikinci bombası her 
an patlayabilir. Bullfrog'un dağılmasından sonra Molyneux'siz kalan diğer 
elemanlar, Mucky Foot'u kurduklarında herkes onlardan basit konulu aksiyon oyunları beklerken Urban Chaos'la herkesi şaşırtmışlardı. Fakat Startopia, her şeyin daha yeni başladığını gösteren mükemmel bir oyun. Tamamen üç boyutlu bir inşa stratejisi olarak gözüken Startopia, aynı zamanda 
The Sims gibi yaşam simülasyonu kimliği taşıyor. Oyunun geçtiği mekân büyükçe bir uzay istasyonu ve burada evrenin çeşitli noktalarından gelen farklı 
türlerde uzaylılar dağınık halde yer alıyorlar. Size düşen görev ise, bu uzay 
istasyonunu her anlamda (eğitim, sağlık, iletişim, eğlence vb.) organize ederek istasyon halkını tek bayrak altında toplamak ve halkın birbirleriyle olan 
ilişkilerini düzenlemek. Oyunun rengârenk atmosferi, cıvıl cıvıl uzaylıları konuk edince neşeli bir dünya ortaya çıkıvermiş ve bu da Startopia'nın hem 
keyif veren, hem güldüren, hem de düşündüren kaliteli bir oyun olacağının 
kanıtı adeta. 


Evil Dead: Hail to the King 

Yapımcı: Heavy İron Studios Yayıncı: THO 

Henüz ortada sadece karakalem konsept çizimleri varken “Ashes 2 Ashes” 
önadıyla duyurulan Evil Dead Game projesi, ortaya somut bir şeyler çıkmaya başlar başlamaz, oyunun öyküsünü de çağrıştıracak şekilde “Hail to the 
King” önadını aldı. Üç filmden oluşan Evil Dead serisi, Bruce Campbell'ın 
mizahi kişiliğinin yörüngesinde şekillenerek her bölümde korkudan komediye doğru biraz daha kaymış, ayrıca gittikçe daha ilgi çekici ve bir o kadar 
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da orijinal bir üçleme haline gelmişti. Hail to King'de ise korku unsuru ön 
planda ve yüksek dozda şiddet sözkonusu. Oyunda en az 20 çeşit yaratık 
kahramanımız Ash tarafından öldürülmeyi beklerken, Ash'in bu yaratıkları 
öldürürken kullanabileceği balta, pompalı tüfek (boomstick), elektrikli testere ve daha pekçok silah bulunuyor. Bu arada Ash'i Bruce Campbell'in ta 
kendisi seslendiriyor ki bu da Campbell hayranları için oyunu en az iki kat 
daha cazip kılan bir etken şüphesiz. Önceden render edilmiş ve neredeyse 
şaheser niteliğindeki 2 boyutlu arkaplanlar, 3D efektleriyle canlılık kazanırken, tamamen üç boyutlu olan karakterlerin modelleme ve animasyonların- 
da gösterilen özen ortaya mükemmel sonuçlar çıkarıyor. Evil Dead: Hail to 
King enfes bir oyun olacak. Sakın kaçırmayın! 


Black&White 


Yapımcı: LionHead Studios Yayıncı: Electronic Arts 

Powermonger, Syndicate, Populous ve Dungeon Keeper gibi ölümsüz klasikleri oyun dünyasına armağan eden Peter Molyneux'un “en büyük oyunum” dediği yeni şaheseri Black&W/hite da, piyasaya çıkışı sürekli ertelenenler sınıfında yer alıyor. Üstat Molyneux, B&W'yi duyurduğu andan 
itibaren tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı ve böylece B&W, bugün 
en çok beklenen oyunlar arasında çok önemli bir yere sahip oldu. Molyneux, Powermonger ve Populous'la yakaladığı felsefi çizgiyi, B&W ile daha da 
belirginleştiriyor ve B&W'ı gerçek yaşamla karşılaştırarak şunları söylüyor: 
“B&W gerçeğe gitgide yaklaşıyor. Şu an yeteri kadar yakın mı bilemiyorum 
ama çok yakın olduğuna eminim...”. Uzunca bir süredir gelişim aşamasında 
olan B&W, ileri derecedeki derin konusuyla, ihtişamlı grafikleriyle, ikonsuz 
ve arabirimsiz basit oynanışıyla ve tabi Molyneux farkıyla şüphesiz 2001'in 
en çok konuşulan oyunu olacak. Olacak olmasına ama en çok oynanan 
oyunu da olabilecek mi bakalım. 
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Pool of Radiance: 

Ruins of Myth Drannor 

Yapımcı: StormFront Yayıncı: SSI 

Üçüncü versiyon AD&D kurallarına dayanan, yeni karakter, yaratık, silah, 
teçhizat ve büyüleri içeren Ruins of Myth Drannor, tipik bir RPG oyunu ve 
bugüne kadar yapılan bütün RPG oyunlarının iyi yanlarını üzerinde toplamış 
gibi gözüküyor. Oyun, Baldur's Gate serisini aratmayacak kadar derin bir 
RPG alt yapısına ve lineer olmayan bir öyküye sahip. Ruins of Myth Drannor, maksimum 6 kişiden oluşan karakter partilerine olanak veriyor ve 
100'ün üzerinde büyü içeriyor. Dövüşler Septerra Core'dakiler gibi sıra tabanlı yapılıyor. Nox'ta olduğu gibi masa, sandalye ve benzeri hareket ettirilebilir nesnelerden oluşan canlı bir atmosfer var. Arka planlar, önceden 
render edilmiş oldukça hoş gözüken 2 boyutlu görüntülerden, karakter de 
başarılı modellenmiş 3 boyutlu tasarımlardan oluşuyor. Görüldüğü üzere 
oyunun, Baldur's Gate ve Icewind Dale gibi RPG'lerden aşağı kalır yanı yok 
ve bu oyunlarla boy ölçüşebilecek kadar iyi görünüyor. 


Clive Barker's Undying 

Yapımcı: Dreamworks Interactive Yayıncı: Electronic Arts 

Hellraiser ve The Texas Chainsaw Massacre gibi filmleriyle, korku filmleri 
sektöründe kendine sağlam bir yer edinen Clive Barker'ın hayal kütüphanesi, daha önce birkaç bilgisayar oyununda kullanılmıştı. Bu geniş kütüpha- 
ne şimdilerde Dreamworks Interactive tarafından sıkı bir aksiyon-korku 
oyununa malzeme oluyor. Undying tipik bir FPS oyunu ve Reguiem: Avenging Angel'daki gibi büyü kullanabilmemize izin veriyor. Öykü 1920'lerin 
dünyasında kendisini kötülükle ve şeytani güçlerle savaşmaya adamış mistik 
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kahraman Magnus'un çevresinde şekilleniyor. Magnus şeytani bir kaosla çalkalanan dünyayı kurtarmak için, 5 farklı silahın yanında 16 kadar da büyü 
kullanabilecek. Oyunda Unreal grafik motoru kullanılmış ve bu motoru kullanan her oyunda olduğu gibi enfes grafiklerle karşılaşıyoruz. Şu sıralar sadece Clive Barker's Undying üzerine odaklanan Dreamworks elemanları, 
titiz ve yoğun bir çalışma gösteriyorlar. Görünüşe göre 2001 yılında oyunlar sadece eğlendirmeyecekler, aynı zamanda korkutacaklar da. 


Team Fortress 2 

Yapımcı: Valve Yayıncı: Sierra 

Half-Life'ın tescilli mod'u olarak hayata gözlerini açan Team Fortress, özgürlüğünü ele geçirmek üzere... Half-Life'a sadece grafik motoruyla bağlı 
olan bu ultra-gerçekçi multiplayer mod'u çok yakında Half-Life'ın dışına taşarak başlı başına bir oyun olacak ve tıpkı onun gibi parayla satılmaya başlanacak. TF2'de birçok yenilik bulunuyor. Bunlardan en önemlisi belki de bir 
devrim niteliğinde; Valve yapımcıları TF2'ye oyuncuların birbirleriyle görev 
sırasında sesli görüşmelerine izin veren bir iletişim sistemi eklemişler. İşin 
en vurucu kısmı ise şu: Oyundaki karakterlerden her birinin dudak hareketi o karakteri yöneten kişinin ağzından çıkan kelimelere bağlı olarak değişiyor. Böylece oyun müthiş bir gerçekçilik kazanmış oluyor. Can alıcı bir diger gelişme ise bot'ların yapay zekasında. TF2'nin botları üstün zekâlılar ve 
ortalama bir oyuncunun yerini tam anlamıyla doldurabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki artık bağlantı hızı yavaş olanlar da, multiplayer'ın tadını doya 
doya çıkarabilecekler. Oyunda 20 adet yeni harita ve bu haritaların her biri 
için farklı birer görev yer alıyor. Görevlerin arasında Normandiya Çıkarması gibi tarihi askeri operasyonlar da yer alıyor ve oyuncuların bu operasyonları en ince ayrıntısına kadar oynayabilmeleri mümkün. Team Fortress 
2, tam anlamıyla bir multiplayer ziyafeti olacağa benziyor. 
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PlayStation 2 


> 


Ninja Gaiden, GT3 ve Onimusha gibi oyunların yeniden doğuşunasahne 
olan ve yıllardır merakla beklenen PS2, daha birçok oyunu ile gözlerimizi 
kamaştırıyor. Sinematik görüntülere sahip Metal Gear Solid 2 ancak doğrusunu söylemek gerekirse X-Box versiyonunu daha çok merak ediyoruz. 
Öte yandan PS2 için şu ana kadar çıkmış olan oyunlar henüz taze birer 
başlangıç. Çok daha fazlası yeni yılda geliyor olacak. İşte bunlardan bazıları. 


Final Fantasy X 

Sguare'ın PS2 için geliştirdiği ilk Final Fantasy oyunu hakkında henüz detaylı 
bilgiye sahip değiliz. Tek emin olduğumuz konu artık arka plan görüntülerin 
önceden render edilmiş resimlerden oluşmayacağı. Ayrıca Sguare PS2 için 
geliştirecekleri yeni serinin, daha önceki seriler ile bağlantılı olacağını da 
söylüyor. Tüm söylentilerin ötesinde Final Fantasy X'un yine üst seviyede 
bir oyun olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan Ultima Online veya Everguest tarzında, yalnızca online oynanacak olan bir FFXI'un şu anda hazırlanmaya başladığını ve FFX piyasaya sunulduktan 6 ay sonra piyasaya sürülecegini öğrendik. Merakla bekliyoruz. 


Red Faction 

THO'nun hem PC hem de PS2 için hazırlamakta olduğu FPS oyununun 
grafikleri müthiş görünüyor. Bol miktarda silah çeşidi, super gerçekci yaralanma efektleri ve hemen hemen herşey ile etkileşim içerisinde olacağınız 
ortam ile Red Faction geleceğin FPS'sinin nasıl olması gerektiğini bizlere 
gösteriyor. 


Twisted Metal Black 


Sweet Tooth bu sefer siyahlar içerisinde geri dönüyor. Mad Max karakterinden esinlenilmiş olan oyunda yine ölümcül araçlar yollarda geziyor. Serinin yeni oyununda daha iyi grafikler, değişik araçlar, ayarlanabilir araç özel 
likleri dikkati çekiyor. 


Orjinal PlayStation için daha ne kadar oyun çıkacağı büyük bir soru olarak 
gündemde yerini koruyor. Her zaman süprizlerle karşılaşabiliyoruz ancak 
öyle görünüyor ki büyük çalışmaların birçoğu yeni konsol sistemleri için 
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geliştiriliyor. Ancak ümidinizi kaybetmeyin çünkü halen beklemekte olduğumuz güzel oyunlar var. 


Dragon Guest Vil 

RPG oyuncularının akıllarına gelecek olan ilk soru "Bu oyun bu zamana kadar nerede kaldı?" olacaktır. Altıncı bölümün çıkmasından sonra geçen beş 
uzun yıldan sonra Dragon Ouest Vll nihayet bu yıl Japonya'da piyasaya sunuldu ve Final Fantasy'nin iki katı satış elde etti. Oyunun grafikleri ve ses 
efektleri ne yazık ki biraz geçmişte kalmış gibi görünüyor ancak oyunun hikayesi, oynanışı ve orkestra müziği ile herkesi kendine bağlamayı beceriyor. 
Oyunun İngilizce versiyonunun çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. 


Dance Dance Revolution 

Dance Dance Revolution şu anda en popüler arcade oyunlarından biri. Nihayet oyun Japon arcade sistemlerinden PlayStation'a geliyor. PlayStation'a 
gelecek olan versiyon arcade sistemler için geliştirilmiş en son versiyonun 
uyarlaması olan 3rd Mix olacak. Aynı zamanda daha önceki versiyonların 
müziklerini de kapsayacak. İster bir partied eğlence aracı olarak kullanın, isterseniz fazla yağlarınızı eritmek için yeni yol bulduğunuzu söyleyin, DDR 
herkesi eğlendirecek. 


Nintendo 64 


Nintendo'nun yeni jenerasyon sistemi 2001 sonbaharına kadar piyasada görünmeyecek gibi dolayısıyla hit oyunların birçoğu halen klasikN64 için geliştirilmeye devam ediyor. Paper Mario, Sin & Punishment, Mario Party 3 ve 
Eternal Darkness listenin en başında olanlardan bazıları. Ancak bizim favori 
olarak gösterdiklerimiz aşağıdaki iki oyun. 


Dinosaur Planet 

Banjo serileri Rare'in Mario 64'e karşı sürdüğü oyundu ve öyle görünüyor 
ki Dinosour Planet tam anlamıyla bir Zelda alternatifi olacak. Orjinalliği tartışıla dursun oyun E3'de çok iyi görünüyordu. Kartuş şu ana kadar yapılmış 
en büyüğü olacak (512 MB) dolayısıyla içerisinde saatlerce konuşma ve mükemmel görsel efektler bulunacak (oyun için expansion pack'e ihtiyaç duyacaksınız). Oyunda Sabre ve Krystal ile maceralara dalarken Resident Evil 2 
tarzı bir zapping sistemi olacak. 


Conker's Bad Fur Day 


Nintendo, Mature kategorisinde oyun yapacağını söylediği zaman şaka yapmıyordu. Her ne kadar Conker aynen Bonjo tarzı bir oyun olsada biraz 
daha yetişkinlere hitap ettiği kesin. Orman yaratığı her türlü kaosu yapacak 
gibi görünüyor. Oyun klasik 3D action tarzında ve dört kişinin oynayabileceği Death match seçeneği de olacak. Eğer içerisinde bol şiddet olan oyunlardan hoşlanıyorsanız Conkers alışveriş listenizde olacak demektir. 
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Nintendo'nun özelliklerinin gizli ve çıkış tarihin belirsiz olması ile ünlü yeni 
nesil oyun sistemi için geliştirilen oyunları group göremeyeceğimiz kesin 
değil — hatta GameCube bile kesin değil. Bildiklerimiz arasında yeni bir Zelda, Wave Race ve biraz da Luigi macerası ile karşılaşacağımız. Nintendo'nun açıkladığı bu sistemler haricinde diğer firmalardan gelen iki çalışma 
ilgi çekici. 


Mario 128 


Nintendo'nun N64 için yalnızca bir Mario oyunu geliştirmiş olduğuna inanmak gerçekten de güç ancak kalite kendisini göstermişti. Şimdi de Shigeru 

Miyamoto aynen N64'e yaptığı gibi, İtalyan tesisatçı Mario'yu daha yüksek 

zirvelere çıkaracağını söylüyor. Geçtiğimiz Spaceworld şovunda Miyamoto, 
çığır açacak yeni kamera sistemi olduğunu söyledi ancak detayları vermedi. 
Her ne olursa olsun, Mario'nun kötü bir oyun ile karşımıza çıkacağını sanmıyoruz. 


Metroid 


Her ne kadar N64 için yalnızca bir Mario oyunun yapılmış olması kötü bir 
durum gibi gözükse de, N64'ün Samus'u hiç görmemiş olması daha berbat 
bir durum. Neyseki Retro Studios ellerinde Metroid geri dönüyor gibi gözüküyor. GameCuber lansmanında gösterilen oyunun görüntüleri tamamen 
bilgisayar animasyonlarından oluşuyordu dolayısıyla oyun hakkında net fikrimiz yok. Tüm bildiğimiz Metroid GameCube için geliyor ve bizler onu bekliyor olacağız. 


Birçok kişi Dreamcast'in aslında bir balon olduğunu ve aynen diğer SEGA 
sistemleri gibi rakiplerinin karşısında uzun sure duramayacağını söyledi. Ancak Resident Evil: Code Veronica, Dolphin: Defender of the Future gibi 
oyunlar ile Dreamcast sahipleri rahatladılar. Ayrıca online yeteneklerinin 
kullanılmaya başlanılmış olması sayesinde Dreamcast şu anda PS2'den çok 
daha ilgi çekici görünüyor. Ayrıca en azından satın alabiliyorsunuz. Oyunlara gelince, şu aralar Crazy Taxi 2, Legacy of Kain 2 gibi oyunları sabırsızlıkla bekliyoruz. Diğerleri ise şöyle. 


Sonic Adventure 2 

Sonic geri döndü! Sega Genesis ile karşımıza çıkmış olan mavi kirpi Dreamcast'e bir kez daha çıkıyor. Aynen: diğer versiyonlarda olduğu gibi hızlı bir 
oynanışa sahip olacak olan oyunda bu sefer San Francisco sokaklarını koşarak ve kaykayla gezeceğiz. Takım oyunu Sonic'i oldukça popüler yapmıştı 
ve bu seferde aynı tarz gelecek. Ayrıca yeni oynanabilir karakterler ve yepyeni hareketler ile Sonic 2 Dreamcast'in favori oyunlarından biri olacak gibi 
görünüyor. 


Phantasy Star Online 

İşte Sega'nın SegaNet oyun servisi konusunda verdiği sözleri tutmak için 
hazırladığı oyun. Üç arkadaşınız ile birleşecek ve Phantasy Star'l yok etmek 
için maceralara dalacaksınız. 

Standart hale getirilecek olan semboller sayesinde dünyanın herhangi bir 
yerinden bağlanacak olan oyuncu dil sıkıntısı çekmeden diğer oyuncular ile 
kolayca anlaşabilecek. Yakında oyun hakkında detayları GamePro'da okuyabilirsiniz. 


Dreamcast'in işletim sistemini Microsoft yaptı ve konsollerin ne kadar güzel cihazlar olduğunu gördü. Tabii bu esnada Redmond'da birilerinin aklına 
parlak bir fikir geldi ve PC'de oyun oynama işkencesini sona erdirmeye karar verdiler. Elbette Windows 95 ve hatta DOS'den beri PC'ler büyük bir 
oyunculuk geçmişine sahipler ancak yinede ayarları yapmak, patchleri çekmek, terfiler yapmak büyük sorun. Dolayısıyla X-Box doğmuş oldu. Bazı 
oyunları PS2'den hemen X-Box'a geçiş yaptılar. Mesela Silent Hill X'in görüntüleri gerçekten de korkutucu. Buna ek olarak bir başka PlayStation 
maskotu Crash X olarak X-Box'a geçiyor. Ancak tüm bunların ötesinde 
Metal Gear X ve Munch's Oddysey merakla beklediğimiz X-Box oyunları. 


Metal Gear X 


Konami'nin Metal Gear Solid'i PlayStation'da bir efsane olmuştu ve X-Box 
iin geliştirilen oyun bu efsaneyi sürdürecek gibi. Konami henüz oyun hakkında detaylı bilgi ve ekran görüntüleri vermiş olmasada, PlayStation 2 için 
hazırlanan Meal Gear Solid 2: Sons of Liberty'nin yenilenmiş hali olacağı 
söyleniyor. Ancak bu yine de oyunun hikayesi, sesleri veya grafiklerinin bagımlı kalacağı anlamına gelmiyor. X-Box piyasaya çıktığında sabit diski, Ethernet kartı ve opsiyonel olarak modemi ile birlikte gelecek dolayısıyla oynanışın ve multiplayer seçeneklerin artması bekleniyor. Şimdilik PS2 için 
hazırlanan Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ile yetineceksiniz. 


— 


Munch's Oddysey 

Oddworld Inhabitants tarafından hazırlanmış olan iki Abe oyunu PlayStation'da büyük hit olmuştu. Üçüncü Oddworld oyunu olan Munch's Oddysey 
PS2 için çıkacak diye bilinyordu ancak Oddworld'ün sahibi Infogrames bir 
anlaşma imzalayarak oyunu X-Box listesine kattı. Munch's Oddysey'in 2001 
sonbaharına çıkması bekleniyor. Daha önce sunduğumuz incelemede oyunun detaylarını aktarmıştık. Tamamen 3D ortamlarda, güçlü yapay zeka ile 
donatılmış bir Abe macerasını sabırsızlıkla bekleyin. 
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dosya konus 


Monkey Island serisinin en göze Çar'pan 
özelliği, çizgi film vari gratikleridir. 
Hiç merak etmeyin. Yeni oyunda da 
bu özellik yerinde duruyor, ama 
ufak bir fark var... Fırat Akyıldız 


undan yaklaşık 10 sene kadar önce Secret of Monkey Island 
Bi: başlayan Monkey Island macerası, çok tutulmasının ardından önce Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge, uzun bir aradan 
sonra da The Curse of Monkey Island'la devam etti. Monkey Island'ın çizgi film havasındaki grafikleri, esprili anlatımı ve sürükleyici konusu, oyunun her zaman diğerlerinden farklı bir yerde olmasını sağladı. Yapımcı Lucas Arts, belki de farkında olmadan 
Monkey Island ile kendisini var etti. 

Serinin son oyunu The Curse of Monkey Island'dan sonra, 
uzun bir süre oyunun yenisini bekledik. Biz Monkey Island'ı bekdünyasında geçen Grim Fan- ediyor. Hazırl olun. 

dango adlı adventure oyununu çıkardı. Oyun mükemmeldi, ama 
bize yetmedi. Daha mükemmelini istedik ve bunu isterken aklı- 


geldi; Escape from Monkey Island. 


Her şey eskisi gibi mi bakalım... 
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mızda Monkey Island 4 vardı. En sonunda aklımıza gelen başımıza 


İnanmak zor, ama uzun bir bekleyişten sonra Guybrush, 
biraz şişmanlamış da olsa yeni maceralarıyla geri döndü. 


ESCAPE FROM MONKEY ISLAND 


lerken, Lucas Arts ölülerin A The Curse of Monkey Island'dan alışık olduğunuz kılıç kavgaları, burada da devam 
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Secret of Monkey Island 
Guybrush'ın ilk macerası... Delikanlılık günleri... Secret of Monkey 
Island, o zaman için devrimdi. Daha önce hiçbir oyunda görülmeyen 
kendine özgü komik tarzı ve harika grafikleri, adventure oyunlarında yeni bir yol açtı. 
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Sa Bildiğiniz gibi Monkey |sland serisinin en göze çarpan 
özelliği, çizgi film vari grafikleridir. Hiç merak etmeyin. Yeni oyunda da bu özellik 

yerinde duruyor, ama ufak bir fark var; 3. boyut. Görebileceklerinizin hepsi 3 boyutlu. Dolayısıyla oyun, Lucas 
Arts'ın bir önceki adventure oyunu Grim Fandango'nun grafik motorunu kullanıyor. Yalnız Grim Fandan- 

—— go,bir önceki versiyonu 2 boyutlu olan bir oyunun devamı deeskil gi ğildi. İlk defa 3 boyutlu olarak denendi ve başarılı oldu. Yani 

oyunun 2. boyuttan 3. boyuta geçmesi gibi bir sorun yoktu. Bu 
©İ yönde Monkey Island'ın 3 boyutlu olması, eski havasından 
uzaklaşması için önemli bir sebep olabilirdi, ancak Lucas Arts 3. 
<a boyuta o kadar yumuşak bir geçiş yapmış ki, oyunda her şey 

4 eskisi gibi gözüküyor. Yine ortamlar rengarenk, evler yamuk 

| yumuk ve yine karakterler birbirinden komik. Buna karşın, 3. boyutun getirdiği birçok dezavantaj da bulunu- 

| yor. Bunların en başında da yüksek sistem ihtiyaçları geliyor. Serinin 3. oyunu The Curse of Monkey Island'ı 

| oynamak için, bir Pentium 133 bile yeterli olurken, Escape from Monkey Island'ı kare atlamadan oynayabil- 

İ mekiçin, en az Pentium Il 400 gibi bir sistem ve 3D hızlandırıcı kart gerekiyor. Bu, ortalama bir sisteme sahip 


Monkey Island 2. Le Chuck's 


Guybrush'ın yeni macerası... Geli- 


şen grafiklerle birlikte, oyun vazgeçilmez bir hale geldi. Daha iyisi 
olamazdı sanki, ama... 


Oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor. Balayları için adadan bir süreliğine ayrılan Guybrush 
ile Elaine, balayları bitip de geri döndükleri zaman 


hiç beklemedikleri gelişmelerle karşılaşıyorlar; Elaine'nin en büyük rakibi olan L. 


-8 


— 


Charles, ada halkına Elaine'nin bir kaza sonucu öldüğünü duyuruyor. Halk da buna inanıyor. ) 
Bunun ardından valiliğe geçen kalleş L.Charles, vali 

ğ olmakla yetinmeyip Elaine'nin villasını da yıktırmaya 


olan birçok oyuncunun, oyunu oynayamamasına sebep olacak. 


The Curse of Monkey Island 
Uzun bir bekleyişten sonra, Guybrush mükemmel bir şekilde geri 
döndü. Çizgi film tarzındaki inanılmaz grafikleri, geliştirilen ara biri- 
mi ve farklı konusu sayesinde, zaten efsane olan Monkey Island, bir 
kez daha adventure oyunlarının en 
iyisi olduğunu kanıtladı. 
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çalışıyor. Bu noktadan sonra, esas oğlanımız Guybrush araya giriyor ve uzun sürecek bir maceraya atılıyor. 


Escape From Monkey Island 
Monkey Island bu sefer, yanına 
3.boyutu alarak geri döndü. Hem 
de bir kez daha, zamanının en iyi 
adventure oyunu olarak... 
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Dezavantajlardan bir diğeri ise, alıştığımız mouse kontrolünün kaldırılmış olma- 
©) sı. Her şeyi, Grim Fandango'da olduğu gibi klavyeden yapacaksınız. Buna zamanla 
7) alışsanız da, artık eskisi kadar hızlı olamayacağınız kesin. Özellikle dönüşlerde oldukça zorlanacaksınız. 4 

© Bahsettiğim ana değişikliklerin dışında, oyunda herhangi bir | 
z ridlik >K: Guybrush yine aynı şirinliğiyle Elaine ile uğ- ai di 
raşıp ar oy prili anlatımı da aynı şekilde ” 
devam ediyor. Diyalo; çok komik. Bir çoğunda'ölmek- a 
ten gülebilirsiniz (evet ii vi, Bunlardan en 
çok aklımda kalanı ise, dart oynayan bir adamla aranızda geçen diyalog. 
Bu diyalog takriben şu şekilde: 
-Şuradaki adamı gözünden vurabilir misin? 

-Hangisi bakayım? 

-Şurada duran işte bak... 

-Hıh tamam. Vururum tabi neden vuramazmışım? 

aMVuramazsın. # 

“Vururum. 

-Vuramazsın. 

“Vuru... 

..Demeye kalmadan 'çat' diye bir ses ve monitörünüz çatlıyor. Yani 
bahsettikleri adam siz oluyorsunuz. Bu tip komik sahnelere her an rastlayabiliyorsunuz ve bu sahneler oyundan bir an bi- ği ş 
le kopmamanızı sağlıyor. Karakterlerin hareketleri 
de konuşmalarla uyumlu ve göze oldukça güzel 
A Birazdan suratınıza bir dart yiyebilirsiniz. görünüyor. Oyunda eskiden olduğu gibi birçok 
ara video bulunuyor. Bu videolar tam anlamıyla mükemmel hazırlanmış. Özellikle 
grafik kalitesi inanılmaz. Zaten oyun içi grafikler de çok kaliteli. Kaplamaların ayrıntulı olması, sis, duman ve gölgelendirme efektlerinin başarılı kullanılmasıyla birlikte 
oyuna kendine özgü derin bir atmosfer kazandırılmış. Oyunun grafik yapısı, renkli 
ve sıra dışı olması açısından yakında gelecek olan Stupid Invaders'a da oldukça benziyor. 


IBotr diyo? 
Look at Sarbevemner's siye 
Look a8 empty yruyyösrne cup 


» * 


Oyun süresinin uzamasıyla va ğer emeğe er 
doğru orantılı olarak, karşıla- 


şacağınız bulmacalar da eskiye nazaran biraz daha zorlaşmış. Buna karşın, 
Monkey Island'ın kendine has esprili bulmacaları korunmuş. Bu oyundaki bulmacaları çözebilmek için, kafanızın biraz iyi olması gerekiyor. Çünkü kafası 
yerinde olan bir insanın bu bulmacaları çözebilmesi zor :) 

Oyunun müzikleri her zamanki gibi mükemmel. Bölümlere göre değişkenlik gösteren eğlenceli müzikler, oyunun havasına tam olarak uyum sağlıyor. 
Seslendirmeler ise ayrı bir dosya konusu oluşturabilir. Yapılan seslendirmeler 
o kadar şirin ki, çoğu zaman kendinizi bir çizgi filmin ortasında buluyorsunuz. Diğer ses efektleri de, kesinlikle olabileceğinin en iyisi. Daha iyisini aramayın. 

Buraya kadar her şey güzel. Oyun her açıdan mükemmel 
| görünüyor, ama bir şeyler eksik sanki. Kabul etmeliyiz ki; her 
ne olursa olsun, ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, 
önceden 2 boyutlu olan bir oyunun yapılan 3 boyutlu devamı 
| eskisinin yerini tutamıyor. Bu, Escape from Monkey Island'ın 
© iyi bir oyun olmadığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle çok iyi bir 
oyun, ancak yine de eski oyunlara bakınca biraz soğukluk hissediyorsunuz. Yine de bu sizin kafanızı karıştırmasın. Yeni çıkan her oyunun 3 boyutlu yapılması gibi görünmez bir kural 
var. Lucas Arts da zamana uyum sağlamak için bu yolu seçmiş ve elinden gelenin en iyisini yapmış. 

Escape from Monkey Island, gerçekten de son zamanlarda yapılan en iyi adventure oyunu. Bu kadar zaman bekledigimize değmiş gibi görünüyor. En azından Diablo 2'de oldugu gibi moraliniz bozulmayacak. Görüşmek üzere... Hey bir 
| dakika... Ben bir de şişko Larry istiyorum. Haberin olsun Sierra. 
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yeni haberin girmesi için kalan süre! 


COMPUTERLIFE Web sitesi açıldı... 
Online haberler, sektörden gelişmeler, uzmanlarla röportajlar 
ve 3 saatte bir yenilenen sitesiyle 
YAYINDA! 


www.computerlife.com.tr 
WWw.cİ.com.tr 


PE GAMEPRI 
PROjnceleme 


#akat her şeyin bir sınırı var. Core Interactive bundan beş sene önce, o Za- 
ana dek görülmemiş güzellikte bir oyun yapmıştı: Tomb Raider. Beş sedir de, aynı oyunu ısıtıp ısıtıp önümüze atıyor. Lara Croft'un bir türlü bitek bilmeyen maceraları, Core'un aralarda çıkarttığı özel paketleri 

ymazsak beşincisine ulaştı. Ve 3Dfx destekli, 1995 yapımı bir Tomb Raider 
“ile serideki beşinci oyun olan Tomb Raider Chronicles'ı karşılaştırdığınızda 
"arada neredeyse hiçbir fark bulunmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. 

Bu sorun sadece teknik yetersizlikten de kaynaklanmıyor. Tomb Raider 
hâlâ bildiğiniz Tomb Raider: 
Anahtarları bul, kolları çek, kapıları aç, gizli nesneleri bul, kötü adamları öldür... Lara ise 
birkaç yeni hareket dışında hâlâ aynı. Yeni hareketler arasında bu defa ip üstünde yürüme 
ve duvarlara tırmanırken köşelerden dönebilme de dahil birkaç yenilik var. 


kere daha döne- Lara Croft yine kılıktan kılığa girip bildik maceralarından birine çıkacak. 
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ALP BURAK BEDER 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


m Yapımcı: Core İnteractive 


m Yayıncı: Eidos 
Ss Action/Adventure 
m Piyasada 


Dört ayrı zamanda, dört ayrı mekanda, Lara'nın maceralarını oynadığınız bölümler boyunca rastlayacağınız bulmacalar serideki diğer oyunlar 
kadar zorlamasa da hepsi klasik Tomb Raider tarzı. Bir kapıyı açmak için, 
anahtarı hiç alakasız bir yerden bulup getirmeniz gerekiyor. Veya bir binanın içindeki kapalı bir çelik kapıyı açmak için, kapıdan kilometrelerce 
uzaktaki bir kolu çekmeniz gerekiyor olabilir. Pire Lara, Chronicles'da da 
yerinde durmuyor ve oraya buraya zıplayıp duruyor. Core'un bir türlü 
vaz geçemediği bu zıplama aksiyonu belki de Tomb Raider serisini bu kadar sıkıcı hale getiren en büyük etken. Klasik olarak balkonlar, kutlular, 
çatılar ve platformlar arasında zıplayıp durduğunuz Chronicles artık iyice 

pwm üç boyutlu bir platform haline dönüşmüş. 
Klasik Tomb Raider saçmalıkları oyunun aksiyon 

Pentium 200 MMX kısmında da karşınıza çıkıyor. Nereden geldiği hiç belli 
a na, Olmayan, birbirinin aynı siyah köpekler üzerinize atlamadan onları vurmanız gerekiyor. Fakat, bu defa diğer 
düşmanlarınızla savaşmanız biraz daha | 

20 MB HDD mantıklı hale getirilmiş. Lara beş oyun boyunca milyonlarca ölümün ardından düşmanlarının arasına balıklama atlamak yerine gizli davranmanın da önemini anlamış 
gibi. Artık Metal Gear Solid'deki gibi gizlice düşmanınızın arkasından yaklaşıp işini bitirmeniz gereken bölümler de mevcut. 
Core, düşmanlarının arkasından gizlice yaklaşıp onları uyutsun 
diye Lara'nın eline bir kloroform şişesi tutuşturmuş bile. 

Lara'nın silah yelpazesinde halen pek bir ilginçlik yok. Yine 
en çok iş gören silah klasik pistol tabancanız olacak. Ölme- m > 
mekte direnen düşmanlarınız için ise Lara'nın sırt çantasında O Düşmanlar bu defa daha zeki. Yine, hepsi 
bir shotgun veya makineli bulmanız da mümkün. daha güzel görünüyor. 

Tomb Raider Chronicles görsel olarak tam bir fiyasko. Evet, belki önceki oyunlardan daha gelişmiş grafiklere sahip olabilir ancak günümüzün gelişmiş grafik teknikleri yanında Chronicles'daki gelişme devede kulak gibi. Mekan grafikleri halen epey köşeli ve detay gereken her yerde iki boyutlu 
sprite'lar mevcut. Yalnızca düşmanlarınızın modellemesinde gözle görülür 
bir iyileşme var. Artık daha gerçekçi görünmelerinin yanında daha gerçekçi 
hareket de ediyorlar. Yapay zekalarında da bariz bir artış var ve uzaktan sizi 
fark ettiklerinde anında ateş etmeye başlıyorlar (evet, Tomb Raider serisi 
için bu çok büyük bir gelişme). 

Neyse ki, oldukça kaliteli yapılmış ara sahnelerde işlenen hikayenin dozu 
gayet iyi ayarlanmış ve oyundan kopmanız da bu sayede nispeten engellenmiş. 
Oyun içi sesler ve müziklerde ise büyük umut- 
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4X CD-ROM 


ea em ei > 


Laranın yeni hareketlerinden biri, ip üstünde 
yürüme. Dengeyi sağlamak çok önemli. 


larınız olmamalı. Lara, 
yere düştüğünde ve bir 
yara aldığında alışılagelmiş çığlıkları ile odanızı 4 - 
inletecek. Yanlızca me- O Artık bölümlerde gizlilik önemli bir unsur. 
kanların seslerindeki çeşitlilik arttırılmış ve bu atmosfere az da olsa bir katkı sağlayabilmiş. 

TR Chronicles'ı, serideki önceki oyunların tamamını iştahla bitiren Lara hayranları bir an bile beklemeden gidip satın alacaklardır. Ama uyarmadı demeyin: Batı cephesinde her şey aynı. <4 


hür 
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Tomb Raider serideki beşinci oyun 
olmasına rağmen görsel olarak neredeyse ilkiyle aynı. Yeni animasyonlar 
ve biraz daha süslenmiş ışık oyunlarından başka hiçbir yenilik bulamayacaksınız. Ara sinematiklerin kalitesi ise 
göz kamaştırıcı. 
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Ortam sesleri önceki oyunlara göre 
daha sağlam bir atmosfer sağlasa da 
kulaklarınızın bayram edeceğini söylemek yanlış olur. Ara sinematiklerdeki 
seslendirmeler ve müziklerse gerçekten çok iyi. 


Lara'nın yeni hareketlerini de eklerseniz kontrollerin epey bir iş yapması gerektiğini anlarsınız. Fakat Tomb Raider 
5 halen bir zıplama-hoplama oyunu. 


Tomb Raider tadı aynı. Yapay zeka bu 
defa biraz iş görüyor gibi. Fakat, Core'un artık köklü bir değişikliğe gitme- 
den piyasaya süreceği yeni bir Tomb 
Raider'la bizi nasıl eğlendireceğini tahmin etmek bile istemezsiniz. 
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w PRO/nceleme 


ZEUS 


OLYMPUYS > 


üce Zeus, 8 başlı ejderhaları şimşekleriyle kızartmaktan, i m e çi ğ i : << — a Aİ 
kendisine isyan edenlerle savaşmaktan sıkılmıştır. Artık farklı v ) wi | 
bir şeyler yapmalıdır. Örneğin kendi şehirlerindeki insanların 
yüzlerine mutlu bir çehre kazandırmak gibi... Ama doyamayan, 
rahatlayamayan, eğelenemeyen, kısacası yaşayamayan bir insan- 
dan asla mutlu olması beklenemez. 


sm Daha önce hiç Caesar veya Pharaoh oynadınız | gn i pi k : i 
mı? Cevabınız “evetse, yeniden oynayacaksınız Zeus biraz değişiklik yapmaya karar verdi. Artık insanlara daha iyi bir yaşam Için uğraşıyor. 
demektir. Ama bu defa Yunanistan'da, mitolojik - “ - is 
efsanelerin geçtiği topraklarda. Çünkü Caesar ve 
: Pharaoh'un yapımcısı İmpressions Games'in, da- 
550 MB HDD. ha önceki oyunlarının (Caesar, Pharaoh ve Cleopatra) özünü değiştirmeyip, sadece hikaye gereği yapı ve mekan karakterlerinde değişikliğe gitmekle yetindiği yeni şehir 
kurma oyunu Zeus, artık piyasada. 
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32 MB RAM 


MAZİDE YAŞAMAK 

Az önce adı geçen oyunları bilmeyenler için kısa bir bilgi vermek gerek. 1998 yılında yapılan Caesar 3, strateji dünyasında 
yeni bir sayfa demekti: Gerek içerik gerekse oyun yapısı bakımından türünün ilk örneği olan Caesar 3'de 
küçük bir Roma valisi olarak başlıyordunuz oyuna. Amacınız önceleri Caesar'ın vermiş olduğu görevleri kusursuz bir şekilde yerine getirmekti. Ancak 
sonradan sonraya, hayallerinizi Roma İmparatorluk koltuğu süsleyecekti. Bu, Caeser'i koltuğundan etmek anlamına geliyordu. Amacınızı (yani hayallarinizi) 
gerçekleştirmek için de tek yapmanız gereken şey halkınızı yaşatmak; yani halkınızın aç karınlarının doyması, suratlarının mutlu bir edayla gülümsemesi, 

7 kendilerini, işine vermesi ve kültürel etkinlikler sayesinde can sıkıntısından arınması demekti. Phraoh'da 
da insanlarınızı, pek de fazla farkı olmayan bir şekilde yaşatıyordunuz. Ama bu kez insanlarınızın teni koyu ve bedenleri yarı çıplak olacaktı. Yine köşede bucakta kalmış bir küçük yerleşim biriminin lideriydiniz 
ve tabi ki yine yüksek idealleriniz vardı. Örneğin Nil'in çevresini ele geçirmek gibi; yani Mısır'ı yönetmek... Zeus'daysa çok az farklılıklarla halkınızın aç midelerini doyurup, onların maddi ve manevi boşluklarını doldurarak, onları yaşatmaya devam ediyosunuz. Ama bu defa yüce konuklarınız var... 

Zeus, diğer oyunlarından gerek grafikleri, gerekse oynanış tarzı yönünden farklılıklar gösteriyor. 
Örneğin, Caesar ve Pharaoh'da, şehrinizin içinde çıkabilecek yangınları, isyanları ve yıkılabilecek binaları kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba harcamanız gerekirken Zeus'da halkınızın daha çok 
kültür ve refah düzeyine önem vermeniz gerekiyor. Artık “nerelere polis ve itfaiye koymalıyım?” sorusunun yerini, “nerelere heykel, park ve tiyatro koyacağım?” alıyor. 


i e AYNI HAMAMIN BAŞKA BİR TASI 

lerle karşılaşıyorsunuz. Caesar'da bir nokta üzerinde gördüğünüz el 
arabalı insanın arkasında (ya da içinde) 8 adet 
daha insan olduğunu bilmeniz imkansızdı. Pharaoh'da, birbirinin içinden geçen gemi ve insanlar göze hiç hoş gözükmüyordu.. Üstelik haritayı döndürdüğünüzde, harita dönüyor ancak 
binalarınız sabit kalıyordu, yani size binanın hep 
aynı yüzü bakıyordu. Ve işte Zeus'da da aynı 
hatalar devam etmekte. Lakin kaliteli müziklerin eşliğinde, daha ayrıntılı, canlı ve akıcı grafikleri, bu küçük açığı örtmeye yetiyor. 
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m Yapımcı: Sierra Studios GRAFİK : zi. KONTROL | EĞLENCE 
m Yayıncı: İmpression Games 
«Strategy 
sPiyasada 


Caesar 3 ve Pharaoh'daki gerçeklik, Zeus da, yerinin büyük bir kısmını, Yunan 
mitolojosinin fantastik unsurlarına bırakmış. Öyle ki, oyunun açılışında size korkutucu bakışlar firlatan Zeus ve arkasındaki — daha sonra oyunun içinde 
kaşılaşacağınız- haşin bakışlı sembolleri, ara yüklemeler, demolar, yani 5 i POPULATI0N 
herşey size, M.Ö. 1000'de Yunan topraklarında, mitolojik efsanelerin 7 E A : (ED e sue 
ruhunu yaşatacak. Zira oyundaki her ayrıntı, eski Yunan kültürüne 
göre dizayn edilmiş. Kayalıklar, dağlar, yaban domuzları, çakallar, hatta r i > ye ii eb) 
koyunlar... ama bu değişen ayrıntılar kendilerini daha çok üretim fak- id e) a >>> Wi il Mİ 
törlerinde belli ediyor. Her bölümün amacına ve coğrafi durumuna ÖK 
göre üretim faktörleri değişiyor. Örneğin, alabildiğine düzlük ve çevresi denizlerle kaplı arazilerde balık avlayıp tarla kurabiliyorken, engebeli ve dağlık bir arazide sadece keçi yetiştirmekle yetiniyosunuz. 
Ama oyundaki üretim süreci halen aynı. Örneğin, koyundan sağladığınız eti yine bir granary'ye götüreceksiniz. Ya da çıkarmış olduğunuz 
madenler yine bir maden işleme merkezine iletilcek. 


Şu EL ARABASINA BİR EL ATIVER 

Zeus'da, Ceasar ve Pharaoh'dan çok da farklı olmayan bir yapı mevcut. Yine kurmuş olduğunuz tapınakların türüne göre halkınızın, üretimini, kültür düzeyini, savaşçılık yeteneğini veya ticaret gücünü artrıcı 
şekilde etkiliyorlar. Lakin bu defa bir denizin ortasında, tarlalarınızda 
veya şehrinizin caddeleri arasında gezinerek direkt etkide bulunuyorlar. Örneğin, denizde 
bulunduğu yere balıkları çeken yüce varlıklar bulunurken, gezdiği yerlere yapacağınız tarlalardaki asma bahçelerinin çok daha verimli olduğu godlar da var. Aynı şekilde şehrinizde 
sarhoş bir edayla gezen başka bir god, insanlarınızın kültür düzeyini ve mutluluklarını artırıyor. Ancak bunun için önce onun için bir tapınak inşa etmelisiniz. Gelgelim ki bunların hepsinin dost canlısı olduğu söylenemez. Düşman olanlar bulundukları bölgedeki yerleşim birimlerini parçalayıp, insanlarını lanetleyebiliyor veya en verimli toprakları dahi 
kuraklaştırabiliyorlar. 


SENİ SEÇTİM 

Mabedi yapılanlar sizinle birlikte savaşa da katılıyorlar. Ellerinde şimşek okları veya yosun 
yılanlarıyla onları savaşırken görmek ilginç oluyor tabi. Ama sizin bu ilginç savaşa katılabilmeniz için bir silah fabrikası üretmeniz gerekiyor. Silah ürettikçe ana binanızın çevresinde 
birlikleriniz oluşmaya başlıyor. Artık savaşlarda Caesar ve Pharaoh'daki gibi özel eğitimli askerlerinize gerek kalmıyor; halkınız seferberlik ilan edip doğruca silahlarına sarılıyor. Ama bu noktada Age of Empires hatta Settlers'daki kadar yoğun aksiyonlu savaş 
sahneleri görmeyi bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. 

Caesar 3 ve Pharaoh'a nazaran biraz daha kolay olan Zeus, önceki oyunları oynamayanlar için gayet hoş bir oyun. Ama Pharaoh'da, halkının kıtlıktan can çekişmesini engellemek için, çalan telefona ve kararan havaya, hatta ve hatta sabah ezanlarına dahi kayıtsız 
kalıp, uzun zaman önce baktığı saate bir kez daha baktığında tepki gösteremeyen biri için 
bu oyun fazlasıyla kolay. Ama her şeye rağmen bir Zeus pardon ben da şehir kurucuları- 
nın ellerinde kadehleri, sarhoş bir edayla, şehrini- Ge 501 
( 2» Make le AYAŞ Zamanı gelde Yeni bir şeyler görmek için kendinizi 

ğinde şimşeklerini acımasızca kullanışını görmek zorlayacaksınız, hala eskisi gibi. Ama 
istiyorsanız, bu oyunu kaçırmayın derim. gayet yeterli. 


Ses ve müzikler gerçekten hikayeye 
çok iyi oturtulmuş. Ve gayet kaliteliler. 


KONTROL 4.0 


Serinin diğer oyunlarına göre gayet 
basit kontrolleri var. 


EĞLENCE 4.0 


Bir şehrin içinde; insanlarınız, el arabaları, heykeller... inanın eğleneceksiniz, ama bu çok da uzun sürmeyecek. 
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Blair Witch 
Volume Two 
The Legend of 
Coffin Rock 


ri Blair Witch, belki de kendilerinin bile beklemediği bir etki 
gerçekleştirdi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen film, hasılat re- 


korları kırdı ve günlerce konuşuldu. 


Gereksinimleri ANN Na 
Mhssiiikesii Filmin geniş bir kesime ulaşmasının ardından, (ss 


Pentium 11 400 yayıncı Gathering of Developers, hızlı davra- 


64 MBRAM nıp filmin haklarını satın aldı ve Blair Witch 
için üç oyundan oluşan bir seri hazırlayacağını duyurdu. Bu oyunların ilki olan Rustin Parr'ı, yakın bir geç- 


Bu zombiyi yere in 


3D Hızlandırıcı Kart 


mişte oynadık. Filmle paralel ilginç bir 
konuya sahip olan oyun, Resident Evil 
tipi oynanışa sahip olması ve Nocturne 
motorunu kullanması sayesinde, korku 
oyunlarında ön plana çıktı. Şimdi de 
serinin ikinci oyunu, The Legend of 
Coffin Rock ile efsane sürüyor. Oyunun yapımcısı bu defa Human Head 
Studios. Bildiğiniz gibi, Gathering of 

: 3 Developers her üç oyunun da yapımını 
mayı unutmayın. farklı firmalara verdi. 

Coffin Rock'da, 1863'deki sivil savaş zamanında yaşayan bir savaşçıyı canlandırıyorsunuz. Oyun, Burkittsville dışında bir ormanda, adı Robin Weaver olan bir kızın, sizi yaralı olarak bulmasıyla başlıyor. Daha sonra kız, sizi büyük annesiyle yaşadığı eve götürüyor. Kızın eskiden hemşirelik yapmış olan büyükannesi sizi tedavi 
ediyor. Kendinize geldiğinizde fark ediyorsunuz ki; isminiz dahil hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Biraz zaman geçtikten sonra 
büyükanne yanınıza geliyor ve ortadan bir anda kaybolan Robin'i ormanda aramanızı istiyor. 


Süvari kılıcı 


Oyu 


Oyun, serinin ilk oyunu Rustin Parr'da olduğu gibi, ağırlıklı olarak korku öğeleri içeriyor. Genelde yapmanız gerekenler, karşınıza çıkanı vurmak ve çok zor olmayan bulmacaları çözmek. 
Dediğim gibi oyunun amacı, size korkuyu hissettirebilmek. Dolayısıyla, oyunun atmosferini dağıtmamak için bulmacaların üzerine pek düşülmemiş. Birçoğunu zorlanmadan geçebiliyorsunuz. 
Coffin Rock'ın sürükleyici öyküsü, sizi ilk sahneden itibaren 
içine çekiyor. Kullanılan Nocturne motorunun etkisiyle, ürkütücü ve derin bir atmosfer oluşturulmuş. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan 
düşmanlar da her an tedirgin olmanıza sebep oluyor. 
Yalnız yapay zekanın iyi olduğu söylenemez. Düşmanlarınız gerçekten çok kafasız. Çoğu yerde saçma 
sapan hareket ediyorlar ve çok da kolay ölüyorlar. 
Oyunu belirli bir yere kadar oynadıktan sonra, lineer bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Gidebileceğiniz yerler belirli ve buna bağlı olarak yapabilecekleriniz de kısıtlanıyor. Bu da çoğu yerde can sıkıcı 


Robin sizi büyükannesine götürüyor. Bi- olabiliyor. Oyunda 6 mermili tabanca, süvari kılıcı ve 
razdan tedavi olacaksınız. 
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Piyasada 


cross olmak üzere üç tane silah kullanabiliyorsunuz. Silah sayısı az, ama 


oyun süresini göz önüne alırsak fazla bile gelebilir. Çünkü oyunu en fazla 
4-5 saat içerisinde bitirebiliyorsunuz. Bu da önemli eksilerden biri sayılabilir. 
Görsel olarak oyunun çok iyi olduğunu belirtmeliyim, ancak 
Nocturne motoru üzerinde herhangi bir geliştirme yapılmamış. 
Tam tersine gerileme var. Bunlardan en önemlisi ise, karakterler. Kaplamaları başarılı, ama köşeli görünüyorlar. Bu gözünüzü 
rahatsız edebilir, fakat ortamların derinliği aklınızı başınızdan 
alacağı için, bu detayların farkında bile olmayacaksınız. Kahverengi rengin yoğun olarak kullanıldığı ortamların ayrıntısı, hiçbir 
oyunda olmadığı kadar fazla. Bu sayede ortaya çok gerçekçi görüntüler çıkıyor. Sis ve duman efektleri oyunun atmosferini bir 
kat daha artırıyor. Bildiğiniz gibi Nocturne motorunun en 
önemli özelliklerinden biri gölgelendirmelerdi. Coffin Rock'da 
da gölgelendirmeler önemli bir yer tutuyor. Beklemediğiniz bir 


anda duvarlara yansıyan gölgeler, oyunun heyecanını artırıyor. 

Oyunda en çok adamınızı kontrol ederken zorlanacaksınız. Çünkü çok ters bir sistem kullanılmış. Mouse'la adamınızın baktığı yönü değiştirirken, klavyeyle de ilerletmeye çalışıyorsunuz, ama bu sizi çok yoruyor ve çoğu yerde nişan almanızı zor bir hale getiriyor. Otomatik nişan alma özelliğini kullanabilirsiniz, ancak bu oyunun heyecanını azaltıyor. 

Coffin Rock'ın sesleri o kadar iyi hazırlanmış ki, bazen bu seslerin dışarıdan geldiğini zannedebilirsiniz. Karakterlerin seslendirmeleri çok başarılı. Bunların yanında arkadan gelen ortam sesleri 
de alabildiğine korkunç. 

Genel olarak bakınca, oyunun yapısı birincisiyle tamamen aynı. Yani oynanış tarzından grafik 


motoruna kadar her şey birebir. Oyunlar arasındaki en 
önemli fark, olayların geçtiği zaman ve buna paralel olarak 
değişkenlik gösteren senaryo. Dolayısıyla karşınıza çıkan 
düşmanlar ile kullandığınız silahlar da, yeni oyunda farklı. 


Coffin Rock, nereden bakarsanız bakın Nocturne'u fazla- 


sıyla hatırlatıyor. Sürükleyici konusu dışında herhangi bir 
farka rastlayamayacaksınız. Kendine özgü yanları yok. Yapay zekanın ortalamanın altında kalması ve çok kısa zamanda bitirilebilmesi, oyunun önemli eksileri arasında sayılabilir. Bunlara rağmen, oyun genel olarak iyi bir çizgi çiziyor. Hiçbir şey olmasa 
bile, Nocturne motoruyla hazırlanmış mükemmel grafikleri, 
oyunu almanız için başlı başına bir sebep. Bunun yanında birkaç 
saat de olsa, size korkuyu hissettiriyor. Bir oyunda her ne olursa olsun, oyuncuya bir şeyler hissettirmek zordur. Coffin Rock, 
alınması gereken bir korku oyunu. 


Ze TE e. > 


Asi Askerler 
Öldürülmesi çok zor değil, ama yine de dikkatli davranmanız gerekli. 


Ölü Ağaçlar 
Sakın'yakınına girmeyin. Uzak mesafeli atışlarla işini bitirin. 
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Nocturne motoruyla her şey mükemmel görünüyor. Özellikle gölgelendirmeler çok başarılı. Karakterler, Nocturne'a nazaran biraz daha başarısız 
sayılır. Başka da bir sorun yok zaten. 


Sesler oyunun genelinde olduğu gibi 
ürkütücü ve bir o kadar da gerçekçi. 


KONTROL 4.0 


Alışmanız için biraz zaman gerek. 


EĞLENCE 4.5 


Ne kadar eğlenebilirsiniz bilmiyorum, 
ama korkacağınız kesin. 


a 


Dal Zombiler 

İnce dal parçalarından oluşan bu 
zombiler, oyunda en çok göreceği- j 
niz düşmanlardan biri. Oldukça 
tehlikeli. 
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ir sonbahar öğleden sonrası ve Ragnar yine yollarda. Sararan ağaçların kuruyan dallarında, çürümeye yüz tutmuş elmalardan ve yeşil 
kanları kayalara bulaşmış kertenkelelerden başka yiyeceği başka bir şey olmadan, su altında nefesini ne kadar uzun süre tutabileceğini ispatlamaya çalışırcasına yüzüyor deli çocuk. Babasından aldığı öğütleri aksakallı dedeninkilerin yanına koyup 
üzerine düşlerini ekliyor. Kötülüklerin kaynağına inmenin damarlarında dolaşan asil 
kanda mevcut olduğunun bilinciyle saldırıyor, dilli dikenlerin yeşil suratlarına. 


Buna yakın bir senaryo üzerine gelişiyor Rune. Başlangıçta güzel grafikleri ile dikkat çeken oyunun bu göz kamaştırıcı kalitesinin altında Unreal motorunun ustalığı 
yatıyor tabi ki. Aslında bugüne kadar gördüğümüz diğer adventure'lardan çok da 
değişik bir yanı olmayan oyunu bitirmem için beni en çok çeken yan da buydu zaten. Daha önce hiç görmediğimiz ayrıntı- İ 


larla donatılmış bir oyun Rune. Kadife gibi yumuşak kaplamalar 


sayesinde köşeler asla elinizi kesmeyecek. Bunu şöyle izah ede- a 
bilirim. Oyun başlar başlamaz söylediklerimi görebilmek için gi- 

— din ve ağaçtan bir elma koparın. Ağacın sizin koparma hareketi- 

“nize verdiği tepkiye bir bakın. Sonra aynı ağacın içinden geçmeye 
pm çalışın ve dalların ve gövdenin nasıl sağa sola saleee Jandığına bakın. Tabi oyunda etkileyici olanlar 

Pentium 11 233 bu kadarla sınırlı değil. Oyunun baş kahramanı 

z Ragnar'ın Tarkan edası ile bir çırpıda yiyip fır- 

— attığı elmaların, suda yaşayan garip elektrik 

88 MB HDD. yüklü deniz analarının, hormonlu kaplumbağa- 


64 MB RAM 


ların daha önce görmediğimiz karakterler 
» olduğu bir gerçek. 


Oyunun hemen başında sizi zorlayan bir hari- ş EM 
ta tasarımına sahip olduğunu göreceksi- Oyunda Era olmamakla birlikte değişik Gözü kara Ragnar, EE Üzerine 
niz. Daha önce oynamış olduğum « aksiyon sahneleri de göreceksiniz. pervasızca saldırıyor. 

hemen hiçbir oyunda hatta büyük çaplı RPG'lerde bile böyle karmaşık bir tasarım görmedim desem sanırım abartmış oldi. mam. Aslında oyunu uzun süre oynamanızı gerektirecek asıl özellik de bu. Özellikle deniz altında geçirdiğiniz süre içerisin- 
“Ew de başınızın dönmemesine dikkat etmeniz gerekecek. Ve tabi ki F5 ile sıkça kaydetmenizi önermeyi de unutmuyorum. 
Suların derinliklerinde bir köpek balığına yem olduğunuzda “eyvah” dememek için beni dinleseniz iyi olur. 


Burada aslında oyundan çok da bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Son zamanlarda o kadar çok bu ve benzeri oyunlar oynadık ki. Rune için action öğeleri ile bezenmiş gerçekçi bir Dark Earth taklidi diyebiliriz. Hatta bazı oyun 
sitelerinde oyunun türü için RPG bile diyenler var. O bakımdan orijinallik adına çok şey 

içerdiğini söyleyemeyiz. Silahlara bakarsanız da göreceğimiz şey çok iç açıcı değil. Saldırmak Lr, lc 
> için sadece bir kılıç ve gürzünüz var. Tabi bir de kendinizi savunmanız için gerekli olan Başarı ile kullanılmış Unreal motoru. 
Ağaçların içinden bu kadar yumuşak 
geçişler yapabilmek gözlerinizi yaşartacak. 


kalkan. Bu silahlar kullanıldıkça keskinliklerini ve koruma güçlerini yitiriyorlar. O zaman 
| yapmanız gereken, gidip öldürdüğünüz düşmanların üzerinden bir yenisini almak. Bu 
da o kadar zor değil. Her yanı iskeletlerle dolu bir ortamda zararlı bitkilerin yaptıklarına açıkça şahit olacaksınız. Anlayacağınız, ortamdaki pek de insan canlısı olmayan e e E 
bitkiler aslında yaratık canlısı da sayılmazlar. Karınlarını doyurmak için babalarını(!) E z EMA 
ee e e İ R Duyarsanız güzel olduğunu düşünebi- 
bile yiyecek oburluktalar. O yüzden her zaman onları öldürmeniz fayda verme- lirsini > i 
z irsiniz. En çok duyacağınız ses ise 
yecektir. Bırakın düşmanlarınıza bir set oluştursunlar. Oynanışın basitliği ise Ragnar'ın aile kültüründen yoksun yeolumlu puan verebileceğimiz noktalardan birisi. Oyunda ne bir inventory var tiştiğinin belgesi, yemek artıklarının 
ne de çözülmesi gereken saçma sapan bilmeceler. Tek yapmanız gereken sesi olacak. 


KONTROL 4.0 


Oldukça basit kontroller. Klavyeniz 


önünüze geleni öldürmek ve çok az sayıdaki bulmaca tarzı haritaları bitirmek. Tabi bu size ne kadar zevk 
verir bilemem. Bazılarına hatta bü- 


e i N yük bir çoğunluğa basit bir oyun gi- ve mouse'unuz varsa problem yaşa- 
: N N bi gelecektir. Daha önce de belirtti- mayacaksınız. 
gim gibi tek zorluk haritaların 
NA İmami di birbirine benzeyen değişik bölümle- 
“ vi rinde biraz da şansınızın yardımı Eğer daha önce bu tarzda bir oyun 
# 4 ğ - ile sona ulaşmak. oynadıysanız yenilik adına çok şey bu- 


lamayacaksınız. 
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insane AN 


r geçen gün yeni bir yarış oyununun piyasaya sürüldüğü bu günlerde hangi oyü- 
H: daha kaliteli olduğu, yalnızca grafik, ses, kontrol ve'bunun gibi kriterlerle öl 
çülmemelidir. Bu ve bunun gibi klasikleşmiş her oyun için bakılması gereken kriterle- 

"Fin yanında oyun firmasının bu oyun için ne kadar yaratıcı fikirler sunduğuna da 
bakılmalıdır. Çünkü teknoloji ilerledikçe, her geçen gün yeni oyun motorlari oluştu- 


ewe ruldukça, grafik, ses, kontrol gibi olgular mükemmele doğru gitmek- 
eN te. Her oyun için bu olguların mükemmel olduğu bir gün, oyunları" 


Objetti 


f 
Pentium 200 karşılaştırmanın tek yolunun şimdilik oyundaki. yartuçılık faktörü ol” / 
an ki 'düğunu söyleyebiliriz. İşte bu noktada vii fi irmasi, hazırladığı Insa- 
—— neile tam puan almayı hak etmiş görünüyor. vie 
3D Ekran Kartı | Hepimizin FPS tarzı oyunlardan hatırladığımız. ve en büyük 
sünün “Unreal Tournament olduğu Capture The Flag tarzı-.bir bölümbu 4 İnsane, 
gibi bir yarış oyunünda karşımıza çıkıyor. Tüm yarışmacıların bayrağı a, el 
için ter döktüğü bu bölümde bayrağı kapmak i için bayrağın bulunduğu araca çarpmalı; 
ve bayrağı belirtilen süre boyunca taşımalısınız. Tabi oyun yalnızca bununla MEZ” MÜ İ 
gil. Oyunda toplam üç farklı oynayış stili var. Bunlar Captriihe Flag, Off Roadve ( En iyi başlayan er. 
Jamboree tazı yarışlar. Off Road modunda oynamak isterseniz, yarışı kazanmak için Check Pointleri en hızlı. 
sürede dolaşmak zorundasınız. Jamboree modunda i ise bilgisayarın size karışık olarak gösterdiği Check Pointleri diğer araçlardan önce dolaşmak zorundasınız. modda bilgisayarın belirttiği sayı kadar Check Pointe 
diğer araçlardan önce ulaşırsanız bu yarışı kazanırsınıZ; Oyunu gece, gündüz ve sabah olmak üzere günün üç 
değişik zamanında Oyniyorsupjan: Fakat b Gi — siz-değil bilgisayarınız belirliyor. Hatta hava 
koşullarına da o karar | Gi, 
Oyun, pilotunuzu 5 ilme “özerk bii de size vermiş. İki bayan, altı erkek pilot arasından istediğinizi 
ebi liyorsunuz. Oyunda toplam 20 araçla yarışıyorsunuz. Bu-araçlar 4x4 jeepler, spor arabalar, üç tekerolekli mot sikletler, kamyonlar veya tırlar olabiliyor. Oyunu Single veya Multiplayer oynayabiliyorsunuz. Eğer 
Single Player oynamak istiyorsanız karşınıza Championship, Ouick Race ve Practice gibi üç ayrı seçenek çık i 
yor. Practice ve Ouick Race modlarında bilgisayarın size sunduğu pistlerde, birinde tek başınıza, diğerindeyse Taşıdığınız bayrak oyun yapımcısının reklamı, 
rakip araçlarla yarışıyorsunuz. Championship modundaysa yine bilgisayarın sırayla size sunduğu pistlerde, diğer araçlarla ) yarışıyor ve derecenize göre puan 
kazanıyorsunuz. Başarı durumunuz yükseldikçe yeni parkurlar ve yeni araçlar seçilmeye ve aga hazır konuma geliyor. e ge in 
ternet üzerinden dişinize göre rakip bulma olanağınız var. N 
Oyunda herni bir yol izlemenize gerek o olmadan yarışı yersiniz Hangi ödün oynarsanız oynayın her zaman alternatif yollar bulma ir imkanına sahipsiniz. Oyun bu yönüyle de klasikleşmiş ç 
araba yarışlarından ayrılarak kendin: özgü bir çizgi geliştirmeyi başarmış gibi görünüyor. 
Oyunun grafiklerine gelince, kullanılan grafik motorunun çok yeni'ya da çok orijinal bir motor 
olduğu söyleyemeyiz. Ancak oyunun grafiklerinin çok Kaliteli, yüksek çözünürlerde dahi çok hızlı 
oynanabildiğini söylemek gerekir. Ortamların ve arabaların grafikleri" kesinlikle çoki iyi tasarlanmış. . 
Oyundaki kameraların yerinde ve anlamlı kullanılmaları sayesinde oyunu i daha bir hevesle oynuyoruz. Oyunda toplam sekiz tane ustaca hazırlanmış kamera var. Özellikle dört adet çok iyi hazırlanmış kokpit kamerası sayesinde oyuna iyice motive oluyorsunuz. Pilotunuzu görebildiğiniz bir kokpit 
kamerasından, pilotunuzun kazalara, dönüşlere ve sarsıntılara karşı gösterdiği reflekslerine hayran 
kalacak ve bu kadarı da çok gerçekçi diyeceksiniz. Ayrıca oyunda araçların hasar modelleri de ol- 
5 dukça başarılı tasarlanmış. Oyunun sesleri de en az grafikleri 
Kamyon sürmek ciddi bir iştir, ) kadar başarılı sayılabilir. Oyun esnasında çalan metal tarzı Fazla söze görek yok, kesinlikle kusürgenis > ağ 


müzikler, oyunda her istediğinizi yapabilme özgürlüğünü size anımsatır'bir havada sizi oyununa bağlıyor. Kameraları 
değiştirdikçe aracınızın ve çevrenizdeki araçların ses şiddetleri değişiyor. Bunun yanında yapmış olduğunuz kazalar 
sonucu aracınız hasar almışsa ve bu hasar motorunuzü az da olsa zorluyorsa, motorunuzdan gelen garip sesler doğ- KLAN bak 
rultusunda aracınızın tamire ihtiyacı olduğunu anlıyorsunuz. Toprak bir araziden çakıllı, çamurlu, çimli, karlı gibi arazi Olabildiğince gerçekçi ses efektlerine 
koşullarına geçmişseniz lastiklerin yere sürterken çıkardıkları sesler değişiyor ki bu'sesler gerçeklerine çok yakınlar. sahip. Dikkat ederseniz ayrıntı yönün- 
Kontroller ise oldukça kolay. Çok kısa sürede alişabiliyorsunuz. Oyun arazi tarzı bir yarış olduğu için, oyun esna- den zenginliği fark edeceksiniz. 
sında yüzlerce tepe, dağ, bayır ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu da kontrolleri biraz zorlaştırıyor ama işin en heyecanlı 
kısmı da burası. Aracınızı değiştirdikçe kontrollerinde size göre zorlaşıp kolaylaşacağını göreceksiniz. Böylece sürüşünüze en uygun aracı seçebilirsiniz. Kontroller pistin durumuna bağlı olarak da değişiyor. Örneğin karlı veya çim | Kontroller çok kolay ve kullanışlı. Kıpistler genellikle kaygan olurlarken, kuru toprak yüzeyler sürüş için'en emniyetli yüzeyler olarak karşımıza çıkıyor. o Sa sürede adapte olacaksınız. 
Bu zemin koşullarının birden fazlasının aynı parkurda olabileceği de göz önüne alınırsa aracınızı kontrol etmeye çalışırken epey eğleneceğinizi söyleyebilirim. $ : # ” : 
Sonuç olarak son zamanlarda oynadığım yarış oyunları içerisinde başı belâbiek nitelikte bir oyun liebe 
bizleri eğlencenin doruk noktalarına çıkarabilecek bir oyun yi ve uzunca müddet bizleri bilgisayar başında tutabilecek bir oyun olduğunu söyleyebilirim. £7 


suz grafiklere sahip bir oyun. 


Çok farklı zemin koşullarında aracınızı kontrol etmeye çalışırken epey eğleneceksiniz. i 


p 
ii 
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şeamcast'ten hatırladığımız 4x4 Evolution uzun bir bekleyişten sonra PC 
Versiyonuyla karşımızda. Terminal Reality firması, Dreamcast için tasarlanmış ve büyük ilgi toplamayı başarmış bu oyunun PC versiyonundan çok ümitli. 
Açık arazide trophy tarzı bir yarış olan bu oyun, diğer yarış oyunlarından sıyrılan birçok yeni özelliğiyle ilgileri üzerinde toplayacağa benziyor. Oyunda yapmanız gereken, check pointleri diğer araçlardan daha hızlı dolaşmak ve bitişe iğ 
ulaşmak. Her çeşit kamerayı deneyin. Mutlaka size göre olanı vardır. 
Genellikle yarış oyunlarında parkurları takip eder, önünüzdeki araçları sollamaya çalışır, parkur dışına 
çıktığınızda veya önünüzdeki araca vurduğunuzda hızınız düşer, hatta çoğu kez bir sefer de olsa parkur 
pa dışına çıktığınızda o yarışı kaybedersiniz. Bunlar ve bu gibi taktikler o kadar klasikleşmiştir ki neredeyse bir parkuru birincilikle bitirmek için bu taktikleri eksiksiz yerine getir- 
Pentium 200 meniz gerekmektedir. Tüm bunlar artık size sıkıcı geliyor, öyle değil mi? O halde size 
e Sun sai bir müjdem var. Artık tüm bu klasikleşmiş yarış kazanma metodlarını unutun. Çünkü 
4x4 Evolution ile kendi kazanma stilinizi kendiniz belirleyeceksiniz. İster parkurları takip 


265 MB HDD 


ederek yarışı bitirmeye çalışın, isterseniz parkur dışında kestirme yollar bulun. “Ben klasik yoldan memnunum” diyorsanız boşuna heveslenmeyin. 
Çünkü PC'nizin yönettiği arabalar kazanmak için her yolu 


deniyorlar. Tam öndeyim diye sevinirken tepenizden bir 
araç kuş gibi süzülüp önünüze geçebilir veya aniden bir ara tarafından ustaca devrilebilirsiniz. Bu nedenle 
parkuru tanıma aşamasında bilgisayarın yönettiği araçları izlemek ve kısa yolları öğrenmek sizin lehinize olacaktır. Yani kısaca söylemek gerekirse bu oyunda dürüstlük değil kurnazlık kazandırıyor. 

Yaklaşık 66 araç gibi ge- 


niş araç listesinin bulunduğu oyundaki araçlar Chevy, 
Ford, Nissan, Dodge, Mitsubishi, Lexus, GMC ve 
rı itmeye çalışın. Toyota gibi markaların jeeplerinden oluşmakta. Bu marka jeeplerin neredeyse tüm modellerinin 
bulunduğu oyunda 'career mod'u seçerseniz Kazandığınız yarış başına para kazanır, paranız-arttıkça aracınızı değiştirebilir veya upgrade edebilirsiniz. Başlangıçta 30000$'a sahipsiniz. Bu para başarı durumunuza göre ar- 


tarken yaptığınız yarışlar daha bir önem kazanıyor, zorlaşıyor ve gittikçe 
yapay zekanın gücü ön plana çıkıyor. Eğer 'guick race” modunda oynamayı tercih ederseniz, birbirinden zorlu 16 değişik araziyle karşılaşacaksınız. Bu arazilerde gündüz ya da gece yarışabileceğiniz gibi sisli, yağışlı 
veya açık hava koşullarında da yarışabilirsiniz. 

Oyunun grafikleri beklendiğinden çok daha iyi görünüyor. Oyunu 
Software, Direct 3D, OpenGL modlarıyla oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunun Voodoo3 desteği de var. Oyun bu modların hepsinde oynanabilse 
de her PC konfigürasyonuna hitap etmiyor. İlk bakışta çok ciddi gibi görünen hız problemi PC'nize göre yapacağınız grafik ve 
hız ayarlarıyla büyük ölçüde düzeliyor. Tabi burada PC'nizi iyi 
tanımanız gerekiyor. Ekran kartınız bu oyuna uyumlu herhangi 
bir ekran kartı ise ve en az 128 MB RAM'e sahipseniz hız 
problemi çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Bunun dışında bir 
konfigürasyona sahipseniz grafik detaylarından biraz ödün vermek durumunda kalabilirsiniz. Her şeye rağmen grafiklerin sizleri tatmin edeceğini umut ediyorum. 

Oyun bizlere 8 farklı kamera açısıyla tam bir görsel şölen 
sunmakta. Aracınızı kullanırken bu kamera açılarının bir çoğunu kullanabilmeniz neredeyse imkansız. Çünkü bü kameralardan kimisiyle yolu göremiyorsunuz. Bunlar, özellikle aracınızı çeşitli açılardan izleyebilmek için geliştirilmiş 
kamera sistemleri Olmakla beraber, oyunun gelişmiş replay özelliğinde de kullanılabilmesi sayesinde kesinlikle görsel bir şölen sunmaktalar. Replay özelliğinin diğer bir 
güzel yanı da oynadığınız yarışı kendi aracınızı izleyen kamera dahil oyundaki diğer 
araçları izleyen kameralardan da izleyebiliyor oluşunuzdur. 

Oyunun grafiklerinin oldukça iyi olmasının bir nedeni de oyunun geçtiği ortamlara;'en az araçların grafiklerine gösterilen ilgi kadar ilgi gösterilmiş oluşudur. Gündüz, 
akşam üstü, akşam ve gece olmak üzere oyunu günün dört değişik zamanında oynuyor oluşunuz grafiklere verilen önemi bir kez daha vurguluyor. Örneğin gündüz gökyüzünün muhteşemliğinden gözünüzü alamıyorsunuz. Güneş ışığının gözünüzü kamaştırması kesinlikle harika. Ya da gece ay TERE 
Sadece siz ve aracınız. ışığının aracınızdaki izdüşümü... AD eeasdae 

Bence grafiklerin tek eksik yanı araçların aldığı müthiş darbelerden sonra tek bir çizikleri dahi olmadanyollarına devam etmeleridir. Bu da yapılsaydı çok iyi olurdu. 

Oyunun sesleri grafikleri kadar iç açıcı değil. Grafiklerde olduğu gibi seslerde de kaliteyi elde edebilmek için iyi 


bir ayar ke Oyunu oynarken çalan müziklerden dolayı aracınızın veya sizi sollamaya çalışan bir başka 
aracın motor sesini duyamıyorsunuz. Televizyonda izlediğimiz trophy tarzı yarışların arkasına montajlanan rock, (heavy) metal,... tarzı 
müzikler her zaman bu yarışları olduğundan daha ilgi çekici göster- PAGE STARS 
meyi amaçlar ve bunu da başarır. Bunu oyunda da görüyoruz. Gece modunda yolunuza çok dikkat edin. 


Efekt sesini sonuna kadar açıp, müziğin de belli belirsiz duyulacak şekilde ayarlanması oyunu inanılmaz keyifli 


bir hale getiriyor. Bu şekilde bir oynayışla seslerin çok iyiye yakın olabildiğini söyleyebilirim. 

Oyunun kontrolleri ise fena değil. İlk oynandığında epey bir acemilik çekiliyor fakat sonra giderek alışılıyor. Oyun, jeeplerle oynandığından ve trophy tarzı bir oyun olduğundan arazinin engebeli yerlerinden geçerken tekerlekler yerden ayrılıyor. Bu, bir süreliğine de olsa arabanızı kontrol edememenize neden oluyor. 


Havadayken yanlış yöne çevirdiğiniz direksiyon yere düştüğünüzde aracınızın takla atmasına neden olabili- 
Uçtuğunuz yere'dikket edin. yor. Ayrıca bilgisayarın kullandığı araçlar sizi devirmek veya yavaşlatmak için ellerinden geleni yapiyorlar. Bu 


da kontrolleri zorlaştıran bir başka nedene GR şi 


yumu Saç ilke “ es , o Grafiklerdeki tek eksik, hasarın olma- 
Oyunu LAN veya İnternet üzerinden sekiz 


kişiye kadar multiplayer oynamanız mümkün. Ortalama hızlı bir İnternet bağlantınız 


varsa oyunu normal hızına yakın bir hızda e Mi 


oynayabiliyorsunuz. Uygun ayarlar yapıldığında seslerde 
4x4 Evolution, Monster Truck Madness grafiklerin kalitesine yetişebiliyor. 


ması. Bunun dışında özellikle ortamlar 
göz kamaştırıcı. 


2'ye de benzeyen, motoru ve grafiklerinin 

güzelliği ile diğer rakiplerini kolayca geride 
bıkacağını umduğum, eğlenceli, kaliteli ve sı- İlk başlarda zorluk çekilen kontrollere 
ra dışı çizgisiyle bizlere uzunca bir zaman O zamanla alışılıyor. 


başka bir yarış oyunu aratmayacak nitelikle- m 
re sahip bir oyun görünümünde, 4 EĞLENCE 4.0 
Kaliteli ve sıradışı çizgisiyle uzun bir 


zaman başka bir yarış oyununu arat- 


Kaza yapma riski olan araçlara dikkati. mayacaktır. 


02:36.612 
00:00 000 


“Ay doğar mavi mavi...” Yarış aşkı gündüz ya da gece dinlemez. Her zaman düz yollarla karşılaşamayabilirsiniz. 
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Sacrifice 


Yılın son günlerinde bizi kendisine bağlayan Sacrifice'ın göze batan ba 
zı yanları var. Bunlar gözünüzü kamaştıracak yanlar. Ve bu göze batan yanların en başında seslerin kalitesi geliyor. Ayrıca oyunun destansı 
multiplayer ve singleplayer modları sizi kendisine inanılmaz bir cazibe 
ile bağlıyor. Bu farklı özellikler fantastik olduğu kadar eğlenceli de 
bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 


Sacrifice'ın büyüleyici atmosferinden uzaklaşmak istemeseniz de Mana 
gücünüzün bitmesi ile işiniz bitebilir. 


Sistem 
Gereksinimleri 


ç v e 
Pentium 11 300 Yılın En Doğaüstü Oyunu 
64 MB RAM Sacrifice'da god'lardan birinin temsilciliğine soyunmuş bir Wizard'ı can- 
500 MB HDD landırıyorsunuz. Buradaki beş god, sadece kurulan kumpasın temelini de- 


gil, aynı zamanda oynanışında özünü oluşturuyorlar. Oyun ilerledikçe size 
söylenen yaratıkları toplayıp düşmanlara saldırarak god'ların size 

büyülerinden bazılarını bağışlamasını sağlayacaksınız. Tabi 
yaratıkları toplayabilmek için Wizard'ınızın bazı sihirli 


3D Ekran Kart 


görüntülere ve ruhlara ihtiyacı olacak. 
Ruhlar ve mana oyunda kullanabileceği- — * 
niz kaynakları oluşturuyor. En başlar- Pa 


m da size gerekli olan ruhları öldürdü- 
Yaratıklarınızı gruplara ayırtmayı ve onları en O ğünüz düşmanların cesetlerinden 
iyi şekilde yönlendirmeyi öğrenmeniz lazım. O topluyorsunuz. Ancak bütün oyun bo- 
/ yunca bunu yapmak zorunda değilsiniz. Mana toplamanın başka yolları da var. Bu yolların ki : 
© en başında haritanın belli bölgelerine dağılmış olan Manalits'ler yer alıyor. Bu noktalara ulaş- . 
tığınızda tüm mana gücünüz yenilenecektir. Ancak bazı durumlarda yani Manalits'lerden mana 
yenilemeye uygun olmadığınızda, Manahors adındaki yaratıkları toplamak zorunda kalacaksınız. 
Bu bodur yaratık Wizard'ınıza inanılmaz bir mana kaynağı olacaktır. Ancak bütün mücadeleleri Manahorst ile kazanamazsınız. Yaratığınızı önemli derecede güçlü kılan, tek bir yaratık için kullanıldığında etkili olan büyüleri mücadele anında onlar için kullanırsanız ancak o zaman Manalits'i ve kendinizi koruyabilirsiniz. Tabi bahsettiğim büyüleri yaparken yaratıkların hareket kabiliyetleri sınırlandırılıyor. 
Tam anlamıyla başarılı olmak içinse uçuş ve kapalı yaratık saldırıları gibi 
konularda gerçek bir tecrübeye ihtiyacınız var. 

Düşmanlarınızı üstün numaralarınızla ya da daha etkili küçük 
j taktiklerle yendikten sonra ruhları Altar'a kurban etme za- 


manı gelmiştir.Zaten siz Altar'a ulaşmış olduğunuzda yaratıklarınızdan birisi de orada olacak ve beraberce onları 
yeneceksiniz. 


Bu Ufak Bir Destan 


Sacrifice bu destansı senaryosu ve daha deği- 


şik birçok özelliği ile bağımlılık ya- e 
pabilir. Ancak oyunda level tasarımları gerçekten karmakarışık diyebiliriz. 
i Çünkü oyun en başından sonuna kadar ilginç bir görünüm sunuluyor. 
N di Buna rağmen gerçekten ayrıntılar ise dudak uçuklatacak cinsten. Daha 
dikkatlice baktığınızda bazı god'ların bölgelerinden geçerken tanrıçalara ait özel çiçeklerin yetiştiğini göreceksiniz. Sinek vızıldamaları ve et- 
».,. rafta yaşayan tatarcıkların çıkardığı seslere kadar daha birçok ay- 
© rıntı Sacrifice'ın kendine has havasını yansıtıyor. 
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Diğer RTS oyunlarının aksine Sacrifice teknolojik ağaçları ve karmaşık 
kaynak idarelerini kullanmamış. Sacrifice'da kaynak idaresi olmasına rağmen 
basit bir aerodinamik yapı sayesinde 
bu oldukça az bir vakit alıyor. Sacrifice'da savaş vurguları doğru yerlerde 
kullanılmış. Düşmanlarınızın zamansız 
ölümü onların yaşamlarını sizin için ye- 


ni bir kaynak haline getiriyor. Ayrıca 
Sacrifice, oyuncuları dev yaratıkların Oo Büyülerin güçlerinden çok yapıldığı anda gödoğumu, iri kulelerin yok olması için O rünen efektleri daha etkileyici. 
etrafın savaş alanına dönmesi gibi gerçekçi bir çok duyguya ortak ediyor. 

Oyunun 3. kişi bakış açısı etkileyici bir kır manzarası sunuyor. Üstelik düzinelerce gen. 


harika detay da sizde inanılmaz bir ilgi uyandırıyor. Ancak bazı ufak tefek eksikleri > a 
de göz ardı etmemek lazım. Bunların başında haritanın oyun oynamak için elverişsiz İşte Sacrifice'ın inanılmaz grafik kalitesinin. belgesi im ve 
olduğu gerçeği var. Siz etrafınızı kolaçan etmek istediğinizde Wizard'ın gideceği yönü çevre görüntüleri göz kamaştırıyor. 

karıştırabiliyorsunuz. Ya da ilerlerken etrafta olan biteni kont- fi 
rol etmek her zaman mümkün olmuyor. Ya da Wizard'ınızın 
savaş anında arkasından yaklaşan bir düşmanı görmesi pek olası değil. Özellikle savaş anlarında muharebe alanına hakimiyet 
oldukça güç. Eğer bir de düşmanlar yaratıklardan fırsat bulup 
size saldırmaya başlamışsa bir yandan kaçmak, bir yandan yaratıklarınıza gerekli komutları vermek sizi zorlayabilir. 


Abra Kadabra ve Birkac Sihirli Sözcük Daha 


Daha öncesinden 3D action bir oyun kültürünüz varsa, bildik 
bir mouse ve klavye kombinasyonu ile Wizard'ınızın hareketlerini kontrol altında tutabilirsiniz. Buna ek olarak savaş alanında hızlı hareket etmek, ruhları toplamak ve ataklar büyülerini- £ şahit olacaksınız. 
zin başarılı olması için gerekli olanların başında geliyor. 


Havai fişekler gibi görüntülerin bir o yana Oyunda bu di ee geldiğinizde Altar'ın 
bir bu yana harika bir şekilde dağıldığına güçlerine ne kadar yakın olduğunuzu unutmayın. Gözlerinizi dört açmanızda fayda var. 


Büyüleri ekranın altındaki butonlar sa- ve. mk a İZ i 7 

yesinde onscreen olarak kullanabilirsi. #5” ia ” iŞ ise ". 

niz. Ayrıca bu büyüleri başarılı bir şe- | vd 

kilde kullanmak ve rakiplerinizle baş * > 2 5 ei m 

edebilmek için yaratıklarınızı gerekli iğ SAğ ie) e RE 

olduğu gibi gruplara bölerek yönetme- *; | 3 z 

yi öğrenmeniz lazım. Gerçi oyunun 2 a e dm 

başında tutorial map'lerde bunlar çok o (* N i 

iyi bir şekilde anlatılmış. Siz de oyunu kia ey vE İN 

ilk oynadığınızda öncelikle bu dersleri 2D > a > 

başarı ile geçmeyi deneyin. Oyun içe- o Simdi ışık büyüsünü kullanmanın tam sırası. ya « 
risinde ne kadar işinize yaradığını ra- a hir şeki lanma. 5 a ! 

hatlıkla göreceksiniz. Yaratıklarınıza : w İl j j 

yeri geldiğinde aynı hizada durmaları için zaman zaman da Wizard'ınızı kollamaları im > 

için emir vermek zorunda kalacaksınız. Tabi bunu en iyi şekilde gerçekleştirmeniz uv 
için kendinizi oyundan önce bu map'lerde geliştirmelisiniz. A Bugüne kadar bundan daha 


parlak ve etkileyici grafikler görmemişti bu gözler. 


Bazen savaş alanında başarılı olabilmek için tabanları yağlamanız gerekecek. 
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«/ OĞUZHAN ÖZDEMİR 


” s Yapımcı: Shiny Entertainment 


m Yayıncı: Interplay 
mStrateji 


Oyundaki görünümle ilgili problemleri bir yana koyarsak bir de bazı 
küçük grafik detayına dikkat çekmek isterim. Geneline bakıldığı vakit güzel görüntüler sunan Sacrifice, dikkatli incelendiğinde, örneğin bazı çokgenlerin kendinden daha uzakta bulunan başka bir nesne ile yer yer birleşmesi gibi ufak 
falsolar içeriyor. Ayrıca bazı animasyonlar da gerektiği kadar kaliteli değil. Tabi bunlar oyunun muhteşem grafiklerini kötülemek için söylenmiş sözler değil. Gerçekten 
de dikkat edilirse orijinal yaratık tasarımlarına, özgün senaryosuna ve oynanışına rağmen oyunun en büyük özelliği ,ay gibi parlak grafik kalitesi. Sacrifice, son moda grafik 
kartlarına ve donanımsal tüm detaylara destek vermiş olmasına karşın, nispeten ya- 


vaş makineler de bile gayet sağlıklı bir oynayış sunuyor. 
N 
ler de kendini hemen belli eden kaliteli detaylar ara- 


sında. Tüm yaratıklar benzer doğaüstü seslere sahip. 


Bunlardan bazılarının sesleri gürültü çıkarmaktan öteye 
gidemezken, bazıları gerçekten konuşuyor. Yaratıkları 
#5 toplamanız ya da yaratıklarınıza verdiğiniz komutlar sıra- 
© sında çıkan sesler gerçekten çok iyi. Zaten oyun boyunca size yol gösteren Narrator her yeni aşamada ve 
çarpışmalar esnasında o eşsiz sesi ile sizi büyülüyor. Ancak “Yaratıklarınız ölüyor” 
sesini duymak çatışma sürerken oyunâ olan konsantrenizi bir 
an dağıtabiliyor. Gerçi Sacrifice'da bu tür konuşmalar genelde 
mevcut. Özellikle oyun devam ederken birçok konuşma yapılıyor. Bu diyaloglar genelde eğlenceli ve god'ların tuhaf yaşam 
tarzlarını dile getiren mükemmel seslendirmeler. 

Oyunun multiplayer mod'unda kendinizden başka üç rakip 
daha seçebilirsiniz. Bu rakipler arkadaşlarınız olabileceği gibi 
oyun içerisinden seçeceğiniz botlar da olabilir. Multiplayer 
mod'da Wizard'ınız dövüşürken deneyimler kazandıkça ve deneyim seviyesi arttıkça düşmanlara karşı başarılı olabilmeniz 


a Bunlar Cidden Konuşuyor 
İİ Oyundaki kalite sadece grafikler ile sınırlı değil. Ses- 


- İN 


için, size üstünlük sağlayacak ekstra zaman hediye edilecektir. 
Ayrıca multiplayer oyunda rakiplerinizi öldürmek için ruhlarını 
toplamak ve katliamlar gerçekleştirmek gibi birçok yan görev de mevcut. Scarifice TCP/IP ile direkt bir bağlantıya sahip değil fakat online oyun desteği tatmin edici gözüküyor. 


Yaratıklarla Wizard'lar birlikte oyundaki iyi 
güçleri oluşturuyorlar. 


Göz Kamaştırıcı 
Strateji denildiğinde akla gelen öğelerin çoğunu 
farklı biçimlerde kullanan Sacrifice, durgun 
hatta düşüş seviyesinde gitmekte olan 
EN strateji oyunları piyasasını canlan- 
« dıracağa benziyor. Eskilerin gör- 
m Warcraft günlerine dönemesek 
de ileriye baktığımız vakit Sacrifice'ın 
hayatımızda daha farklı güzelliklerle yer alacağını görüyoruz. Cİ 


ri 
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GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


Oyundaki büyü gücünüzün aklınızın alamayacağı sınırları zorlaması biraz da seçtiğiniz god ile ilgili, 


Her tür teknolojiye teknik destek sağlayan oyunun bazı yerlerde açık verdiğini de belirtmek lazım. 


Yaratıkların bazıları resmen konuşuyor. Savaş alanlarında ve ruhların elde 
edilmesi sırasında gerçekleşen konuşmalar ise mükemmele yakın. 


KONTROL 4.0 


Kamera açıları elverişsiz. Ayrıca mouse ve klavye kombinasyonu tatmin 
edici değil. 


EĞLENCE 4.5 


Uzun süre sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun Sacrifice. Oyun dünyasına 
kazandırdığı yeni kavramlar sizleri şaşırtacak. 
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#LE'GAMLLPRAO 
PRoinceleme 


FIRAT AKYILDIZ 


Yapımcı: Minds Eye Productions 
Yayıncı: Empire İnteractive 
Puzzle 
Piyasada 


vis Aries adlı yerden, dünyayı incelemesi için gönderilen koyunlar, görevlerini unutup bir yerlerde otlamaya başlıyorlar ve ardından kayboluyorlar. Uzun yıllar sonra koyunların ataları, kaybolan sürüyü geri götürmek için dünyaya geliyor. Bu sırada koyunlarla ilgilenen 4 
kişiyi de, beraberlerinde kendi galaksilerine götürüyorlar. Sizin de maceranız burada başlıyor. Çok sevdiğiniz koyunlarınızla birlikte dünyaya 
geri dönmeye çalışıyorsunuz. 

Sheep'de, adları Bo Peep, Adam Half Pint, Motley ve Shep olan 4 
çobandan istediğiniz birini seçebiliyorsunuz. Bu çobanların hepsinin ayrı bir öyküsü ve kendine özgü özellikleri var. Oyun, her birinde biri 
bonus olmak üzere beş bölüm bulunan, altı farklı dünyada geçiyor. Yedinci ve son dünyada ise yalnızca bir bölüm var. Bölümlerde bulunan 
altın kupaların tamamını toplarsanız, bonus bölümü oynayabiliyorsu- 

EW nuz. Dünyalar kademeli bir şekilde açılıyor. Birini bitirdi- 
Ça ğiniz zaman diğer dünyaya geçiyorsunuz. Her dünyada 
Pentium 166 Pastoral, Factoral, LongWool ve NeoGenetic adlarında 


Gereksini 


32 MBRAM 7 ayrı cins koyunu kurtarmanız gerekiyor. 


Sheep'in mantığı Lemmings'le neredeyse aynı. Yap- 


8X CD-ROM 


manız gereken, size verilen süre içinde, çevredeki ko- 


kilemiyor. Eğer bir aracın altında kalırsanız, sadece zaman 
kaybetmiş oluyorsunuz. 

Oyunun neredeyse her yerinde komik bir sahneye rastlayabiliyorsunuz. Örneğin bir bölümünde kaleye giriyorsunuz 
ve içeride yatan koyundan, dışarıdaki canavarları geriye çekmesini istiyorsunuz. O da, bacak bacak üstüne atmış bir şekilde, bugünün dinlenme günü olduğunu ve bunu yapamayacağını söylüyor. İneklerin karton süt kutusu şeklinde olması da gerçekten iyi düşünülmüş. 

Sheep'in kendine has bir grafik yapısı var. Karakteriniz ve diğer tüm objeler çok şirin tasarlanmış. Özellikle koyunlar her haliyle mükemmel. Kaplamalarsa inanılmaz ayrıntılı. Nereden bakarsanız bakın, grafiklerin üzerinde uğraşıldığı belli oluyor. Bunların yanı sıra, ortalama bir makinede bile oldukça akıcı. 

Oyun, tüm kontrol sistemlerine destek veriyor. İsterseniz gamepad'le bile oynayabilirsiniz, ama en rahatı mouse. 
Basit bir kontrol yöntemi kullanılması sayesinde, oyunun eğlencesi katlanmış. Mouse'la oynarken, sol tuşta elinizi 
basılı tutarak koşup, sağ tuşla da koyunları yakalayabiliyorsunuz. Yine sağ tuş koyunu elinizden bırakmaya yarıyor. 

Gerçekten karmaşıklıktan çok uzak. Yine de koyunları yakalarken ilk başta zorlanabilirsiniz, ancak buna alışmanız uzun zaman almıyor. Oyun ekranında sol üstte, o anda oyunda kaç 
koyun olduğunu ve hemen sağında da kaç koyun kurtardığınızı görebilirsiniz. 
Sheep, genel olarak çok eğlenceli bir oyun. Şirin yapısı ve basit oynanışı bunda büyük etken. Siz de şu sıralar farklı bir oyun arıyorsanız, daha farklısını aramayın. 
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ge yunların istenilen kadarını sağ salim yerine ulaştırmak. Bu her zaman göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Belki çevrede hiçbir tehlike olmasaydı pek sorun olmazdı, ama her yer koyunlarınız için 
tehlike dolu. Tarım araçları, paketleme makineleri, ateş çıkaran fırınlar, elektrikli teller, kızgın yağlar 
ve devasa canavarlar her an koyun kaybetmenize sebep olabiliyor. Koyunlar size sınırlı sayıda verildiği için de, onları kaybetmeniz işinizi zorlaştırıyor. Onun için hem hızlı olmalısınız, hem de koyunları korumalısınız. Her koyun türünün değişik özelliklere sahip olması da oynanışı etkiliyor. Mesela 
Factoral koyunları çiçeklerden hoşlanıyorlar ve çiçek gördükleri zaman tehlikeler dahil gözleri hiçbir şey görmüyor. Dolayısıyla sizin de daha dikkatli olmanız gerekiyor. Oyundaki tehlikeler sizi et- 


Şirin tasarımlı koyun ve diğer nesnelerle oyunu grafikleri türünün en iyileri arasında yer alıyor. 


Süper grafiklere ancak bu kadar iyi 
sesler yakışırdı. 


KONTROL 4.5 


Kontroller gayet basit, fakat başlarda 
koyunların kontrolüne alışmanız gerekecek. 


EGLENCE 4.0 


Kolay kontrollerin de etkisiyle oyunun eğlenceli yapısı daha da sağlamlaştırılmış. 
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SE GTLASİEM ONİ 
PRO / n G © | e m € amm GRAFİK Ş KONTROL EĞLENCE 


Yapımcı: Atomic Games 


Yayıncı: Mattel Interactive 


CLOSE COMBAT: Pm 
INVANSION NORMANDY 


nvansion Normandy, Close Combat serisinin yeni oyunu. Şimdiye kadar piyasaya 
İm olan Close Combat'lar genellikle büyük başarı kazandılar. Invansion Normandy de bu istisnayı bozmayacağa benziyor. 

Invansion Normandy, Close Combat serisinin yeni oyunu. Şimdiye kadar piyasaya 
çıkmış olan Close Combat'lar genellikle büyük başarı kazandılar. Invansion Normandy de bu istisnayı bozmayacağa benziyor. 

Invansion Normandy, çeşitli harekatların bir araya getirildiği dört campaign, birkaç muharebenin bir araya getirildiği yedi harekat ve dört muharebeden oluşuyor. 

e) Campaign seçeneğinde geniş bir tercih imkanınız var. Müttefiklerin 

mms Fransa'ya hava saldırısından, Doom-Day olarak bilinen Normandiya çı- 
Pentium 200 Kartmasıyla başlayan büyük campaing'e kadar dilediğiniz noktadan savaşa başlayabilirsiniz. 

İster büyük bir campaign'e başlayın isterseniz de tek bir senaryo 
250 MB HDD. oynayın, savaşın tüm yönleri tarihte olayların gerçekten meydana geldiği anı yansıtıyor. Hava koşulları, top desteği gibi ayrıntılar bile o gün olduğunun aynısı. Tarih kitaplarından sıyrılmak isteyenler ve tarihi baştan, kendi kafalarına göre 
yazmak isteyenler için bir de ayrıntılı senaryo editörü eklenmiş. 

Close Combat: Invansion Normandy'de, birliklerinize hem 
stratejik hareketlerinde hem de taktik savaş sırasında büyük bir 
hakimiyet sağlayabiliyorsunuz. Yani sizin stratejiniz, birliklerinizin duruma göre kendi inisiyatiflerini kullanmadıkları anlarda hayati rol oynuyor. Yanlış bir kararla geri dönüşü olmayan bir tuzağa sürüklenebilirsiniz. 

Harekatların her bir günü iki stratejik aşamaya bölünmüş 
durumda, İlkinde birliklerinizi yerleştiriyorsunuz ve hareketleri- 
ne karar veriyorsunuz, ikincisin de ise savaşın muharebe kısmını ile uğraşıyorsunuz. 

Birliklerinizi hareket ettirirken unutmamanız gereken şey, 
onları asla cephane ve erzaksız bırakmamanız gerektiği. Haritanın çeşitli yerlerindeki supply depotlar, bu konuda çok işinize yarayacak. 

Oyunun en güzel yanlarından biri de size sunulan geniş birlik seçenekleri. Seçip, ordunuzda yönetebileceğiniz pek çok piyade ve zırhlı araç seçeneği 
bulunuyor. Belki zamanın generallerinin göz ardı ettiği bir birlik bu kez, siz zaferinizi kutlarken yanınızda olacak... Tercih sizin... 

“ BERR Tüm bu piyade ve araçlar savaş sırasında vereceğiniz belli komutları uygulayacaklar. Önce onları hareket 
ettirmelisiniz. Hareketin hızı onların hedefe ne kadar hızlı ve ne kadar riskli bir biçimde ulaşacağını belirler. 
Ayrıca hızlı hareket eden birlikler çok daha çabuk yoruluyorlar (pek çok kez bir tankın yanında nefes nefese 
kalmış bir halde, kolay hedef olan piyadelerimi kaybettim. Ben ettim siz etmeyin). Hedefinize ulaştığınızda ise 
hemen ateşe başlayabilirsiniz. Ya da taktik olarak düşmanın yaklaşmasını bekleyip öyle saldırabilirsiniz. 

Eğer daha önce Close Combat serisinden bir oyun oynadıysanız moralin ne demek olduğunu biliyorsunuz demektir. Yukarıda bahsettiğim emirlerin harfi harfine uygulanmasını istiyorsanız adamlarınızın moralini 
yüksek tutun. Morali düşen birlikler sizin emirlerinizden çok, kendi insiyatiflerini kullanmaya eğimlidirler. Buna mümkün olduğu kadar izin vermeyin. Yoksa panikle yapılan hareketler sonucunda, tüm stratejinizin göz- 


32 MB RAM 


mm e niş seye 


emen hiç bir ayrıntı- 


CMS ÇOMRAY 


pe 


likleriniz. Nerede nasıl bir muharebe yaşanacağını buradan görebilirsiniz. 


lerinizin önünde bir faciya dönüşmesini izlemek zorunda kalabilirsiniz. GRAFİK 3.0 
İşte büyük harita. Bu ekrandan, senaryoda Hangi tarafı oynuyor olursanız olun, galibiyetinizi belirleyecek ko- ER p EE 
bazı ufak tefek değişikliklerle kendi istediği- / şulları bilmeniz gerekli. Pek çok haritada belli stratejik noktaları eli- ill e gi 
niz savaşı oynayabilirsiniz. nizde tutmalısınız. Bazı önemli binalar, ya da tepeler kazanmanız için 


elde tutulması gereken yerler olabilir. Bunun dışında raki- 


binizi tamamen yok ederseniz, ya da onların teslim olması- Aynı şeyleri defalarca duymak can sına hatta geri çekilmesine yol açarsanız muharebenin galibi | kıcı olabiliyor. 

yine siz olursunuz. Diğer bir ihtimal de rakibinizin birliklerini bunaltıp, morallerini düşürmek. Morali çok düşük olan 
rakip birlikler de kazanmanızı sağlayacaktır. Karışık ama alışmak için tek ihtiyacınız 
Sonuç olarak Close Combat: Invansion Normandy; gra- biraz zaman. 


fik, ses ve oynanabilirlik anlamında çok başarılı. Özelikle 2. n Deme 

Dünya Savaşına ilgi duyan real-time strateji hayranları için EĞLENCE OR 

gözardı edilmemesi gerekli bir oyun. 6 Seriye yeni olanlar gibi hayranları da 
aradıklarını bulacaklar. 


Bİz 


Şe; kai 
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ATALAY KELEŞTEMUR 


PROjnceleme 


ocuklar için yapılmış oyunlara bir yenisi daha eklendi. Tren işletmeciligini konu alan oyunumuz, çocukları ekran karşısına çekip kolay kolay 
da bırakmayacak gibi gözüküyor. 
Öncelikle oyunumuzda 30 farklı tren türü, dünyanın Iİ ülkesinden seçilmiş mevkiler ve bunlarla birlikte yaklaşık 80 tane farklı görev bizleri 
Sistem - bekliyor. Oyuna başlar başlamaz new game seçeneğini seçe- 
Gereksinimleri © pek bir ad giriyoruz. Bundan sonra size tutorial ve gerçek 
Pentium 166 görevlerden oluşan bir liste çıkıyor. Açıkçası tutorial bölü- 
(6 MB RAM müne girmeniz, oyuna başlamadan önce gerçekten de çok 
işinize yarayacak. Çünkü bu bölümde, trenlerin hangi yöne 
nasıl hareket ettirildiğinden, hangi yükün hangi vagonda taşınacağına veya trafik işaretlerinin ne manaya geldiğinden, hangi trenin nerelerde ne için kullanılacağına dair oldukça kolay bilgiler edinebilirsiniz. Bunları öğrenmeden işe başlamak, 5 dakika içinde oyundan sıkılmanız için en 
büyük etken. Yalnız burada ufak bir sorunumuz var. O da orta derecede 
İngilizce bilmeniz gerektiği. 


8X CD-ROM 


Oyunun arabirimi oldukça sade hazırlanmış. Menüler arasında kaybolmadan, 
rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. 
Grafikler oldukça şirin ve 
bir o kadar da kaliteli. 
Oyundaki müzikler ise neşeli melodilerle süslenmiş. Seslendirmeler ise gerçekten 

reis a re İ çok hoş. Mekanlar, gözleri 
birüneek eri Blinş aslında ama belli bir süre sonra bu karışıklığa 
rahat bir şekilde alışıveriyorsunuz. 

Oyunda kesinlikle şu yükü hemen burdan şuraya, burdaki yolcuları 
bekletmeden derhal şurdan buraya getir veya götür gibilerinden görevler 
yok. Aslında öyle görevler var ama sayısı oldukça az. Diğer bölümlerde 
ise istediğiniz treni ve taşımak istediğiniz yükü siz seçip oynuyorsunuz. Ancak bu esnada dahi bazı sorunlar sizleri 
bekliyor olacak. Örneğin yolcularınız ile birlikte giderken karşınıza birden geyik sürüsü çıkabilir. Bu sorunu çözmek 
için ekranın altında bulunan büyük siren resmine tıklamanız yeterli. Ancak bazen hava şartlarının da azizliğine uğrayabilirsiniz. Mesela bir anda karşınıza büyük bir kar birikintisi çıkabilir. Bunun için de kar kırıcı lokomotiflere ihtiyac 
nız olacak. (Oyunda kesinklikle maddiyat yok. İstediğinizi istediğiniz zaman kullanma özgürlüğüne sahipsiniz.) İşte bu 
tip ufak tefek sorunları çözmek de size kalıyor. Tabi bunlar da oyunu daha eğlenceli kılan faktörler. 

Kısacası oyun gerekli ayrıntıları, komik ve güzel grafikleri ve rahat oynanabilirliği sayesinde çocukları ekran başında 
tutmaya yarıyor. Açıkçası yazımın başında çocuklara müjde gibilerinden bir giriş yapıp, oyunun çocuklara hitaben yapıldığını söylemiştim ama bendeniz de uzun bir zamandır kız kardeşimle birlikte bu oyunu oynamaktayım. (Dalga geçmeyin hee!) En güzel oyunlar sizlerin olsun. 


Dİ az 
Pin 


KONTROL EĞLENCE 


me ee e f 


Grafikler gerçekten de hoş hazırlanmış. Trenler ve etrafta dolaşan işçiler 
oldukça detaylı ve bir o kadar da şirinler. 


Sesler çok çok güzel değil belki ama 
yine de nerede ne olduğunu belirtebilecek kadar iyi yapılmışlar. Seslendirmeleri yapan kişi de tane tane konuştuğu için tutorial'larda ne yapmamız 
gerektiğini çok çabuk anlayabiliyoruz. 


KONTROL 5.0 


Oyundaki hemen herşeyin kontrolünü mouse ile yapıyoruz. Bu da oldukça kolay bir biçimde tasarlanmış doğrusu. 


EĞLENCE 4.5 


Uzun süre (görevleri bitirene kadar) 
oldukça eğlenceli vakit geçireceğiniz- 
den hiç kuşkum yok doğrusu. 
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Yapımcı: Intelligent Systems 
Yayıncı: Nintendo 
Piyasada 


Yapımcı: Pocket Studio 
Yayıncı: Infogrames 
Piyasaya çıkış tarihi: 2001'in ilk çeyreği 


İ LK BAKI Ş GAME Boy CoLor > İ LK BAKI Ş Gas Böy Gotök 


ünyanın en popüler el makinası oyunu yoluna devam ediyor. Ancak bu 
sefer Game Boy Color'da meşhur Pok&mon'ları yakalama tadını, Ash ve 
arkadaşlarını bulmaca tarzında bir tetris oyununa sürükleyerek hissetmeye 
çalışıyorsunuz (Nintendo 64 oyununun değişik bir versiyonu). 

Altı single player modunu oynama şansına sahipsiniz. Veya bir arkadaşınızın sistemine bağlanarak zeka çalıştırıcı üç değişik oyun daha oynayabilirsiniz. Bloklar ikişer ikişer düşüyorlar ve siz bunları üçer veya daha fazla 
gruplar halinde toplayarak ekranı temizlemeye çalışıyorsunuz. Kombolar 
yapmak sizi zafere hi sare Oyun ilerledikçe daha heyencanlı hale ge- 

“) liyor ve favori Pok&mon ka- 
yi items) rakterleri bir bir görünmeye 


STORE il başlıyorlar. # 


nfogrames, Alone In The Dark serisini 
alıp, The New Nightmare adında yepyeni 
görsel efektler ile dolu olarak hem 
PlayStation, hem Dreamcast hem de PC 
için hazırlarken, GBC'yi de unutmuyor. 

Korku/hayatta kalma tarzındaki oyunun 

orjinal kahramanı Edward Carnby, toplam 2328 renk ile animasyonlar ve 
gerçek zamanlı sprite görüntülerden oluşan muhteşem görünüşlü ortamlarda gezinecek. Bunun anlamı aynen PC veya konsol oyunlarında olduğu gibi 
Camii altı değişik kamera açısından gerçek boyutları ile görebileceksiniz. 
Oyun, büyük kardeşlerinin havasını taşıyacak ancak ekstra 
bulmacalara sahip olacak. Teknik yetersizliklerden dolayı 
i Alone In The Dark'ta oynanabilir tek bir karakter olacak. Bu 
kışı bekleyin. # 


İLK BAKIŞ DENEDİK İLK BAKIŞ İLK BAKIŞ 


Dragon's Lair 


Dragon's Lair bir zamanların meşhur laserdisc arcade oyunlarından 
biriydi. Öyleyse şu anda GBC'de ne 
arıyor? Hemen hemen imkansız görünüyor. Ancak Capcom orjinal 


izgi film kahramanı Duff Duck'ın 
filmlerinde figüranlık yapan Marslı 
Marvin GBC'ye geliyor ve bu sefer 


merika'nın ilk televizyon animas- 


Ik durak PC, daha sonra N64 ve yon ailesi olan The Simipson's pek 


nihayet İndy yeni macerası olan In- 


GBC'de devam ediyor. Bulmaca çö-. | GBC'ye getirmeyi başardı. Preview olan oyunda Springfield evresinde | öyle vadede Oyunda yüm Lozümüne dayanan bu oyunda dünya- | versiyonunda birkaç karenin kırpıl- 2 ee a > r le idi 

ca ünlü arkeolog olarak zamana ve | masına karşın, mükemmel şatolar Ne se nl an Ke lim eli ös 
leceksiniz. Orjinal Treehouse of kuş edebiliyorsunuz ve her birinin 


ve değişik odalar orjinalle hemen 
hemen aynıydı. Hatta DL'in hareketlerini öğrenebilmeniz için küçük 
bir eğitim modu bile bulunuyor. 


ikinci dünya savaşı Rus ordusuna 
karşı savaşarak 2500 yıl önce Babiller tarafından yapılan zaman makinesini bulmaya çalışacaksınız. 

—Unde Dust 


kendine has özellikleri var. Ayrıca 
link kablosu kullanarak arkadaşlarıniza meydan okuyabileceksiniz. Bu 
kış Looney Tunes'a hazır olun. 
—Bot 


Horror bölümünü konu alan oyun 

Ocak ayında mezarından kalkıp geldiğinde çok iyi olacağa benziyor. 
—Unde Dust 


Yapımcı: Software Creations Yapımcı Infogrames Lyon House 
Yayıncı: THO 
Piyasada 


Yapımcı: HotGen Studios 


Yapımcı: Digital Eclipse 
Yayıncı: Capcom 
Piyasada 


Yayıncı: THO Yayıncı: Infogrames 


Piyasaya çıkış tarihi: 
2001'in ikinci çeyreği 


Piyasaya çıkış tarihi: 
Kış 2001 
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MW DAN ELEKTRO 


us Yayıncı: THO SES o D KONTROL EĞLENCE 


iğ » Game show 


Dünyanın en popüler yarışma oyunu protatif hale geliyor — ve inanamayacaksınız, müthiş güzellikte geliyor. Who wants to be Millionare 
" Gesi) 2nd Edition oyununda küçücük kartuşa sığdırılmış 600 adet birbirinden 
EMİ zor soru bulunuyor. Aynı zamanda 
enes MM şovun önemli elementlerine de sahip, me- Gö 
sela elmas biçimli menüler, üç joker hakkı 9 
ve şovun özel müziğinin 8 bit'lik uyarlama- ii , 
| sı gibi. Hatta şovun karizmatik sunucu- 2NP EDITNON 
sunun kısa bir videosu bile oyuna eklen- —>—> 
miş. Eğer güzel bir genel kültür oyunu arıyorsanız 
buldunuz demektir. Eğer GBC'ınız ile her yerde birbirinden zor sorulara cevap bulmak istiyorsanız, size 
ap bu oyun olurdu. / 


s2 oyuncu 


m Piyasada 


UNCLE DUST 


via GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 
m Yayıncı: Activision 


Wi Action/adventure 


is Tek oyuncu 


m Piyasada 


Muhteşem 2D adventure oyunculuğu Nintendo'nun küçük aleti sayesinde yaşamaya devam edebiliyor ve Activision'ın Spider-Man oyunu side scrolling tarzı ile 
halen Game Boy Color'da kendine yer bulabiliyor. Duvar sürüngeni mükemmel 
#akicikdni irileünine bile; ve gözüküyor ve yalnızca iki düğmenin kullanılması ile tüm hareketlerini yapabiliyor. 
diğer uçan yaratıklar. Diğer düş- Bazen duvarlarda sıkıştığınızı göreceksiniz ancak kontroller yine de çok iyi. 
manlar gelmeden önce bunları o Oyunda örümceğin en belalı rakiplerini bulacaksınız, dolayısıyla başarılı olabilmek 


işini bitirin. becerilerinizi ortaya koymanız gereke- > İPUCU: Boss'ları yenebilmek kin sıralı 
cek. Genel olarak bakıldığında Spider-Man en sevilen süper kahraman- hareketlerini öğrenin. Venom'u yenmek 
lardan biri olarak Game Boy Color oyunu ile sizlere yeterince eğlence Koi İs bir yaa se masama, diğer 

Ma Gi e op O tarafına geçmeniz ve bunu birkaç kez tekverecektir. Şimdi filmin de oyunları kadar başarılı olacağını umalım. X&. rarlamanız gerekiyor. 


4 UNCLE DUST 
” LucasArts'ın en çok se- 
STAR. WARS pm 
a EPİSODE! p biri olan Obi-Van'ın 
0B -WAN S oyunu PC versiyonun- 
ADVENTURES dnikalkündemen 
çıkıyor — THO sayesinde. Bu third-person action adventure oyunu 
PlayStation için geliştirilmiş olan Jedi Power Battles'l andırıyor ve 
genel oynanış da ona benziyor — platformlar arası zıplamalar olmadan. Basit bulmacalar, mahzenler ve birçok ışın kılıcı savaşı dokuz bölüm boyunca parmaklarınızı 
düğmeler üzerinde meşgul ediyor. Açılı üst kamera bakış açısı grafiklerin güzel görünmesini sağlıyor ve birçok GBC oyunundan daha temiz bir görünüm sunuyor 
ancak bu görünüm bazen savaşlarda düşmanı hedeflememizi zorlaştırıyor. Star 
kk pa Power Beles'da  Wars'ın klasik temaları sizi havaya sokuyor. Oui 
yansıt- 5 > ii ç i N 
Bİ paramın çan m ni 
İRİ Miplerinize sakdırmanı gerekecek. U e u yenebileceksin. //j 


70 SES KONTROL | EĞLENCE 
BM» Yayıncı: THO 

el » Action/ladventure 

“İs Tek oyuncu 


Mi w Piyasada 


ower Spike Pro Beach Voleyball oyununda, aralarında Sinjin Smith ve j MR a 
Carl Henkel'in de bulunduğu 20 profesyonel oyuncu bulunuyor. Single | fi â) » Yayıncı: Infogrames 
match bölümüne girip Los Angeles veya Osaka gibi 5 değişik plajda N y mai 
oyunlar oynayabilir ve Championship modu sayesinde sırayla tüm plajla- N e 
rı dolaşabilirsiniz. Oynanış aynen kontrolleri gibi çok sade - etrafta gezi- 
LER e ASİDİ nin ve oyuncularınızı topun altına 
Ni” : ” yerleştirip, A ve B düğmelerini kullanarak zıplayın, topa vurun. Bazen 
££ oyuncular topa dalarak vurabiliyorlar. Oyunun hüneri, zıplama ve vuruş anını kontrol ederek daha degişik mesafelere topu 
gönderebilmekten geçer. Grafikler 
bol renkli ve tempolu müzik sizi 
etki altında bırakıyor. Oyun herkes 
için çok eğlenceli. VA 
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s Piyasada 


MAJOR MIKE 


Yapımcı ve yayıncı: Capcom 


Piyasaya çıkış tarihi: 


2001'in ilk çeyreği 


İLK BAKIŞ 


Onimusha: Warlords 
Ölümü Doğurmak 


Sonunda... Hiçbir yerde bulamayacağınız 
Onishuma: Warlords'un önbakışı sizin için 
GamePro'da. 1560'ların feodal Japonya'sında, kaçırılan prensesi kurtarmaya çalışan 
yalnız samuray Samanosuke'nin yerini alacaksınız. Zombi samuray ve diğer ölümsüzlük üyelerinden oluşan kalabalık toplulukla savaşırken zorlu puzzle'ları çözecek 
ve değerli nesneler toplayacaksınız. Ve ekranda gerçekleşen olaylara müdahale etmediğiniz zamanlarda, sadece seyrediyorsunuz. Bu ara sinema görüntüleri, hikaye 
ile karakterlere çok şey katıyor. 


vi 


Gi oieke'ile buluşun, savaşçı samuray ve Capcom'un 
sabırsızlıkla beklenilen kahramanı Onishuma: Warlords, doğa üstü güçlerle birlikte hack-n-slash tekniğini birleştiren bir aksiyon şampiyonu. 


| Hayalet Sasatçılar 


Oyunda kullanılan sesler Mario'nun yeni versiyonuna benzerken, Onishuma etkileyici görüntüleriyle oyuncuları kendisine 
hayran bırakmak istiyor. Onishuma önceden render edilmiş sabit ortam ve farklı kamera açılarını kullanacak. Bunu Resident 
Evil'da da görmüştük ama kesinlikle böyle mükemmel ayrıntı- 
£, / £, /, . larla değil. Ayrıca interaktif nesneler (hareket ettirebileceğiniz 
veya zarar verebileceğiniz nesneler gibi) tamamen çevreyle bü- 
T tünleştirilmiş ve tüm alan yanan meşalelerin gölgeleri gibi güzel 
ışık efektleri ile doldurulmuş. Karakterler genelde göze hoş gelecek şekilde tasarlanmış. Siz bol ceketlere talim ederken, şatafatlı giysiler sizin ölümsüz düşmanlarınız olan insan karakterleri- 
nin çürüyen vücut parçalarının üzerinde olacak. 


İşte Onishuma: Warlords'da düşmanı yenmenin yollarından birisi 


Onishuma'nın çekici 
oynanışına Samanosuke'nin engin hareket 
ve savaş tekniği repertuarıyla destek verilmiş. Samanosuke 
oyunda sadece keskin kılıç hareketleriyle yetinmeyecek aynı zamanda ateş, yıldırım gibi özellikleri kılıcına doldurarak büyü de 
yapabilecek. Belki Samanosuke'nin tüm modern ve teknik donanımının koluna giydiği zırh olduğu düşünülebilir. Ancak bu 
zırhın yanında rakiplerinin hayat 
güçlerini emip kendi enerji 
stoğuna ekleme özelliği de 
var. Dikkate değer diğer savaş teknikleri ise blok, tekme, kilit kılıçlar ve yerde 
gerçekleşen rakip ataklar 
olarak sayılabilir. Tüm bu artu özelikler sayesinde, 2001 


3 DE MW 


Ardından hemen rakibin arkasındaki duvara çık ve kılıcı ona doğru 
ustalıkla salla. 


samurayların yılı olabilir. 


VEL | Ep 
Düşmanı ezerek yendikten sonra 
onun sihirli enerjisini ve hayatını 
emip kendinize ekleyebilirsiniz. 
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UNCLE DUST 


Yapımcı: Heavy Iron Studios 
Yayıncı: THO 


Evil Dead: Hail to the King A 


A sh'in kült haline gelmiş filmden video oyunlarına uzun zamandır beklenen sıçrayışı gerçekleşmek üzere ve GamePro THO'nun Evil Dead: Hail to the King'inin PlayStation versiyonunu 
sizler için denedi. Ash'in meşhur kulübesinden yürek hoplatan sözlerine kadar Evil Dead klasiği ne varsa her 
şey mükemmel bir şekilde oyuna aktarılmış. Preview versiyonu ağzına kadar aksiyonuyla etkileyiciydi. Ash sadece önüne geleni balta, shotgun, pistol ve makineli tüfeklerin de aralarında bulunduğu silahlarla ikiye bölmekle kalmıyor, etrafındakilerle sürükleyici diyaloglara da giriyor. Resident Evil tarzı kontroller gayet iyi işliyordu. Fakat, bazen ortalık kızıştığında attığınız adımlar başınızı belaya sokuyordu. 

Görsel olarak preview versiyonu harika görünüyordu. Ara sahnelerdeki CG filmlerden önceden render edil. 
> arpa polen İğ karakterlere kadar Evil Dead'deki her şey görselliğiyle belirgin şekilde ayrılıyordu: 

5 Karanlık, ürpertici ve tamamiyle korkutucu. Sesler henüz tamamlanmış olmasa da görselliğin karanlık atmosferine büyük bir katkı sağlıyordu. 

,Karakterlerin dengesindeki küçük ayarlamalarla ve grafiklerdeki ufak 
tefek sorunların halledilmesiyle Evil Dead: Hail to the King actionlkorku 
türü oyunlar arasında kendine sıkı bir yer edinceye benziyor. Silahınızı 
ateşleyin ve esas kızı kurtarmaya hazır olun; şeytanın dünyasından sağ 
çıkmaya çalışın ve sıkı durun. Çünkü bu oyun çok moda olacak! # 


PLAYSTATION 


TUNA ŞENTUNA 


Fear Effect: Retro Helix Me 


Yayıncı: Eidos Interactive 


Geçen yıl veya biraz daha öncesinde (hiçbir zaman oyunların ne za- BİO AY tr 
Piyasaya çıkış tarihi: 


man çıktığını hatırlamam), PSX'lerimiz çok değişik bir grafik türüyle İLK BAKIŞ ani 
karşılaştı. Alın çizgi animasyonları, tamamı render edilmiş ve hareketli arka 
planlara koyun, karşınızda Fear Effect. Tabii oyunun tek artısı bu yönü değildi. Oynanışı ve konusu da oldukça iyiydi. Retro Helix ise, tahmin edeceğinizi aksine, Fear Effect'te olanların sonrasını değil, Hana'nın Fear 
Effect'teki olaylardan önce yaşadıklarını konu alıyor. Yepyeni bir oyunla karşı karşıya olduğumuz için, yeni 
karakterler ve yeni bir hikaye göreceğimizi de söylememe gerek yok. Buna artı olarak, ilk oyundaki grafik 
yavaşlamaları ve bazı animasyon bozuklukları da giderilmiş olacak. Hana'nın en büyük yardımcısı ise Rain 
adında, Hana'ya oldukça benzeyen bir bayan olarak oyunda yer alacak. PSX'in son iyi oyunlarından. # 


XW76X3 
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O n b a k | Ş Za AIR HENDRIX 


Winback 


Yi 
p Yapımcı ve yayıncı: Koei 


PLAYSTATION 2 


Orijinali bir N64 oyunu olan Winback 
GoldenEye ya da Perfect Dark kadar büyük hayran kitlesine sahip 
bir oyun olamadı ama içerdiği yüksek oktanlı casusluk aksiyonu sayesinde bir devam oyununu hak ediyordu. Şimdilerde Koei, oyunu 
PlayStation 2 için uyarlıyor. Baskı sırasında detaylar henüz tam belli 
değildi ama Winback PS2'deki en gerilimli oyunlardan biri olmaya 
aday görünüyor. 

Oan-Luc Cougar'ı oynadığınız oyunda, dünyayı lazerlerle donatılmış uydularıyla tehdit eden teröristlerin tesisine sızmakla görevlisiniz. Fakat takımınızı üsse getiren helikopter hedefine ulaşamadan 
parçalarına ayrılmaya başlayınca, herkes helikopterden paraşütle 
atlar ve sizi yanlız bırakıp farklı farklı yerlere düşerler. 

Syphon Filter hayranları, casuslukla yoğrulmuş aksiyonu gözlerinin önüne serecek üçüncü kişi görüş açısını gördüklerinde kendilerini evlerinde hissedecekler. Cougar, haliyle takım arkadaşlarınızla birlikte düşmanlarınıza meydan okumanıza da izin verecek. Winback'te ayrıca dört kişiye kadar bölünmüş ekranda oynayabileceğiniz çoklu oyuncu aksiyonu da bulunacak. Grafikler N64 versiyonundan bu yana bariz biçimde gelişmiş 
görünüyor. Ve Winback'te, Cougar'ın tehlike anında otomatik olarak kendini korumasını sağlayan hedefleme 
sistemi de geliyor. Hepsi bu. Winback bu kış evlerimizi ısıtacağa benziyor. #7 


AİR HENDRIX 


MDK 2 Armageddon LİN varma Bicmare 


EM, 1 » Yayıncı: Interplay 
n v Çok şey vaad eden MDK 2'nin Me 
e Dreamcast versiyonu umulanı çok m 
, da veremedi. Fakat oyunun bu PS2 versiyonu her şeyi kurtarabilir. Evet, MDK 2 genel olarak Dreamcast'ten PS2'ye aktarılan bir oyun ama yapımcı Bioware, 
orijinalinde bulunmayan iki yenilik üzerinde özellikle duruyor. Ayarlanabilir kontroller ve zorluk derecesi. Bunun da 
ötesinde Kurt, Doktor ve Max, bilim kurgu filmlerinden çıkmışa 


benzeyen mekanlarda geçen daha fazla adrenalin vaad ediyor. Bu yılbaşı MDK 2 Armageddon sizi ziyaret ederse şaşırmayın. #7 
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365 gün, 24 saat teknik destek 


Ücretsiz e-mail adresi 


Ücretsiz kişisel web sayfası 


26K bps/ISDN PRI, hızlı dijital hatlar 


Sınırsız ve özgürce sörf imkanı 


e-yyaşam keyfi... 
Yüzlerce mağaza, binlerce ürün, 


Geniş Türkçe içerik 


Internet TV, Internet Telefon, 
Internet Radyo 


erişim 
satmıyoruz! 
erişim sonrası 
hizmet 
sunuyoruz... 


1 Ay Sınırsız 


Türkiye'de ilk ISO 9002 
Kalite Sertifikalı ISS 


“ihlas. 


ihlas Medya Center, 34530 Yenibosna - İstanbul 
Tel: o212. 454, 26 36 Faks: 0212. 454 26 93 
www.ihlas.net.tr o bilgidihlas.net.tr 


* FOUR-EYED DRAGON 


s Yapımcı: Lightweight 
s Yayıncı: Crave Entertainment 
«Piyasada 


ihayet iyi tasarlanmış ancak yeterli performansı gösterememiş Bushido Blade seri- 


leri devam ediyor. PlayStation için ilk iki Bushido 
oyununu yapan aynı ekip tarafından geliştirilen Ken- | 
go, kılıç dövüş sanatları efsanesini sürdüreceğe ben- N 
ziyor. Ancak bu sefer PlayStation 2'de ve çok tutu- 

VS lan tek vuruş öldürebilir mantığı ile mükemmel 

Li grafiklerin birleşimi olarak geliyor. Oyunun preview 

i | versiyonunda mükemmel grafik ve animasyonlar 
VARLAR e Ş Ez gözlerimizi kamaştırdı. Buna karşın kontrollerin biraz daha etkileşimli olması gerekiyor ama Crave'in bu problemi düzeltecek yeterli 

zamanı var diye düşünüyoruz. 

Kengo piyasaya çıktığında, herbiri kendi özel dövüş stiline ve kıliç saldırısına sahip olan 20 adet dövüşçü olacak. Oyun içerisinde 
aynı zamanda karakter gelişim sistemi de bulunacak: her bir dövüş- 


ten sonra daha fazla güç, hız ve çevikliğe sahip olacak veya yeni kılıç kombinasyonları öğreneceksiniz. 
Bunlara ek olarak çevre ile tam etkileşim halinde olacağınız 20 farklı mekanda dövüşlerinizi yapacaksınız. Oyunun 
eğitim bölümünde tahta kılıçlar ile 
dövüşecek, bambu ağaçlarını parçalayacak ve meditasyon yapacaksınız. Kılıcınızı bileyin ve 
Kengo'yu bek- 


leyin. & 


A 
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b FOUR-EYED DRAGON 
, ms Yapımcı: Cross 
tai EE , 8 Yayıncı: Activision 


Kr mPiyasada 


ky Odyssey'de geçmişten 
ve günümüzden gelen uçaklarla 
gökyüzünü fethe dalacaksınız. Pırpırlardan süper hızlı jetlere kadar 10 değişik uçak kullanarak devasa büyüklükte 3D haritalarda birbirinden zorlu 40 görevi bitirmeye çalışacaksınız. Preview versiyonunda oynadığınız 
bölümün hava şartlarını ve gece gündüz koşullarının kendiniz belirleyebiliyordunuz. Uçakları kontrol etmek de 
bir o kadar kolaydı ancak grafikteki küçük hatalar özenle hazırlanmış coğrafik çizimleri takdir etmemizi zorlaştriyor. Eğer Activision bu grafiksel problemlerin üstesinden gelirse, Sky Odyseey PlayStation 2 pilotlarını zirveye çıkaracak gibi. Va 


PLAYSTATION 2 
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GAMEPRO OCAK 2001 


TUNA ŞENTUNA 
m Yapımcı: Teeny Weeny Games 

m Yayıncı: Fox Interactive 

s Yarış/Action 

s Piyasaya çıkış tarihi:2001'in ilk çeyreği 


DREAMCAST 


aha önce Deadiy Pursuit adında piyasaya çıkacağı açıklanan ancak şimdi 
kısaca WSPC olarak adı değiştirilen bu polis-suçlu takip oyunu, hatırlarsanız bundan birkaç ay önce GamePro'da yer almıştı. O zamandan bu zamana birçok şey değişti ve bunları açıklamak da benim görevim. Neredeyse Driver ile aynı tarzda olacak oyunda, isterseniz polisleri, isterseniz 
suçluları seçip, direksiyona oturuyorsunuz. Gerçekçi hava şartları altında, 
yağmur, sis demeden, eğer polisseniz VIP koruma, suçlu kovalama, şüpheli mekanları kolaçan etme gibi kırka varan görev yerine getireceksiniz. 
Bir o kadar da suçlu görevi olduğunu düşünürsek elimizde uzun süre oynayabileceğimiz bir oyun oluyor. Arabadan aşağı inip inememe konusu 
halen soru işareti olarak dururken, oyunda varolacak roketatar ve M16 
gibi silahların, Out Run sitilinde, araba içinden kullanılacağı düşünülüyor. 
Şu ana kadar çıkmış bütün gerçekçi şehir profili taşıyan oyunların hepsin- 
den daha büyük bir şehir vaat eden WSPC, ayrıca multiplayer modunda 
da iddialı. İçinde arkadaşınızla birlikte görevlere çıkacağınız, deathmatch 
yapacağınız, yarışacağınız vb. gibi birçok değişik oyun türünü göreceğini 
multiplayer modu, Dreamcast'in İnternet imkanlarını da kullanıyor. # 
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TUNA ŞENTUNA 


Yapımcı: Climax Graphics 


Korku/lAdventure 
Piyasaya çıkış tarihi: Kış 2001 


İLK BAKIŞ naza. 


Sanıyorsunuz ki, Resident Evil hayatınızda oynadığınız en korkunç oyun. Ya 
da, House on Haunted Hill, sonunu saymazsanız, en korkunç film. Çok yanılıyorsunuz. Aynı HoHH'deki gibi, İllBleed'de, Mr. Reynolds'ın inşa ettirdiği 
ve şimdiye kadar kimsenin sağ çıkamadığı ama bir gece sağ kalabilirseniz, | 
milyon dolara konacağınız bir eve adım atıyorsunuz. Dolayısıyla korkularınız 
da burada başlıyor. Böyle bir eve girdiğinizde, gerçekte olduğunu düşünelim, 
içeride nasıl ilerlersiniz? Yavaşça ve tüm hislerinize dayanarak. İllBleed'de de 
durum aynı. Ne zaman havada kötü bir koku alsanız, karakterinizin beyni, 
vücudunu o konuda uyarıyor. Bu görme ve duyma için de aynı. Eğer bu uyarıları dinlemezseniz ve ilerlemeye devam ederseniz, karşınıza çıkacak olan bir zombi, kalp krizi 
geçirip ölmenize neden olabilir (gerçekten). Bunun yanında, Resident Evil'da hepimizi korkutan 
şok-olaylar, İllBleed'de tam 300 adet. Dolayısıyla 
kontrolörünüzü sıkı tutun. İşte korku hayranlarını ekrana bağlayacak bir oyun. Geçen ayki yazımı boşverin, ne olursa olsun, siz bir tane Dreamcast alın. #7 


Piyasaya çıkış tarihi: Kış 2001 
Daha ilk PS2 demoları ortalıkta gezerken, Dark Cloud ismi de hemen 
yayılmıştı. P2'nin ilk RPG'lerinden olacak olan ve altında Sony imzası göreceğimiz 
bu oyun, halen piyasaya sürülmemiş bulunuyor. Dark Cloud, turn bazlı, ekip RPG'lerinden çok (örnek: Final Fantasy), Brave Fencer tarzı bir oynanış sunuyor. Yani kontrol tek karakterin elinde ve 
platform tarzından savaşlara birçok yönde bu karakteri kontrol ediyorsunuz. Dark Cloud'da ise 6 
adet karakter kontrol edebiliyorsunuz ve bunları değiştirerek kullanmak oyun için gerekli. Bir diğer 
önemli özellik ise, “Diorama” adı verilen sistem. Oyunun ilk başında, kaybolmuş köylüleri kurtarıyorsunuz ve sonra da onlar için bir şehir yapmanız gerekiyor. İşte bu işlemi hep kendiniz yapıyorsunuz. Binaları nasıl yerleştirdiğinize, şehri nasıl şekillendirdiğinize göre oynayışınız değişiyor. Köylülerin sizle olan ilişkileri de buna bağlı. Grafiksel olarak da şu 
anda çok iyi bir görüntüye sahip Dark Cloud. Çıkışında da ya 
daha iyi ya da bu şekilde kalacağını düşünüyorum. Oyunun ne 
kadar başarılı olacağını ise şu an tahmin etmek zor. # 
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Network Gaming Warhammer Fantasy Battles 
Warhammer 4OK 
gan Collectible Card Games 
LAN i Fantasy Role Playing Games 


AN ei 


Tunus Cad. 63/A Kavaklıdere - ANKARA 
Tel: 0312 4660965 Fax: 0312 4689110 g j 


TUNA ŞENTUNA 


Yapımcı: Kuju Entertainment 


İW önbakış 
Yayıncı: Virgin Interactive 


Piyasaya çıkış tarihi: 2001 Yaz 


İLK BAKIŞ 


Her ne kadar Dreamcast'teki F355 Challenge kadar etkileyici ve ilgi çekici olmasa da, Lotus Extreme Racing, PS2'nin en iyi yarış oyunlarından 
biri olmaya aday. Tamamiyle Lotus markası göreceğimiz oyunun, diğer 
yarış oyunlarından ve özellikle Gran Turismo gibi bir yarış şaheserinden 
üstün tarafı, arabaların aldığı hasar olayının çok gerçekçi düşünülmüş olması. 300 km ile giderken eğer duvara direkt çarparsanız, akordiyon gibi 
bir arabayla yarışa devam etmeye çalışıyorsunuz ki bu da pek olamıyor 
haliyle. Bu özelliğin yanında birçok değişik yarış moduyla karşılaşacağımız 
oyunda, Stunt modu kuşkusuz en ilgi çekeni. Bu modda birçok garip hareket yapıp, puanlar toplayarak filmvari görüntülere ulaşacağız. Diğer 
oyunlardan alışık olduğumuz Championship modu ise Lotus'ta hikaye 
modu olarak geçiyor. Seçtiğiniz karaktere göre ve kazandığınız yarışlar 
doğrultusunda o karakterin yarış hayatını canlandırıyorsunuz. 
Grafikler şu an pek parlak gözükmese de ilerde çok iyi olacağı 
açıklanıyor. PS2 sahipleri bu oyunu beklemeli. 


TUNA ŞENTUNA 
Yapımcı: Kadokawa Shoten 
Yayıncı: Activision 
RPG 
Piyasada 


Örphen: Scion of Sorcery, yani Child of Sorcery'ye denk geliyor, PS2'de ILK BAKIŞ 


çoktan görmüş olmamız gereken, belki siz bu yazıyı okurken ortalıkta olan, muhteşem grafikli bir RPG. Orphen, normalde Japonya'da bir çizgi filmin adı. Bu da demek oluyor ki 
oyunda göreceğimiz karakterler büyük gözlü ve garip, ortamlar ise çılgın. İlk bahsedilmesi gereken ise kuşkusuz grafikler. Oyunun grafikleri o kadar akıcı ve o kadar detaylı ki, sanki pre-render'mış gibi gözüküyor. Orphen'ın ve diğer karakterlerin animasyonları ve gerçekçi tavırları ise 
dikkate değer. Konu bazında ise, Orpphen aslında büyüsünü kullanmayı ve büyü gücüyle övünme- 
yi sevmeyen biridir. Bir gün Chaos Island'a ışınlanmasıyla birlikte tüm büyü gücünü ortaya çıkarır 
ve arkadaşlarının da yardımıyla bu adadaki kötü gücü yok etmeye çalışır. Hem turn bazlı, hem de 
real time savaşlar içerecek olan Orphen'ın hem büyü gücü hem 
de 30'a varan silah seçimi olacak. Bunun yanında grubuna katacağı birçok karakterle de güçlenecek. Final Fantasy gibi sükse yapması beklenmeyen oyun, sadece iyi olsun yeter diyorum. # 
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IU O n b a k | Ş TUNA ŞENTUNA 


Yapımcı: Sammy 
Yayıncı: Arc Systems 


Guilty Gear X Piraier çıkış tarihi: Kış 2001 


İLK BAKIŞ Bümüceii 


Her kötü oyundan sonra, firma bu kötü yönleri görür (bazen göremez orası 
başka) ve daha iyisini yapmaya uğraşır. Arc Systems de, Guilty Gear ile elde edemediği başarıyı, GG X ile elde etmeye çalışıyor. Gerçi Guilty Gear, grafikleri ve oynanışıyla gayet iyi bir oyun sayılırdı ama biraz geç çıkmıştı. GG X ise bu duruma düşmeyecek gibi gözüküyor. Tam anlamıya Japon Anime tarzını kullanan ve grafiklerin şu 
an bile inanılmaz olduğu oyun, Capcom'un Street Fighter serisiyle kıyaslanınca, daha 
yavaş bir oynanış sunuyor. Yine kombolarınız, süper ataklarınız var fakat bunları ard 
arda dizmeniz pek mümkün değil. Bunun yanında, Marvel vs. Capcom 2'nin süper arkaplan 
grafikleri GG X'de görülmüyor. Zaten bunu 
karakter detaylarıyla örtmüş bulunuyorlar. İlk 
Guilty Gear'dan daha çok karaktere ve hareket 
kombinasyonuna sahip olacak olan X versiyonu, belki Capcom'un dövüşlerini geçemez ama 
bu tip dövüş oyuncularını elbette kendine çekecektir. Ben listeme yazdım bile. #7 


TUNA ŞENTUNA 


Hereoes of Might and Magic ii (Şe ed 


Strateji 
Piyasaya çıkış tarihi: Kış 2001 


İLK BAKIŞ e 


PC'de ilk HoMM çıktığında, birkaç gün kendimi eve 
kilitlemiştim. Daha sonra HoMM 2 çıktı ve 
ben yine aynısını yaptım. Üçüncü oyunun 
çıkacağını duyduğumda ise, bu sefer dayanabilirim dedim ama olmadı. Yani bu derece bağımlılık yapan bir oyun HoMM. Kısaca 
açıklamak gerekirse, fantezi dünyasında, bir 
Em : kahramanın rolünü alıyorsunuz ve onu savaşlardan sehir kontrolüne kadir birçok aksiyona sokuyorsunuz. Bu kahraman, kendine 
yandaşlar bulabiliyor ve birçok yaratığı kontrol edebiliyor. Daha sonra ise kahramanlarınız olabiliyor ve kocaman bir haritayı araştırarak, düşmanlarınızı buluyor ve savaşlara ka- yi İN Gi İy w w 
tılıyorsunuz. Tüm bunları strateji havasında yapıyorsunuz elbette. Aslında anladım ki, yak der Gm vi 
HoMM'u anlatmak, gerçekten zor bir iş. Bütün bu anlattığım, orkestral bir müzik eşliğinde ve çizim gibi gözüken grafiklerle gerçekleşiyor ve anlattıklarımın hepsi, Dreamcast'te, 
PC versiyonuyla aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Tek eksik ise, multiplayer özelliğinin 
eklenmemiş olması. Dreamcast'in o kadar online imkanı var, bunu kullanan oyun sayısı da 
bir o kadar az. HoMM'u PC'de oynamamış olanlar, Dreamcast versiyonunu hemen almalı. # 


© Tavern 


| #K. * i v 


Heroes for Hire 


ER a m 
| . . e ae listesi 
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TUNA ŞENTUNA 


m Yayıncı: Midway 
s Action 


| Battle Buddies «Piyasada 


Mario Party, Sonic Shuffle veya Crash Bash'ten herhangi birini daha ön- 


PLAYSTATION 


gelecektir. Oyun kısaca 4 kişi oynasın diye yapılmış. Kısaca multiplayer ağırlıklı. Eğer bir multitap ve 4 arkadaşınız varsa, bu oyunu kesinlikle 
seveceksiniz. Şu anda açıklanan 64 adet tek kişilik oyun bölümü ve daha açığa çıkmamış sayıda multiplayer bölümü mevcut. Oyunun konusu ve oynanışı ise bölümden bölüme değişiyor. 
Bir bölümde ufak bir futbol oyunu oynarken, 
diğer bölümde capture the flag tarzı bir oyun 
görüyoruz. Bütün bu oyunlar ise "Buddy" stilinde. Elinizde mevcut olan değişik buddy'lerle 
karşı tarafı yenmeye çalışıyorsunuz. Buddy'lerin 
çeşitleri ise, ninjalardan hemşirelere, komandolardan askerlere kadar varıyor. Oyunun grafikleri ise şu anda hayli renkli ve hoş görünüyor. 
Sonuna kadar böyle giderse, çok kişi oynayabileceğimiz iyi bir oyunla karşılaşacağız. # 


e n NE 


s Yapımcı: Vicarious Visions 


Seadoo Hydrocross '''''''' i m Yayıncı: Vatical Entertainment 


ms Yarış 
sPiyasada 
SeaDoo nedir, Jet Ski markaları nedir hiç bilmem ama, SeaDoo'nun I ( PLAYSTATION 


önemli bir marka olduğunu bu önbakışı yazarken öğrendim ve oyun çıktığında da bu doğrultuda ilgi göreceğinden tahminlerimi esirgemedim. Oyunun grafiklerine ilk baktığımızda su efektinin tam oturmamış olduğunu görüyoruz. Hydro Thunder'ın hoş su efekti burda da uygulansa hiç fena 
olmazdı. Sular böyleyken, JetSki'lerin detayları oldukça iyi görünüyor. 
Renkli ve detaylı. Oynanış ise klasik yarış oyunlarından çok farklı değil. Birçok değişik oyun modunun bulunacağı, 5 değişik SeaDoo modeli seçebileceğiniz ve aralarında Venedik, Antartika ve Paris'in de bulunacağı birçok 
değişik pistte yarışacağınız bilgilerinin dışında, çeşitli rampaların da yardımıyla gerçekleştirebileceğiniz 14 artistik hareketin olduğu da şu anda bilinenler arasında. Eğer bu tip yarış oyunlarından hoşlanıyor ve JetSki'lere 
karşı bir ilginiz varsa, bu oyunu takip edin. # 
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DAN ELEKTRO 


Yapımcı: Polyphony Digital 
Yayıncı: Sony 
Piyasada 


Gran Turismo 3 


$ üphesiz, Gran Turismo'nun PlayStation 2 versiyonu mekanik ve 
görsel geliştirmelerin ardından piyasaya çıkmıştı ve bir süredir de 
vitrinleri süslüyordu. Aslında oyun o kadar çok gecikmişti ki, Sony, 
çıkış tarihi geciktiği için ismi Gran Turismo 2000 olarak değiştirmek 
zorunda kalmıştı. İşte şimdi Sony'nin borcunu ödeme vakti: Yepyeni 
bir oyun olan Gran Turismo 3 garajdan fırlayıp muhteşem oynanı- 


PLAYSTATION 2 


şıyla sizi yerinize çivileyeceğe benziyor. 


4000 poligondan oluşan harika bir görselliğe sahip olacak. Bu 130 
araç, aralarında Monte Carlo ve Tokyo yarış sahalarının da bulunduğu 15 parkur 
boyunca tozu dumana katacak. Göz kamaştıran detaylar arasında, tam anlamıyla 
gerçekçi araçları tekerleklerdeki fren disklerine kadar baştan sona ayarlayabilmeniz de var. Değişen hava koşulları (yağmur, aşırı sıcak, sis...) yarışları daha da zorlaştıracak. Fakat işinizi asıl zorlaştıran diger sürücüler. Eğer bir rakibinizin önünü 
keserseniz, gaddar yapay zeka sizi hatırlayacak ve sizi bulduğu yerde de intikamını 
almadan peşinizi bırakmayacak. Eğer bu 
sizi korkuttuysa bir arkadaş bulun ve bölünmüş ekranda veya i.Link cable sayesinde ayrı iki PS 2'de yarışın. Damalı bayrak 
ocak ayında sallanacak. # 


DAN ELEKTRO 


Yapımcı: Incognito 
Yayıncı: Sony 
Piyasaya çıkış tarihi: Belli değil 


İLK BAKIŞ PLAYSTATION 2 
yor ve ismi kadar karanlık bir oyun olacağına söz veriyor. Orijinal SingleTrac'in yapımcılarının üstlendiği proje, so- 


nunda TMB'de 18 ölümcül parkurda savaşacağınız 14 araç yer alması planlanıyor. ii fizikler, mükemmel 
vr“ moğ ve e yepyeni iL m ummanız ke ni 7 


Twisted Metal: Black, Seven ve Jacob's Ladder filmlerinden esinleni- 


run yok. Serinin fanatikleri de Incognito'nun doğru oyunu yapması için 
zamana ihtiyacı olduğunu kabul edeceklerdir. # 


FİRE MI$SLLE 
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as Yapımcı: LucasArts 


m Yarış 
Star Wars Bombad Racing «Piyasaya çıkış tarihi: 2001'in ilk çeyreği 


Her Star Wars oyunun iyi olmasını beklerken, neredeyse hepsinin bir şeye benzememesine hala akıl erdirebilmiş değilim. Buna Lucas amca da dikkat etmiş olacak ki, artık kötülenemeyek bir oyun piyasaya sürmek için kolları sıvamış durumda çünkü oyun zaten komediye dayanıyor. Bombad Racing kısaca bir kart yarışı ve seçeceğiniz 8 değişik karakterin hepsinin kafası, bindikleri kart 
büyüklüğünde. Darth Maul, Boss Nass, Obi Wan, Yoda ve 
birçok karakterin hepsinin değişik kart'ları, kişilikleri ve güçleri bulunuyor. Yarışacağınız pistlerde bulacağınız 25 değişik 
power-up ile, hız, koruma vb. gibi güçlere sahip olabilirsiniz. 
Örneğin Darth Maul özel bir power-up yakalarsa, lightsaber"! 
ile diğer yarışçıları safdışı bırakabilir, Jar Jar ise diliyle rakiplerini yoldan çıkarabilir. Bunların yanında tam 9 adet Star : — 
Wars Dünyasına ait pistte yarışacaksınız ve Arena, Versus, EEE 
Challenge, Co-op olmak üzere 4 ayrı modda rakiplerinize 
tozu yutturmaya çalışacaksınız. Her 
ne kadar oyun küçükler için tasarlanmış olsa da, büyüklere de hitap 
edecek gibi gözüküyor. 


DREAMCAST 


TUNA ŞENTUNA 
ms Yapımcı: Mathematigues Appliguees 


Peacemakers İİ - vayıncı: Ubisor 


s Strateji 


s Piyasada 
Şu ana kadar Dreamcast'te her türlü oyunu gördük neredeyse ama bü- DREAMCAST 


yük bir eksik de gözümüzden kaçmadı elbette, Strateji. Evet, strateji oyunlarıyla pek haşır neşir olamadık Dreamcast'te fakat UbiSoft'un Peacemakers'ı ile buna da kavuşacağız. Oyunda kısaca bir ülkenin politik ve askeri 
durumunu kontrol edeceksiniz. Oyunun geçeceği zaman ise şimdiki zamanla eşdeğer. Dreamcast'in bütün online gücünü kullanacak olan Peacemakers'da, sorunlarınızı politik yollarla, barış sağlama yolunda çözemeseniz, 100 değişik birlik içerecek olan ordularınızı kullanacaksınız. Burada ise 
oyunun orijinal kısımlarından biri ortaya çıkıyor ki o da oyunu oynayış stilinize göre, emrinizdeki komutanların davranışlarının değişmesi. Eğer oyunu tam bir amatör gibi oynuyorsanız, komutanlar daha yardımcı davranıyor. Tam bir profesyonel imajı çizdiyseniz, komutanlarını sesleri 
çıkmadan emirleri uyguluyor. Bunun yanında, savaşlarda sivilleri öldürürseniz veya gereksiz savaşlara girerseniz, medyanın desteği azalıyor ve parasız 
kalıyorsunuz. Sonuçta oyunun adı Peacemakers, savaşma, seviş (?). #7 
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Yapımcı: Bullfrog Productions 
Yayıncı: Electronic Arts 
Piyasada 


B ununla birlikte kızartma da mı istiyorsunuz? Aslında EA'nın bu son simpark oyununda müşterilerinizin açlıktan ölmesini engellemek için birkaç 
kızartma standı kurmak isteyeceksiniz. Theme Park Roller Coaster'da 
neyin nerede, nasıl olmasına gerektiğine siz karar veriyorsunuz. Örneğin 
parkta kaç hademenin çalışması gerektiğine, ne kadar lavabonun nereye 
yapılacağına vs. kararı sizin elinizde. Oyunda Lost World, Halloween 
World, Space Zone ve Wonder Land ana temalarından oluşan toplam 8 
değişik ortam bulunacak. Ve ortalıkta first-person görüş açısıyla dolanarak yaptıklarınızı kullanabileceksiniz. Preview versiyonundaki kontroller gayet kolaydı ve yolları döşemek, yapıların seçimi ve yerleşimi gibi işlemleri yapmak çocuk 
oyuncağıydı. Burada gördüğünüz çizgi-roman tarzı grafikler 
PS?'nin grafiksel gücünü tam olarak kullanamıyordu belki ama | 
her şey çok iyi gözüküyordu. Etrafta panik bir biçimde koşuşturan çalışanlardan patronlara kadar her şey çok gerçekçiydi ve tabi tüm koşuşturmaya rağmen tatmin olmayan müşteriler de vardı. Oyunu pek yakında hazır olmasını 
bekleyebilirsiniz. G 


Yapımcı ve yayıncı: Konami 
Piyasada 


Konami'nin Dance Dance 
İ Revolution'ını arcade'lerde İLK BAKI Ş PLAS ik 
görenler hep oynamak istemişlerdir... ama kim arkadaşlarının önüne çıkıp muhteşem dansını göstermek ister? PSX versiyonu bu problemi çözecek ve topluluk içine çıkmadan önce yeterince pratik yapmanıza imkan sağlayacak. 

Dance Dance Revolution'ın (Japonya'daki en çok tutulan oyunlardan biri) PSX versiyonunda çok farklı 
tarzlarda 30'dan fazla şarkı bulunacak. Bazı hızlı müziklerde ayaklarınız birbirine dolaşacak. Denediğimiz preview versiyonunda iyi bir eğitim modu vardı ve yine çalışma yaptığınız bir modda yeterince kalori kaybediyordunuz. Opsiyonel olarak gelen dance pad kontrol cihazı ile tek başınıza veya bir arkadaşınızla birlikte 
—İ kendinizi müziğin ritmine bırakabileceksiniz. Revolution bu Ocak ayında pistlerdeki yerini alacak. Cj 
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Yayıncı: Infogrames GRAFİK SES KONTROL | EĞLENCE l 


First-person shooter 


4 oyuncu 
Piyasada 


. 
| sterseniz gidip bir PC oyuncusuna sorun, Unreal Tournament first-person savaşlarında zirveyi temsil ediyor. Yalnız 
birkaç teknik kusur, UT'nin yüksek çözünürlüklü grafiklerinin 
ve eğlenceli katliamının PS2'de yeterince iyi gözükmesini engelliyor. Özellikle de zarif rakibi TimeSplitters'ın yanında. 


Ateş et, Kaç, Tekrarla 
UT, oyuncuları gelecekte geçen bir kan-sporunun içine sokuyor. Burada tetiği hızlı olanlar zafere ulaşıyor. Death- iş £ - İRİ 
match'lerde olsun, takım tabanlı ptşre-che-Flag ferde olsun veya Assault'da farklı üslerde, mekanlardaki savaşlarda İPUCU: Twin Enforcers iyi bir yal 

olsun, oyunun müthiş A.I. karakterleri gösterdikleri performansla gerçek oyuncuları aratmıyor. 50'den fazla değişik (© mesafe silahı, özellikle de hızlı ateş etharitayı araştıracak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bunların 14'ü ise PlayStation 2 versiyonu için özel olarak hazır. o mek istediğiniz zamanlarda iyi iş çıkarı- 


lanmış. Basamakları teker teker tırmandıkça karşınıza daha fazla karakter, bölümler ortaya çıkacak. da 


Dörde Karşı Bir 

Tek ki unda, UT, muhteşem bölüm ve karakter grafikleriyle (bol kan içermesi, oyunun büyük yaştakilere 

yönelik olma iriyor), adrenalini tırmandıran müzikler, etkileyici konuşma, ses efektleri, dengelenmiş bağımlılık yapıcı oynanışıyla karşımıza çıkıyor. Oyuncular kontrolleri kendilerine göre ayarlayabilecekleri gibi, USB 

klavye kullanarak PC-tarzı kontrollerle devam edebilirler. Hedefe kilitlenme özelliği ile, gamepad kul- 

4 lanıldığında hassas hedeflerde yaşanabilecek zorluklar aşılmaya çalışılmış ama bazen insanı şaşırttığı 
da bir gerçek. 

Oyundaki düzinelerce silahın her birinin iki değişik ateş modu var. Takım oyunlarında, aynı &- o ipucu: Hi-Speed Assult'da, SR i 
kımda olduğunuz A.I. karakterler arkanızı koruyor (ayrıca onlara direkt emir de verebilirsiniz). ön tarafına ulaşmanın en hızlı yolu 


Oyunun en büyük eksikliklerinden birisi ise Multiplayer modu: Bu modda dört oyuncu aynı ekranı — Oraya çıkmak için anti-grav kulanın. 


kullanarak heyecanı yaşamaya çalışıyor. Saçma bir şekilde, botları komuta ettiğiniz menü tüm oyunu 
durduruyor ve düşmanlarınıza birliklerinizin ne yapmak üzere olduklarını gösteriyor, çok kötü. Daha kötüsü ise, dört kişilik oyunda frame 
rate çok düşüyor. Tabi eğer dört ayrı PS2'niz, TV'niz, dört i.Link kablonuz ve FireWire hub'ınız varsa sorun yok. 


Unreal Kapışılıâ 
?, Ünreal Tournament muhteşem gerçekçi botları sayesinde, hem çoklu oyunlarda hem de tek kişilik oyunlarda si- 
; A > zi kendisine bağlıyor. Karşısında hızlı, çok iyi görünen Time5plitters gibi 


4 Sıkı bir rakip var ama eğer ortalıkta koşturup birilerini hakladığınız bir GRAFİK o." 457) 
4 Oyun arıyorsanız Unreal'ı mutlaka denemelisiniz. Cj Unreal Tournament ve onun ayrıntılı 
karakterleri genelde hızlı, şiddetli bir 
oyun çıkarıyor. Ortalıkta bir sürü karakterin ve diğer öğelerin bulunduğu 
ağır savaşlarda yavaşlamalar ortaya çıkıyor ama bunun dışında her şey iyi. 


Karanlık ve gaza getirici müzikler, robot rakibinizin "Burn, baby" ve "Next" 
benzeri dijital sesleriyle bütünleşiyor. 
Güçlü patlamalar ve füturistik silah 
efektleri oyuna daha çok bağlanmanızı 
sağlıyor. 


UGU: Deathmatch'lerde başarılı ol- İPUCU: Roketlerin ve parça tesirli mermiler dar 
anın anahtarı nedir? Sürekli hareket et- (koridorlarda çok etkili olabilir. Duvara ateş edin 
ve ateş ederken geri kaçabilmek. ve yakındaki düşmanı öldürün. 


KONTROL 4.0 


m 


—— : > > — Birçok önceden tanımlanmış kontrol 
j iz... konfigürasyonu bulunmasıyla, tamamen 
kendinize uyarlayamamanızın eksikliği 
giderilmeye çalışılmış. Bunlardan biri 
muhakkak size uyacaktır. PC'dekine alışık olanlar ise USB mouse ve klavye isteyecektir. 


EGLENCE 4.0 


Multiplayer modundaki eksikliklere 
rağmen, UT, hızlı ve çok iyi bir tek ki- 

e” di 3 x i Si şilik oyun sunuyor. Frame rate'deki dü- 
İPUCU: Facing Worlds sniper'lar için bir cennet. Ku- (o İPUCU: Capture-the-Flag oyunlarında Al. takım ar. o şüşler bir tarafa, bu oyun verdiğiniz her 
lenizin çatısına sniper tüfeğinizle tüneyin ve takımınıza kadaşlarınızdan kahraman olmalarını beklemeyin. kuruşu hak ediyor. Tabi Timesplitters'ı 
bayrağı kapm emir verin. Genelde bayrağı taşımak size düşecek. 


da unutmayın. 


GAMEPRO OCAK 2001 WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.IR 


muggler's Run, PlayStation 2'ye klasik araba yarışlarından daha 

fazlasını sunuyor — Smuggler'ın devasa büyüklükteki dünyasında 
yoldan çıkıp dilediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Tüm bunlara, sizi heyecanlandıracak kısıtlı zamanı, taşıdığınız kaçak eşyalar için peşiniz- 
den kovalayan polisleri ve sizi yok etmek isteyen çeteleri de eklerseniz, Smuggler's Run'ın PlayStation 2'nin en heyecanlı ve 
beklemeye değer oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 


JAKE THE SNAKE 


«2 oyuncu 


sPiyasada 


sö 3 Ga 
Oyundaki göreviniz kaçak eşyaları alıp götürmek (endüstriyel sır- Nej > ; Na / 
lar, organ, silah ve dahası) ve bu işi yaparken Crazy Taxi'de oldu- m 
gu gibi bir ok sizi yönlendiriyor. Yolları kullanmak en kısa mesafe iken görevler bazen sizleri yoldan dişarı çıkmaya zorluyor. Neyseki hemen hemen heryerde sürebiliyor, dağlara çıkabiliyor, zirvelere 
tırmanabiliyor, derelerden geçebiliyor veya parmaklıkları parçalayıp ilerleyebiliyorsunuz. dei 

Smuggler'ın kontrolleri gerçekçilik ve eğlencenin tam bir uyumunu gösteriyor: Bir viraja yanlış girdiğinizde savrulurken, de : 

devasa zıplayışlar yapabiliyor veya hemen hemen dikey olarak gidebiliyorsunuz. Basit kontroller sayesinde garip araçlarını- “< 


00: 08 > d 


zın hakimiyetini asla kaybetmiyorsunuz ki bunların arasında çöl aracı, Monster Truck, ralli arabası ve Hummer tarzı bir araç bulunuyor. 


a. 
4 e 


Haritalar inanılmaz derecede güzel modellenmiş. Şehirler, yol işaretleri, elektrik direkleri, vahşi yaşam, otostopçular ve dahası gerçekçiliği artırıyor. Yalnızca iki mekan olmasına karşın (çöl ve orman, ayrıca karla kaplı bir orman) bunlar devasa büyüklükte: Aynı yerde do- 


Ni landığınızı kesinlikle anlamayacaksınız. Araçlar detaylı olarak modellenmişler ve parçalama oyunları 


b : gibi hasar görebiliyorlar. Ekranda aynı anda 8 araç olduğunda bile herhangi bir yavaşlama olmuyor. 


4 G9 il Mk Ancak ne yazık ki seslere gereken özen gösterilmemiş. Yalnız- GRAFİK oo. 15-45 


ca gıcık korna sesleri ve size bağıran yaşlı kadınlar. 


Zorlu yolların yanısıra Smuggler'da en büyük rabiniz yasa 
olacak — U.S. gümrük muhafızları, ordu birimleri ve CIA 


ajanları peşinizde. Çok zeki ve zorlular — peşinizi asla bırakmayıp sizi ezmeye çalışacaklar. Hasar puanlarınız yok 


olduğunda bir polis size çarpacak olursa, anında tutuklanacaksınız. 


Oyundaki dünya çok büyük olmasına karşın görevinizi tamamlamanız için size kısıtlı bir süre veriliyor. Za- 


manında tamamlayabilmek için mükemmel bir sürüş yapmalısınız ki bu ancak birkaç denemeden sonra olacak. Oynanış çok sürükleyici, dolayısıyla Smuggler's Run asla bıktırıcı 
olmuyor. Oyundaki etkenler ve bileşenler o 
kadar çok ki asla görevleri birbirine 


benzetemiyorsunuz ve hatta aynı 
görevi bile birkaç kez oynamak 
it isteyeceksiniz. Eğer yüksek he- 
Ta » yecanlı bir araç yarışı arıyorsanız, PS2 için Smuggler's Run biçilmiş kaftan. # 


004439 
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Devasa, gerçekçi modellenmiş dünyada 
hemen hemen her yere gidebiliyorsunuz. Mükemmel görünümlü araçlar çarpıştıklarında hasar görüyorlar, hatta 
motorları bile patlayabiliyor. Oyunda 
asla yavaşlama olmuyor ve devamlı hızlı 
bir yarışın içindesiniz. 


Zırıldayan polis sirenleri oyunun akılda 
kalıcı tek sesleri ve bir süre sonra sizi 
çıldırtmaya başlıyor. Ara seslendirmeler 
(genelde size bağıran polisler ve kızgın 
yaşlı teyzeler) oyuna biraz eğlence katıyor ancak yeterli değil. Tempolu bir 
arak müzik ise eksik kalmış. 


KONTROL 5.0 


Daha ne istiyorsunuz ki? Oyundaki basit kontrolleri her araç yarışının ihtiyaç 
duyacağı cinsten (gaz, fren, el freni ve 
yönlendirme) ve mükemmel etkileşim 
veriyorlar. Devasa doğada gezinirken 
bir süre sonra aracın bedeninizle bütünleştiğini hissedeceksiniz. 


Devasa büyüklükteki coğrafyada kaçak 
eşyaları alıp bir başka yere götürmek ve 
bu esnada polislerden, rakip çetelerden 
kaçmak — oldukça eğlenceli. Bazı bölümleri bitirebilmek için 30 defa denemek 
bile gerekecek. Hızlı, zorlayıcı oyunlardan hoşlananlar için Smuggler's Run iyi 
bir eğlence olacaktır. 
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, ; İPUCU: Otomatik blm modunda, L2'yi basılı ös 
4wW olfenstein 3D, Doom, Ouake, Golde-  isaretçinin kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bunu sadece sniper 
nEye: Bu sıralama için, first person yaparken ve çok keskin atışlarda kullanın, yakın çarpışmalar- 


shooter'ların zaman içindeki dört evresi di- da değil. 
j yebiliriz. Şimdi bu muhteşem listeye 5.sinin adını ekleme zamanı geldi —TimeSplitters — çünkü Eidos'un 


ilk PlayStation 2 oyunu bunu hak edecek kadar iyi. 


Dış Uzaydan 1999 Planla>ı 

Free Redical Design (GoldenEye! geliştiren İngiliz programcılar) tarafından geliştirilen TimeSplitters'ın hikayesi biraz hafif kalıyor. TimeSplitters adı verilen, farklı bir zaman boyutun- 
da yaşayan şeytani yaratık ırkı, çok uzun yıllar boyunca insanlara hakim olmuştur. Yalnız 100 
yıl gibi bir süredir bir grup insan bu gücün üstesinden gelmeye başlamıştır. Peh! Oyun çekici 
bir hikayeden yoksun ama sizlere çılgın bir aksiyon sunuyor. 

Oyuncular, 1935 ila 2035 yılları arasında arasındaki farklı zaman peridyodlarında yaşayan 
kahraman insanların yerine geçiyorlar. Her senaryonun kendine has düşmanları, silahları ve 
eşsiz ortamları bulunuyor. Yalnız hepsinde benzer amaçlar için harekete geçiyorsunuz— Mısır harabeleri arasından bir ankh'ı bulmak, 70'lerin gangsterlerinden birtakım gizli dosyalar 
edinmek veya Planet-X'deki bir “rehine siberbeyin”i kurtarmak gibi. Siz bir kere harekete 
başladığınızda, Timesplitters da olaya karışıyor ve arkanıza tekmeyi basmak için zamanın o 
tarafından sizin bulunduğunuz bölümüne ışınlanıyor. 


İPUCU: Daha sonra karşılaşacağınız görevlerde, grenade launcher en iyi arkadaşınız olacak! 


Tüm ateş modlarını kullanmayı unutmayın. Zaman Denemeleri 

Bölümler ilerledikçe her bölümde daha fazla 
düşmanla karşılaşacak ve daha büyük alanları 
keşfetmek zorunda kalacaksınız. Bölümler 
uzadıkça daha fazla kayıt noktalarının olmasını 
bekleyeceksiniz. Bir bölümün yüzde 80'ini tamamladıktan sonra karşınıza çıkan TimeSplitters yüzünden sık sık başa dönmek fazlasıyla 
can sıkıcı. 

Çömezlerin dikkat etmeleri gereken bir nokta da gelişmiş AJI. Bir kere görüldüğünüzde düşmanlar size doğru ilerlerken aynı zamanda sizin 
ateşinizden de kaçacak ve yakınlarında bulunan 


İPUCU: TimeSplitter'lar siziğiin kolay bir Şekilde İPUCU: BagTag slöülnhdü bir bölge çalı kak. ui a 
halledilebiliyor fakat çok hızlı olduklarından çok za- & mayın-sürekli hareket edin ve paranoyak olun. Çün- (nesneleri kendilerine siper olarak kullanacaklar. 
rar verirler. Ve kalabalık saldırabilirler, hazırlıklı olun. kü saldırılar genelde arkadan geliyor. Bu düşmanlar gerçekten çook etkileyici. 


öl bir sürü silahlı Kami olmasına İPUCU: Silüühmieik için sütunları ve O İPUCU: Planet-X'de bu gibi tehlikeli İPUCU: Size doğru mavi bir ışığın yakrağmen, Time5plitters'da kan yok ve köşeleri kullanın. Eğer köşenin diğer ta- yerlerde, gideceğiniz yöne doğru bu- (o laştığını fark ettiğinizde hemen ateş etkarakterler de korkunç çizgi roman tar. rafında bir düşman olduğunu biliyorsa- tonlara çapraz basın ki gittiğiniz yerde- meye başlayın. Çünkü yakında bir Tizındalar. nız, onlar sizi görmezden evvel, bir yan- ki en yakın duvara asılabilesiniz. me$plitter bulunuyor. 

dan yana hareket ederken ateş edin. 
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DAN ELEKTRO 


Yayıncı: Eidos 
FPS 

4 oyuncu 
Piyasada 


Oyuncunun Seçimi 
Eğer bilgisayara karşı savaşmak sizin tarzınız değilse, her zaman dört kişilik 
bir savaş ayarlayabilirsiniz. GoldenEye'ın uzun süre gündemde kalmasını da 
bu multiplayer özelliği sağlamıştı. TimeSplitters'ın multiplayer modunda 60 
oynanabilir karakter (bunları hikaye modunda açmış olmalısınız) bulunuyor. 
Bunun yanında BagTag, Keep Away'in vahşi bir versiyonu, Escort ve zorlu 
bodigard senaryosu gibi çok iyi düşünülmüş opsiyonlar var. 

Multiplayer karşılaşmalarda her şey ayarlanabiliyor. Oyuncular ikiz M- 
16, lazer sniper tüfeği, ikili shotgun ve hatta eski moda bir bazuka gibi çok 
süper silahlardan birini seçiyorlar. Eğer daha fazla kontrol istiyorsanız botların da aksiyona dahil olmasını sağlayabilir veya MapMaker'ı kullanarak 
kendi bölümlerinizi birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. MapMaker basit 
bir arayüze ama inanılmaz bir güce sahip. Bu özellik oyunun değerini 
kat kat artırıyor. TS ayrıca değişik istatistikler de tutuyor. Mesela, 
ardarda en fazla öldürme, kafadan vuruşların yüzdesi vs. gibi. 


Moda Ya>atıkla» 


Görsel olarak, yüksek detaylı ortamlar, cam parçalanmaları ve 
akıcı, hoş animasyonlar bu oyunun parıldamasını sağlıyor. 
Oyunun dizaynı yarı korkunç, yarı çizgi roman tarzında. 
Bölümler, mumya ve zombiler gibi rahatsız edici kötü 
heriflerle dolu. Bu karakterlerde patlak gözler, uzun 
dudaklar vs. gibi hoş, komik noktalar yakalanarak 
dengeli bir hava sağlanmaya çalışılmış. Oyunun gra- 


fikleri saniye de 60 kare ile müthiş bir il 


ma Bilhan ölmemiş düşmanlardan (mumya veya iskelet gibi) kurtulanın tek yolu kafalarını koparmaktır. 


üç mermi gibi gözüküyorsa, düşmanınızda shotgun tipi bir silah var demek- 
> tir. Bunları uzaktan halledin çünkü 
shotgun'lar kısa mesafede çok etkilidir. 


sunuyor. Aynı şey iki ikişilik bölünmüş ekran 
oyunlarında bile geçerli. 

Kontroller hareket etmek ve bakma için 
analog çubuk, ateş için trigger'lar— gayet rahat ve 
bu tarza yeni olanlar için bile problem teşkil etmiyorlar. Kontrolleri ayrıca isteğinize göre de 


ayarlama imkanınız bulunuyor. Sesler, her zaman dilimi için hazırlanan farklı müzikler ve seri 
şekilde ateş eden makineli ve yaratık çığlıkları gibi 
ses efektleri ile çok iyi iş başarıyor. 


Sakı Biz Aksiyon 


Bir sürü silahlı aksiyonu ile TS daha çok gençlere yönelik 
ama kan içermemesi ve çizgi roman tarzı dokunuşlar içermesiyle hayran kitlesini daha da genişletecektir. Sadece 
Free Radical, Eidos veya PS2 için değil, aynı zamanda aç 
aksiyon oyuncuları için de heyecan verici bir zafer. G 


e, 


İPUCU: Sağ alt t 
/ kontrol edin; so 
kaç atışınızın 
cephanenizi d 


aki sayı bir sonraki doluma kadar 
aldığını belirtiyor. Başarılı olmanız 
ikkâtli kullanmanıza bağlı. 


Kısayol mu, o da ne? Mesela bu: 
Üçüncü kesişim noktasında, sol 
taraftaki kapıdan sürünün. Sizi binaların arasından rıhtıma götürecek bir yol bulacaksınız. 


Düşmanlar, kasabanın neredeyse m health pack'iniz bu Bu) so- 
tüm camlarında pusu kurmuş bek- nunda, sol tarafta ve arkada duruliyor. Yerde sürünerek ilerleyin ve yor. Buna ihtiyacınız var, özellikle 
saldırı için birden ayağa kalkın. de kısayolları kullanıyorsanız. 
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Artifact solunuzda, rıhtımın köşesinde duruyor-yalnız burası zombiler tarafından çok sıkı bir biçimde korunuyor. 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


İPUCU: Eğer kutulara ateş pimi 
ortaya çıkan patlamayla yakındaki düşmanları da halletmiş olursunuz. 


Timesplitters'daki animasyonlar yumuşak hatlarıyla eşsiz bir çizgi film havasında. Bu ve diğer mükemmel özelliklerin hepsi 60 karelik bir hızla sunuluyor. 
Bu gerçekten iyi bir iş. 


Eski Mısır'dan Asya'ya, tüm bölümler 
muhteşem müziklerle donatılmış ve 
tam da oranın havasını yansıtıyorlar. Silahların patlama efektleri de sesleri daha da yükseye çıkarıyor. 


KONTROL 


Konsollardaki shooter'lara her zaman 
daha sağlıklı ve daha rahat kontroller 
lazım. Time$plitters işte bunu sağlıyor. 
Tüm kontroller gayet iyi ve bunun yanında hepsini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 


EĞLENCE 


First person shooter mm dualarınız sonunda kabul oldu. Muhteşem 
görselleri, sım sıkı kontrolleri ve inanılmaz sayıdaki seçeneğiyle, Timesplitters, size “hah işte PlayStation 2'yi beklediğime gerçekten değmiş” dedirtecek 
oyunlardan biri. 
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Her şeyi cördücünüzü mü sanıyorsunuz? 


4 
— — 4 


Daha hiçbir şey görmediniz! 
gamepro 


GAMEPAOI 


m Yayıncı: Infogrames 


$u Yarış/laction 


eçtiğimiz sene Driver, oyun dünyasında gelmiş geçmiş 
en büyük sürprizlerden birini gerçekleştirdi ve oyuncuları polislerden köşe bucak kaçan bir sürücüyü oynadıkları gerilim yüklü sürüş aksiyonuyla kendine bağladı. Bunun 
sonucu olarak da bu devam oyunuyla ilgili beklentiler büyük 
oldu. Fakat ne yazık ki Driver 2'nin bu beklentileri tam anlamıyla karşılayabildiğini söylemek zor. Grafiklerdeki göz kamaştıran gelişmeyi bir yana koyun, oynanış asla eskisi kadar 
eğlenceli değil. 


Driver 2'nin problemleri oynanıştaki başlıca iki sorundan 
kaynaklanıyor. Çarpışmalar hiç gerçekçi değil. Küçük sürtüşmeler bile arabanızı havalara uçurabiliyor. Görünüşte eğlenceli gelebilir fakat bölümlerin çoğunda sürenizin çok kısıtlı 
olduğunu düşündüğünüzde bu durum tam bir bela halini alabiliyor. 

Bu kısıtlı süre de ayrı bir dert tabii. Zaman sınırı olan pek çok görevde 
nefes almaya bile vakit bulamıyorsunuz. Özellikle bir aracı takip ederken, 
aracı ileride görebildiğiniz halde arabayı kaybettiğiniz söyleniyor. Sonuçta, 
polislerden kaçmanız, düşmanlarınızı kovalmanız gereken yüksek oktanlı 
heyecan, yerini yükselmiş sinir katsayılarına bırakıyor. 


> 


Bunu söylemiş miydik? Eğer biraz sabırlıysanız, vaktinizi de bu işe ayırdıysanız, ya da büyük bir Driver hayranıysanız Driver 2'de seveceğiniz yığınla gü- 

i zellik de var. Bu iki CD'lik oyunda tam dört giri sokak sokak gezebilirsi- 

<< niz Chicago, Havana, 

N Las Vegas ve Rio'de 

Janisiro. Sadece bu da 
değil: Bölünmüş ekrandaki iki kişilik aksiyon, bir ton yan oyun 
ve arabanızdan çıkıp anahtarları çevirme, yeni arabalara & 
gibi pek çok enfes yenilik Driver 2'nin tuzu biberi 
Driver 2'nin grafiklerindeki gelişme'© 
sı. Etkileyici ara sahneler araba hırsızlal 
kayesini anlatırken gezdiğiniz koca 
ambiyansı sağlıyor. Fakat sık sık karş 
problemleri bu görsel şölene darb 
nokta da sesler ve mükemmel m 
Havana'da samba) sizi havaya sok 
Kontroller orijinaldakinin aynısı, bul er. Polis sizi fark 
ettiğinde gaza asılmanın, keskin Virajlarda el freniyle lastiklerinizi yakan bir dönüş yapmanın tadı hala aynı. Bu arabaları sürmek gerçekten çok eğlenceli. 


Hepsi bu! Driver 2 kesinlikle kötü bir oyun 
değil. Fakat eksi yönleri onun Driver'ın yakaladığı başarıyı yakalamasını engelliyor. 
Çılgın bir Driver hayranıysanız, kötü yanlarından mideniz bulanacak ama iyi yanlarıyla bu oyuna bağlanacaksınız. Eğer değilseniz, almadan önce bir şekilde 
denemenizde fayda var. 


A | 


> 


KONTROL 4.5 EĞLENCE 3.5 


GRAFİK 


Sık sık meydana gelen pop-up ve yavaşlama sorunları yüzünden keskin 
grafiklerin üzerine gölge düşüyor. Fakat Driver 2'nin enfes mekanları ve 
yürek hoplatan ara sahneleri yine de 
göz kamaştırıyor. 
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Sizi havaya sokan müzik tüm ara sahnelerde yerli yerine oturuyor. Diyaloglar sayesinde görevlerinizi öğrenebiliyorsunuz. Diğer ses efektleri 
sayesinde de her çarpışmayı adeta 
odanızda hissediyorsunuz. 


Driver'ın eğlencesinin yarısı kontrolerindeydi. Bunda da değişen bir şey 
yok. Keskin dönüşler. 360 derecelik 
çılgın virajlar ve patinajlar harika. 
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Oynanıştaki bazı sorunlar yüzünden 
Driver 2 birincisi kadar eğlenceli değil. 
Halen sıkı bir sürüş zevki olsa da ve 
gerilimi hissetmenizi sağlasa da, Driver'la karşılaştırılamaz. 
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TUNA ŞENTUNA 
Yapımcı: Taito i KONTROL “EĞLENCE 
Yayıncı: Working Designs 
Shoot'em up 
Tek oyuncu 
Piyasada 


aha PlayStation'ı yeterince tanımadığım zamanlarda, Master System'imi 

bir kenara fırlattığım o günlerde, eski bir 486'da Tyrian'ı keşfetmiştim. O 
kadar zevkli bir shoot'em up'dı ki, oynamaktan hiç bıkmıyordum. Shoot'em 
up'ın ne olduğunu ise hepimiz biliyoruz. Bir aracınız vardır ve önünüze gelenleri vurursunuz. Bundan sonra ise PlayStation'da Einhander ile tanışmam, 
zaten sevdiğim bu oyun türüne iyicene bağlanmama neden oldu. Tam yeni 
ve Einhander kadar kaliteli bir oyun niye yapılmıyor artık derken, Ray Crisis 
imdadıma yetişti. 


SAF AKSİYon 


Sanırım açıklanması en kolay oyun türüdür shoot'em up. Olayımız çok basit: 
5 adet gemiden birini seçiyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Her geminin 
kendine has güçlü özellikleri var ve hepsini denemeden buna karar vermeyin. Bölüme başladıktan sonra ise, elinizi kontrolörden ayırma- z 
dan, önünüze gelen her türlü düşmani yok ediyorsunuz. Bu sırada, ortalığa fırlayan power-up'ları da'almayı ihmal 
etmiyorsunuz. Bunlar o kadar önemli ki, ateş gücünüzü artırdıkları gibi, gücünüzü de yenileyebiliyor. 


siLahLARINIZA güvenin 
Silahlarınız oyundaki tek yardımcınız. Ray Crisis'a özel, aynı anda 3 silah taşıyabiliyorsunuz. Gerçi Einhander'da da vardı bu 
özellik. 3 tuşa ayarlayacağınız bu 3 silahın ilki ana silahınız. Di- 
geri lazerleriniz ve sonuncusu da her hakkınızda bir kere kullanabileceğiniz torpidolarınız. Bu torpiodoların güçlü olduğunu söylememe gerek yok herhalde. 

Önünüze her geleni, sıradan atışlarla vurmanın yanında, Ray Crisis'ta hedefe kilitleme özelliği de var. Sabit veya yavaş düşmanlarınızda çokça, boss düşmanlarda daha da fazla kullanacağınız bu özellikle, aynı anda 
birçok hedefi yok edebilirsiniz. Ne kadar çok hedefi aynı anda yok ederseniz, o kadar da çok puan alır ve 


yolunuzu daha kolay açarsınız. 
düşmAnlARınIZA JİKKAİ 


Her bölüm diğerinden daha da zor olacakken, bunların üstesinden gelmek de yine size kalıyor. Başarılı olmak için sadece düşmanlarınızın ateş hattına dikkat edin. Boss karakterler ise, kendilerine has bir saldırı 
yöntemi kullanıyorlar ve bunu öğrendikten sonra, biraz da dikkatle, kolayca yok edebilirsiniz koca makine 
yığınını. Oyunda seçebileceğiniz 2 mod ise farklı özellikler içeriyor. Original mode, tam anlamıyla bir aksiyon havası 
sunarken, Special mode, rastlantısal olarak seçilmiş bölümleri önünüze seriyor ve amacınız da bu bölümlerden en 
yüksek puanı almak. Tabii bu modun tek özelliği bu değil. Enchrocment adı verilen bir bar, sizin ne kadar hızlı ve iyi 
oynadığınızı gösteriyor ama ters bir şekilde. Şöyle açıklayayım; eğer o bar 76100'ü gösteriyorsa, oynadığınız bölüm 
normalden hızlı bitecektir ve daha az puan almış olacaksınız. Eğer 2030 gibi bir oransa, bölümde göreceğiniz düşmanlar daha çok olacak ve böylece onları öldürerek daha çok puan alacaksınız. Olay bu kadarda basit. 


Renkli ve detaylı bölümler, gemi dizaynları ve yüksek bir frame hızı. Bundan iyisi ancak Einhander olabilir. 


Fonda çalan tekno müzik, oyuna tam 


im ven eme 
LULU 
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son GÜREV 
Ray Crisis'ın oynanışı bu kadar. Zaten bir shoot'em 
up'da daha fazlası olsa, o oyuna bu adı takmazlardı. 
Görsel olarak da Ray Crisis, en az oynanışı kadar iyi. 
Üç boyutlu bir grafik dizaynı ve iyi ayarlanmış kamera açılarıyla, aslında 2 boyutlu ama 3 boyutlu gibi gözüken bir grafik şöleni ayarlanmış. Grafiklerdeki 
renklilik ve ekranda birçok düşman aynı anda olsa 
bile yavaşlama olmaması, Ray Crisis'ı ön plana çıkaran özelliklerden. 

Her shoot'em up hayranının alması gereken bir 
oyun. Eğer ki eğlence arıyorsanız, kafa yormadan elde edebileceğiniz, yine bu oyuna bakabilirsiniz. 


bir uyumluluk sağlarken, sürekli duyacağınız patlama efektleri ve silah sesleri de atmosferi güçlendirecek. 


KONTROL 4.5 


Analog çubukları da kullanabileceğiniz, çok rahat bir kontrol sistemi var. 
Hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. 


EĞLENCE 4.5 


Shoot'em up'ların da zaten tek amacı 
eğlencedir. Bütün ekranı ateş yağmuruna tutarak, önünüze geleni yok etmekten daha zevkli ne olabilir ki? 
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TUNA ŞENTUNA 


m Yapımcı: Bandai 


2) PROjnceleme | 
Gundam Battle Assault “Yağ 


mPiyasada 
e gönlünde geleceği görmek, ileride neler olacağını yaşama is- , 
teği vardır. Bundan daha ilerisini ise, oyuncular ister. Dev robotlar Mp 


Mi 


SAZARIĞI 1 


agi zi 
: MM . 


görüp onların içine girerek kontrol etmek. Bu gruba elbette ben de dahilim. Gerçi Japonlar çoktan bu hayallerini binlerce çizgi filmde vurguladı- a 
lar. Gundam ise, Japonya'da oldukça popüler olan, daha sonra da Ameri- (ME 
ka'ya yayılan bir robot dünyası. Televizyonda çizgi serisi olarak 
yayınlanan ve dev robotların uzayda maceradan maceraya koşmalarını 
anlatan bu dizinin 2 boyutlu dövüş oyunu ise PlayStation'da. 


Gerçekten Büyükler 


Elimizde, çok detaylı grafiklere sahip, robotları baz alan bir dövüş oyunu 
var. Şu günlerde meşhur olan 3 boyutlu oyunların aksine, hala 2. boyutta 
yer alan Gundam, bunu oldukça iyi başarıyor. Zaten bir çizgi film olarak 
yeterince iyi olan Gundam, 2. boyutta kalarak çizgi havasını daha iyi yansıtıyor. İlk defa bir oyunun 2. boyutta kalmasına bu kadar sevindim. 
Şunu en baştan belirtmeliyim ki 
bu oyun, eğer Gundam hayranı 
değilseniz, normal bir dövüş 
oyunundan daha fazlasını ifade 
etmeyecektir. Tabii bu, oyunun 
kötü olduğu anlamına gelmez. 


Ve Güçlüler 

<i Oyunu oynamaya başladığımda 
ilk dikkatimi çeken, karakterlerin büyüklüğüydü. Neredeyse tüm ekranı 
kaplayacak derecede büyük robotlar vardı karşımda. Bu derece büyük 
robotların elbette hızlı hareket etmesini beklemiyordum ki zaten yavaş 
bir oynanışla karşılaştım. Capcom'un vs. serisinin aksine, bir hareketi büyük bir yavaşlıkta yapan robotlar, bu aksiyonlarını dikkat çekecek kadar detaylı bir şekilde gerçekleştiriyorlardı. Ayrıca niye birinci tekil şahıs ve geçmiş zaman kullandığımı da anlamadım, hatta rahatsız oldum, hatta yeni bir 
bölümle yepyeni bir yazım tarzına geçiyorum. 


Üstelik Eğlenceliler 


- 


4 


sahip. Robotlarınızın yapabildikleri ise standard yumruk ve tekmelerin yanında, birçok uzak menzilli atıştan oluşuyor. Kombo özelliği tabii ki yine 

K : i mevcut ve komboları gerçekleştirmek diğer oyunlara kıyasla oldukça kolay 
çünkü çoğu atağınız birden fazla vuruş gerçekleştiriyor. Robotlarınızın yapabildikleri elbette bu kadar değil. İsterseniz bir süreliğine ekranda uçabilir veya süper ataklar gerçekleştirebilirsiniz. Bu esnada dikkat etmeniz gereken nokta 
ise, robotunuzun fazla özel ataklar yüzünden Overheat, yani aşırı ısınma yapmasını önlemek. 

Oynanış ise sıradan önüne gelen düşmanı yok et mantığından daha ileride. Ne de olsa konusu güçlü olan bir çizgi film. Oyunda ilerlerken, birçok normal karakter yanında, ufak boss'larla da karşılaşacaksınız. Bunun 
yanında küçük mini oyunlar görmeniz de mümkün. Beni en çok etkileyen 
olay ise, bazı boss'ların sizden çok daha büyük olması ve oyunun bunu kamerayı geri çekerek rahatça göstermesi. Kendinizi o dev makinanın yanında gerçekten küçükmüş gibi hissediyorsunuz. 


Hepsi PlayStalion'ınınızda 


Yazının en başında da belirttigim gibi, grafiksel olarak oyun gerçekten başarılı. Koca bir ekran boyunda, detaylı robotları ancak bu kadar iyi yapabilirlerdi. Tabii robotlar bu kadar büyük olunca, oyun da haliyle biraz kesik görünüşlü oluyor. Yani çok yumuşak geçişler yok. Ama sonuçta 
bunlar robot, insan değiller. 

Gundam hayranlarının zaten çoktan almış olacakları Battle Assault'u, 
geri kalan vg oyunu hayranlarına da önerebilirim. Robot savaşlarının en 
iyilerinden. Cj 
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Tam ll adet robot seçeneğiniz var ama içindeki karakter sadece bir tane ve sanırım çizgi filmde önemli bir yere 


Devasa robotların tüm detaylarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Renkli efektler ve iyi görünen arkaplanlar da buna 
eklenince, elimizde oldukça iyi görünen grafikler oluşuyor. 

Şi Ğİ 
Müziklerde iş olmadığı gibi efektler de 
çok iyi sayılmaz. Grafikler bu kadar 


iyiyken, seslerde niye özen yok anlamış değilim. 


KONTROL 4.0 


Zaten oyun çok hızlı olmadığından, 
yüzlerce tuşa basarak kombolar gerçekleştireceğinize, bunu birkaç tuşla, 
acele etmeden yapabiliyorsunuz. 


EĞLENCE 4.0 


Hayran kitlesi elbette bu oyunu herkesten daha çok beğenecektir fakat 2 
boyutlu bir dövüş oyunu olarak da yeterince eğlenceli. 
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RSinceleme 


TUNA ŞENTUNA 


Pp 


Yayıncı: Konami 
Action 

Tek oyuncu 
Piyasada 


iravun. Ona ait herhangi bir şeye sahip olmaya çalışmak, ona ihanet et- 
BA yapılacak en büyük yanlışlardan biridir. Üstelik onun hanımına göz 
koymak, ölümle bile sonuçlanabilir. Ya da daha kötüsüyle. Firavun'un baş rahibi Imhotep de bu hataya düştü ve işkencelerin en kötüsüne maruz kaldı. 
Sonunda ise belki cezadan daha fazlasını aldı. Ölümsüzlük. 


Mısırın Gizemi ALTIMDA 

Olayımız Imhotep, mekanımız da Piramitler olunca, anlayın ki Mısır'dayız ve 
Hamunapthra'yı yer edinmişiz. Oyunumuzun ana kahramanı ise, yine filmin 
ana kahramanı. Zaten elimizdeki oyun da, filmden yola çıkılarak hazırlanmış, 
filmi konu alan bir oyun. Eğer filmi izlediyseniz, oyunu oynamak daha büyük 
bir keyif verecektir. Eğer bunu yapmadıysanız, elinizde olan oyunun, normal 
bir aksiyondan farkı kalmayacaktır. Tabii Mısır'a karşı özel bir ilginiz varsa, 
durum tamamiyle farklı. 


MvmYALAR DİYARINDA 

Şimdi emin değilim, Mummy filminin ana kahramanı, Indiana Jones kılıklı 
karakterin adı sanırım Rick'di. Değilse bile şu andan itibaren öyle ve tüm 
açıklamada bu ismi kullanacağım. Rick, çok cengaver bir yapıya sahiptir ve 
ilgisi olsun, olmasın her şeye burnunu sokar. Mısır'a gelmişken o ve yanındakiler için birkaç hazine bulmak da elbette iyi olacaktır. Sonuçta bir şekilde, İmhotep'i yeniden serbest bırakacak kitabı açarlar ve olan olur. Karşımıza Tomb Raider görünümünde ama daha ağır ilerleyen bir oyun çıkar. 
Rick'in elinde çeşitli silahları vardır ve korkusuzca Mısır tapınaklarına süzülmeye bayılır. Sonra da olanlar olur. 


İarımAaKLAR ALTINDA 

Oyuna ufak bir konu ilerleyişi katmak için, her bölümün başında, asıl aksiyonun geçeceği mekanlara girmeden önce, filme uygun birkaç diyalog 
ve mekan görüyoruz. Burada ufak bir gezinti yaptıktan sonra gerçek olaya geçiyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi, görüntü tamamiyle Tomb 
Raider stilinde ve ilerleyiş de ona yakın. Sadece gezdiğiniz mekanlar daha 
dar ve daha renkli. Bölümlerde yapmanız gereken ise temelde çıkışa ulaşmak. Bunu gizlemek içinse, şunu bul, 
onu al şeklinde ufak görevleriniz de var ama bulunacak objeler zaten ortalıkta capcanlı gözüküyor. Bu mekanlarda en yakın yardımcınız her iki elinizde de bulunacak olan tabancalarınız iken, meşaleler yardımıyla da düşmanlarınızı yok etmeye çalışabilirsiniz. Bunun yanında ufak 
kılıcınız ve etrafta gördüğünüz eşyaları toplayarak el- 
| de edeceğiniz süper güçlü amulet atar da her zaman 
yardımınızda olacak. Karşılaşacağınız düşmanlar ise, 
ilk başlarda zavallı madenciler ve küçük scarab yani 
böcekler iken, ileride mumyalar ve daha güçlü yaratıklara dönüşecek. 


Wİ Darıs, Dans, Dans (9) 

| »$) Ortamların diğer özelliği ise, gizli geçitler ve gizli tu- 

” mel zaklar da içermesi. Hafif hafif sallanan sütunlar belki 
zararsız gözükebilir ama sanmayın ki üstünüze devrilmek istemeyecekler. Ayrıca ufak çukurlarda gördüğünüz eşyaları almak için hemen oralara atlamayın, sonunuz kötü olabilir. Bazen de, bir mekanda her türlü heykel bir yere gömülüyken, diğeri duvara dayalı gözükebilir. Bunu ittirerek gizli geçitlere ulaşabilirsiniz. 

Her ne kadar Mısır tapınakları ve gizli mekanları güzel gözükse de, karakter animasyonları orta derecenin altında 
gibi gözüküyor. Özellikle karakterimiz Rick, odun gibi koşuyor, yürüyor ve zıplıyor. Bir kütüğü oynatsanız daha 
canlı gözükür. 

The Mummy hayranı olun olmayın, bu oyunda pek iş yok. Orijinallik sıfır bir kere. Birkaç bölüm sonra oynamak 
da istemiyorsunuz çünkü hep aynı şeylerin tekrarı. Dolayısıyla almanıza çok gerek olmayan bir yapıt. Son söz olarak, 11 Mayıs 2001'de, The Mummy Returns geliyor. Güzel bir olay olacak sanırsam. İlgilenenlere duyurulur. 
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Gezdiğiniz mekanlar Mısır'ın yapısına 
uygun ve oldukça renkli. Yine de piksel yığını olmaktan kurtulamamışlar. 
Karakter animasyonları ise pek hoş 
sayılmaz. 


Fon müzikleri, Mısır'ın atmosferine 
büyük ölçüde uyuyor fakat efektlerdeki basitlik ve özensizlik bunu bozuyor. 


KONTROL 3.5 


Aslında kontrol açısından yaptığınız 
çok fazla bir şey yok fakat kamera açılarının kötülüğü yüzünden nereye gittiğinizi şaşırabiliyorsunuz. 


EĞLENCE 3.0 


Oyunu bir kere sıkılmadan bitirirseniz, bir daha asla oynamazsınız. Gerçi 
üçüncü bölümden sonra oynamaya 
devam etmek istemeniz bile garip. 
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TUNA ŞENTUNA 


m Yapımcı: İnfogrames 


8 «2 oyuncu 


Looney Tunes Racing “iğ 


p söylerim çizgi filmleri severim diye (söylemiş miydim?). Manga'sı olsun, Disney'i olsun, hepsi ayrı birer dünya bana kalırsa. Bunların arasında, kafanızı yormayacak, bazen gülmekten yerlere yatmanızı sağlayacak özel bir yapıt var: Looney Tunes. Genelde televizyonda kısa bölümler şeklinde izlediğimiz, bir program 
başlamadan önce araya tıkıştırılan bu çizgiler, her yaştan izleyiciyi başına toplar 
(televizyon programı gibi oldu). Çünkü komiktirler ve şimdi 
de PlayStation'ımızı istila ettiler. Üstelik bir go-kart oyunuyla. 


Eğlenceli mi Eğlenceli... 
Looney Tunes karakterleri, bence platform oyunlarına, özellikle kaliteli bir 2 boyutlu platform oyununa, go-kart oyunundan 
daha çok yakışıyor. Tabii böyle kaliteli bir 2 boyutlu oyuna 

ben rastlamadım ama olmalıydı. Nedense 3 boyutlu olunca tadı 
kaçıyor (bkz. Bugs Bunny: Lost in Time). Her neyse, bu kart 
oyununda ise, Bugs Bunny, Duffy Duck, Taz ve Lola gibi birçok Looney Tunes karakteri bulunuyor. Bunlardan birçoğu 
başta seçilebilirken, şampiyonada ilerledikçe yeni karakterlere kavuşmanız da mümkün. Bunun yanında, ilk 
başta ortaya çıkan 15 adet pistte ilerledikçe daha çok 
seçenek katmanız da olası hale geliyor. 


Şirin mi Şirin... 

Yarışacağınız pistlerde elbette Looney Tunes dünyasına uygun ve hepsi çeşitli güzellikler içeriyor. Diğer kart 
oyunlarının aksine, birçok aksiyonu olan pistlerde yarışacaksınız. Yolda bir “X” görürseniz ve üstünden geçerseniz, rakiplerinize zarar 
verecek bir tuzağı harekete geçirmiş olacaksınız. Kanyon bölümlerinde, 
büyük kayaları harekete geçirip, yukarıdan piyanolar düşürebilir, uzay bölümlerinde lazerlerle rakiplerinizi kızartabilir, opera pistinde ise 
rakiplerinizi beyaz bir atın hışmına tabi tutabilirsiniz. Kale bölümünde ise, dizayn harikası, tüylü, kırmızı bir yaratık hem 
sizi hem de rakiplerinizi yakalamak üzere, mütemadiyen 
ordan burdan fırlayacaktır. 


Canlı mı Canh... 
Silah sistemi ise oldukça hoş gözüküyor. Normalde bu tip oyunlarda bir silahı pistin herhangi bir 
yerinden rastlantısal olarak alırdık. Looney Tunes'da ise durum farklı. Ekranda 6 blokluk bir ba- g 
rınız var ve bu barı sonuna kadar doldurmak mümkün. Eğer bunu yaparsanız, kullanacağınız 
silah en güçlüsü olacaktır ki o da tahmin edeceğiniz gibi, Looney Tunes'un vazgeçilmezi, oyunun'ne kadar başarılı grafiklöke saörs düşürme esprisi olacaktır. 2 blokluk bir silah bomba olacakken, 4 blok ile de hip olduğunu açıklıyor. Pistlerin deşimşekler atan bir bulut ortaya çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, neyi seçeceğinizi — çayları ise dikkat etmeye değer. 
kendiniz belirliyorsunuz. Gerçi her karakterin kendine has, özel bir silahı olsa daha 


da eğlenceli olabilirdi ama çok da dert etmeye değmez. RM Rada GE 


p Tamamiyle Looney Tunes dünyasına 

Nedir Bunun Adı? ait müzikler ve efektler. Seslerin bir 

Oyunu şampiyonada bitirdikten sonra ise, bonus modu ile bir süre daha oyunda bu kadar iyi olacağını tahmin 

eğlencenizi koruyabilirsiniz. Bonus modunun özelliği ise, sadece |. gelmek ye- o etmezdim. 

rine, bazı ufak görevleri de yerine getirmek. 

Eğer bundan da sıkılırsanız, oralarda bir yerlerde var 

olan arkadaşınızı alıp, PSX'in başına oturtarak, kafa kafaya | Diğer kart oyunlarının aksine, kont- 

bir yarış yapabilirsiniz. Her iki oyuncu da eşit yetenekte roller hemen tepki veriyor. Bir dö- 


olunca, gerçekten eğlenceli zamanlara imza atılabiliyor (nasıl üste, sağ tuşuna bastığınızda örneğin, 
bi lafsa bu da artık). 5 b bu ei hemen gerçekleşiyor. 


Normalde go-kart oyunlarına karşı hiç sempatim olma- EĞLENCE 00 401 


mıştır. İnsanlar Nintendo 64'te deli gibi Mario Party oynarken, ben uzaktan ne yapıyorlar âcaba diye bakardım sade- © Birçok gizli karakter ve pistile, oyunu 
H isa. Lı T beniz bd SİN sürekli oynamanız. gerekecek bunları 

aldik zir İd yer a açmak. için. “Gerçi oyunun kendisini 

Demek ki siz de ey oynamak da ayrı bir zevk 


Sanki bir çizgi filmin içinde yarışıyor 
muşsunuz hissi oluşturulmuş. Bu da 


Pa 
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JAKE THE SNAKE 


SES 


KONTROL EĞLENCE 


m Yayıncı: Electronic Arts 
s Araba Yarışı 
1 52 oyuncu 


yunun adı aklınıza Sean Coonery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Dr. MEL » Piyasada 
No, Jaws, M, O veya bayan Moneypenny ile yarışılan aptal kart yarışlarının 
resmi gelebilir. Fakat 007 Racing'de, Vigilante 8'e benzer olarak, hem araba kullanıyor 
hem de ateş ediyorsunuz. Yalnız bu oyunda en eskisinden en yenisine, tüm Bond filmlerindeki arabalar bulunuyor. 
V4 | #/M / 007'nin değişken senaryosu (New York caddelerinden Meksiko'nun 
ağaçlı yollarına ) çok ayrıntılı ve hareketler hızlandığınızda da gayet yumu- 
$ şak. Fakat ekranda genelde piksellerle karşılaşıyoruz. İyi ses efektleri sizi 
Ya O y mn uyanık tutuyor. Ayrıca ©'yu Desmond Llewelyn ve R'yi de (O'nun asista- 


nı) John Cleese seslendiriyor. Yine her zaman olduğu gibi araçlarını parça- Li 
ai ladığınız için size veryansın ediyor. Fim 


Araçların kontrolü gayet iyi (Aston Martin DBS ve BMW Roadster bu 


“wwx) araçlardan ikisi) ve bazı görevler sıkıcı olabiliyor. Mesela bazı yerlere tam —— — 
doğru olarak birçok mayın döşemek, hem 
Ne ei de belli bir süre içinde. 007 Racing, 
mz a İH hem yarış oyunlarından hem 


mi de Bond tarzından 
hoşlanan oyuncular 
için sıkı bir eğlence 


sağlıyor. ĞG 


LAMCHOP 


KONTROL EĞLENCE 


E ğer kontrolleri kolay bir motor yarışı arıyorsanız, yanlış yerdesiniz. « Yayıncı: Infogrames 
Moto Racer serisinin en son örneği World Tour'un zorlu kontrolleri iyi ç m Yarış 

bir pratik gerektiriyor. Yalnız zorlu yarışları açtığınızda oyun zenginleşi- m2 Oya 

yor. Bu da oyunun değerini artıran bir özellik. 

Moto Racer World Tour'da 18 değişik pist ve 125cc'lik enduro'lardan 500cc'lik hız canavarlarına birçok farklı motor bulunu- N Bestlap 0 
yor. Değişik yarışlarda parkurların tozuna atacaksınız. Ayrıca hü- g0 mot ( OE 
nerlerinizi göstereceğiniz stunt modu da oyunun özelliklerinden. 

Mesela parkurda bulunan 
farklı engeller arasından iler- N NN Wo OC DI — pe 

leyeceksiniz. Tabi bu modları ya- ar İğ 

rışları kazanarak açıyorsunuz. Grafikler motorcuların hareketleri gibi gerçekçi animasyonlarla gayet iyi iş çıkarıyor. Sesler ise bu tarza 

mükemmel bir biçimde uyan rock tarzında. Bu makinenin içindeki 

tek kötü yan, zorlu kontroller fakat bunlara alıştıktan sonra, kendinizi şaşırtacak numaralar yapacak veya 400 mph gibi uçuk hızlarda İPUCU: Rakipleriniz! yan taraftan vurmak, 


saçlarınıza fön seçeceksiniz (tabi bunun için kask takmayı unutmuş © onları yavaşlatmanın veya düşürmenin en Iyi 


İPUCU: Başlangıç çizgisindeyken, i bi yolu. 
hızlı bir ayin olmanız lazım). World Tour eğlenceli bir yarış heyecanı sunuyor. u 


turuncu renkli bölgede tutun. Hadi pratiğe başlayın! (5 


N mPiyasada 


KONTROL EĞLENCE 
m Yayıncı: LucasArts 


oda, bir Jedi'ın gücünü saldırı için kullanılmayacağını mı söyledi? Güldür- Dİ « Action 
mesin bizi. Star Wars Demolition'ın yenilenmiş askerleri üstünlüğü ele 
geçirmek için savaşıyor. Yalnız grafik ve oynanış problemleri oyunun Yıldızlara çıkmasını engelliyor. 

Ayrıntılı araç ve karakterler muhteşem kaplamalara sahip ama sık 
sık ortaya çıkan takılmalar güzelliğe gölge düşürüyor. Değişik lazer 

z patlamaları farklı müziklerle 

birleşerek John Williams'ın 


bıraktığı yerden devam ettirmek istiyor fakat maalesef başarı her zaman gelmiyor. Kontrollerin du- İN ğ 
rumu ise kullandığınız araca bağlı olarak değişiyor. Boba Fett'in roketi- 
nin kontrolü biraz zorken, snowspeeder daha sağlıklı kontrollere >> in” 
sahip. Silahların enerjisi çok fazla sürmediğinden, oyun zamanla zırt pırt 
silah doldurma seanslarına dönüyor. Death Star saldırısı sırasında, Lu- ipi 
ke 45 saniye de bir silahını doldurmak zorunda kalsaydı ne olurdu? 

SWD iyi bir düşünceyle başlamış fakat maalesef uzun süreli bir eğlence sağlamaktan uzaklaşmış. Oyunun lisansı ne kadar güçlü olursa olsun, bu bebeği bir arada tutabilecek gibi gözükmüyor. 
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GRAFİK SES KONTROL, EĞLENCE 


> N m Spor 
Eğer rakibiniz küstahça davranıyorsa, di e yu 
ZN Piyasada 


siz de onun... kafasına sert bir şey indirerek icabına bakın! WCW Backstage Assult güreş ringlerini z 
ortadan kaldırıyor. Oyunda 
toplam yedi salon harici 
arenada, kötü çocuğu silah 
da kullanabilerek haklayabiliyorsunuz. Yalnız birilerini 
habire sopa falan kullanarak indirmek çoğu oyuncu için cazip gelmeyebilir. 


RA — 
Doğal Çocuk gi yk İPUCU: Silahınız mı bitti? Rakibinizi 
Backstage Assult'da 50 WCW superstar'ı bulunuyor. Oyun- i İ kasaların üzerine atmayı deneyin. 
cular Hulk Hogan, Mona, Ric Flair ve diğer bilinen güreşçilerle oynayabilecekleri gibi, challenge modunda gizli karakterleri 
de açarak heyecana devam edebilecekler. BA'daki arenalar 

içinde yarı-kamyon arenası, soyunma odası ve egzersiz odası da bulunuyor. Her ortam çöp tenekeleri ve diğer 
kullanılabilir nesnelerle dolu. Bu dövüşlerdeki amacınız ise rakiplerinizi yenerek şampiyonlar şampiyonu olmak. 


İPUCU: Ne kadar yükseğe zıplarsanız, yere indiğinizde o kadar çok zarar verirsiniz. 


İ Kafadan Darbe 
İlk önce, güreşçiniz düşmanına demir bir boruyla vurduğunda bu ilginizi çekecek. Yarım veya bir saat kadar sonra oynanışın tekrar edip durduğunu, 
beklentilerinize karşılık vermediğini göreceksiniz. Güreş hareketleri yapabiliyorsunuz fakat silah kullanıldığında çok daha etkili olunduğu düşünülürse hangisini tercih edeceğiniz belli. Grafiksel olarak, karakterler biraz kaba ve ellerine silah aldıklarında sorunlar ortaya çıkıyor. Kontroller ise basit; bir hareket yapın veya silah alın, tekme veya yumruk atın. Oyunun en iyi yanı seslerde, Tony Schiavone, Bobby “The 
Brain” Heenan ve “Mean” Gene Okerlund'dan gelen yorumlar aksiyonla çok güzel uyuşuyor. 

Eğer WCW'yi seviyorsanız, WCW Backstage Assult'u koleksiyonunuza katabilirsiniz. Diğerleri sadece ödünç 
alarak deneyebilirler. '. 


Bir dakika. Burası erkekler tuvaleti! 


İPUGU: Rakibinizin elinde silah oldu- 


ğunda, onu yere sermenin en iyi yolu 
koşarak saldırmaktır. 


MAJOR MIKE 


(5) F SE KONTROL. EĞLENCE 


<xj) Capcom 


s Tek oyuncu 


s Piyasada 


Resident Evil serisi, bir first person shooter yardımıyla feci sonlu bir hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Canavarlar ve diğer mutantlarla dolu bir şehirde 
hayatta kalan son insan olarak bir yandan kaçarken bir yandan da silah ve 
diğer nesneleri topluyorsunuz. Yalnız bu göründüğü kadar kolay değil. 

Son insan neredeyse her bölümde başarısız oluyor. Zayıf, çekici olmayan hikaye ve iyi olmayan first person shooter arabirimi, gülünç canavarlar yüzünden RE serisinin en sıkı hayranlarını bile kıvrandıracak. Dahası, oyun korku 
ve gerilimden uzak; oyunun tek güzelliği birkaç hikaye elemanın diğer “gerçek” RE oyunlarındaki hikayeyi desteklemesi. 

Sakın bu oyuna aldanmayın: Oyunun adından “Resident Evil”ı kaldırın, geriye kalan ortalamanın altında bir shooter. Bu oyunun en korkutucu yanı, çok 
kötü olmasından başka bir şey değil. 5 


“Zx onu sürekli ola- 


” rak grenadela- 

1 uncher'i kullana- 
—İ: rak alevle 

* besleyin. 


A İPUGU: Lickers'i havadayken vurarak kolayca defedebilirsiniz. Yere indiklerinde tekrar vurarak son hamleyi de yapmayı unutmayın. 
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dl SY PLAYSŞİIAİLLON 
PRojinceleme 


layStation için en iyi güreş 

oyununu nasıl geliştirirsiniz? 
Yeni arkaplan görüntüler koyar, 
daha temiz bir menü yapar ve en 
iyi maçları ekraan taşırsınız. Her ne kadar 
SmackDown 2 birçok konuda dezavantajlara sahip olsa da, rakipleri ile boy ölçüşmek için arenaya bir kez girdi bile. 


LAMCHOP 
Yayıncı: THO 
Dövüş 

4 oyuncu 
Piyasada 


Oyunda seçebileceğiniz 50 karakter bulunuyor. Bunlar arasında Stone Cold Steve Austin, 
The Rock, American Bad Ass Undertaker, Kurt Angle, The Goodfather ve hatta Stephanie 
McMahon Helmsey bulunuyor (tabii bu isimler size yalnızca Amerikan pankreas güreşlerini 
takip ediyorsanız tanıdık gelecektir). Her oyunda 
bulunan standart Royal Rumble, Cage ve Hardcore oyun modlarının yanısıra, SD2 rakiplerinizi yok 
edebileceğiniz alternatif yöntemler de sunuyor: 
mesela Casket, Ladder, Table ve dehşet verici 
Hell in a Cell. Ayrıca bazı bölümlerde rakiplerinizi 
arenadan fırlatabiliyor, örneğin VIP salonu gibi deig gişik mekanlarda dövüşe devam edebiliyorsunuz. 
” ba, 7. 
İPUCU: Hell in a Cell'de önce rakibinizi parmaklıklara doğru fırlatın... Yeni maç tiplerinin yanısıra Smack Down 2'de ayrıca daha hoş dizaynlı bir 
menüsü bulunuyor. Gerçekçi görünümlü güreşçiler arenaya gelirken kendi 
müzikleri çalıyor ve bu esnada tezahürat yapan kalabalıktan flaşların patladıgını görüyorsunuz — SD2 şu ana kadar yapılmış güreş oyunları arasında en 
iyi grafiklere sahip olanı. Güreşçilerin yürüyüşleri ve vücut hareketleri inanılmaz derecede gerçekçi yapılmış ancak kare atlama problemi halen duruyor. Oldukça kolay kullanıma sahip olan kontroller orjinal oyuna sadık kalınarak aynen bırakılmış: Yönlendirme butonları ile beraber koşma, blok, 
tekme, tokat gibi tuşlara bastıkça karakteriniz birbirinden ilginç hareketler 
yapıyor ki bu da oyuna bir anda alışmanızı ve gittikçe ısınmanızı sağlıyor. 
Oyunun tek eksik yanı sesler. Bir kez daha hikaye modunda olayları anlayabilmek için alt yazıları okumak zorunda kalacaksınız — güreşçilerin veya 
spikerlerin sesleri bulunmuyor. Oyunun bir diğer ucuza kaçılmış yönü ise 
başarısızlıkla hazırlanmış Story Modu: Oyuncular oldukça sık tekrarlanan 
ara görüntülerden sonra yavaş yavaş sıkılmaya başlıyorlar. 


Daha sonra parmaklarınız ile tepe- 
ye tırmanın ve daha fazla hasar vermek için rakibinize bir powerbomb 
yapın. Yalnızca kafesin orta üstündeki bölümü kırabilirsiniz. 


İ Yeni maç türleri oldukça güzel gelişmeler ve şu bir gerçek ki oyunu daha hee yecanlı hale getiriyor (metrelerce yükseklikteki kafesin tepesinden rakibiniz 
üzerine zıplamadıkça güreş oyunu oynamış sayılmazsınız). Ancak oynanış ne yazık ki kötü hazırlanmış Story Modunu ve halen konmamış güreşçi seslendirmelerinin yerini tutmuyor. 

Buna karşın Smack Down 2 halen PSX için geliştirilmiş en iyi güreş oyunu olarak görünüyor. THO'nun bizler için neler hazırladığını 
görmek isteyeceksiniz. # 
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KONTROL EĞLENCE 


Kurt Pnsle 
a 


z 


Süper render edilmiş güreşçiler ringe 
gelirken, mükemmel görünümlü seyirciler de tezahürat yapıyor. Ne yazık ki kare atlamalar halen bulunuyor ancak grafikler yine de mükemmel. 


Yine kendi kendinize konuşmak zorunda kalacaksınız, çünkü konuşmalar ve 
maç anlatımları bulunmuyor. Oyuncular 
büyük bir heyecanla güreşçilerin konuşmalarını bekliyorlardı ancak beklentilerimiz kursağımızda kaldı. 


KONTROL 4.0 


Eğer birinci oyunun ne kadar kolay 
kontrol edilebildiğini hatırlıyorsanız bu 
versiyona hemen alışacaksınız. Yeni kullanıcılar bile birkaç dakika içerisinde 
tekme tokat girişecekler. 


EĞLENCE 4.5 


Birinci versiyon tür olarak ilk defa yapılmış olmasına karşın, oldukça eğlenceli 
bir oyun olmuş ve başarıya ulaşmıştı. 
Eğer eksik olarak seslendirmeleri ve kötü yapılmış Story Modu'nu hesaba katmazsanız ikincisi de herkesin beğenecegi mükemmel bir güreş oyunu. 
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BROTHER BUZZ 


EĞLENCE 


SES 


Yayıncı: Sega KONTROL 
Action/adventure 
gs Tek oyuncu 


Piyasada 


henmue güzel bir sanat çalışmasına benziyor: İçindeki sall ruhunu sadece bakarak bile anlayabilirsiniz. Aslında 
oyundaki sesler ve grafikler o kadar güzel ki, oyunun içindeki 
aksiyondan keyif almanıza bile inanılmaz katkı sağlıyorlar. 


Görsel Şölen 


İntikam almaya yeminli bir Japon delikanlısı olan Ryo'yu kontrol ediyorsunuz. Gizemli bir Kung-Fu ustası, iki sihirli aynayı 
çalmaya çalışırken karşısına çıkan Ryu'nun babasını öldürmüştür. Şimdi zaman, katili takip edip sihirli aynaların sırrını öğrenme zamanıdır. 

Shenmue'nin 3D oynanışı, Ryo ipuçları topladıkça, gizli nesneleri buldukça ve nasıl davranacakları belli olmayan 
| yerel halkla konuştukça sağlam bir şekilde ilerliyor. Arkadaş canlısı olmayan insanların kullandıkları kötü dil yüzün- 


İPUCU: Charlie'de önemli bir ipucu 
var. Fakat onu takip ederken dikkatli 
olun. 


e: ML 
İPUCU: Charlie'nin uğradığı dövmeci Dobuita'da 
bir yerde, üst katlardan birinde. Sakın dövme yaptırmak hakkında konuşmayın. 


den Shenmue'yi küçüklerin oynaması sakıncalı. 
Karşılıklı konuşmalar aksiyonun 


İPUCU: Fuku-chan ile dövüşmek hreketlerinizi geliştirip pratik yapmak için © içinde önemli bir yer tutuyor. Fakat 


iYi bir yol. tüm bunlar olurken grafikler göz kamaştırıyor. Mükemmel sesler kulağınızın pasını siliyor. Karşılaştığınız her karakter, yüzlerindeki artistik detaylar ve gerçek hayata benzeyen görünümleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca her karakterin seslendirmesinin gerçekçi ve 
duygusal olması için de büyük bir titizlikle çalışılmış. Hikaye Japonya 
ve Çin'de geçiyor ve Asya'daki yer isimlerinin hepsi doğru telaffuz ediliyor. 


Her Seferinde Bir Adım 
Sesler ve grafikler hikayeyi büyük bir güçle desteklese de 


oynanış çok metodik ve bu bir eksiklik. Uzun süre in- 
>» > sanları takip etmeli ve onları sorgulamalısınız. Resi- 
Fi 


İPUCU: Herkesle konuşmalısınız. Fakat herkese güvenmeseniz iyi olur. 


9 


dent Evil: Code Veronica'dakilere benzer kontroller çok sağlam değil ve zaman zaman bir 
nesneyi alması veya kullanması için Ryo'yu uygun pozisyona getirmekte güçlük çekiyorsunuz. 
Ryo, oyun boyunca ayrıca savaş sanatı- 
nın en ince hareketlerini öğreniyor. Bu 
hareketleri Virtua Fighter tarzı yumuşak 
tuş kombinasyonlarıyla yapıyorsunuz fakat 
ne var ki, dövüşlerin sayısı sandığınız kadar çok değil. Zaman 
zaman başınıza gelen olaylarda 
yapmanız gereken, Dragon's Lair'da olduğu gibi doğru zamanda 
doğru tuşa basmak. Burada kaybedemezsiniz. Çünkü bir kere kaybettiğiniz- 
de defalarca oynama şansınız var. 


İPUCU: Sık sık Ine-chan ile temasa 
geçin. Dojo'nun içinde bir sır olarak 
kalan, kuşaktan kuşağa geçen Phoenix 
aynasıyla ilgili bir şeyler hatırlayacak. 


Shenmue ve Siz 


Shenmue devasa bir yapım. Beyninizi 


epey yormanız gerekiyor. Küçücük 
bir ipucu için insanları en ince ayrınsına kadar araştırıp en zor bulma- 


İPUCU: Charlie'nin çetesini inşaat alanında yenerseniz hemen arkasından hzılı bir aksiyona daha 
hazır olmalısınız. 


caları çözmeniz lazım. Tabi biraz da sabır. Hızlı tuş kombinasyonları canınızı biraz sıkabilir ama elinde ipucu olan bir Dreamcast detektifi iseniz esrarengiz Shenmue'yi 
araştırmalısınız. (3 


İPUCU: Bu çetedeki en güçlü tip yeşil kamuflaj kıyafeti giyen. Dikkatli 
olun. 


GRAFİK 5.0 


Shenmue, etkileyici efektleriyle, karakterlerin yüzlerindeki detay zenginliğiyle 
ve arkaplandaki manzaralar ve mekanlarla tam bir görsel şölen. 


Shenmue'nin gerçekçi seslendirmeleri 
dramatik bir atmosfer ve gerilim sağlıyor. Karşılaştığınız her insanın sesi birbirinden farklı. Oyunda Jameika aksanıyla Japonca bile duyacaksınız. Ses 
efektleri ve müzik fazla göze batmasa 
da oldukça etkileyici. 


KONTROL 4.0 


Kontroller epey bir iş başarıyor. Nesneleri toplayabilir, çekmeceleri açabilir, 
puzzle'ları çözebilir, etrafta koşturabilir, Virtua Fighter tarzı dövüşlerde rakiplerinizi pataklayabilirsiniz. Fakat Ryo'yu gerektiği gibi hareket ettirmek 
epey zor. 


EĞLENCE 4.0 


Shenmue oldukça zor bir detektif macerası. Konuşmaları çok iyi takip etmeli ve 
ipuçları çıkarmalısınız. Her ne kadar aksiyon tozu dumana katamasa da, oyunun gizemi sizi kendine bağlayacak kadar iyi. Başladınız mı bırakmanız zor. 
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TUNA ŞENTUNA 


leme 


GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


s Yapımcı: Capcom 


A ün geçmiyor ki Capcom yaptığı oyunları daha da çok beğenip, türevlerini geliştirmesin. Daha yeni yeni Marvel 
ei Capcom 2'den uzaklaşmaya başlamıştım ki Capcom vs. SNK ile tekrar sarsıldım. Sinyoras, Sinyoritas, karşımızda yepyeni bir 2 boyutlu dövüş heyecanı... Fasten your seatbelts! 


Bir Köşede Capeom... 

Capcom vs. SNK, ilk bakışta Marvel vs. Capcom serisinden daha durgun gözüküyor. Vs. serilerinden çok, yeni jenerasyon Street Fighter serileri ve elbette SNK havası seziliyor. Anlatmaya çalıştığım şu; vs. serilerindeki o görkemli 

efektler ve ekran dolusu limitsiz komboları görmek pek mümkün değil. Daha taktiksel ve yavaş bir oyunla karşı 

karşıyayız. 

Oyunda tam 25 adet Capcom ve SNK dünyasının hatırı sayılır karakteri yer alıyor. Bunların arasında görmeyi en 
çok beklediğim, rakiplerimi bir bir doğramasını izlemeyi hayal ettiğim Haohmaru, maalesef yok. Bunun dışında birçok favori karakter de yok aslında ama hepsini burada sayarsak, bu yazı böylece uzayıp gider. 

Karakter seçim bölümü ise hayli ilginçleştirilmiş. Vs. serilerindeki tag özelliği yok. Bunu not edin hemen. Tag 
güzelliğinin yerine, Ratio kavramı getirilmiş. Her oyundan önce, 4 ratio puanı alıyorsunuz ve her karakterin kendine özel bir ratio puanı bulunuyor. Oyunu dizayn edenlerin seçimine göre, bazı karakterler güçsüz, bazıları ise 
güçlü olarak ayrılmış. Güçsüz karakterler | veya 2 ratio puanı iken, güçlüler 3 ve 4 olarak görülüyor. Buna göre 

isterseniz her biri bir puandan 4 karakter seçebilirsiniz veya dört puanlık tek bir güçlü karakteri kontrol edebilirsiniz. Karakterlerinizden birisi dövüşü kaybederse, diğeri yepyeni bir round'da oyuna devam ediyor. Rakibiniz 
ise kalan enerjisiyle varlığını korumaya çalışıyor. 


Diger Köşede SNK... 
Bu Ratio yeniliğinin yanında, her dövüşten önce seçeceğiniz bir de Groove değişikliği bulunuyor. Capcom ve SNK Groove olarak ayırılmış bu iki opsiyondan Capcom olanı, Street Fighter'lardan 

alıştığımız Super Bar'ı temsil ediyor. Yani özel hareket yaptıkça veya hit aldığınızda, seviyeler 
şeklinde artan bir süper hareket çizgisi. SNK Groove ise bundan çok daha güçlü. Yüksek tekme ve yumruğa basarak, istediğiniz zaman artırabileceğiniz bu süper çizgisi, aynı zamanda eğer 
enerjiniz çok az kalmışsa limitsiz bir hale dönüşecektir. Bu da demek oluyor ki, ekranı süper 
hareket efektleri dolduracak. Tam bu noktada ufak bir dengesizlik görüyoruz. SNK Groove ile 
Capcom Groove karşı karşıya geldiğinde genelde SNK Groove kazanıyor. 


Karşmızda Capcom vs. SNK 
Oynanış olarak, aynı Marvel vs. Capcom 2'deki gibi, 4 ateş vuruş tuşuna inen bir kontrol mekanizması görüyoruz ki bu hem SNK'cıları mutlu etmiş olmalı, hem de o kadar düğmeyle arası 


iyi olmayanları. Bunun yanında, kontroller hem Dreamcast standard kontrolörü, hem de Arcade tipi kontrolörlerle GRAFİK: <4 


gayet iyi. Oyundaki bir başka güzellik ise tam olarak 77 adet gizliliğin bulunması. Yine aynı benzetme olacak ama, İiapimbe obereiler olun, gbi 


sellik mükemmel. Karakter animasyonları ise Marvel vs. Capcom 2'den 
bile daha iyi. 


Efektler, her Capcom oyununda olduğu gibi çok iyi. Daha önceden duymadığımız iki yeni fon müziği ise oyuna 
büyük ölçüde hava katıyor. Japon versiyonundaki Final Fight müziğini ise 
dinlemek isterdim. 


KONTROL 5.0 


Standart bir kontrolörle, bir oyunun 
bu kadar iyi oynanabileceğini düşünmezdim. Vuruş tuşlarının da 4'e indirilmesiyle, kontrol büyük bir oranda 
kolaylaştırılmış zaten. 


EĞLENCE 5.0 


Ratio sistemi, 77 adet gizlilik ve puan 
özelliğiyle, Capcom vs. SNK uzun süre oynanmayı vaat ediyor. 


Marvel vs. Capcom 2'deki gibi puanlar toplayarak, çeşitli karakterler, kos- 


tümler, bölümler vb. gibi güzellikler satın alıyorsunuz. Bu da oyunun ömrünü büyük bir ölçüde uzatıyor. 

Eğer SF 3: Third Strike'ın grafikleri hakkında iyi düşüncelere sahipseniz, 
Cvs5'ninkiler hakkında da böyle düşüneceksiniz çünkü hem efektler, hem 


de karakter animasyonları olsun, tüm görsel efektler kalite kaynıyor. Capcom ve 2 boyutlu dövüş hayranları bu oyunu hemen ele geçirmeli. Daha 
bağımsız bakanlar önce Marvel vs. Capcom 2'yi denemeliler. 
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G PRO fi 0) © e | e 0) (Gi e FOUR-EYED DRAGON 


Yayıncı: Sega 
Action 
Tek oyuncu 


$ ega graffiti (toplum dışı bırakılan bir sanat dalı) ile eşsiz bir oynanışı bir- Piyasada 


ey oraya mükemmel bir oyun çıkarmayı başardı: Jet Grind Radio. Dreamcast'te çıkmış en güzel görünümlü, kulağa en hoş gelen sese sahip oyunlardan biri. 


Çılgınlığın İçindeki 
Çılgınlık 


! 7 > Le 9 Rakip çetelerin sokakları kontrol et- 

X ef AV tikleri, polislerin bile kötülerle adının 
e AD) ? çıktığı yakın bir gelecekte geçenlet 

ZN Grind Radio, kedi şehirlerinin kontrol- 


İPUCU: Korkulukların üstünde kay) 
mak yolda öylece gitmekten her 7£. 
man daha hızlıdır. Takip ediliyorsa- “ yesini konu alıyor. Bugünün sokak kurallarına uygun 
nız bunu deneyin. olarak |GR'da da duvarlardaki graffiti şekiller o sokakların kime ait olduğunu gösteriyor. 10 karakterden birini seçip içinizdeki Leonardo'ya duvarları boyatacaksınız. İmzanızı atmak zor bir iş değil (bu arada kendi simgelerinizi de yapabiliyorsunuz). Tek sorun, polislerden kaçarken, bazen kamera açılarının anlamsızca görüşünüzü engellemesi. 
JGR'nin grafikleri tam anlamıyla baş döndürücü. Eşsiz 2D karakter 
çizimleri ve arkaplanlar bir çizgi romanın içinde oynuyormuşsunuz 


lerini ele geçirmeye çalışan bir grup gencin hika- 


İPUCU: Eğer 5-0 arkanızdaysa zıplamaya başlayın 
ve kurtulmak için olabildiğince hızlı kayın. 


hissi veriyor. Bununla birlikte sokaklarda dolaşırken her şey 3D olup 
hayata geliveriyor. Sokaklar hareket halindeki arabalarla ve yayalarla 
dolu. Oyun parkları, kanalizasyonları, tepeleri ve gökdelenleriyle tüm 
şehrin modellenmesi ise tam bir mimari harika. Daha da iyisi ne mi? 
Şuna ne dersiniz: Her bölümde urban ve industrial-techno karışımı 
parçalar çalıyor. 


Bir € l İPUCU: Önce büyük duvarları boyamaya Bu harika graffiti sahnesinde neyin ne 
Jet Grind Radio'nun kendine has oynanışı ve inanılmaz görüntüleri bakın. Böylece polisler bölümün ilerleyen olacağı hiç belli değil gibi. 


unutulur gibi değil. |GR ile SEGA, Dreamcast kolleksiyonunuzu çiçek kısımlarında destek istediklerinde onlarbahçesine dönüştürüyor. # dan korunabilirsiniz. 


JAKE THE SNAKE 


ega Marine Fishing, balıkçılığın yalnızca emekli öğretmenlere hitap eden SASİ m Yayıncı: Sega 
bir uğraş olduğu fikrini öldürüyor. Bu oyun çok hızlı, çılgın ve kocaman a .) Spor 
deniz balıklarını, kabukluları, köğek balıklarını ve kılıçları yakalarken de a Het peniü 
mükemmel görünüyor. Burada uysal balıkçı masallarını unutsanız iyi olur. e 


, Number, ok.ifems acguired 
Heyecanlı bir yolculukta olduğunuzu hissedeceksiniz. Özellikle sığ sularda avlandığınız bö- 3 z “2 a 2 2 Duha 3i7, 


lümdeki kristal berraklığındaki su, palmiyeler ve beyaz kum bunu size hissettirecek. Sualtı manzaraları ise en az suyun dışındaki kadar etkileyici: Göz kamaştıran balinalar, batık gemiler, mercanlar ve dahası... Ama şüphesiz en 

Ma m etkileyici olanı tıpkı, gerçek hayattaki gibi 

DER Bn IWXTMM hareket eden balıklar. Sarı yüzgeçli tuna balıklarının 
gümüş renkli sırt çizgilerine kadar her şey dudak uçuklatan 
güzellikte. Sıradan bir Dreamcast kontrolörüyle oynamak fena değil fakat, asıl olayın tadını, Sega'nın bu tip oyunlar için 
geliştirdiği oltasıyla alıyorsunuz. Üstelik bu mucize alet balık 
vurduğunda sert bir şekilde titreyebiliyor. 


LUNEBUTk0ilye Number, of,items acavired 
Kom Wire verme KAİ 


Her ne kadar eğlenceli ve heye- 
ÜNE DUT! di a 160 m Rae 

canlı olsa da oynanışın da bir sınırı ai İİ ÜL mermer e 
var. Her şey bir dakika bile sür- KK 5 
meyen ve hiçbir strateji gerektirmeyen balık avlamalara odaklanmış durumda. Deniz altındaki dalgıçları 

ve belki de hiç görmediğiniz güzellikteki kayalarla deniz.dibi nesnelerini 

görebileceğiniz Replay'ler ise baş döndürücü güzellikte. Her ne kadar 

kolaylıkla üstesinden gelecek olsanız da, bu gelmiş geçmiş en iyi balıkçılık 

oyunlarından biri. Sudan korksanız bile aldırış etmeyin. Sega Marine Fishing'e kancayı takmaktan pişman olmayacaksınız. << 
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001. yılına girdiğimiz bu ay, elinizde karlarını silkelediğiniz bir GamePro 
2 ben. Eksik olan ne mi? Elbette PS2. Gerçi artık PS2 saplantım çok 
yok. O kadar beklediğimize değecek bir teknoloji göremedim, dolayısıyla 
aruk PS2'siz de bir hayat olabileceğini anladım. Tabii Final Fantasy X ve 
Metal Gear 2 çıktığında bu düşüncelerim 180 derece bir açı yapabilirama 
onu şimdi karıştırmayalım. Üzüldüğüm şudur ki, doya doya bir Tekken Tag 
oynayamadım. Merak ettiğim ise, ne zaman tam yılbaşı zamanı kar yağacak 
buralara. Sonuç: jingle belis, jingle belis... 


HABER MERKEZİ 

VERONİCA PS2'DE... 

Sadece Dreamcast-için yapılan ve- çıktığında sevinç çığlıkları atıp, zombilerle 
yeniden buluşmanın zevkini yaşayan Code Veronica sahipleri, bu haberi 
dikkate almayabilirler fakat "Dreamcast'te Resident Evil var, onu alacağım" 
diyenler, PS2 konusunu da düşünebilirler. Resident Evil: Code Veronica 
Complete adı altında, daha çok mekan ve daha çok görüntü içerecek olan 
PS2 versiyonu, Japonya'da Mart'ta, Amerika'da ise Mayıs'ta görülecek. PS2 
fanatiklerine duyurulur. 


CAPGOM'DAN DEVİL MAY CRY 

Resident Evil serileriyle sevgimizi kazanan, 2 boyutlu dövüş oyunlarıyla da 
Vazgeçilmez olduğunu kanıtlayan Capcom, aksiyon konusuna yeni bir boyut 
getirmeyi planlıyor. Resident Evil ve Dino Crisis gibi oyunlardaki yavaş ve 
stratejik ilerleyişin yerine, tamamiyle aksiyona dayalı olacak olan Devil May 
Cry, PS2 ekranlarında görülecek: Dante adında yarı insan, yarı şeytan (Blade gibi) bir yaratığı yöneteceğiniz oyunda, Dante'nin insancıl tarafı ağır basmıştır ve kötülere karşı savaşmaya karar vermiştir. Dante'nin kullanacağı 
silahlar arasında büyülü kılıçlardan ateşli silahlara kadar birçok değişik opsiyon bulunacak. 


SOUARESOFT KONUŞTU 

Tokyo'da bir seminerde açıklama yapan Sguaresoft, PS2'de büyük ilgiyle 
beklenen Final Fantasy X'un, 31 Mart'ta Japonya'da piyasaya sürüleceğini 
açıkladı. Her ne kadar Sguare'in Playonline servisini kullanamayacak olsa 
da, yine de daha sonra çeşitli Internet-imkanları eklenecek. Final Fantasy IX 
içinse, 2002'nin baharında çıkacağı ve tamamiyle İnternet üzerinden oynanacağı dışında bir bilgi verilmedi. Bence çalışmalarına bile başlamadılar, bizi 
kandırıyorlar. 


HALF-LIFE VE... 

Dreamcast dememi beklerdiniz ama durum değişti. Sierra stüdyoları daha 
Half-Life'ı Dreamcast'e hazırlayamamışken; gidip bir de PS2 için planlar kuruyor, 2001'in ikinci çeyreğinde, raflarda göreceğimiz Half-Life, yeni modlar içerecek ama Dreamcast'e özel olan ek bölümleri içermeyecek. PS2'nin 
İnternet olanaklarını kullanıp kullanamayacağı ise hiç konuşulmamış konular 
arasında. z 


JALEGO'NUN YENİ BOMBASI 

Daha önce Carrier adlı-oyunla Dreamcast'te adını duyuran Jaleco, İllbleed 
adını verdiği, halen ne anlama geldiğini çözemediğim bir korku-macera türü 
oyunlar gelecek Şubat Dreamcast'lerimizi süsleyecek: Oyun hakkında daha 
fazla bilgi bulunmamasına rağmen, ışıklandırmalar ve ani efektlerle yerimiz- 
den hoplayacağımız, bana ulaşan rivayetler arasında. 
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feni Umutlar... 


PS2 MEMORY CARD'LARI 

Ünlü sayılabilecek bir firma olan EMS, yeni jenerasyon memory card'larını 
piyasaya tanıttı. 8, 16 ve 32 MB şeklinde üç değişik hafıza boyutu sunacak 
olan kartların en büyük özelliği ise PC'ye direkt olarak bağlanabilecek olmaları, Böylece İnternet'ten oyun kayıtları çekebilecek veya kartlarınızda 
yer biterse, PC'nize aktarabileceksiniz. Şu anda Asya kıtasında bulunan 
kartlar, bu yazıyı okuduğunuzda Amerika'ya da sıçramış olabilir. 


METROPOLIS ERTELENDİ 


Eğer doğru düzgün bir Avrupa ülkesi olsaydık, yani en azından bizi Avrupa'dan saysalardı, bu habere gerek bile kalmayabilirdi fakat Avrupa kıtasında çoktan boy göstermiş olan Metropolis Street Racer'ın Amerika çıkış tarihi, sizin bu yazıyı okuma tarihinize ertelendi. Hem Avrupa versiyonunda 
birkaç hatayı düzeltmiş olacak, hem de daha sağlam bir oyun yapmış olacaklarını söyleyen SOA, sözlerini bu cümlelerle bitirdi. 


EN ÇOK SATAN PS2 OYUNLARI 

Açıklanan bilgilere göre, Amerika'da şu ana kadar en çok satan PS2 oyunlarının başında, tahminimin son-derece dışında bir başarıyla, Madden NFL 
2001 geliyor. Bunu normal bir şekilde Tekken Tag Tournament takip 
ederken, üçüncülüğü de enteresan bir şekilde Nascar 2001 ele geçirmiş 
bulunuyor. Ben hala Madden'a şaşırmış durumdayım: 


SPIDERMAN PSX'TEN SONRA... 

PS2'de dememi beklerdiniz herhalde bu kadar PS2 oyunu haberinden sonra fakat yanıldınız. Activision firması, Spiderman'in PSX'te bu kadar çok 
tutmasından sonra, oyunu N64'e de uyarlamaya karar verdi. Şu siralar ortalıkta olması gereken Spiderman, PSX versiyonundan ne eksik ne fazla. 


X-BOX GİZEMİNİ KAYBETTİ 


Şu-ana kadar şekli şemali FBİ dosyaları kadar gizli tutulan X-Box'ın bir resmi, zembille yukardan inmiş gibi bütün oyun sitelerine yayıldı. Şu anki görünümü neredeyse ortalıkta bulunan-tüm konsollardan daha iyi gözüken X- 
Box'ın görüntüsünün bu şekilde olacağı, Microsoft tarafından henüz 
onaylanmadı. Umalim da 
böyle olsun. 


ZOE ERTELENDİ 
PS2'de, Final-Fantasy ve 
Metal Gear 2 kadar şiddetle beklediğim bir üçüncü-oyun da kuşkusuz ki 
Hideo Kojima'nın tüm yaratıcılığıni sergilediği robot 
dövüşü Zoe, yani Zone of Enders'dır. Aynı manga çizgi filmlerin robot dövüşlerini andıran Zoe, daha önce açıklanan 22 Şubat 2001 çıkış tarihinden, 
Mart'a ertelendi. Çok'da önemli sayılmaz. Ne de olsa hala-PS2'im yok. 


SHENMUE 2? 

Shenmue daha Amerikan pazarına girmeden, Shenmüe 2'nin hazırlandığı 
haberi kulağıma gelmişti fakat Haziran'da çıkacağını ve tam 6, evet 6 CD 
olacağını tahmin etmiyordum. Bu CD konusu henüz kesinlik kazanmadı 
ama ilkinin 4 CD olduğunu düşünürsek, 6 CD ikinci bir oyun için normal 
bir rakam. 
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e YAŞA Bek grafi yapınak e Sk abi 


TOP 10 OYUN AĞI 


Daha ilk bilgileri ve görüntüleriyle bütün ilgimi çekmeyi başaran, Dream- 


cast'e sempatim oluşmasını sağlayan Shenmue, nihayet çıktı. Ben Final Fan- 


tasy bir, Shenmue iki diyorum. Her Dreamcast sahibinin kesinlikle alması 


- gereken bir oyun. Hiçbir oyun > bunu alın yeter. Daha ne diyeyim? - 


2- Final Fantasy IX (PSX) 

İlk'defa bir Final Fantasy'yi ilk-sıraya yazamadım ve ilk-defa Final b 
tasy'den daha iyi bir oyun olduğuna şahit oluyorum. Birkaç saniye şaşıracagım izin verirseniz. Sonuçta ortada süper FMV'leri ve etkileyici hikayesiyle 
yine mii olan bir Final Fantasy var. Yine'de FF VIl hala en güzel. 


3- Medal of Honor Underground (PSX) ; 
“İlk Medal of Honor'ı'nasıl deliler gibi oynadıysam, ilkinden çok fazla farkı 
“olmayan fakat daha iyi olan Underground'u da en az o şiddette oynadım. 
2. Dünya savaşıyla ilgilenenlerin, taktiksel FPS'den hoşlananların mutlaka 


| - bakması gereken bir oyun. 


4- det Grind Radio (Draamcast) z z 


> > Animasyonla 3 boyutlu grafiklerin mükkemel bir birleşimi olan ve pal 


kayan herkesin direkt ilgisini çekecek. Altınızda paten, elinizde sprey boya; 


İnternet Konsol Merkezi 


Gamefan.com 
(http:/www.gamefan.com) 
Belki bir PSX'iniz yok. Belki de Dreamcast'iniz var ama PS2 ile ilgileniyor- 
İ sunuz. Belki de PC'niz var ama içinizde konsollar hep bir ukte olarak kalmıştır. Kısaca konsollara ve oyunlara karşı büyük bir ilgi sahibisiniz. İşte 
bu esnada ihtiyacınız olan tek site, Gamefan. Gamefan aslında Amerika'nın en iyi multiplatform dergilerinden biri (GamePro'dan sonra tabii ki 
3). Gamefan'in sitesi ise dergiden tamamiyle bağımsız ve kendi halinde 
multiplatform bir oyun sitesi. Site, ilk açılışta tüm sistemler hakkında yeni 
haberleri getiriyor ekranınıza. Eğer özellikle aradığınızı bir oyun varsa bunu search kısmından halledebilirsiniz. Belirli bir konsolla veya sistemle ilgileniyorsanız, buna da Sega, Sony vs. şeklinde ayrılmış bölümden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz konsolu seçtikten sonra ise, o konsola ait oyunların 
incelemeleri, önbakışları veya haberlerine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında 
birçok hileye veya henüz çıkmamış oyunların kısa videolarına da göz atmanız mümkün. Gamefan'in sitesindeki gelişmelerden haberdar olmak 
içinse Newsletter'a üye olmanız yeterli. Sitenin dizaynı ise oldukça hoş. 
Çok düzenli ve iyi dizayn edilmiş grafiklerle bir bütün olarak gözüküyor. 
Her sistemin renk teması ise farklı. Örneğin ekran yeşil renkle doluysa, 
N64 bölümünde olduğunuzu kolayca anlayabiliyorsunuz. Kısaca ziyaret edilmeli. 


express.com 


lexpress.com 
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5- Capcom ve. SNK (Dreamcast) 


— Capcom'un 2 boyutlu dövüş oyunlarına karşı olan sempatimi ve hassasiye- 


timi bilirsiniz. En son bir numarada gördüğümüz Marvel VS. Capcom 2'den 
“sonra, Cvs$, yine oldukça başarılı bir çalışma. 


6- Spiderman (PSX) 
Zaten küçüklüğümden beri Örümcek Adam'ın: hayranıydım. Nihayet Neversoft mükemmel oynanışıyla, çok zevkli bir Spiderman > ŞE 


7 Allen Resurreotion (PSX) 


-Işıklarınızı kapatın. Dışarıdan gelecek tüm ses kaynaklarını örtün. Gece ol- 


masını bekleyin ve Alien Resurreciton'ı oynamayı deneyin. Resident Eyil'- 
dan bile daha çok gerilime sokan bir oyun arayanlar için ideal, 


-8-Dino Crisis 2 (PSX) 


Capcom'un korku stili ilk Dino Crisis'ından çok daha farklı olan bol Beye 
nlu Dine Crisis-2'yi henüz almadıysanız, geç bile la 


9- Driver 2 (PSX) 


— Driver'ı yere göğe sığdıramamıştım oynadıktan birkaç ay sonra bile. Driver 

— Z ise kötü grafikleri ve oynanışıyla ancak dokuz ie a 
10 Tekken Tag Toumament (PS2) 

Bundan ne zaman vazgeçeceğimi soranlar varsa, ne zaman olacağını SE 
> önceki Epe bakarak Sümerler, - 


News Reviews 


Relea, 
se Dat, Chat / Forum İ Down; 
oads 


(http://www.dmachine.com) 
Bu ayın ilk sitesi, diğer Dreamcast sitelerinden çok da farklı bir yapıya sahip olmamasına rağmen, düzenli olarak ziyaret edilebilecek, düzgün bir 
dizayna sahip, hoş bir Dreamcast sitesi. Siteye ilk bakışta, üstünde uğraşılmış bir logo görüyoruz ki sanırım sitenin en etkileyici kısmı da burası. 
Menü kısmı, diğer sitelerin sol standardından farklı olarak üst kısımda yer 
alıyor ve alıştığımız menü seçeneklerini içeriyor. Review kısmında oyun 
incelemeleri, preview bölümünde ise daha çıkmamış fakat yakın zamanda 
görebileceğimiz oyunların kısa açıklamaları yer alıyor. News kısmı ise, Sega cephesinde oluşan tüm gelişmeleri gün gün sunuyor. Çeşitli sorularınıza yanıt bulabileceğiniz veya site yazarlarının düşüncelerini görebileceğiniz 
bölüm ise editorials. Chat/Forum kısmı ise, diğer Dream Machine ziyaretçileriyle konuşmanız veya düşüncelerinizi paylaşmanız için özenle hazırlanmış. Bilgisayarınıza çeşitli resimler çekmek veya oyunların demolarını izlemek için Downloads kısmına başvurabilirsiniz. Sitenin tüm 
bölümleri bu kadar. Biraz da dizaynı hakkında konuşmak gerekirse, ortalama bir güzellik görüyoruz diyebiliriz çünkü seçilen turuncu rengin 
dışında pek de uyumlu ve olumlu yön olduğunu söyleyemeyeceğim. rr 
Yalnız son olarak şunu hatırlatayım, hem içerik hem de dizayn olarak | | 
site kötü değil. e 
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erkese selamlar! Farkındayım aylardır Counter-Strike konulu yazılar yazıyorum. Biraz da 
online gaming'in farklı cevherlerinden, RTS yani real time strateji oyunlarından bahsedeyim: Stratejilerin online dünyaya düşüşü WarCraft serileri ile 
başladı: WarCraft 2 çıktığında Internet sahibi birçok oyunsever WC2'yi İnternet üzerinden sabahlara kadar oynadı, klanlar kuruldu; turnuvalar düzenlendi... 2000'in sonlarına doğru ise ülkemizde ve 
dünya da oynanan daha fazla RTS var. 

Age of Empires Il: The Age of Kings: Geçen aylarda da bahsettiğim gibi bu oyun hem karşılıklı IP 
bağlantısı ile hem de Zone üzerinden oynanabili- ğ iz 
yor. Oyuna girin ve TCP/IP yi seçin... daha sonra show games kısmından bağlanacağınız IP'yi girin. Bu aralar 
Aok İl ve Conguerors'u online oynayan oyuncu sayısı StarCraft'a oranla çok daha fazla-artmış durumda. Bu 
ay ayriyetten Türkiye'nin önde gelen klanlarından TurkSguad'ın AoK bölüm başkanı Never trk ile kısa bir 
söyleşi yapmış bulunmaktayım. 

- Merhabalar Never! 

Selam... 

- Fazla uzatmadan suallere geçeyim. İlk olarak neden AokK gibi bir oyunu seçtin? online bir 

sürü RTS varken sence AoK''nin farkı ne? 
> Bence bunun temel nedeni oyunun daha mantıksal ve insancıl 


pa olması. 

Örneğin starcraft cok begenilen bir RTS oyunu ama yaratık cinsi 
bilimkurgu tarzı ırklar var. AOK ise tamamen tarih ile bağdaşıyor. Ayrıca AoK online oynaması en kolay oyunlardan biri. 

Neden dersen oyun tamamen multiplayer taktiklere gore ayarlanmış Oyun yapimcilari yani Ensemble Studios oyunun single player kısmiyla olduğu kadar multiplayer'ada önem vermişler ki bence oyunun 
asıl zevki arkadaşlarınıza karşı oynadığınızda ortaya çıkıyor.Bunun yani 
sıra oyun CDsiz oynanabiliyor internet uzerinden. Bu çok büyük kolaylık ve-avantaj.Yani sadece oyunu alıp yüklemeniz yeterli. AoK'nin 
multiplayer kodlaması da mükemmele yakın. Yutdışından bulduğunuz 
rakiplere karşı 1000 pingde bile-bile rahat oyun oynanabiliyor. 

- TRK klanı olarak hangi oyunlara destek vermektesiniz? 
Klan nasıl kuruldu? 

TurkSguad ilk olarak Amerika'da ögrenim gören iki Türk tarafından kuruldu. Bu kişiler Turk. trk ve Stigmata trk ilk olarak clan 
delta force oynuyordu. Bende kuruluştan-yaklaşık-4 ay sonra TRK'ya 
girdim. Zamanla klan cok gelişti: 30 küsür üyeye sahip Türkiye'nin en 
büyük klanı durumuna geldi ve artık delta force trk'ya yetmedi. Yeni 
oyunlara atılma fikri ortaya çıktı bunun-sonucu benim başkanı oldugüm AoK bölümü, bundan başka cs, team fortess, Half-Life DM gibi 
bölümler açıldı. Diablo ll gibi oyunlarda sırada bekliyor. 

- Peki bu Türkiye'deki her kafasına esenin klan kurması 

-olayına ne diyorsun? Klan kurmak nick'lerin başına getirilen 
harflerden daha fazla şeyler ifade etmeli değil mi? 
Bu konuda söylenecek o kadar çok şey var ki. Aslında ben kişisel 
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olarak da bu klanlara karşıyım 
Klan denildiği zaman bir kere oyuncularla arasında bir iletişim olmalı. 
Yani bir webpage ve bir forum. Bunlar şart... Bunlar tabii ki de yeterli de- 


gil.Gerçekten yetenekli ve oyunculari bir arada tutmayı başaracak liderler - 


de lazım. Bahsettiğimiz saçmasapan klanlar daha cok CS'de var ve bunları 
gerçekten kınıyoruz. Klan kurmak bu kadar kolay olmamalı. 

- Türkiye'deki online gaming konusunda ne düşünüyorsun? 
Sunucuların durumu, oyunculara cevap verebilmesi, yeterli desteğin sağlanması bakımından? . 

Aslında bu konuda AoK'cilere pek laf düşmez çünkü bizim MSN Zone 
ve-İP bağlantısı gibi alternatiflerimiz-var sabit server gerekmiyor. Ben de 
CS oynadığım dönemlerde bu sorunla karşılaştım. 

Her ne kadar birçok kişi SNN'ye kızsa da ben kendilerini tebrik ediyorum. Onlar olmasaydı nasıl bu kadar kişi CS oynardı bir düşünün? Tabii diger CS sunucuları bulunan servis sağlayıcılarını da... 


TEAM ARENA 


SinglePlayer MultiPlayer StarlServer 


OPTIONS 
OUT 


Deme Version Onlş. Content Warning: Conlains Depictions 0! Yiolence 


Yani kısacası beklentilerinizi biraz küçültün. Türkiye'de şartlar böyle... 
- Son olarak eklemek istediğin birşey var mı? Ve yeni multiplayer AoK oyuncularına tavsiyen neler? 
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“http://fiy.toldisintegrated” Bu sitede yeni arkadaşlara çok yardımcı olacak bölümler var. Zone'da nasıl oynanır? AoK terimleri, Türk oyunculari- 
nın stratejileri ve recorded game'ler gibi birbir sürü yararlı bilgiyi bu sitede bulabilirler. Ayrıca i.am/array adresinden genel Türk AoK oyuncuları 
forumuna, www.turksguad.com/forum adresinden ise bana ve diger TRK'lı 
oyunculara ulaşabilirsiniz... Ben dahil birçok AoK oyuncusu sizlere yardımcı 
olacaktır. Zone'da görüşmek üzere... 

- Teşekkür ederiz Never! 

Ben teşekkür ederim... ne demek... 


Şubat'ta köşemde Türkiye'deki çeşitli oyunlar için oluşturulmuş klan ve takımlar hakkında genel bilgiler vereceğim. Klan olayı nedir? Niye her önümüze gelen şahsiyet klan kurmaya kalkıyor? Neden klan kurmak için millet 
kendini bu kadar kasıyor. Elle tutulan, adam akıllı klanlar var mı? Hepsi Şubat'ta bu sayfalarda! 


Yeni O3A genişletme pakedinde | yeni 
harita, Proximity Launcher adında yeni 
bir silah, birkaç yeni model ve skin, 
yepyeni bir arabirim, power-up'lar ve 4 
farklı oyun tipi bulunuyor. Ayrıca yeni 
bir item da eklemiş 1D Software... Kamikaze! Oyünun demosunu ftp://ftp.id- 
software.com/idstuff/teamarena /Te- 
amArenaDemo.exe adresinden 


ŞUAakk İm. , 
TEAM ARUNA 
yabilmek için O3A'nın gerçek versiyonuna sahip olmanız gerekmiyor ama 
Team Arena'nın full sürümünde olacak. 


download edebilirsiniz. Demoyu oyna- 


Hani her geçen ay yeni bir CS'nin çıkışını ve bir sonraki aya da yeni bir 
versiyonunun çıkacağını duyuruyorum ya... Hah işte o geleneği tekrar yerine getirmiş bulunmaktayım. CS 1.0 artık Beta değil ama hala üzerinde hatalar mevcut. Bir kere server'a bağlanmak işkence, ondan sonracığıma, 
oyun P3'te bile ara sıra tekliyor. Bir sürü grafik hatası mevcut vs. vs... Ama 
bulara ek olarak güzel yenilikler de var. Mesela model animasyonlarındaki 
pürüzler giderilmiş ve gerçekçilik artmış. Biri sniper olmak üzere 3 adet de 
yeni silah ve bir sürü yeni harita var... Download için www.counterstrikemod.org 


Anet uzun süredir CS 6.2 desteği bulunan CS sunucularını geçtiğimiz haftalarda V1.0'a yükseltti. Ayrıca yeni bir de Anet Diablo İl sunucusu devreye 
girdi. Diablo-1l için httb//www.anetnetti/ oyun -sunucu “diablo2.asp adresine 
göz atın. 


CounterStrike: CounterStrike (FF) 
cs2.anet.net.tr 
cs2.anet.net.tr:27035 


cs2.anet.net.tr:27045 


cs.anet.net.tr 
cs.anet.net.tr:27025 
cs.anet.net.tr:27035 
cs.anet.net.tr:27045 
Team Fortress Classic 1.5 
tfc.anet.net.tr 


csl.vestelnet.com 
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http://www. 
arkadas 
.com 


avka 0 stom 


E-KaRt'lar 
Burada 


En popüler Türkçe arkadaş sitelerinden biri. Hem değişik insanlarla tanışma imkanı sunuyor, 
hem de değişik konularda chat 
ve mesaj panosu imkanı sunuyor. Oldukça fazla üyesi olduğu 
için pek çok farklı kişiyle karşılaşabilirsiniz. 
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Ben özdünüm 
saDece üzgün! 


http://www.chivi.com 
mobilmail 
p4 iğ oyy 


uz DİYyarBakır'a 
Yumruk Havaya 


İLHAM BAYHAN 


li ilkambayhan(Ohotmail.com 


haftanın kizi 


Türkiye gündeminden genel olarak haberdar olmak istiyorsanız 
Chivi'ye göz atmanız yeterli. Ekonomi, çevre, spor ve müzikle ilgili 
değişik yazarlardan köşe yazıları ve röportajlar bulabilir, ayrıca 
Internet'te sanal roman okuma imkanı da bulabilirsiniz (şu anda 
iki tane var). Ouake'de “frag” yapmak isteyenler için Chivi - E 
mania işbirliğiyle düzenlenen Ouake Turnuvası da seçenekler 
arasında. Ixir'in en popüler sitesi diyebilirim. 


http://www. 


tatilonline 
.com 


Tatilini yurtdışında geçirmeyi 
düşünenleriniz varsa işte online 
acentanız hazır! Siz evinizden 


veya işyerinizden siteye giriyorsunuz, onlar kalacak yerinizi, 


gezinizi ayarlıyor ve tatil bilgileri 


veriyorlar. Üstelik fiyatlar da 
hesaplı sayılır. Tatilonline şu 
anda 75 ülke için tatil imkanı 
sunuyor. Bunların başında ise 
Amerika, İtalya, Mısır, Hong- 
Kong ve Hindistan geliyor. 


http://www. 
langtolang 
.com 


FA a e e 
işer miz ze 


it aym a a 


Müzmmarş > sozluk © wörerburh  dieriemnalra © dicctonara © diesmar » vlavar 


#2032 


“Dilim ne kadar sınırlıysa dünyam o kadar sınırlıdır” diyor sitenin yapımcıları. Tek dille sınırlı 
kalmak istemeyenlere Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve İtalyanca 
sözlük hizmeti sunuluyor. Ayrıca 
bu diller arasında çeviri yapmak 
da mümkün. Oturup kalın sözlüklerle uğraşacağınıza, bırakın 
langtolang.com sizin için arasın. 
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http://www. 
yukle 
.com 


yukle.com 


emal lek rekom bilgi 


WEB'HOST. 
EA SEE SORU MA UM 


Bünyesinde değişik kategoriler- 
de programlar barındırıyor. Multimedya, Internet programlarının 
yanı sıra, Ouake3 ve Age of Empires gibi aksiyon ve strateji 
oyunlarının yamaları da bulunabilir. İlgilenenler için iş (finans, 
veritabanı, kelime işlem) ve eğitim programları da olduğunu belirtmek gerek. Yerli Tucows, daha da geliştirilirse oldukça popü- 


http://www. 
satiyorum 
.com 


hotmail'e paydos artik!!! 
herkes(Opostamatik.com 


SATIYORUM.COM/ 
iy leri sleekmme iş. 


Sitede, satılabilecek taşınabilir 
ve taşınamaz her şey için ilan 
vermek ve ilanlardan seçerek satın almak mümkün. Vasıta ve 
emlaktan başlayıp satılık Web ve 
ithalat-ihracata kadar geniş bir 
yelpazesi var. İstanbul, Ankara, 
İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin diğer illeri ve yurtdışı için 
de ilan verme şansınız var, hem 
de ilanlar ücretsiz! 


http://www. 
sanane 
.com 


Multiplayer oyun denilince ülkemizde akla gelen isimlerin başında Sanane yer alıyor. Counter 
Strike başta olmak üzere çeşitli 
oyunları Sanane server'ları üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıca 
oyunlarla ilgili istatistiklerinize 
de Sanane'nin Web sayfasından 
göz atma imkanınız var. Oyunları 
multiplayer olarak nasıl oynayacağınıza dair bilgiler de sitede 


ler olabilir. 


Amatör Bakış 


http://turktop30.hypermart.net/index.html 

Eğer yeni bir site kurduysanız veya mevcut sitenizi nasıl tanıtacağınızı düşünüyorsanız, bunun en iyi yollarından biri 
toplistlere üye olmaktır. Böylelikle insanların sitenizden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. TURK LIST, yeni açılan 
toplistlerden ve oldukça iyi hit gönderiyor. 


http://sa8.8m.com 
Sitede bir kafe kontrol programının yanı sıra, webmaster'ın 
çizdiği pek çok güzel grafik var. 


http://www.pembo.cib.net 
Daha başlangıç aşamasında olduğu belli ama içerik geniş 
tutulmaya çalışılıyor. Alt başlıkların en ilgi çekebilecek olan- 


yer alıyor. 


ları MP3 ve değişik wallpaper'lar. Zamanla daha da geliştirilebilir diye düşünüyorum. Ama tabii piyasada bunca ali-inone tarzı popüler site varken şansı ne olur bilinmez. 


http://www.geocities.com/diganlar 

Çanakkaleli bisiklet severlerin kurduğu siteden ucuz bisiklet 
ve motosikletler bulabilirsiniz. Ek olarak bisiklet resimleri 
ve Çanakkale bisiklet tarihine yer verilmiş. 


http://www.cevaplayanadam.com 

Doğrusu Cevaplayan Adamın nelere cevap verdiğini ben pek 
anlayamadım ama o, gündelik, üzerinde düşünülmeyen konulara kafa patlattığını söylüyor. Hem de gönderilen sorulara cevap yazıyormuş. Sorusu olanlara duyurulur! 


TOP 10 Astroloji 


Müneccim 
http://wwww.müneccim.com 
Yorumcu 
http://wwww.yorumcu.com 
Star Astroloji 


Tabirci 


Astronik 


http://www.stargazete.com.tr/astroloji/ 
AstroMatik 
http://www.gpturkey.org/ 


Falmatik 
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http://www.tabirci.com/ 


http://www.astronik.com/ 


http://www.falmatik.com/ 


Superonline Astroloji 9. Falcı 
http://www.superonline.com/superastroloji 


http://www.falci.com/ 
10. Astroloji Dergisi 
http://www.astrolojidergisi.com 


Lütfen istek ve eleştirilerinizi 
ilhambayhanehotmail.com iletmeyi unutmayın. 
WEB portal kesinlikle sizin istekleriniz 
doğrultusunda gelişecek. Görüşmek üzere! 
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gizler bu yazıyı okurken resmi 
olarak 21. yüzyıla da girmiş bulunacağız. Artık biliyoruz ki; içinde 
bulunduğumuz çağda teknoloji akıl 
almaz bir hızla ilerlemeye devam 
ediyor: Hayallerimiz-ve arzularimız 
sanal ortamlarda gerçekleşme noktasına varmak üzere: Bilgisayar dedi- 
—gimiz gizemli dünya içerisinde bilinmezliğe, gerçeğinden çok daha etkileyici görüntüler eşliğinde yolculuk yapabiliyoruz. Öte yandan gerçek 
yaşamın içinde insan gibi yürüyen robotlar yapılıyor, insan elinin ulaşamayacağı noktalara keşif araçları gönderiliyor. Tüm bu gelişmelere 
rağmen insanoğlunun henüz başaramadığı bir şey var; herhangi bir basit canlının bile zeka seviyesini taklit edecek suni sistemler oluşturamadık. Evet bazı ilerlemeler kaydettik ama filmlerde gördüğünüz insanlığı yok edecek robot ırklarını bir kenara atın, kendi başına hareket 
edip herhangi bir hayvanın mükemmeliğinde yiyecek bulabilecek bir 
yapay zekanın kıyısında: bile değiliz. 5 


Sizlerden aldığım mailler içerisinde en çok ilgiyi çeken nokta yapay 
zeka üzerine yöneltilen sorular. Bu yazıyı yazarken ise çok düşündüm. 
Böyle bir oyun dergisi içinde, böyle bir köşede bu konuya girmek ne 
kadar doğru olur? Ama-gördüğünüz üzere artık başladık ve biraz detaya girmek noktasında bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç ay-boyunca oyun programcılığı teknolojilerini bir kenara 
bırakıp biraz yapay zekaya giriş yapacağız ve az buçuk ucundan sizlere 
Prolog ile mantık programlamayı anlatacağım. Buyrun efendim, en temelden başlayalım: - 

Günlük hayatımızda belirli mantık kuralları çerçevesinde hareket 
ederiz. Aslında her şeyin temelinde bu mantık kuralları yatar. İşte sevgili matematikçiler fi tarihinde oturmuşlar ve belirli prosedürlere göre 
bu mantık tablolarını sayısaF olarak izah edebilmek-için bazı simgesel 
— kurallar oluşturmuşlar. z 
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AHMET “deli-prof” USTA 


gametech(Ogamepro.com.tr - 


Gerçek hayatı göz önüne alırsak, temel kavramlar üzerinde yapabileceğimiz işlemler bellidir. 
Bunları sıralamak gerekirse. - 

İki kavramı VE-İle birleştirebili- 

- - — riz. Doğru VE Yanlış-gibi. 

İki kavramı VEYA ile birleştirebiliriz. Doğru VEYA Yanlış gibi. 

Bir kavramın DEĞİL şeklinde tersini alabiliriz. Doğru DEĞİL gibi. 

Bir kavramın sonucunu İSE ile bir başka sonuca ulaştırabiliriz. z 
Doğru İSE Güzeldir gibi. 

Şimdi bu kavramları kullanıyoruz. İyi, güzel, hoş da bu kavramlar 
neleri birbirine bağlıyor? Elbette bazı olguları birbirine bağlamaktalar. - — 


“İşte sevgili matematikçileremiz de bu olgulara önerme ya'da öneri adı — 
ni vermekte. Şimdi bu önermelerin özelliklerine bir bakalım. — 
Öncelikle bir önerme iki değer alabilir: Doğru veya Yanlış. Aynran- — 


da hem doğru hemde yanlış olamaz: Bu şekilde aynı anda hem Doğru 
hem Yanlış olabilen önermeler olabilir ve bunlara Paradoks denir an- — 
cak bunlar şu anda konumuzun dışındalar. DE — 
Şimdi Doğru olarak tanimladığımız önermeler için “1” ve Yanlış 
olarak tanımladığımız önermeler içinde matematiksel olarak “0” değerini-kullanalım. - > EE e Ea 
Yukarıda anlattığımız-kurala bağlı kalarak ikitane de önerme ele — 
alalım. - - EE 
1. önerme P, z 
2. önerme ©, olsun... Burada önermeler için herhangi bir cümle 
kurabilir ya da bir atama yapabilirsiniz ama bizim için şimdilik onların — 
Sayısal isimleri P ve ©. z 5 z 
Şimdi bu önermeleri birlikte değerlendireceğiz. Peki bu değerlendirme esnasında-bir başka kriterimiz olacak mı? Elbette olacak; şimdilik ilk kriterimiz “VE” kriteri. 
Film başlıyor; 
Değerlendirmemizi şu şekilde yapacağız: “P VE O” z 
Buna göre elimizde kaç farklı seçenek olur? İşte Cevap: Dört tane. 
Aşağıdaki tablomuz bunu gösteriyor. 


P ÖnermesiliKriterllO Önermesil|SONUÇ 
1 VE 1 i 
VE O 


1 0 
0 VE 0 
0 VE 0 


İçimizde anlayış konusunda bir sıkıntısı olan arkadaş yoksa, en fazla — 


yukaridaki yazıyı 3-kere okuyarak meseleyi kavraması gerekir. Eğer -ak- 


si söz konusu ise biraz daha zorlayın kendinizi lütfen 
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Tablolarda da anlaşılacağı üzere e doğru bir sonuç elde etmemiz - 
kriterimizin Şartina bağlı. Eğer şart bizi VE'ye zorluyor ise her iki 
“önerme. de doğru olsün ki sonuca doğru şekilde ulaşabilelim. “Hayattan — | 
bir örnek vermek gerekirse. Fiş prize takılı mı? VE bilgisayarın düğme- : 
si açık mi? Bu durumda bilgisayar çalışıyor. 

z Tamam bazılarınız hemen şunu söyleyecek şimdi; 

> i elektrik yoksa?” VEYA “bilgisayar t bozuksa?” Bu ii bilgisayar çalışmaz. Evet arkadaşlar haklısınız, işte biz buna hayatın Nonlineerliği diyoruz. Yani nedir? Hayat doğrusal değildir; en ufak bir ak- 
-saklık büyük sapmalara yol açabilir. Ama matematik böyle değildir. Bir 
“şey: yen SERE o odur, gile sınırlar dışında başka bir şey DE 


o ki bir DEĞİL en ür Peki bu. — ne > 
e sonuç doğru yani | ise sonucu 0, eğer sonuç yanlış yani O ise sonucu 1 yapar. Eğer bir önermenin önce tersini alıp, daha sonra tersi 
alınmış önermenin tekrar tersini alırsanız. bü durumda ilk önermemizi - 
elde. etmiş olursunuz. - : se 5 

Gelelim İSE kavramımıza. Genelde ri desi alınırken kavram her zaman kafa karıştırcı olmuştur. Bunun nedenini, kz taboyu: birlikte inceleyerek anlayacağız. 


— Gördüğünüz gibi eğer her iki önerme de doğru oluyorsa sonuç 
doğrudur. Bu gayet mantıklı çünkü doğru bir şeyden yola çıkarak doğru-bir sonuca ulaşmayı beklersiniz. Hemen takip eden satırda ise doğru bir sonuçtan çikarak yanlış bir “sonuc “ulaştığımızı görüyoruz. Bu — 
“durum: sayısal mantık kuralları çerçevesinde kabul-edilmez ve doğruluk — 
değeri tabloda görüldüğü gibi O'dır. Evet, gelelim son iki duruma. Bu- — 


— aşağıda görebilirsiniz 


© ayet doğmimal değildir en ufak bir akeçkök 
e li > ğini malemcilik 


onucumuzun b dolrlaniğini görüyoruz. Yani Yanlış in Doğru ya bağla 


> y an İSE a mantıksal depeği 2 dur. EE RENE lan ie e — 


“sonuçtan yola çıkarak başlangıca da ulaşılması beklenir. Ve tablosunu 


— Şimdi geçelim bazı temel imanaksal in 
— Tavtoloji: Eğer bir mantık kurallarından oluşturulmuş mantik sis- 


; zeminde, tablolarınızı çizip e sonuçları doğru olarak- buluyorsanız — 


buna Tavteloji “deniyor. zi 

“Çelişki: Tavtolojinin tam tersine, eğer tablolarınız size tüm so- 

— “nuçları yanlış olarak veriyorsa bu 

“durumda bir çelişki söz konusu 

: “demektir. 

> gazi opak Adından iz açıkça anlaşılacağı gibi — > : 
“lerimiz kimi zaman: doğru, kimi zam 

— buna Bazen Doğruluk” diyoruz. e 


Size bu yazımızda anlatmadığım iki ir > söz zap > ay- > 


Tik kafa ütüleyen dersimize son verelim. Hayatta çok kullandığımız iki: 


— kelime vardır. Bunlardan biri HER diğeri ise BAZI'dır. Bu kurallarını- 


-z önermelerinizin başına getirerek o önermenin içeriğinin kimi zaman 
— değişken olduğunu ya da hiçbir zaman değişken olmadığını göstrebilir- < 
siniz. Bir örnek vermek gerekirse; HER Dergi güzeldir. Bu önerme 
“olarak doğru bir yapıya sahiptir ve-mantık kuralları içerisinde gayet tu- 
—tarlıdır. Sonucunun doğru veya yanlış olması ise yapısını zedelemez. - 


rak doğru olup sonucu da doğru çıkabilir. Eğer piyasada hiçbir güzel 
dergi yoksa, o zaman DEĞİL bağlacını kullanıp, DEĞİL Dergi güzeldir, 


İ - deriz. Bunun sonucunda anlaşılması > şey elbette Dergi güzel — 

— değildir çikar. EE > 

— Evet artık hepiniz mantık Gafayarları oldunuz. Önümüzdeki ayarkadaşlar, yazımız bu seferki kadar kafa karıştırıcı olmayacak: Bu ayki 


yazının bazı temel kavramları anlayabilmeniz için maalesef böyle olması; 


İ © gerekiyordu. Önümüzdeki aydan itbaren mantık programlama konusunda oldukça gelişmiş ve en çok kullanım alanı bulan Prolog Prog- 
—ramlama dilini anlatmaya başlayacağım. Bu dili kullanarak çok kısa za- 

- manda neler yapabileceğimize göz atacağız. Sizler de bu arada boş — 


durmayın, mantık programlama konusunda İnternet'in altını üstüne ge-. 
“tüirip bazı kaynaklar arayın, oldukça e ve dikkat çekici a büla- 
Z Sap eminim. 
<Şindilik esenle Kalın, derslerinizi ihmal etmeyin. EZ | 


“rada yanlış bir sonuçtan çıkarak doğru bir sonuca ulaştığımız dürümde z Z 7 


Bir —— kriterimiz. Çift Gerektirmeli İse ir Bu pm ie —— 
| - ce başlangıçtan yola çıkarak bir sonuca ulaşmak değil, aynı o Zamanda, 


z man yanlış e e e 


Öte taraftan şöyle dersek, BAZI Dergi güzeldir. Bu da mantıksal Bi << 


Oğuzhan Özdemir 


Üsame İldar Özdemir 


ruk yılın son-yazısına gelmişti sıra. Ortalıklarda görünmeyen ortağım şimdi bir süreliğine uzaklardaydı. Uzaklardan 
duyduğum bir ses "“Yazarsın sen 
bü yazıyı, manyak mısın?” diyordu. Evet haklıydı yazmalıydım. 
Aklıma ilk gelen bir türlü sonu gelmeyen serilerin bu yıl geçen senelere göre biraz geciktiğini düşündüğüm yeni versiyonları 
oldu. Tabi bunların başında Alper'in günlerdir israrla sorduğu 
mm e NBA Live 2001 geliyordu. Internet tabi ki en büyük-yardımcımdı. Hemen girdiğim sitede 
-(Wwww-easports.com) -bence favorilerinize eklemeniz gerekenlerin başında geliyor- oyunun yeni görüntülerini ve ses kayıtlarını buldum. Eminem'in bu sene Gramy'de kazandığı başarı ve NBA oyuncularının çoğunluğu- 
nun-ten rengi düşünüldüğünde-müziklerin Hip-Hop olacağı-gün gibi- ortadaydı. Pek ilgim olmadığı halde dinle- 


diklerim yinede itici değildi. Sanırım oyunu oynarken de bu müzikler oyuncuları havaya sokacaktır. Tabi bir 
de-dikkat çekilmesi gereken özellik, FIFA 2001'de gördüğümüz gerçekçi oyuncu hareketlerinin aynı oranda 
—— bir gerçekçilikle NBA Live 2001'e aktarıldığı. Motion En e abartıldığı Bp şiddetli bir baş © 
belasi olacağa benzer. 
Yazının e da a belirti gibi mevsim ica- ZEN 
bi bir süreliğine kaybolduk.(Kış uykusu değil yanlış Sa 
anlaşılma olmasın). Gazla-debriyajla yazının baş  - 
kısmını Oğuzhan'a yıktıktan sonra, -giriş-gelişme- 1 
yi çocuk halleti,-bari biz de sonuca bağlayalım 
diye sarıldık klavyeye. Benim-geçici bir süre için ortalarda görünmeme sebebim malum: SporBoard diye 
köşe yazan bir adam nereye kaybolabilir. Büyük ihtimalle monitör başında sızmış-ya Manager tabir ettiğimiz. 
/ “FA Premiere League Football Manager” ya da FIFA tabir 
ettiğimiz FIFA 2001 oynuyordur, son bir ihtimal var, büyük bir iş peşindedir. Her iki oyun hakkında da 
derin araştırmalarımı sürdürürken ve büyük bir iş peşindeyken, bir köşemiz olduğu ve bir an önce baskıya yetişmesi gerektiğini ve Murat Abi'nin köşenin gecikmesi durumunda Oğuzhan'a kayacağı fırça aklıma geldi ve oturdum yazmaya (inanmıycaksınız ama bu yazıyı İngiltere'den yazıyorum, heheh devam edin 
okumaya sebebi anlayacaksınız). Spor da spor diyoruz. Biliyorsunuz sporun en önemli renklerinden biri 
de transfer; bu ay sizlere müthiş bir transfer haberimiz var. Önümüzdeki aylarda FIFA serisinden tanıdiğınız Endi Grey ve Con Motsın'ı sizler için köşemize transfer edeceğiz. Hoşsohbetleri ile, Ümit Aktan'ı ve 
İlker Yasin'i aratmayacak anlatımları ile Endi'yle Con sizlerle olacaklar. Bonservisleri ile beraber almak 
istedik ama, paramız yetmeyince biz de şimdilik kiralık olarak aldık-onları. En yakın zamanda bu köşede 
göreceksiniz kendilerini. Şimdi sizlere Endi'yle Con ile yaptığımız kısa röportajı sunuyoruz: 
SporBoard: Meraba Endi, Meraba Con? Nasılsınız? - 
Endi: İyiyiz, dimi Con ? 
> Con: Ya bi dursana bizim de ağzımız dilimiz var Endi. Böyle yabancı birilerini görünce hemen şimariyorsun Endi yaa. 
Endi: Tamam abi kızma. z 
X -SporBoard: Neyse siz birbirinize girmeden ben araya gireyim de bir kaza çıkma- — 
> sın, çünkü gelecek günlerde bize lazım olacaksınız Şey dicektik, transfer teklifin imizi 
i#— nasıl kabul ettiniz. Açıkçası pek umutlu değildik teklifi size getirirken. - 
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Mahalle maçlarında başka hiçbir resmi müsabakada rastlayamayacağınız 
kurallar ve terimler vardır. İste bazıları: 


ELİN AVANTAJI OLMAZ 

Takımlardan biri ataktadır. Defans oyuncusu topu elle keser fakat pozisyon devam eder ve gol olur. Golü yiyen takım el var diye mızırdar. Karşı 
takım, “Avantaj olm.” der. Hemen akabinde kaleci “Ulan elin avantaji olmaz.” diye haykırır. Bir yere varılamaz. Kısır döngüdür. 


ADAMIN GOL DİYO! 

Gol atılır fakat yiyen takım saymaz. Hep bir ağızdan “Direk ulan.” diye 
anırmaktadırlar. Fakat içlerinden biri, “Gol abi.” der. Karşı takımdan bunu duyan biri direkt atlar ve, “Ulan adamın gol diyo.” Diye serzenişte 
bulunur. Gol sayılır, adam dövülür. 


ABANMA YOK 
Genelde küçük çocuklar arasında yaygındır. Kaleciler abanma yok derler. 
Aralarından yaşça büyük olanı “Lan karı mısınız?” dese de abanma olmaz. 


GÖNÜL ALMA 

Büyüklerle küçüklerin ortak oynadığı maçta büyüklerden biri gaza gelip 
küçük bir çocuğa sert girince direkt penaltı olur. Nerede olursa olsun. 
Küçük çocuk sevilen bir simadır ve faulü yapan abidir. Penaltı kullanılır, 
genelde gol olmaz çünkü kalede bir ayı vardır ve penaltıyı atan küçük çocuktur. 


GOL DİİL OLM BELÜSTÜ 

Minyatür kale maçlarda elle tutulmasına engel olunmak için getirilmiş bir 
çözümdür ancak bel üstü gibi kişiden kişiye değişen ve ispatı zor bir kriter getirdiği için nice kavgaların çıkmasına, nice başların yarılmasına sebep olmuştur. 


İLK YARI SİZDEN İKİNCİ YARI BİZDEN 

Oynayacak kişi sayısının tek olması ve kimsenin oyundan çıkarılarak kalbinin kırılmak istenmemesi durumu söz konusu olur sıkça. bu durumda 
futbol kariyeri en berbat durumda olan fasulyeden tabiri ile adlandırılarak 
birinci devre bir takımdan ikinci devre bir takımdan oynatılarak ufacık 
yüreklere ve beyinlere adaleti yerine getirmiş olma duygusu zerk edilir. 
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ELDEN GOL OLMAZ 

Paşa paşa oynuyoruzdur. Top, adamın tekinin eline çarpar, biz topu-dikeriz, hemen bir mahalle maçı oyun kuralları uzmanı pörtler oradan bir 
yerden ve der ki, “Elden gol olmaz”! 


TEKNİK VURACAM OLM 
Penaltı vuruşlarında en biçkin forvet oyuncusu sahne alacağından kaleci- 
nin gözü korkar. Hemen içi rahatlatılır: “korkma olm, teknik vurcam”. 


3 KERE SEKTİRME 

Kaleci degaj kullanırken eğer yanında bir rakip forvet varsa topu 3 kere 
sektirir ve, “Açılsana ulan üç kere sektirdim işte.” der, rakip açılır. Bazen 
top insanin pek münasip olmayan bi tarafına gelir, herkesin reaksiyonu 
aynıdır: “İşe işe!.” Uygun araziye çiş edildikten sonra maça devam edilir. 
Mahalle maçlarında her zaman saçı ince telli ve uzun olan kişiler vardır. 
Bunlar geriden topu alıp bütün güçleriyle ileri koşarken kafalarını ileri 
doğru atarlar. Amaç gol atmak ya da rakibi çalımlamak değil, saçların 
rüzgarda ahenkle dans etmesini sağlamaktır. Bu kişiler büyüyünce eski 
Fenerbahçeli İlker gibi olurlar. 


Anonim 
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iraz önce Atari klasörüme baktım ve yaklaşık 600 tane oyunun, yalnızca-3 MB yer kapladığını gördüm. Bik 
diğiniz 3 MB işte. Yani 2 disketten biraz daha fazla... Bugün 2 diskete ne sığdırabilirsiniz, bir düşünün. Bırakın 600 oyunu, | tane oyunun en basit dosyasını bile o disketlere sıkıştıramazsınız. Belki de bundan bir 20 s&- 
ne sonra, oyunların nasıl sadece 650 MB olduğuna şaşıracağız. Hiç belli olmaz: 
Ve başlıyoruz: Geçtiğimiz ay ki test sürüşünün ardından, asıl yolculuğumuza bu aydan itibaren başlıyoruz. 
BESA ER e a Geçen ayda belirttiğim gibi, ilk olarak Atari oyunlarına yumulacağız. İlerleyen sayılarda da, diğer sistemlere 
geçiş yapacağız. Nostalji 11 listesinde ufacık'da olsa değişiklikler var. Sizden az mail geldi, ondan ufacık o değişiklikler. Bir daha görmeyeyim. Liste için daha fazla mail bekliyorum. İşte oyunlarımız: 


Oyun salonlarında jetonlarımızı yutan bu katil balina oyun, zamanın ilerlemesiyle birlikte evlerimize de sızdı. 
Bir oyun nasıl olur da bu kadar basit ve zevkli olabilir diye düşünürüm hep. Oyunda, kuşbakışı görünümden 
bir uçağı yönetip karşımıza çıkanı vururduk. Belirli bir süre benzin almazsak, uçağımız düşüyordu. Benzinlerin 
üzerinden geçerken 'tın tın tın tın” diye ses çıkardı. Bölüm sonlarında, köprünün başinda bekleyen kalleş bir 
tank-vardı. Sürekli vururdu-beni. Ben de inat gibi hızlı geçmeye çalışırdım oradan. Oyun o kadar zevkliydi ki, 
gözlerim pörtleyene kadar-sabaha-kadar oynardım. Ben mi hastaydım, yoksa bu oyun mu, bir türlü çözemezdim. Hala da çözemedim. 


Tam bir klasik... Şimdi düşünüyorum da, o zaman için daha iyisi olamazdı; yarım daire şeklinde, garip gurup sesler çıkartarak noktaları yiyen bir canavar ve arkasında koca kafalı yaratıklar... Yapmamız gereken 
yalnızca, yaratıklardan kaçarak ekranda görünen tüm noktaları yemekti, ama bu her zaman göründüğü 
kadar Kolay olmuyordu. Zor durumlarda yiyebileceğimiz, peşimizdeki yaratıklari etkisiz eleman haline ge- - 
tiren haplar-da bazı durumlarda yetersiz kalıyordu. Oyunun bitimine son birkaç nokta kala yaşadığımız 
heyecanlar... Kısa süreli kalp spazmları... Gençtik o zaman tabi. Heyecanlıydık. Kalmadı şimdi. 


Yoksa siz Tetris'i yeni mi sanıyorsunuz? 94 yılının başlarında-bir anda insanları saran Tetris, aslında çok eskiden beri var. Oyundaki amacımız, havadan düşen şekilleri, birbirlerine uygun bir şekilde yere dizmekti. Eğer 
boşluk bırakmadan set kurabilirsek, bir veya daha fazla kat kaybolurdu. Bu şekilde yapabileceğimiz en yüksek 
puana ulaşmaya çalışırdık. Her zaman istediğimiz şekiller gelmezdi. Bazen öyle ters gelirdi ki, elimiz ayağımıza 
dolânırdı. Özellikle *Z' süründürürdü adami. Ben en çok çubuk-gelince sevinirdim. Hiç sorun çıkarmazdı. Çok 
efendiydi. Üstüne üstlük çok fazla kat götürürdü. 


Ben bu oyunu nasıl oynardım ufakken nasıl... O-yeşil şirin kurbağayı (şirin dediğim 4 tane kare), karşıdan 
karşıya geçirmek için az uğraşmadım. Canım-çıkardı alenen. Bir de, tam sona gelmişken suya düşmesi hasta 
ederdi beni, Zamanına göre oldukça Zor bir oyundu, ancak yine de çok eğlenceliydi. Özellikle müziği çok 
iyiydi. Frogger ilk olarak Atari'de çıkmasına karşın, Spectrum'da daha çok tutuldu ve daha sonraları PC dahil diğer sistemler içinde versiyonları yapıldı. 

Bu-ay klasiklerden başladık. Bir dahaki ay da, “di'li geçmiş zamanla cümleler kurmaya devam edeceğiz. 
Listeyi unutmayın. İstediğiniz oyun olursa da maille bana bildirin. E mi? 


Nostalji 11 


Oyun Sistem Tür 

Emiyn Hughes İnternational Soccer Commodore 64 Futbol 

Sensible World of Soccer Amiga 500 Futbol 

Panama Joe Spectrum Platform 
Commando Spectrum Action 

Cabal Commodore 64 Action 

Dark Earth PC Action-Adventure 
Lemmings Amiga 500 Strateji 

River Raid Atari 2600 Action 
Wolfenstein PC FPS 


AZ rayı 


Frogger Spectrum Action 
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ALP BURAK BEDER 


abbeder(Ogamepro.com.tr 


Savasın 


Spielberg'in, “Er undan belki bir milyon sene önce, nüfusumuz artıp da, yaşadığımız vadiye sığmamaya başladığımızda, yani gitmek 
Ryan'ı Kurtarmak” zamanı geldiğinde yürümeye başladık. Kalabalıktık ve yürüyorduk. Kaç defa güneşi doğurduk, kaç defa batışını seyrettik yürürken. Gece olduğunda kuytu bir yer bulup uyuyor, sabah olduğunda uyanıp tekrar yürüyorduk. Karnımız 
filmini seyredenler a e 

yı Sez acıktığında dağ-taş bizimdi. Kuşlar, geyikler, ağaçlardaki meyveler, bizle beraber hedefine yürüyen nehirler... 
savaşın yüzünün Sonra birgün bir yer gördük: Ağaçların arasında, yemyeşil, ortasından küçük bir ırmak akan kocaman: bir vadi. Kala- 
ne kadar kar balıktaki herkes şaşırmıştı. Çünkü haftalardır yürüyorduk ama böyle bir yer görmemiştik daha önce. Yerleşmek için 
y 

ne kadar acımasız kendimize burayı seçtik: Ağaçlardaki meyveleri hep beraber topladık, avlanmaya hep beraber çıktık; eti beraber pişirip 
olduğunu bilirler. beraberce yedik. O zamanlar, tepemizden şarkılar söyleyerek geçen kuşlar, bembeyaz, topak topak bulutlar, lacivert 
Savaşı sadece bir gökyüzü, ırmağın huzurlu sesi yüzümüzü güldürmeye yeterdi. Ve sonradan öğrendik: Yüzümüzdeki o gülümseme 


C& C oy | “barış” demekti. 


Bir gün toprağa düşen tohumun sulandığında yeşerdiğini, yeşeren bitkinin içinden çıkan küçük parçaların ezildiğinde 


bilenler içinse tozlaştığıni ve bunların suyla yoğrulup pişirildiğinde de-misler gibi kokan bir yiyeceğe dönüştüğünü keşfettik. Tohumları 
savaş bir eğlence ne kadar boş arazi bulursak hep beraber serptik. Sonra hep beraber toplayıp pişirdik ama bir türlü hep beraber yiye- 
gibi gelebilir. z medik. Bir kısmımız az ekmek aldıklarından şikayet etti, diğerleri verdiklerinin çok bile olduğunu söyledi. Anlaşamadık. 


Hangisi doğru? Sonra bir gün bir şey oldu. 


O sabah tarlaya geldiğimizde kocaman taşların ucuca eklenerek tarlayı ortadan ikiye böldüğünü gördük. Bunun adi 
sınırmış ve tarlanın bir tarafını birileri, tarlanın öteki tarafını diğerleri sürecekmiş. Fakat bu kötü bir başlangıçtı. Sınırlarin sayısı gün geçtikçe artıyor ve tarlalar bölündükçe biz de bölünüyorduk. Üstelik, iyice uzaklaşmıştık birbirimizden. Artık avlanmaya 
ayrı ayrı çıkıyor, yemeği ayrı pişirip ayrı ayrı yiyorduk. Nereye gidiyorduk ve aslında ne istiyorduk? 

Bir gün bunu da anladık. Kötü niyetli bir aile nüfusunun arttığı bahanesiyle, kimseye de sormadan taş sınırlarını genişletmiş, diğerlerinin tarlalarının içine girmişti. Tarlasına girildiğini duyanlar ise haliyle çok sinirlenmişti. Aralarında konuşup anlaşmak için bir toplantı 
yaptılar. Ama anlaşamadılar. Gece oldu, ateşler yakıldı, avlanırken kullandığımız sivri 
uçlu mızrakların uçları iyice bilendi. Tam avuca uyacak cinsten koca koca taşlar toplandı. Mızraklardan korunmak için ağaçtan kalkanlar yapıldı. Çocuklar için bile küçük 
kılıçlar hazırlandı. Ateşin başında söylenen şarkıların sözleri o gece çok farklıydı, 
kimsenin yüzü gülmüyordu ve uzun süre de güleceğe benzemiyordu. 

Sabah ilk defa, horozun sesi yerine savaş çığlıklarıyla uyandık. İki taraf bir meydanda karşılıklı toplandık. Aramızda yürüyerek on dakikalık bir mesafe olduğu halde 
birbirmizin gözlerinin içindeki korkuyu, nefreti, anlamsızlığı, utanci görebiliyorduk. 
Hiç birimiz bilmiyorduk: Bunu neden yapıyorduk? Herkes bunu son anda birilerinin 
durdurması için içten içe dua ediyordu. 

Ama olmadı. Kana bulanan ellerimizle yerde-yatan yüzlerce cesedi taşımaya çalışırken ne hissettiğimizi size anlatamam. Ama denerim: Ölenler, arkadaşlarımız ve 
akrabalarınız olduğu için üzülmüştük, bunu nasıl yapabildiğimize şaşırmıştık, meydanı dolduran-kan kokusundan bunalmıştık, bunca 
ölüme sebep olduğu için tarlasını genişleten-aileye ve onlarla anlaşamayan diğerlerine sinirlenmiştik- Sonra, belki içimizdeki-acıdan, 
babalarımızı, dayı, amca, ağabey veya çocuklarımızı toprağa verirken de intikam için bağırarak yeminler etmiştik. Erkek adamdık, sözümüzden dönmezdik. 

Bir: sonraki savaşa bu yüzden, intikam ateşi yüzünden daha iyi hazırlandık. Planlar yaptık. Yeni ve daha uzun mızraklar, daha keskin 
kılıçlar hazırladık. Sırf onlardan daha üstün olabilmek-için yepyeni silahlar denedik; oku, mancınığı ve sapanı da işte böyle icat ettik. 
Sonra, aradan yüzyıllar geçtikten sonra, topu, tüfeği, tabancayı, uçağı, helikopteri, patlayıcıları, füzeyi, atom bombasını, zehirli gazları, insan vücuduna girdikten sonra patlayan ölümcül mermi çeşitlerini, denizaltıları ve uçak gemilerini de işte böyle icat ettik. Ne 

Artık savaşmak için birbirimizin tarlasına veya adı ne olursa olsun, toprağına göz dikmek-zorunda değiliz Liderlerimizin sert bir konuşması bile artık yetiyor. Savaşmak için gece şarkılar söyleyip mızrak'da bilemiyoruz artık. Bunun için uzmanlaşmış ordularımız var ve 
onlar her gün, ertesi gün savaş çıkacakmışçasına hazırlıklılar. Artık yerde kanlar içinde yatan akrabalarımız için; arkadaşlarımız için eskisi kadar üzülemiyoruz, sadece biraz daha savaş, biraz daha kan için kin biriktiriyoruz. 

Şimdilerde savaşmak için bir bilgisayar, bir mouse; ölümün seslerini duymak için de küçücük kulaklıklar yetiyor. Mouse'un sol tuşüna basılı tutup-ordunuzu seçiyor, emirler veriyor, düşmana saldırıyorsunuz, Zaman-zaman ölüyor, zaman zaman öldürüyorsunuz. Ama, 
belki savaşın tam olarak neye benzediğini bile bilmiyorsunuz. 


Şunu deneyin: Emirler verip körü körüne düşmanın üzerine gönderdiğiniz her askeri evinde bekleyen bir karısı; çocukları, annesi ve 
babası olduğunu düşünün. Bir top mermisine veya sekiz kurşuna dayanabilen bu askerlerin her birini sivil hayatta bekleyen güzel bir gelecek var, Ve siz mouse'unuzun tek tuşuyla onun elindeki bu geleceği ondan alıyorsunuz. 

Bunu denediğinizde, kim bilir, belki oynadığınız oyundan daha çok zevk alırsınız, belki de bir daha oynamazsınız. Ama umarım savaşın ekranda görünen rengarenk yüzünün aksine simsiyah, ağır, kaldırılamaz bir yanı olduğunu anlarsınız ve savaştan, bilgisayar oyunlarında değil ama gerçek hayatta hep kaçarsınız. - Cu 
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Botla Alexandria Castle'a geri dönün, 
bottan inin ve kaleye girin. 


Vivi olarak, mini tiyatronun soluna 
doğru ilerleyin ve Blank'le konuşun. 
Ruby'nin oyununu seyretmek için aşağı kata ip 


Eiko'yla Dr. Tot'u ziyaret Gin ve sonra kasabaya yönelin. Kaleyi terk etmeden önce sağdaki odada bulunan Moogle'la oyunu kaydetmeyi unutmayın. 
Dagger'ı görmek için kasabandan Zidane, Vivi, Amarant ve Freya ile geri 
dönün. 
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Kuleden çıkmak için spiral merdivenlerden aşağı inin ve sonra kart yarışı 
holüne doğru ilerleyin. Biraz bilgi için 
sağda duran penguenle konuşun ve 
eğer ihtiyacınız varsa soldaki şahıstan 
kartları satın alın. Turnuvanın ilk iki 
roundunu kazandıktan sonra oyunu 


kaydedin çünkü şampiyonu yenmeniz 
için tek şansınız bulunuyor. Eğer final 
maçını da kazanırsanız, Rebirth Ring 
kazanacaksınız. 


a 
ANOT G7. m 


Steiner 
Kuja, Alexandria'ya saldırması için 
Bahamut gönderiyor. Dagger olarak 
askerlere emir verin. Sonra Beatrix 
ve Steiner birkaç canavarla savaşacak. Kasabadan ayrılmak için sağdan 


ilerleyin. 


Dagger'ı Alexandria Castle in en üst 
katına çıkarmak için, kraliçe odasından 
önce, soldaki merdivenleri kullanın. 
Eiko, Dagger'a orada katılacak. Daha 


sonra Zidane olarak Eiko ve Dagger'ın yanına, kalenin çatısına çıkın. 


Dagger'ı görmek için üst kattaki teleskopa gidin ve sonra Cid'le konuşmak 
için Throne odasına gidin. Dagger bulmak için yatak odasına gidin. Sonra da 
Cid'i insan haline çevirecek iksirleri 
bulmak için Lindblum Business District'e gidin. 


Lİ Beste Drt 


Dümdüz ilerleyin ve fıskiyenin sağın- 
dan devam edin. Fıskiyenin arkasında 
duran Alice'de Beautiful Potion bulunuyor. Daha sonra Theater District'e 
gitmek üzere hava taksisini kullanın. 


Tiyatronun sol tarafından ilerleyin, 
orada Marcus'la karşılaşacaksınız. 
Onunla konuşun; size Unusual Potion verecek. Hava taksi istasyonuna 
geri dönün ve ekranın sağ alt köşesindeki binaya girin. Burası bir sanatçının evi. Onunla konuşun ve sonra 
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Bilim 2 


Une DUsf 


Strange Potion'u bulmak üzere evini 
araştırın. Lindblum Castle'a geri dönün. Burada yeni bir geminiz, Blue 
Narciss, olacak. Yeni geminizle Black 
Mage Village'a gidin. 


Mezarlığın sol tarafının sonuna kadar 
gidin. Chocobo kulübesi için sağa ilerleyin. Orada Kuja'nın gizli mekanını 
öğreneceksiniz. 


KİMİ DESTİ 


Blue Narciss'i dünya haritasında doğu 
tarafının sonuna gitmek üzere sürün. 
Dört kayan kum çukuruna doğru gidin. Kuja'nın mekanına girmek için kuzey tarafındakine gidin (ipucu; ondan 
beyaz duman çıkmıyor). Eğer diğer 
kum çukurlarını seçecek olursanız 
zorlu yaratıklarla savaşmak zorunda 
kalacaksınız. 


Kuja, onun için ufak bir ayak işi yapmanızı istiyor. Yapacağınızı söyleyin ve 
dört kişilik bir ekip oluşturun. Aşırı 
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derecede büyüye dayanmayan bir takım oluşturun (Mesela, Zidane, Steiner, Freya ve Amarant). Çünkü Oeilvert'deyken büyü kullanamayacaksınız. 


1“Wh-What/s *his?. Another planet?” 


Dünya haritasında iki kez seçim butonuna basacak olursanız, Oevilert'in 
tam olarak nerede olduğunu belirten 
bir nokta oraya çıkacak. Binaya girin, 
merdivenlerden yukarı çıkın ve sola 
dönün. Mavi küreyi kontrol edin ve 
girişe geri dönün. Sola doğru ilerleyin 
ve tüm bina içinde gezinerek ışıklandırılmış küreleri kontrol edin. Hepsini 
kontrol ettikten sonra, hikayenin son 
kısmını görmek üzere Moogle'ın bulunduğu odaya girin. Sağa tarafa ilerleyin ve asansörü kullanın. Gulug taşını 
almak için Ark'la savaşın. 


Cid olarak, hourglass'i bulmak için 
aşağı inin. Orada, anahtarı almak 
için, canavar başka tarafa bakarken 
O'ye basmalısınız. Sonra, hourglass'e 
erişebilmek için üç ağırlığı teraziye 
koymalısınız. Kum, taş ve demir 
ağırlıklarını kullanın. Hourglass'i çevirdiğinizde, hücrelerin dışındaki 
herkes tekrar birleşiyor. Saraydan 
kaçarken, yolunuzu aydınlatmaları 
için tüm mumları yoklayın. Sola doğru devam edin ve cam kürenin kaybolmasını sağlamak için 


solda duran lambayı yakın. İleri doğru gittiğinizde, yolun sağ tarafının 
sonundaki görünmez merdivenlerin 
ortaya çıktığını göreceksiniz. Merdivenlerden çıkın, sağa gidin ve lambayı yakın. Sonra merdivenlerden inin 
ve sol taraftan devam edin. 


Spiral merdivenlerden yukarı çıkın ve 
üçgen formasyonundaki üç lambayı 
yakın. Cam kapı açıldığında, sağ taraftan benzer bir odaya ilerleyin. Sol-alttaki mumu yakın. Kısa holden kadın 
heykelinin kaybolduğu cam kapıya gidin ve sağ ve soldaki mumları yakın. 
Sağdaki odaya girin ve kalan iki mumu 
yakın; sonra ortadaki merdivenlerden 
çıkıp lambaya ulaşın. Onu yaktığınızda 
uzaktaki kapının açıldığını göreceksiniz. Kitaplığın bulunduğu odaya varıncaya dek, yolunuz üzerindeki lambaları 
yakarak merdivenleri çıkın. 


Odadaki tüm mumları yakın; böyle 
yaptığınızda kitaplığın açılarak gizli bir 
geçit ortaya çıkacaktır. Her yoldan giderek sondaki mumları yakın. Mumları 
yaktıktan sonra, oyunu kaydetmek 
için bir Moogle bulabileceğiniz boyalı 
cam için soldan ilerleyin. 


Moogle'ın solundan devam edin ve 
mumların bulunduğu iki balkonu bulun. İlk balkonda önce sağdaki sonra 
da soldaki mumu yaktıktan sonra 
sağdaki muma üfleyerek gargoyle'un 
gölgesinin solda belirmesini sağlayın. 
Daha sonra üç mumun bulunduğu 
diğer balkona gidin. Buradaki mumları sağdan başlayarak yakın. Sonra 
ortadaki muma üfleyin. İlk balkondaki saydam merdivenler ortaya 
çıkacaktır. Bu merdivenlerden çıkın, mumu yakın ve platforma geri 


dönün. Orada bir boss savaşınız var. 
Savaştan sonra, uzaktaki mumu yakınca kapı parlayacak. Kuja'yla buluşmak için yukarı teleport olun. Kuja 
Gulug taşına çalıyor ve Eiko'yu kaçırıyor. Soldaki transporter'ı kullanarak çıkmaz noktaya gidin, manivelayı 
indirin ve dünya haritasına gidin. 


Esto Gaza'ya girin ve papazla konuşun. Sonra soldaki merdivenlerden 
yukarı çıkın. Solda oyununuzu kaydedebileceğiniz bir Moogle bulunuyor. Sağdaki merdivenlerden aşağı 
inin ve Mount Gulug'a gitmek için 
düz ilerleyin. 


manf Gaf 


Kuyudan önce sağa, sonra da aşağı gidin. Kuyunun sol tarafını kontrol edin 
ve birkaç kez aşağı yukarı basın. Sonra 
iki Red Dragon'la boss savaşı için aşağı inin. Kuja ve Eiko ile buluşmak için 
soldan ilerleyin. İlk önce Zorn ve 
Thorn ile savaşın; sonra da ikisiyle tek 
bir canavar olarak savaşın. Devam 
edin, Cid'in karısı Hilda'yı bulacaksınız. 


En üst kattaki konferans odasına gidin. 
Burada Hilda, Kuja'nın planlarını açığa 
çıkarıyor. Dagger kayıp, bu yüzden 
Steiner onu arıyor. Tantalus'tan yardım isteyin. Zidane olarak Alexandria'ya gidin. 


b) FINAL FANTASY IX 


ye 


Burada Beatrix ile tekrar birleşeceksiniz ve size lal taşını verecek. Dagger'ı 

bulmak için Brahn'nin mezarına gidin 

ve ona İal taşını verin. 


Hil Gine 3 


Go to Ipsen's Castl 
Yes 
No 


Bir ekip seçin. Dünya haritasındayken 
iki kez Select'e basarak büyük haritayı 
açın. İşaretçiyi bir yere getirin ve hemen oraya gitmek için “çarpı”ya basın. 
Ipsen's Castle'ı seçin. 


sağdaki girişten içeri girin. Burada 
oyununuzu kaydedebileceğiniz bir Moogle bulacaksınız. Direkten aşağı, zemine inin. Soldaki merdivenden çıkın, 
sola ilerleyin ve uzaktaki kapıdan girin. 
Daha sonra üst sağ girişten girin ve 
merdivenden çıkın. Tekrar sola dönün 
ve asansörü kullanarak Amarant'a çıkın. Duvara geri dönün ve Fire, Water, Earth ile Wind 
aynalarını alın. 
Boss'la savaşın. Bun- o 
dan sonra 
asansörle 
aşağı, binanın girişine 
inin. Zeminde- 
ki tuzak kapılara 
dikkat 
edin. 
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FINAL FANTASY IX 


Girdapı bulmak üzere Ipsen's Castle'ın güneyinden ilerleyin. Bu Water 
Shirene. Dagger ve Eiko'yu burda bırakın. 


Volkanın üzerinden uçarak Esto Gaza'nın kuzeydoğusundaki dağlara yönelin. Burada Fire Shrine'ı bulacaksı- 


nız. Amarant ve Freya'yı yere bırakın. 


Wind Shrine'ı bulmak için Oelivert'in 
güneydoğusundaki tepelere yönelin. 
Vivi ve Steiner'ı yere bırakın. 


Earth Shrine'ı bulmak için Desert Palace'ın güneydoğusundan ilerleyin. Zidane ve Ouina buradan içeri girecek. 
İlk iki tuzağı atlatmak için, kafanızın 
üstünde soru işareti belirdiğinde 
zıplamayı unutmayın. İleri gidin ve aynayı doğru yere yerleştirin. Sonra da 
Earth Guardian ile savaşın. 
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Shimmering Islând 


- ema — >. 7 — 
Esto Gaza'nın güneyindeki adaya gidin. 
Burası Shimmering adası. Terra'yı almak üzere buranın içine gidin. 


Yaşlı adamla konuşun ve sonra ekip 
elemanlarını seçin. Bundan sonra, sağa 
gidin ve kızı takip edin. Köprüyü geçin, sağa devam edin ve parlayan 
örümcek ağından aşağı inin. Sola doğru ilerleyin ve sonra da diğer bir parlayan örümcek ağından aşağı inin. Kızı 
sola doğru takip edin ve uzun köprüden geçin. Bran Bal'dan geçmek için 
merdivenlerden yukarı çıkın. 


Soldaki merdivenlerden aşağı inin. Soldaki illk binadan içeri girin. En uzaktaki 
odaya girin ve sağdaki merdivenlerden 
aşağı inin. Ekranın alt tarafındaki kızla 
konuşun. Sonra Eiko'yu kontrol ederek sağ tarafta, ilerde bulunan binaya 
gidin. Burada sıkışmış bir Moogle bulacaksınız. Oyunu kaydedin. Zidane'ın 
peşinden gidin. Zidane olarak Garland'la buluşmak üzere 

ilerleyin. 


Eş zamanlı zıplayarak Garland'ı takip 
edin. Üç Dragon'la savaşın. Sağdaki 
kapıdan geçin ve tekrar sağdan devam edin. Burada oyunuzu kaydedebileceğiniz bir Moogle bulacaksınız. 
İçinde bir sürü mavi ışığın bulunduğu 
odaya gelinceye dek soldan devam 
edin. Anahtarı açınca ışıklar rasgele 
yanacaktır. Herhangi bir ışığa yakalanmadan labirentten geçmek için 30 saniyeniz bulunuyor. Eğer bir tanesiyle 
kesişirseniz rasgele bir savaşa gireceksiniz ve sonrasında tekrar labirentten geçmeye çalışacaksınız. Labirentten geçtikten sonra sola doğru 
gidin ve ölü noktayı kontrol edin. Buradan asansörü aktif hale getireceksiniz. Diğer bir kata çıkmak için aynı 
şeyi tekrarlayın. Daha sonra ekranın 
aşağısından ilerleyin, sağa gidin ve teleport'u kullanın. Sağ tarafa doğru 
ilerleyin ve oyunu kaydetmek için bir 
Moogle bulun. 


Sağdan ilerleyin ve Garland'la konuşun. Sonra da Silver Dragon'la ve 
Garland'la savaşın. Trance Kuja'ya dönüşen ve sizi yenecek olan Kuja ile savaşın. Uyanın ve Terra sakinlerini toplayın. Sağ tarafa gidin ve Invincible'da 
kaçmak için ekranda ilerleyin. 


Elinizdekilerin yedeğini alın (elinizde 
yeterince çadırın olduğuna emin olun 
ve synth shop'a gidin), ekibinizi alın ve 
Dragon God'la savaşmak üzere lifa 
Tree'ye doğru ilerleyin. Onu yendikten sonra, Tower of Memory'ye gidin. 
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çıkın. Hareketli renkli toplarda kayıt 
yapabileceksiniz. Bundan sonraki 
dört boss bazı nesnelerle güçlendiri!- 
miş. Bu yüzden onların saldırılarına 
karşılık verebilmek için ekibinizi donatın. İlerleyin ve sonra ilk boss Malirisş, Wind Chaos, ile yüzleşmek üzere sağdaki köprüden geçin. Spiral 
merdivenlerden yukarı çıkın, köprü- 
de sağa gidin ve Fire Chaos, Tiamat, 
ile savaşmak üzere merdivenlerden 
yukarı, göze doğru ilerleyin. Merdivenlerden çıkmaya devam edin, sonra sola gidin, köprüden geçin ve bir 
sonraki binaya girin. 


Şelalenin üzerinden geçin. Soldaki 
merdivenlerden, sonra da sağdaki 
merdivenlerden yukarı çıkın; karşınızda Karuken yani Water Chaos. Sağdaki platforma giderek oyunu kaydedin. 
Soldaki merdivenlerden yukarı çıkın 
ve kapıdan geçin. Daha sonra iki merdivenden çıkın ve odaya girin. Rich, 
Earth Chaos, ile savaşın. 


Kristalin hikayesini duymak için ışığa 
doğru ilerleyin. İlerlemeye devam edin 
ve kaydedin. Sonra Deathguise ile savaşın. Onu yendikten sonra geri dönün ve yine kaydedin. Şimdi Trance 
Kuja ve Necron, Eternal Darkness, ile 
savaşacaksınız. Bu boss'lar çok güçlü 
büyüler kullanıyor. İyi şanslar! 
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PlayStation 


Hogs of War 


Takım Domuzu 


Takımınıza isim verdiğiniz ekranda, takım ismi olarak MARDY PIGS girin. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, otomatik olarak takım domuzu modunda 
oyuna başlarsınız. 


Not Bir boşluğa karşılık gelir. 


PlayStation 2 
SSX 


Running Man Modu ve Tüm İpuçlarını Gösterme 


Select 
Previous 
Options 


KR 
SNOWÜREAM EN 


Not'all ihe-Snow Cıystafs are 
foundiön he malin track o!'a 
coursa, Somalimas you can tindf 
the'best Jumps-oforiha möln 
path 


Running Man Modu: Select Mode ekranında, Options ekranına girmek için 
U'ye basın. Options ekranında, LI, RI, L2, ve R2'yi basılı tutup, sonra 
dall,A,O, X,LI, A, O, X'e basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir ses 
duyacaksınız. Normal bir oyun başlatın. Tepeden aşağı snowboard'la kaymak 
yerine, yalın ayak koşacak. Hileyi iptal etmek için kodu tekrar girin. 


Tüm İpuçlarını Göstermek: Select Mode ekranında, Options ekranına 
girmek için L1'ye basın. LI, RI, L2, R2'yi basılı tutup, sonrada O, X, 
O,Xx,0, X, O, X'e basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. Normal bir oyun başlatın. Loading ekranında, oyun başlamadan 
hemen önce tüm ipuçları ekranda görünecek. 


| JASON UYEDA 


—z 
ELECTDÜ EMANGE Şİ)» aotare © acceer “ Gİ 


ENTERİMME, 
JOEL JEWETT 


girin. Kodları doğru girerseniz, kaylayenız o kişiye döniez 
Nor — Bir ii m ni. Ni 
NOLAN. NELSON 
RALPH D'AMATO 


JOEL JEWETT 
© JOHNNY ON 

JUNKI SATTA 
© MICK WEST 
NOEL HINES 
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Swing Away Golf 


Tüm Karakterleri Açma 


Ana menüde, L2, R2, L2, R2, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, LI, RI'e basın. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz bir zil sesi duyacaksınız. Daha sonra “Normal 
Mode”dan “Stroke”u seçin. Tüm karakterler açılacaktır. 


PlayStation 


| Jarrett & Labonte Stock Car Racing 


İ Exploding Kerbs, Motion Blur, Nitro Button ve dahası... 


RE z > EE 


CHEAT ENTAY 


| Ana menüden “Options”ı oradan da “Bonuses”ı seçin. Bonuses ekranında 

| “Enter Cheat Code”u seçin. Hileleri aktif hale getirmek için hilelerin karşısındaki kodları girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, Activate Bonuses ekranında gözükecektir. Nitro tuşunu kullanmak için, aktif olduğunda, X ve LI'e 
aynı anda basıp bekleyin. 


Not: Bu hileler Championship modunda geçerli değildir. 
705 Spring VANISHING 
Parlak Arabalar T2 


Patlayan Kaldırımlar KERBKRAWL 


Ekstra Güç GRUNTSOME 


Düşük Yerçekimi EUROPA 
Motion Blur ETHANOL 


Nitro Tuşu GLYCERİNE 


PlayStation 2 


Midnight Club: Street Racing 
Dune Bugay'yi Kullanma ve USS Enterprise'da Yarış 


O İ Files) on Memory Card 4 Oİ Filets) on Memory Gard 
Slot: File Slot? File 
E Go Back to Main Menu İ GA 
Reload 
Create Directory 
Continue Without Saving 


Go Back to Main Menu 
Reload 

Continue Without Saving 
| Start New Game 
| 


İ 
| 
| 
| 
| 
| 


EE ATIBATK SESELEĞTS) SDEJSELECİS) 


VEHİCLE SELECT 
Player 1 


- Smuggler's Run > di 


Smuggler's Run'daki Dune Bugay'yi Kullanmak: Bu hileyi kullanmak için 
Smugeler's Run'a ihtiyacınız var. Midnight Club: Street Racing'i başlatmadan 
önce, içinde Smuggler's Run'dan bir kayıt dosyası bulunan memory card'ı 
takın. (Bir kayıt dosyası oluşturmak için Smuggler's Run'ın ana menüsündeki 
“Smuggler's Mission”ı seçin. Daha sonra “Create Directory”i seçip dosyaya 
bir isim verin.) Midnight Club'ın Vehicle Select ekranında, Sol veya Sağ a 
basarak Dune Buggy'i seçin. 


USS Enterprise'da Yarışın: New York haritasını seçin. Başlangıç 
noktasından itibaren bir sokak ilerleyin; ilk sağa dönün, ikinci sola dönün; bir 
sokak daha gidip sağa yumuşak bir dönüş yapın. Bir sonraki sokağa gidebildiğiniz kadar hızlı gidin. Işıklar boyunca devam edin, suyun yanındaki binaya girip rampadan fırlayarak uçak gemisinin açıklığından içeri dalın. 
Hangarın diğer ucundaki rampa sizi geminin tepesine götürecek. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Dreamcast 
F355 Challenge 


Parkurları Açma 


OPTTONS OPTIONS 


GAME SETTİNGS GAME SETTİNGS 
DEVİCE SETTİNGS DEVİCE SETTİNGS 
ANALOG CALIBRATION , ANALOG CALIBRATION |, 
SOUND & SCREEN SOUND & SCREEN 
PASSWORD 
EXIT 


PASSWORD PASSWORD 


I new course Is now available! 


TE 
UNPUT CANCEL &:0K - 


a ai EE NÜRBURGRIN: 
Al ELE 


LieheFrauMilch 


YI abedetghi ikimars 
i 
DE 


Ana menüden “Options”ı seçin. Options ekranından, X ve 'Y'ye aynı anda 
basıp bekleyin. Password seçeneği belirecektir. X ve Y'ye basmaya devam 
ederek “Password”ü seçin. Bu parkurları açmak için aşağıdaki hilelerden 
herhangi birini girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, ekranda “| new course 
is now available” diye bir yazı göreceksiniz. 

Not: Büyük-küçük harflere dikkat edin. 


Atlanta Parkuru: DaysofThunder 
Fiorano Parkuru: 


Laguna Seca Parkuru: 


CingueValvole 
Stars&Stripes 
Nurburgring Parkuru: LiebeFrauMilch 


Sepang Parkuru: KualaLumpur 


PlayStation 


Power Rangers Lightspeed Rescue 


Bölüm Atlama 


S SELECT BAXxS a) Ş SEECT 
Ana menüden “Codes”u oradan da “Enter Code”u seçin. Kod olarak 
OMEGA girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, ekranda “New Code Activated” 
yazısı belirecektir. “Activate Codes"u seçip, sonra da Sol veya Sağ ile bölümü seçin. 
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EWERLLRİR0 


Dreamcast 


San Francisco Rush 2049 


Hile Menüsü, Görünmez Parkurlar ve dahası... 
(“START'GAME“) ©; “START'GAMEe“) ©, 


PE e e Smm e A MM 
“PLAYERS iyi ve vi PLAYERS e hayr me ee 
m 
RECORDS 


( OPNONS | 


———— 


AUDİO 
> ——— 
VIDEO 
eN 


WEBSİTE 


©“ CHGATS 
Ss 4 


CHEATS 


CAR MES 
TRACK ORİENTATION NORMAL 
AVTO» T 
SUPER SPEED 
INVNCIBLE 
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Start Game ekranından, “Options”'ın üzerine gelip L, R, X, ve Y'ye aynı 
anda basın. Dört tuşa da tam olarak aynı anda basmalısınız. Eğer 
yapabilirseniz, ekranın alt kısmında Cheats seçeneği gözükecektir. “Cheats” seçeneğine girip, Cheats Menu'sündeki herhangi bir hilenin üzerine gelin ve daha sonra hızlıca aşağıdaki tuş kombinasyonlarını uygulayarak hileyi aktif hale getirin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, artık hileyi açıp 
kapatma şansına sahip olacaksınız. 

Not: Eğer bir hile çalışmıyorsa tuşlara daha hızlı basmayı deneyin. 


Frenler: Y, Y, Y'ye basın, sonra aynı andalL,R, A, ve X'e basın. 


Demolition Battle: L ve A'ya aynı anda basıp bekleyin ve daha sonra 
Y, X'e basın. Butonları bırakın, R ve A'ya aynı anda basın, sonra da 
Y, X'e basın. 


Görünmez Parkurlar: R,L, Y, X, A, A, X, Y'ye basın. Aynı anda L ve 
R'ye basıp bekleyin, sonra da A'ya basın. 


Mass: A'ya basın ve bekleyin, sonra da X, X, Y'ye basın. A'yı bırakın, sonra da L, R'ye basın. 


Rasgele Silah (Battle Mode'da): L ve A'ya aynı anda basın ve bekleyin. Sonra da X, Y'e basın. Tuşları bırakıp R ve A'ya aynı anda basın ve bekleyin. Sonra da X, Y'ye basın. ç 


Süper Lastikler: R'ye basın ve bekleyin, sonrada X, X, X'e basın. 
R'yi bırakıp, L'ye basın ve bekleyin. Sonra da A, A, Y'ye basın. 


Orientation Parkuru: L ve R'ye aynı anda basın ve bekleyin, sonra 
X'e basın. Tuşları bırakıp A, X, Y'ye basın. L ve R'yi basılı tutup bekleyin. Sonra da X'e basın. 
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Muppet Race Mania 


NCAA GameBreaker 2001 
Daha İyi Paslaşma, Süper İstatistikler ve dahası... 


Tüm Muppet'lar, Araçlar, Parkurlar ve dahası... 


: b ENDECNRSES 
leke eği 


Press Start ekranında, aşağıdaki tuş kombinasyonlarını girerek hileleri aktif 
hale geçirin. Eğer kodu doğru girerseniz hilenin adı ekranda belirecek. 


Tüm Muppet'lar ve Araçlar: A, O, A,LI, A, X,A,A, Xx, O'ye basın. 
Arches Parkuru: (1, O, X,O,O, 4,0, X,O, e basın. 

Credits Ekranı ve Son Parkurlar: O, A, ,XAL,O,A, X'e basın. 

Fraggle Rock Parkuru: X,(I, X,(OI, Xx, (O, A, O, Xx, D'ye basın. 

Hileleri Sıfırlama: A, X, O, X,(0I, (O, X,O, X, We basın. 

Ana menüden “Customize”ı oradan da “Easter Eggs”i seçin. “Add Entry”i 
seçip, hileleri aktif hale getirmek için aşağıdaki kodları girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz, yeşil bir ekran belirecektir.. 


Not: Büyük-küçük harflere dikkat edin ve — bir boşluğa karşılık gelir. 
Oyuncunun Tüm Özellikleri 99'a Yükselir o BEAT DOWN 
'Daha İyi Paslaşma GO DEEP 


Daha Sıkı Durma HAMNER 


Studio Parkuru: (1,01, 0,0, Xx,O,A,O, A, D'ye basın. 
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HAUNTED HOÜSE 
WİATEYER 
BACKİYO MA MENU 


Son Parkurları Oynayın: Son parkurlara girmek için, onları açtıktan sonra 
ana menüdeki “Options”ı seçin ve oradan da “The End”"i seçin. Credits 
ekranı akarken, Start'a basarak son parkurların listesinin çıkmasını sağlayıp 
istediğiniz parkuru seçin. 


Büyük Takıma Karşı Küçük Takım 
Tüm Blue-Chip Oyuncularını Alın 
Season Modunda Daha Güçlü Defans 
Süper Depar İstatistikleri 

Süper İstatistikler 

Süper Walk-On Oyuncuları 

Credits'i Gösterme 
PlayStation 
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Hile Menüsü ve Araştırma Modu 
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INFİNİTE HEALTH 
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NO ORK 


Hile Modu: Ana menüden, O, Sol, Sağ, O, Yukarı, R2'ye basın. Eğer 
kodu doğru girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. “Options”ı seçin, oradan da 
“Cheat Menu”yü seçip, hileleri açın. 


Araştırma Modu: Ana menüden, LI, Yukarı, Aşağı, O, Sol, RI'e basın. 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir ses duyacaksınız. “Options”ı seçin, oradan 
da “Research”ü seçip Research moduna girin. 
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Project 1.G.I 


Güvenlik Kameralarından Tek Mermiyle Kurtulma 


I. Komünikasyon odasındaki iki adamı öldürdükten sonra kuleye çıkın. 

2. Bir sonraki odaya girip kameraları kapatın ve kuleye çıkın (bilgisayarları ve 
Shift tuşunu kullanin) 

3. Buradaki adamı öldürün. Sizi görmemeli, arkasından yaklaşın ve bıçakla işini bitirin. 

4. Silahını alın ve bütün kameraları bulmak için dürbününü kullanın. (Sağ tuklamayla alternatif ateşi kullanmalısınız. Page up ve page down ile zoom'u 
ayarlayın). ; 

5. Ardından kameraları birer birer tek mermiyle indirin. Bu mesafeden garajdaki adamları ve gardiyanları da vurmanız mümkün. 


6. Bu sayede size sadece, kameraları ilk olarak kapattığınız odaya geri dönüp 
aynı şeyi tekrarladıktan sonra kameraları herhangi bir silahın tek mermisiyle 
dağıtabilirsiniz. 


FIFA 2001 


Koca Kafalı Oyuncular, Bedava Oyuncular 


Ana menüde hileleri aktif hale getirmek için aşağıdaki kodları girin. 
Gimmethemoney Para Kazanın 


Playersmaybe 
Bigheads 


Bedava Oyuncular 
Koca Kafalı Oyuncular 


Crimson Skies 


Bölüm Seçme 


Bölüm Seçme: Campaign menu'de ekranın solundaki mikrofona sağ tıklayın 
ve “idaho” yazın. Sağ üst köşede bir menü açılacak ve istediğiniz görevi oynamanızı sağlayacak. 


GAMEPRO OCAK 2001 


Sheep 


Zıplayan Koyunlar 


Zıplayan Koyunlar: Motley ile herhangi bir bölümde oynarken g,w,e'ye çabucak basarsanız en yakınındaki koyunu ısıracak ve koyun da acıyla en yakınındaki engelin üzerinden atlar. 


Adam Half Pint koyunların kendisini takip etmesi için yere arpa serpebilir. 
Alt * Shift'e basarak hızlıca pint yazın. 


Modern Pastörel koyun herhangi bir karakteri körü körüne takip edebilir. 
Yapmanız gereken onu takip ederek bir nesnenin etrafında beş defa döndürmek. Bunu Shep'le yaparsanız onu kusturabilirsiniz, dikkat edin. 


No One Lives Forever 


Tüm Silahlar, Tüm Cephaneler ve dahası... 


Aşağıdaki hileleri aktif hale getirmek için konsolu açarak karşılarındaki kodları hatasız girin. 


Mpwegotdeathstar Sınırsız Cephane 


Mpkingoftehmonstars Tüm Silahlar & Tüm Cephaneler 


Mpmaphole Görev Tamamlama 


Mpdrdentz Tam Sağlık 


Mpwonderbra Tam Zırh 


Mpyoulooklikeyouneedamonkey Bütün Zırh Seçenekleri 


Mpgoattech Tüm Silah Upgrade'leri 


Mpasscam 3. Kişi Görüşü 


Mprosebud Kar Aracı 


Mpmiked Oyundan Çıkış 
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Adım adım ödüle doğru... 


V 
) 


Geçtiğimiz Yıl 
ilki düzenlenen 
Bilişim Oskarları, 
2000 yılına damgasını 
Yan ürünlerle 


buluşacak. 


24 OCAK 2001 


Bilişim Yayınları / 


KelRofifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları 
dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden 
elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz 
lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


Sonsuza kadar 
yaşamayı kim ister? 


Göreviniz: DünyağisiisasiaeMen 
ilükleri, kurtarmak için 
gizli UNY d 
ajanı, güzel ama 
rcher rolüne 
anlı takiplerden yü 
lara, No One Lives 


ümcül silahlar, önen 
ı isimler ve en acıması 
dolu 1960'lardan 

miş bir casus macerasın 
ık. Çok güçlü silahlarla ve 
na ürünü aletlerle donanarak, 
»Vap arayışınız sırasında 
anın yarısını dolaşacağınız 
ithiş bir esrarı çözmelisiniz. 


ye 
izli kimliğinizi 


Cs 
TÜRKÇE 
KUL LANMA KILAVUZU 
İLE BİRLİKTE 


 çıkarmamaya 
çalışını. 
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